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Sınıf Anneleri 
çevrimiçi 


Kızlar nasılsınız tatil bitti mi? 


Nermin (Ada'nın annesi) 
Biz okul alışverişi moduna girdik, 


kırtasiye kırtasiye dolaşıcaz bugün <5 


Bu sıcakta hiç yorulmayın arkadaşlar 


İDE Rİ gidin konu kapansın g 


Ayşe - MertCan'ın annesi 
Biz tüm wi orda tek seferde hallettik. | 


Oh be . varmış. Kg) (E yarın ilk iş... 


Tek kalemde okul alışverişi D&R'da! 


Artık okul alışverişi için kapı kapı gezmek, gereksiz yere zaman harcayıp yorulmak yok. 
Yüzlerce marka arasından istediğinizi seçmek için ister D&R'a uğrayın ister dr.com.tr'yi 


ziyaret edin. Tüm ihtiyaçlarınızı tek kalemde, hızlıca tamamlayın. STOR E 
Bİ DRDunyasi | Ü DR dunyasi | (8) dr dunyasi | >. WWww.dr.com.tr 
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Bonus'a özel bonus 
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< — Sınıf Anneleri 
çevrimiçi 


Ayşe - Mert Can'ın annesi 


Kızlarrr... Yarın okul alışverişi? 2 


Nermin (Ada'nın annesi) 
Biz dün başladık. Kırtasiye kırtasiye gezmekten 


X j 'larıma kara b? indi. 


MUSİC 


Valla biz Dİ R 'da her şeyi 


tek 'de hallettik. 
Gi W 


Ayşe - Mert Can'ın annesi 


Tamam kızlar X 4 alınmıştır! 


ZA Va, a, a, 


Tek kalemde okul alışverişi D&R'da! 


Artık okul alışverişi için kapı kapı gezmek, gereksiz yere zaman harcayıp yorulmak yok. pi B 

Yüzlerce maria arasından istediğinizi seçmek için ister D&R'a uğrayın ister dr.com.tr'yi MUSİC DA 
ziyaret edin. Tüm ihtiyaçlarınızı tek kalemde, hızlıca tamamlayın. STOR E 
Bi DRDunyasi | Dİ DR dunyasi | B dr. dunyasi | » Www.dr.com.tr 
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SEN ROBOT DEĞİLSİN, 
4100 ÖZGÜRSÜN! 


Bu aralar yapay zeka konusuna taktım; sürekli yeni 
araştırmalara göz atıyorum. İçim şu açıdan rahat: 
MekKinsey&Company'e göre, robotların önümüzdeki 
yirmi yıl içinde gazetecilik ve dergi editörlüğünü ele geçirme ihtimali yüzde 6'larda. Bu, tüm mesleklerin yüzde 
9O'ından daha düşük bir rakam. Çünkü yaptığımız işin 
sadece yüzde 10'u bir robotun altından kalkabileceği 
beceride. Dekorasyon mesleğinin robotlaşma ihtimali 
için de hemen hemen aynı seviye veriliyor. 

2025 yılında 60 milyar dolarlık bir endüstri olacağı öngörülen yapay zekaların keskin, hatasız, inovatif ve kapsamlı çalışacağını biliyoruz. Peki şimdiye kadar yapılmış 
milyonlarca mekân projesi, tüm genel tasarım kuralları, 
insanların seçim kriterleri, renk-form-desen bilgileri, yerleştirme ve düzenleme seçenekleri, vs. öğretilse, yapay 
zekanın ortaya çıkaracağı bir ev gerçekten eşsiz, kişisel ve kreatif olabilir mi? Bunun cevabı bence evsahibinin karakterinde ve önceliklerinde gizli. Tüm kurallara uyan, teknik açıdan tüm problemleri çözülmüş, yapıldıktan sonra bir daha ellemeyeceğiniz bir eve razıysanız, neden olmasın? Ama klişelerden uzak, sadece size ait detaylarla zenginleşmiş, duygu yoğun ve özgür bir stile yakınsanız, o zaman kendi evinizin küratörü olmaya devam... 


Kışa dair tüm makro ve mikro trendleri izlemeye başlayacağımız ekim ayında yeniden buluşmak üzere, 


Melda Narmanlı Çimen 
Yayın Direktörü 
mcimen©&doganburda.com 


Bizi ay boyunca Instagram'da ©maisonfrancaiseturkey, Facebook'ta 
Maison Française Turkey hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. 
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Kaçırmamanız gereken tüm randevular 5/ 


“Iyi bir komşu” 
Mimar-işveren ilişkisi üzerine 
Ai Weiwei İstanbul'a geliyor 


Hammam 34'ün öyküsü 

Marcel'in harikalar diyarı 

Azın çok olduğu bir yaşam 

sade ve sakin bir dokunuş: Mermer 


TAKİP 

Şehirlerarası stil yolculuğu 

Eski Tütün Dükkanı'nda hareket var! 
Ege'deki Ispanyol 

inci Tuncel'in yeni koleksiyonu 


DEKO-STİL 
Fem Güçlütürk'ün hayal evi 


Çeşme'de tropik kolonyal kurgu 
Ayvalık'ta tarihin derin izleri 
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160 
190 


Doğaya gizlenen Urla evi 
Normandiya'da ilham dolu bir loft 
Yakaköy'den nordik stil 
Afrika'dan yükselen fısıltılar 


Altın dokunuş 
Banyolar salona dönüşürse 


Bir bağ düğünü masalı 

Vahşi batılının rahat şıklığı: Gaucho 
Yeni nesil alışveriş 

Geçmişle bugünün buluştuğu 
semt Balat 

Birbirinin izinde üç kulübe stili 
Chelsea Flower Show 2017 
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Motivasyonun sırrı dekorasyonda saklı 302 


Benim gizli bahçem 
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mudo.concepi 


Ev ve yaşam için her şey... 


FURNİTURE 


LIGHTING 
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CARPET 
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e e EŞE Ka Ee 
RALPHLAUREN SELVA BERNHARDTINTERORS (o Miçhelcod lignerosek 


> 
GERVASONI (O MOROSO“ THONET Du GLOSTER O DEDON KETTAL (oOETHIMO 


sü Oo#emu (OGUAXS (o FOSARNI ONEMO OE OoOSERALUNGA Oo Sübrella Ooo Gibus 


Sekiz magazada 

ı binlere Pleare < | il 
O MENE CELCSALC SUNUM ALA G 
binlerce farklı mobilya seccne9i ve 
DİMLELCE TaTMlI MODUYA SEÇEN CSİ VE 


dekorasyon ürünlicr (CA'da. 


27 yıllık tecrübemizile önceliğimiz; 


.. mz ka ACEOMLEZ mimari ekibimizile 
lere en iyi ürünleri ve hizmeti sağlamaktır. 


gö ICA tecrübesini yaşamak için 
—  siziren yakının e bekliye YENEL 


> Siz kahvenizi içerken 
yeni evinizi birlikte yaratalım. 


MERKEZ OFİS (216) 4713131 / İCAPLAZA(216)3143131 / ETİLER(212)35836 66 / ETİLER NİSBETİYE ON (212) 9242234 / LEVENT(212)28411 66 
ANTALYA (242) 316 9216-17-18 / İZMİR (232) 421 4711 / ATAŞEHİR-OUTLET (216) 499 1010 / KIZILTOPRAK-OUTLET (216) 418 31 06 
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Adana / Ankara / Antal rum / Gaziantep / İzmir / Tekirdağ 
İstanbul Caddebost: Modoko, Tarabya, Zeytinburnu 


New York/ Dalai ago / Londra / Düsseldorf / Viyana / Lyon / Paris 
Montpellie skova / St.Petersburg / Varşova / Sidney / Singapur 
Hong. Ki Ü 
Almaata / Lefkoşa / Amman / Jeddah / Bahreyn / Doha 
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Persan 2018 koleksiyonundan 


HOME STUDIO 
Www.persan.com.tr 
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designed by MARCONATO MAURIZIO & 
TERRY ZAPPA 
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İ geoncept official 
İn / company/gconcept 


Arjantin Cd. Attar Sk. 1/A info(dgconcept.com.tr oz1İ 
06700 Çankaya / ANKARA WWw.gconcept.com.tr 0312446 O 448 
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G Concept 


www.VOğga.com.tr 


Ankara / Fabrika: 0312 847 51 52 e Ankara /Siteler: 0312 350 23 50 e Ankara /Anse MDM: 0312 227 8075 
İstanbul / Florya: 0212 662 62 61 e Azerbaycan /Baku: 499412 533 06 77 * Rusya / Moskova: 4749 592 638 92 


Ki /vogamobilya (Ğ/vogamobilya (Ğ)/vogamobilya 
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Her yaşam alanı farklı bir hikayeyi ve hikayelerin içerisinde farklı bireyleri yaşatı 
Voga Mobilya tasarladığı tüm ürünlerin farklı bir hayale ortak olacağını biliyor ve 
onları daim kılarak sizi mobilyadan bir adım ötesine geçmeye davet ediyor. 
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2017-2018 
SONBAHAR / KIŞ KOLEKSİYONU 


KARACA HOME 


PAYLAŞACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR 


www.karaca-home.com 
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Loire Castles Collgctians | 


Russian Coffee sâbbia 
) 


AUTHORİSED DEALER 


Sülün Sk. No: 3, 1. Levent 34330 İSTANBUL 
e ml 1: 490212 280 6969:F 190212 270 10 09 


Wwww.semparke.com f Yy (0 semparke 
PARKE 


Hand Made Parguet 


ş temposunun artacağı sonbahara enerjik bir başlangıç yapmak ve 
çalışanların motivasyonlarını yükseltecek keyifli bir ortam oluşturmak 
çin ofisleri yenilemenin şimdi tam zamanı! Decovita Seramik, ajans, ofis 
gibi küçük iş yerlerinden yüzlerce kişinin bir arada çalıştığı plazalara 
adar her tarz ve ölçekte mekanı, trendleri belirleyen tasarımlarıyla 
yeniden şekillendiriyor. 


ünümüz çalışma hayatında zamanının büyük bir bölümünü ofis içinde geçirenlerin sayısı hızla artıyor. Durum 
öyle olunca, çalışanların motivasyonu ve verimliliği açısından ofislerin tasarımı her zamankinden çok daha 
önemli! Trendleri belirleyen tasarımlarını, uyguladığı özel sır tekniği sayesinde mükemmel baskı ve renk kalitesiyle buluşturan Decovita Seramik, küçük ofislerden büyük plaza ve shoowroom'lara kadar her iş yerini keyifli 
e havalı bir ortama dönüştürüyor! 


Kredtj ofislerde dogamık etKISI 


Decovita Seramik, reklam ajansları, yazılım ofisleri gibi 
kreatif iş yerleri için, doğal taşların pozitif enerjisini 
mekanlara taşıyor. Çin'in destansı Julian Jade kayasın- 
dan ya da Amazon Ormanları'nın zorlu iklim koşulların- S 
da şekillenen taşlardan ayırt edilemeyen seramik karoar, iş yerlerinde görsel bir zenginlik sunuyor. Özellikle 
tasarım ofislerinde tercih edilen yüksek tavanlı mekanar ise, Decovita'nın beton veya çimento etkisini bire bir 
yaşatan büyük ebatlı özel serisi ile doğallığın izlerini ; 
sürüyor. 


Yönetici odalarında 
siyaha yeni yorum 


İhtişamlı görünümü ile yönetici odalarının vazge 
mez rengi olan siyah, Decovita Seramik'in tr 
tasarımları ile adeta yeniden hayat buluyor. « 
alıcı siyahın içerisinde uzanan beyaz çizgiler de 
lik algısı oluştururken, duvara uygulanan : 
renkte karolar ise zıtlığın uyumunu yansıtıyor. 


Showroom'larda ışıltı ve 
sağlamlık bir arada 


Dünyada yükselen trend olan, Türkiye'de ise yalnızca Decovita Seramik tarafından üretilen sugar effect karo 
showroom'lar için ideal bir çözüm sunuyor. Yüzey sertliği artırılmış seramik karolar, snowroom'lardaki ürünle 
ağırlığı nedeniyle zarar görmüyor ve çizilmelere dayanıklı yapıları ile uzun yıllar boyunca ilk günkü görünümle 
koruyor. Üzerine şeker serpiştirilmiş gibi ince taneli bir dokuya sahip sugar effect karolar ışıltı saçarken, k. 
mayan yapıları ve mevsim koşullarına dayanıklılıkları sayesinde, iç mekanların yanı sıra dış mekanlara da şık 
modern bir görünüm kazandırıyor. 


Plazalarda aydınlık görünüm 


Modem iş hayatında, plazalardaki kalın duvarlar yerini hızla açık ofislere bırakıyor. Gün ışığı alan geniş ve ferah plaza 
çalışanların enerjisini yükseltiyor. Decovita'nın mermer serisi de, parlak ve pürüzsüz yüzeyli karolarıyla mekanla 
ışıltısını artırıyor. Uygulandıkları alana sıcak ve samimi bir hava katan ahşap görünümlü seramikler ise, hem mer 


zalim İsmim lm ie amlari İsen ilma me İki ei iie x lr İli me 


(2 ZORL Valeron Zorlu Center : Meydan Katı No: 147 (Raffles Arcade) Beşiktaş İstanbul 
U www.valeron.com.tr valeronhomeluxury 


Büyülü dokunuşlarla 


şıklığın zarif yorumu. 


Ayrıcalıklı tarzı ve büyülü dokunuşları ile şıklığı yeniden 
yorumlayan Valeron; koleksiyonundaki nakışlı, dantelli, 

brodeli ve baskılı modellerinin yanı sıra kişiye özel üretimleri ile 
yaşam alanlarınızı veya teknenizdeki iç mekanları 

göz alıcı bir ihtişamla süslüyor. 


VA 


VALERON 


Lİ 


Masal Tadında Odalar BISCUIT 


Biscuit tasarladığı farklı konseptlerdeki odalarla, 0-14 yaş 
aralığındaki tüm çocuklara enerji dolu yaşam alanları hazırlıyor. 
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Çocukların hayallerine dokunan Biscuit modern çizgideki 
mobilyalarını; çocukların ergonomisine uygun ölçülerde, 
tüm köşeleri yuvarlatılmış ve su bazlı boyalarla üretiyor. 
Çocukların güvenlik önlemlerini düşündüğü kadar 
ebeveynlerin de konforunu göz önünde bulundurarak 


ürünlerini tasarlıyor. 
Elodie Details 
Müzikli Oyuncak 


Mobilyadan aksesuara, duvar kâğıdından perdeye kadar bir çocuk odasının 
ihtiyacı olan tüm ürünleri Biscuit mağazasında bulabilirsiniz. 
Çocukların gelişiminde onlara ilham vererek yaratıcı düşüncelerinin 
gelişmesine katkıda bulunan Biscuit, trendi takip ederek oluşturduğu 
güncel tasarımlarıyla eğlenceli ve enerji dolu mekânlar yaratıyor. 


Elodie Deta 
Sırt Çantası 


Yurtdışından getirdiği yepyeni çocuk markalarıyla addresistanbul Ev 
Dekorasyon Merkezi'deki mağazasında farklı çizgiler yakalıyor. 
Distributörü olduğu firmalar arasında Hollandalı Mrmaria'nın Miffy 
aydınlatma ürünleri, İsveçli Elodie Details'in çocuk koleksiyonu, 
yine İsveçli Sandberg duvar kağıdı firmasının duvar kağıtları farklı 
stilleriyle öne çıkıyor. 


© Elodie Details 
& Bebek Arabası www.biscuit.com.tr 
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Eve Dönüş 


Country deyince akla ilk gelen markalardan biri olan ve “Coastal tarz'ını 
müşterilerinin aklına yerleştiren Coastal Homes markası sonbahar/kış 
sezonunda da yarattığı modellerle dikkat çekiyor. 


Sıcak ve güneşli yaz günlerinde dışarıda, açık havada daha çok zaman geçirirken; yazın son demlerini yaşadığımız şu günlerde yavaş yavaş, 
kapalı mekanlara, evlerimize dönüş başladı. Ev dekorasyonunda yapacağınız ufak değişiklikler ile eve dönüş sizin için çok daha keyifli bir hale gelebilir. 
Evleri, “yaşanan yuvalara” çevirme noktasında; tamamen doğal malzemelerden ürettiğimiz, insanların konforunu ve evlerin görsel zerafetini 
ön plana çıkaran koleksiyonumuz ile çok iddialı bir konuma geldik. Yıllardır; yaptığımız yatırımlar sonucu Türkiye'de, New England & Country 
mobilya denilince akla ilk gelen markalardan biriyiz. “Coastal tarzı” diye bir tamlamayı, insanların aklına yerleştirdik. Ürünlerimizin, ikinci eli 
bile online satış sitelerinde çok kısa sürede satılır hale geldi. 


2017 — 2018 Sonbahar Kış Koleksiyonu 


İhracat pazarlarımızdan çok büyük tecrübeler elde ettik. Bu tecrübelerimizi, Anadolu topraklarından aldığımız ilham ile birleştirerek 2017 
sonbahar - kış koleksiyonumuzu oluşturduk. Bu koleksiyonunda; ahşap ile mermeri; metal ile camı, keten ile gerçek deriyi bir araya getirdik. 


Dekorasyonda 
“tailor made — kişiye özel” dönemi 


İnsanlar, artık standart kalıplara girmek istemiyor. Herkes yaratıcılığını 
konuşturmak, yaşadığı mekana kendi imzasını atmak istiyor. İnsanların 
bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kreatif mimari ekibimiz ile birlikte 
müşterilerimizi dinleyerek, onlar için özel olarak tasarlanmış mobilya 
ve dekorasyon çözümleri üretiyoruz. Ayrıca; kaba inşaattan, perdeye; 
mobilyadan, aydınlatmaya geniş bir yelpazede anahtar teslim çözümler 
sunuyoruz. 


WwWww.coastalhomes.eu 
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ww ELSE Gi ON 


Zamansız 
i Dekorasyonun 
Ni Adresi 


Farklı tarzları bir bütünlük içinde harmanlayan 
Cumba Selection, geniş dekorasyon ve mobilya 
seçkisiyle göz alıcı mekanlar yaratmaya devam ediyor. 


addresistanbul 
EV DEKORASYON MERKEZİ 


İç ve dış mekan ürün gamına sahip Cumba Selection, her dönem için stil sahibi 
dekorasyon ürünleri sunmakta. Modern, klasik ve country tarzlarını uyumlu bir 
şekilde kombinleyerek bir araya getiren Cumba sıradan bir dekorasyondan 
daha fazlasını vaad ediyor. 


Dekorasyon trendlerini yakından takip eden Cumba Selection ayrıca birçok 
dünya markasını bünyesinde barındırmakta. Modem çizgilere sahip Eichholiz; 
renkli ve fonksiyonel tasarımları ile Kartell, klasik çizgilere sahip Mis en Demeure Nu 
bu markalardan birkaçı. Dış mekanda ise dünyaca ünlü Unopiu markasının Ili 
konforunu sunmakta. 


addresistanbul Ev Dekorasyon Merkezi, Nişantaşı, Bodrum, İzmir ve 
Antalya'da bulunan mağazalarının yanı sıra online mağazası ile Türkiye'nin 
tüm illerine seçkin ve kaliteli dekorasyon alternatifleriyle ulaşmayı hedefliyor. 
Cumba Selection, ayrıca altyapısındaki deneyimli mimari kadrosuyla mimari 
danışmanlık hizmeti de vermekte. 


www.cumbaselection.com.tr 
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muy wallpaper 


wallpaper * Fabric 


Zengin Renk ve Desenler 


Mywallpaper yaşam alanlarını hayalindeki gibi farklılaştırmayı tercih 
edenler için birbirinden farklı renk, doku, desen ve tarzlarda duvar 
kağıtları ile mekanlara hayat veren kumaşlar ve yaşam tarzları 
yansıtan mobilyaların üretim ve satışını yapmakta. 


addresistanbul 
EV DEKORASYON MERKEZİ 


Alanında en iyi 50 dünya markasının satış, tedarik ve uygulama hizmetlerini 1998 
yılından bugüne kadar Türkiye'nin neredeyse tamamına vermekte. Öncelikli hedefi 
uygun fiyat politikası olan mağazada eğitimli çalışan kadrosu ürünlerin 
uygulanmasını profesyonel olarak gerçekleştirir. Firma, zengin ürün yelpazesi vE ye 
yüksek stok miktarıyla müşterilerimizin istek beklentilerini en iyi şekilde MR e 
karşılamaktadır. EE : 
Algılarınızı şımartın ve iç mekanınızı, kraliyet yaşamının zengin güzelliklerini 
yansıtan çağdaş tasarımlarla yükseltin. Yeni koleksiyon sayfalarına göz atarken, 
ipeklerin derin tonlarının, pürüzsüz perdelerin, muhteşem süslü tavanların ve 
mekâna farklı bir hava katan duvar kâğıtlarının açığa vurduğunu hissedin. 


W 


Designers Guild - Kumaş 


“Mywallpaper olarak güzel mekânlar oluşturmak tutkumuzdur. İç 
mekânın başlangıç noktası ve mükemmel bitirme dokunuşları özenle 
tasarlanan duvar kağıtları, kumaşlar, halılar ile evlerinizde işyerlerinizde 
bütünleşiyor. addresistanbul Ev Dekorasyon Merkezi'nde bulunan 
mağazamızda katalogları gerçek dokularıyla inceleyebilir, sizin için 
en iyi dekorasyon ürününü bulmanıza uzman danışmanlarımızdan 
yardım alabilirsiniz. 


www.mywallpaper.com.tr 
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addresistanbul 


EV DEKORASYON MERKEZİ 


GSPARETE 


Size Özel 


addresistanbul Ev Dekorasyon Merkezi'nin giriş 
katında yer alan Parete Stone, doğadan ilham 
alarak ev ve ofislere yaratıcı çözümler sunuyor. 
Parete Stone kişiye özel tasarımların yanı sıra iç 
mimari hizmetiyle de estetik ve kaliteli çözümler 
üretiyor. 


Eylül Çakar, Feryal Süvarioğlu ve İrem Devrim ortaklığındaki 
Parete Stone, sektördeki hayatına 2000 yılında patentli 
tasarımlarıyla uluslararası fuarlara katılarak başladı. Yıllar 
içerisinde ürün yelpazesini genişleterek iç ve dış mekanlar için 
mermer, bronz, pirinç malzemeleri beraber kullanarak ürettiği 
tasarımlarla sektördeki yerini sağlamışlardı. Son üç yıldan beri 
addresistanbul Ev Dekorasyon Merkezi'ndeki mağazasında 
profesyonel ekibiyle birlikte hizmet veren mağazada kişiye ve 
mekanlara özel çözümler sunuluyor. 


Ürün gamında bulunan doğal taşlardan üretilen masa ve 
sehpalar, dekoratif duvar boyası, seramik banyo ve mutfak 
duvar kaplamaları ve aydınlatma seçenekleriyle yaşam 
alanlarınızın her noktasını baştan sona yenileyerek, 
hayallerinizdeki mekanları yaratabilirsiniz. 


www.paretestone.com.ir 
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studiopunto 


Her Tasarım 
Bir Hikaye 


Ele aldığı projeleri her tasarımın bir hikâyesi 
olması gerektiğine inanarak özelleştiren 
studiopunto design space, yüksek iç mimar 
ve tasarımcı İsmail Öklügil tarafından 2007 
yılında kuruldu. 


addresistanbul 
EV DEKORASYON MERKEZİ 


Studiopunto hayata geçirdiği projelerinde, tüm sanat 
disiplinleriyle eşit yakınlıkta olup, onları birbirleriyle 
ilişkilendiren ve ilişkilerini hikâyeleriyle şekillendiren 
bir anlayışla, farklı bakış açıları yaratarak ele almakta. 
Bu, ekibin tasarladığı projeleri diğerlerinden farklı 
kılmasına sebep olan etken ve yöntem. 2011 yılında 
İstanbul Tasarım Bienali ile eşzamanlı çalışılan Eroğlu 
Giyim showroom projesinde temaya atıfta bulunan 
"kusurluluk" kavramı ele alınmış. Medya Paper Office 


addresistanbul ev dekorasyon merkezinin dekore ettiği Eataly'nin 
Alpi restaurant konseptini de tasarlamış ve uygulamış. Big 
Mammas restoranlar zincirinin konsept mekan, kurumsal 
kimlik ve kostüm tasarımı, Türkiye'de birçok yerde görülebilen 
Cinema Pink sinema komplekslerinin konsept tasarımı da 
studiopunto tarafından ele alınmış ve tasarlanmış. Fulya Terrace'da 
bulunan The One spor kompleksi de yine konsept tasarımı 
yapılan mekanlara örnek. Butik tasarım anlayışıyla birçok konut 
projesi tasarlıyorlar. Ayrıca birçok restoran, ofis, mağaza, 
showroom vb gibi farklı alanlardaki projeleri de bulunmakta. 
Son günlerde gündemlerinde Kıbrıs'ta bulunan 1200 m2 iç mekan 
alanına sahip olan malikane projesi, Göktürk'te Eksen Premium 
Houses adlı rezidans binası ortak alanlar ve sosyal mekanlar 
projesi, Karaköy tarihi binarestorasyonu, Kemer Country konut 


Eroğlu Showroom 


projesi ve Premiere Vision fuarstandları projeleri yer almakta.Mekan tasarımlarının yanı sıra studiopunto markası İsmail Öklügil'e ait mobilya 
ve aydınlatma tasarımlarıyla da anılıyorve biliniyor. İo Designer tasarımcı kimliği ile tasarladığı Lambampul isimli aydınlatma tasarımı pirinç ve 
pleksi malzeme alternatifleri ile İstanbul'da farklı birçok noktada satışta. Aralık ayından beri İstanbul Modern Sanatlar Müzesi'nin müze mağazası 
olan Modern Mağaza'da Lambampul aydınlatma tasarımının pleksi alternatifleri satılmakta. Aynı ürünün pirinç versiyonu da New York MOMA'nın 
koleksiyonunda yer bulmuştur. İkindi Aydınlatma Tasarımı, Fetiş Sandalye Tasarımı, Rüzgarda Durak Sandalye Tasarımı da diğer ürünlerinden 
bazılarıdır. 


Wwww.studiopunto.com / www.iodesigner.com 


A story of design 


www.ndesign.com.tr 
instagram.com/ndesignmobilya 
facebook.com/ndesignmobilya 
twitter.com/ndesignmobilya 


ş 
* 
: 
: 
i 
i 
i 
, 
i 
i 
: 
; 
ki 
# 


) 


INFINITE 


SIGN 


FURNITURE 


The magic of touch... 


BEDDING COLLECTİON 2017 
Chakra 


Mardinde Bir Rüya Ev 


İç mimar Ali Niğdelioğlu'nun tasarladığı ev, Mezopotamya Ovası'na tepeden bakan 2000 m? 
arazi içinde yer alıyor. Naco Design bu projede mükemmel dokunuşlarıyla dikkat çekici bir 
projeye imza atmış. Tüm yaşam alanında estetik ve işlevsellik, eski ve yeni gibi zıtlıklar tarif 
edilemez bir uyum içinde bir araya getirilmiş. 


Bu muhteşem ev tasarlanırken tüm detaylar incelikle düşünülmüş. 
Geniş cam cepheye sahip spor salonu bahçeye açılıyor. Spor salonunun olduğu yerde ise sauna ve hamam bulunuyor. Hem iç hem de 
dış mekanlar nefes almanız için tasarlanmış. 


Yenilikçi çözümlerle mutfaktan salona, koridorlardan yatak odalarına evin her köşesi ayrı ayrı özenle kurgulanarak bütünsel bir yaşam 
alanı yaratılmış. Evdeki pek çok mobilya da özel olarak tasarlanmış. 
Bunun için Samsun'da eski ambar evlerinden çıkma yüz yıllık ağaçlar tekrar işlenerek eski ve yeni mükemmel bir uyum ile bir araya 
getirilmiş. 
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Bu Bir İlandır. 


Kalite, estetik, tarz, güvenlik, huzur ve mükemmellik. 


Bu projede hepsi tarif edilemez bir uyum içinde. 


Doğuda Batı Esintisi 


Mardin'de bulunan projeyi dört mevsim yaşanır hale getirmek için 
kullandığım malzemelerde batı rüzgarının da hissedilmesine özen gösterdim. 


> 

Bir sene önce bir telefon aldım ve Mardin 
hikayem böylelikle başlamış oldu. Beni heyecanlandıran bu projeyi gerçekleştirirken; ev 
sahibinin beni kısıtlamaması en büyük şansım oldu. 2 dönümlük arazide peyzajından iç 
mimarisine tümünü tasarladığım evde işlevsellik ve formların uyumunu hep ön planda 
tuttum. Evi tasarlarken keyifli zaman geçirebilecek alanlar yaratmak önceliğim oldu. 
Yaşam alanına adım attığınızda sizi ilk karşılayan egzotik bitkilerle bezeli bir botanik 
bahçesi oluyor. Yorgun dönülen bir günün 
akşamında bahçede yer alan sinema köşesinde yorgunluğunuzu atabilir ya da doğa ile iç 
içe dinlenebilirsiniz. Aydınlatmalar için eğitim aldığım İtalya'ya uzanan detaylı çalışmalar yaptım. Bahçeye açılan spor salonunu ve 
oturma alanını geniş cephe camlarla donata- 


rak derinlik hissi yarattım. İç ya da dış mekanda görülebilen bitkilerle her daim doğayla iç içe bir yaşam alını olmasını arzu ettim. 
Evin dekorasyonunda önem verdiğim şey ise 
zıt tarzları uyum içinde bir arada kullanmak 
oldu. Dış cephede ahşap sıcaklığı ve antra- 


sit taşın birlikteliği ile minimalist ve modern 


mimariyi öne çıkardım. Bahçede kullandı- * 


ğım bakırla ise ahşap ve doğal taşa zıt kalarak 
çarpıcı bir uyum yakaladım. 


İstanbul'da baylaşıp Milano'da sürdürdügüm 

eğitim hayatımda edindiğim tüm bilgi birikimimi bu projede hayata geçirmekten onur 
duydum. 

Mimar Ali Niğdelioğlu 

ali.nigdeliogluğ©ğnacomimatlik.cöm 

#90 531 277 3284 


Bu Bir Ilandır. 


VD SARAL 


TECE ağ 
San E 


> 
> 


li 
Ve 


“— 


Çi LA ve 


Stonewrap 
her mekanı 


benzersiz 


STONEWRAP” 


MANUFACTURED STONE 
KULTUR TAŞI 


WwWww.stonewrap.com 
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Keyifli anlarınızı nefis bir 
kahveyle benzersiz kılın. 


Siemens E0.9 Tam Otomatik Espresso ve Kahve Makinesi, 
sensoFlow Sistemi sayesinde ideal demleme ısısını koruyarak 
kahvenizden maksimum aroma almanızı sağlar. 


siemens-home.bsh-group.com/tr 


444 66 88 HifLi 


Siemens. Gelecek evinizde. 


LES5 l5 MORE 


25 yıldır tasarımda “az”ın gücüne inanıyor, ev & ofis için mobilya ve aydınlatmanın 
modern klasiklerini showroomlarımızda sizler ile buluşturuyoruz. 


moza:k 


Ortaköy Dereboyu Cad. No: 78 34347 İstanbul T. 4-90 212 327 05 95 - F 4-90 212 327 05 97 

Apa-Giz Plaza Büyükdere Cad. No: 191 K.-1 Levent 34330 İstanbul T. 4-90 212 264 75 75 - F 490 212 264 75 74 
Cinnah Cad. No: 66/1 Çankaya/Ankara T. - 90 312 440 06 10 - F 4-90 312 440 0594 

www.mozaikdesign.com - info ©mozaikdesign.com 


AJANDA 


sanat etkinlikleri, sergiler, yaratıcı projeler 


MEZE İN Tr 


— CONTEMPORARY ISTANBUL | KAVARIGALLERY 


14 - 17 EYLUL Çağdaş sanatı odak noktasına alarak 


Türk sanatını dünya sanatıyla buluşturan Contemporary Istanbul, bu yıl geçtiğimiz senelerden farklı olarak 
kasım ayı yerine 15. İstanbul Bienali ve birçok sanat kurumunun ve galerisinin sergileriyle eşzamanlı olarak 
14-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşiyor. İstanbul Bienali, önemli sergiler ve Contemporary Istanbul ile 
birlikte İstanbul bir sanat üssüne dönüşecek. contemporaryistanbul.com 


12 EYLÜL - 24 ARALIK Küratörlüğünü Nazlı Gürlek'in üstlendiği “Kaf Dağı'nın 


Ardında” başlıklı sergi, Canan'ın bu sergi için ürettiği yeni yapıtlarla bazıları daha önce hiç sergilenmemiş 
erken dönem eserlerini bir araya getiriyor. Sergi, başlığını Arap ve Fars kozmolojisinin efsanevi Kaf Dağı'ndan 
alıyor ve heykel, fotoğraf, baskı, nakış, video, yerleştirme ve minyatür gibi çeşitli mecralarda üretilmiş eserlere 
yer veriyor. Tel: (0212) 708 58 08. 


12 EYLÜL -13 EKİM EKAV, metropolizm akımının Türk öncüsü 


Timur Kerim İncedayı ve kızı İrem İncedayı'nın “Batının İzdüşümleri: İstanbul” başlıklı ortak sergisine yer 
veriyor. Sanatçıların son dönem yapıtlarıyla gerçekleştirdikleri sergi, doğu ile batı arasında, büyük bir 
geçmişin çok daha büyük bir gelecekle karşı karşıya geldiği bir köprü olan şehrin görkemine saygı duruşu 
niteliğinde. Tel: (0212) 2528131. 


Yapım Nilüfer Artunç. nartunc&doganburda.com 


57 


DESİGN PORTRALI. 


Charles, seat system designed by Antonio Citterio. www.bebitalia.com 


moza:k YATAY, 


X-İST 

7 Eylül - 14 Ekim 

KARMA 

Performans, video, yerleştirme ve metni 

araç olarak kullanan Didem Erk'in X-İst'te 
gerçekleştireceği ilk kişisel sergisi “Ev İmkansız Denen Yerdir” izleyiciyle buluşuyor. Sergi, her 
biri bir bütünün parçasını oluşturan, sanatçının dil, hafıza, göç ve sınır kavramlarını irdelediği 


çift kanallı performans videoları ve fotoğraflardan oluşan yedi işe yer veriyor. 
X-İst; Abdi İpekçi Cad., 42/2, Nişantaşı, İst. Tel: (0212) 291 77 84. 


TOPHANE-İ AMİRE 


20 Eylül - 28 Ekim 
BALKAN NACİ İSLİMYELİ 


Balkan Naci İslimyeli, 45. sanat yılını Tophane-i 
Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nin Beş Kubbe 

ve Tek Kubbe salonlarında aynı anda açılan 
Hatırla başlıklı sergisiyle kutluyor. İslimyeli'nin, her 
şeyin hızla tüketildiği günümüzde, yaşananlar 
unutmamak ve hafızada canlı tutmak için “Hatırla” adını verdiği sergide, sanatçının son 30 
yılından seçkilerle birlikte hiç sergilenmemiş eserleri yer alıyor. 

Tophane-i Amire; Boğazkesen Cad., Defterdar Yokuşu, 2, Tophane, İst. 

Tel: (0212) 293 46 48. 


SCHNEIDERTEMPEL SANAT MERKEZİ 


11 Eylül - 7 Ekim 

KARMA 

Fabrikasyon sergisi, mekâna özgü kumaş bazlı 
yerleştirmeler yapan üç görsel sanatçı Gili Avissar 
(İsrail), Stephanie Müller (Almanya) ve Lisa 
Simpson'nın (Brezilya) katılımıyla Tuçe Erel'in 
küratörlüğünde açılıyor. Kumaş aracılığıyla sanatçılar 
hem birbiriyle hem de Osmanlı döneminde Aşkenazi Terziler Birliği tarafından Sinagog olarak 
inşa edilmiş mekânın geçmişi ile diyalog kuruyor. 

Schneidertempel Sanat Merkezi; Bankalar Cad., Felek Sok., 1, Karaköy, İst. 

Tel: (0212) 24901 50. 


Pİ ARTWORKS İSTANBUL 


11 Eylül - 21 Ekim 
NANCY ATAKAN 


Nancy Atakan'ın son dönem keten ve keçe 
üzerine nakış işlerini bir araya getiren “Çizgiler 
Camiası” başlıklı sergisi, dişi soy bağları ve 
kuşaklar arası aktarıma dair en öznel ve yerel 
hikayeleri geniş tarihsel anlatılarla örerek 
modernizmin Türkiye'deki izleğinde kadınlara biçilmiş rolü işliyor. Kapalı çerçeveleri odak dışı 
bırakırken yaşam öykülerinin ve nesiller arası aktarımın dokusunu öne çıkarıyor. 

Pi Artworks İstanbul; Mumhane Cad., 52/3, Karaköy, İst. Tel: (0212) 293 71 03. 


AKBANK SANAT 
9 Eylül - 18 Kasım 


KARMA 
Resim sergisi 

Tel: (0212) 252 35 00. 
ALBERTINA 

MÜZESİ 

1 Ekim'e kadar 
BURHAN DOĞANÇAY 
Resim sergisi 

Tel: (043) 1 53 483. 
ANNA LAUDEL 
CONTEMPORARY 

7 Eylül - 13 Ekim 
KARMA 

Karma 

Tel: (0212) 24332 57. 
ART ON İSTANBUL 
8 Eylül - 14 Ekim 
NİLHAN SESALAN 

Karma 

Tel: (0212) 259 15 43. 
ART SUİTES 
GALLERY BODRUM 
6 Eylül'e kadar 

ZAHİT BÜYÜKİŞLİYEN 
Resim sergisi 

Tel: (0252) 385 44 27. 
ARTER 

12 Eylül - 24 Aralık 


CANAN 
Karma 


Tel: (0212) 708 58 08. 


AJANDA 


BAKSI MÜZESİ 

15 Kasım'a kadar 
HÜSAMETTİN KOÇAN 
Karma 

Tel: (0458) 247 34 38. 
BLOK ART SPACE 
13 Eylül - 

30 Kasım 

SAHAND HESAMIYAN 
Karma 

Tel: (0212) 2928382. 
BORUSAN 
CONTEMPORARY 


3 Eylül'e kadar 
KARMA 

Karma 

Tel: (0212) 393 52 00. 
CAM GALLERY 

9 Eylül -21 Ekim 
KARMA 

Karma 

Tel: (0212) 245 79 75. 
DİBEKLİ HAN 

4 Ekim'e kadar 

RIFAT KOÇAK 

Resim sergisi 

Tel: (0532) 527 76 29). 
DİRİMART 
DOLAPDERE 

14 Eylül - 15 Ekim 
FRANZ ACKERMANN 
Resim sergisi 

Tel: (0212) 232 66 66. 


“RUHUMA ASLA” WITCHTV'DE! 

Kutluğ Ataman'ın, merkezinde Türkan 
Şoray gibi davranan ve gerçek yaşamı da 
Türkan Şoray melodramlarına benzeyen 
bir transbireyin yer aldığı çoklu kanal video 


enstalasyonu 
“Ruhuma 
Asla”, 

tek kanal 
versiyonu ile 
WitchTWde 
sansürsüz 

ve bedelsiz 
olarak yayında. 
NY Times 


gibi önde gelen mecralarda hakkında yazılar 
yayımlanan eser, önemli bienal ve müzelerde 
de sergilenmişti. witchfilms.com 
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En güzel mekanlarda 
en özel indirim ayrıcalıkları 
Yapı Kredi'den! 


Crystal sahiplerine özel 9620, World Platinum, 
adios Premium ve Platinum TLcard sahiplerine özel 
9610 indirim sizleri bekliyor. 


İSTANBUL ÇEŞME 

AŞŞK KAHVE SUNSET ASMA HAN ROKA BAHÇE 

BANYA SUSHICO BEFORE SUNSET SOLE MARE 

BEYTİ SUSHI EXPRESS O CADDE75 ŞEREFE BALIK 

BISTRO 33 ŞANS CİN BY GÖZ TAKE FİVE 
DELICATESSEN THE HOUSE CAFE ( DALYAN CEVAT'IN YERİ | VİNTAGE HOTEL —4 
DİVA TO GÖZ LOUNGE WHISPER SUMMER HOUSE 
FATALY WHISPER REN HAN CAFE 

FRANKLE ZANZİBAR İNCİRLİEV BİR NN 

HAL SUSHİ APARİ BAHÇE ATILAY BALI 

HAPPILY EVER AFTER ANTALYA ARİNA ALAÇATI DİVAN BODRUM 

AR ILVICINO ÖPRÜ BİSTRO FLAM 
İNCİRLİ ŞARAPHANE © KAUÇUK HOTEL ÖŞEM EMİN'İN YERİ O KATİP BODRUM 
AŞIBEYAZ PIO EYHANE ŞEREFE LA BREZZA BEACH 

SS THE FROG SERASER PAPARAZZİ MELENGEÇ 

ÜŞEBAŞI SERPME BALIKEVİ PANORAMA PASANDA 
YDON!A TUVANA HOTEL ZAZU LOUNGE 
LA MANCHA : 
LEZZET CO GÜLEK 

ANGERIE SALOR'S PUB 


OPA 


ryalal 


Kampanyadan Yapı Kredi Crystal kart sahipleri işlem bazında en fazla 1.000 TL, aylık bazda en fazla 2.500 TL indirim, Yapı Kredi World Platinum, Yapı Kredi adios Premium ve Yapı Kredi Platinum TLcard sahipleri işlem bazında 
en fazla 100 TL, aylık bazda en fazla 500 TL indirim kazanabilir. Aynı gün aynı üye işyerinde yapılan harcamalarda, yalnızca ilk harcamadan indirim kazanılacaktır. Kazanılan indirim otomatik olarak harcama yapılan günün 
sonunda kartınıza yansıtılacaktır. Anlaşmalı güncel mekan listesi ve detaylı bilgi için: yapikredi.com.tr, Yapı Kredi VIP Line 444 0 446. 
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AKBANK SANAT EKAVART GALERİST 
il GALLERY 7 Eylül - 14 Ekim 
9 Eylül - 18 Kasım 12 Eylül - 13 Ekim TUNCA 


KARMA 


Akbank Sanat, sezonu ses ile sessizlik arasındaki 


TİMUR KERİM İNCEDAYI ve 


Resim sergisi 


İREM İNCEDAYI (| Tel: (0212) 252 18 96. 

karmaşık ilişkiyle ilgilenen güncel sanat projesi Siyah Resim sergisi o GÜMÜŞLÜK FESTİVALİ 

Gürültü (Black Noise) ile açıyor. Sesin ve sessizliğin Tel: (0212) 2528131. 4 Eylül'e kadar 

yarattığı geniş çağrışım olanaklarını harekete ELGİZ MÜZESİ KARMA 

geçirerek toplumsal referansları olan eserleri birbirleri 28 Ekim'e kadar Müzik festivali 

ve izleyici ile iletişime geçmeye davet eden sergi, sesin farklı mecralardaki dönüşümüne, KARMA gumuslukfestival.org 


işlevine, işlevsizliğine, şiirselliğine, bazen de anlamsızlığına ve gücüne odaklanıyor. 


Heykel sergisi 


HAKAN AYKAN KÜLTÜR 


Akbank Sanat; İstiklal Cad., Zambak Sok., 1, Beyoğlu, İst. Tel: (0212) 252 35 00. Tel: (0212) 290 25 25. SANAT MERKEZİ 
FRANSIZ KÜLTÜR 9 - 15 Eylül 

, MERKEZİ Oo sEMAKUTLULAR ÖZATAY 

ART ON ISTANBUL 8 Eylül'e kadar Resim sergisi 

8 Eylül z 14 Ekim PHILIPPE DUPUICH O Tel: (0252) 316 40 18. 


NİLHAN SESALAN 


Fotoğraf sergisi 
Tel: (0212) 249 07 76. 


HALKA SANAT 
14 Eylül - 14 Ekim 


Nilhan Sesalan'ın bronz, ahşap ve taş GALERİ APEL KARMA 
heykelleri ile onları çevreleyen mekâna 9 Eylül - 14 Ekim Resim sergisi 
özgü bir yerleştirmenin yer alacağı “Istanbul'da Gece” isimli kişisel sergisi ismini, sanatçının EMRE SENAN (o 1761:.(0212)2448230. 
karanlık imgesi üzerine yoğunlaşan düşüncelerinden ve varoluşun başladığı kentten alıyor. Resim Sergisi İFSAK 
Doğanın ve insanın küresel ölçekteki köklü değişimine, yaşadığı coğrafyanın kozmolojik Tel: (0212) 292 72 36. 28 Eylül'e kadar 
yapısına ve bunu anlama çabasına içeriden bir bakışla bizi de dahil ediyor. GALERİ NEV KARMA 

Art On İstanbul; Meşrutiyet Cad., Hanif Binası, 1A Tepebaşı, İst. Tel: (0212) 259 15 43. 10 Eylül -21 Ekim Fotoğraf sergisi 
İNCİ EVİNER (| T©l:(0212) 292 4201. 

Karma İSTANBUL 

GALERİ NEV e ili ll al 

>> p GALERİ SELVİN ENSTİTÜSÜ 

10 Eylül -21 Ekim 15 -30 Eylül 16 Eylül'e kadar 

INCI EVİNER HASAN BAŞKIRKAN KARMA 

Galeri Nev Istanbul, Karaköy'deki yeni adresinde Resim sergisi Resim sergisi 


sezonu İnci Eviner'in kişisel sergisi “Ufkun Altında” 
ile açıyor. Eviner'in İstanbul'da ilk kez sergilenecek 
iki video çalışmasına da yer veren sergi, sanatçının 
desenle başlayan yaratım sürecini farklı aşamalarda 
gözler önüne seriyor. Sanatçı sergisini tasarlarken 


Tel: (0212) 263 7481. 


Tel: (0212) 334 09 00. 


— 5 .. m birbiri içinden çıkan ve birbirini sürekli etkileyerek ÇATALHÖYÜK 
dönüştüren bir dizi sanatsal pratiği mekâna yansıtmayı amaçlıyor. DERN 
Galeri Nev İstanbul; Mumhane Cad., 52/2, Karaköy, İst. Tel: (0212) 252 15 25. li vie 

Anadolu 
Medeniyetleri 
CAM GALLERY Araştırma 
Ni : Merkezi 
9 Eylül - 21 Ekim Mes 


Performistanbul işbirliğiyle, Nazlı Gürlek imzalı 
“BİR” başlıklı performans projesi, 23 Eylül 
Cumartesi günü 17.00-20.00 saatleri arasında 
gerçekleşecek. Performans, Çatalhöyük 
Araştırma Projesi'nin 25. yılını kutlamak 
amacıyla düzenlenen, 9 bin yıllık tarihe sahip 
yerleşmede sürdürülen arkeolojik çalışmaların 
bilinmeyen yanlarını sunan “Bir Kazı Hikâyesi: 
Çatalhöyük” isimli sergi kapsamında 
gerçekleştirilecek. anamed.ku.edu.tr 


KARMA 

Gerçekliğimizin kanıtı gibi yanımızda duran gölgemizi 
özümser, algımızın bir uzantısına dönüştürürüz; oysa 
gördüğümüz biçimleri de gölgeler aracılığıyla algılar 

ya da gözden kaybederiz. “In Shadow” sergisi gölgeyi 
üretimlerinin vazgeçilmez unsuru olarak odağına almış 
sanatçıların, sınırsız biçim ve anlam üreten gölgeden 
beslenerek ortaya koydukları yapıtları bir araya getiriyor. 
Cam Gallery; Çukurcuma Caddesi, 38/A, Beyoğlu, İst. Tel: (0212) 245 79 75. 
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PG ART GALLERY 
9 Eylül - 7 Ekim 
KARMA 


Günümüzde soyutlamayı tarihsel, metodolojik ve 

i . tematik perspektiflerden inceleyen “Hiçbir Şeyin 
Resimleri” sergisi, farklı periferilerden gelen sanatçılarla, kuşaklar arası bir diyalog yaratarak 
küresel olanın genişletilmiş bir resmini oluşturmayı amaçlıyor. Sergi ismini Kirk Varnedoe'nun 
aynı isimli, Pollock'tan sonra soyut biçimi incelediği 2006 tarihli kitabından ödünç alıyor. 
Pg Art Gallery; Çukurcuma Cad., 40/1, Firuzağa, İst. Tel: (0212) 252 80 00. 


BLOK ART SPACE 


13 Eylül - 30 Kasım 
SAHAND HESAMIYAN 


İranlı sanatçı Sahand Hesamiyan, Blok Art 
Space'in Büyük Valide Han'da bulunan proje 
alanı için sanatçı Buşra Tunç ile mekâna özgü bir 
yerleştirme yapıyor. Sanatçının diğer eserleri ise 
galerinin Çukurcuma mekânında sergilenecek. İki 
mekânı birbirine bağlayan sanatçı, “mecazi” anlamına gelen Majaz sergisiyle, bilinmeyen ve 
metaforik olanlar ile görülen ve deneyimlenebilen arasında bir denge kurmayı amaçlıyor. 
Blok Art Space; Faik Paşa Cad., 22/2, Çukurcuma, İst. Tel: (0212) 292 83 82. 


ANNA LAUDEL CONTEMPORARY 

7 Eylül - 13 Ekim 

KARMA 

Huma Kabakcı ve Mine Küçük küratörlüğünde gerçekleşen 
“Geçmiş Günümüzle Buluşuyor” isimli karma sergi, geçmişi, 
bugünü ve birbirleriyle olan ilişkiyi güncel sanat eserleri 
üzerinden tanımlıyor. Sergide ilhamını tarihten alan, farklı 
malzemeler ve tekniklerle iş üreten, yerli ve yabancı 16 
sanatçının eserlerinden oluşan bir seçki izleyici ile buluşacak. 
Anna Laudel Contemporary; Bankalar Cad., 10, Karaköy, İst. 
Tel: (0212) 24332 57. 


DİRİMART DOLAPDERE 


14 Eylül - 15 Ekim 
FRANZ ACKERMANN 


Seyahat, turizm, küreselleşme ve kent yaşamı 
temaları eksenindeki coşkulu resimleri ve 
yerleştirmeleri ile bilinen Franz Ackermann, son üç 
yılda seyahat edip uzun vakit geçirdiği şehirlerden 
manzaraları bir araya getiriyor. Dünyanın farklı 
yerlerine uzanan seyahatleri ve şehirlerin 

geçirdiği dramatik değişimleri inceleyerek zihinsel 
deneyimini küçük suluboyalara, büyük ebatta 
yağlıboya resimlere ve devasa duvar resimlerine dönüştürüyor. 

Dirimart Dolapdere; Irmak Cad., 1-9, Dolapdere, İst. Tel: (0212) 232 66 66. 


KRİŞNA SANAT 
MERKEZİ 


30 Eylül'e kadar 
KARMA 

Resim ve heykel sergisi 
Tel: (0312) 418 02 53. 
LILLE METROPOLE 
MUSEE D'ART 
CONTEMPORAIN 

15 Ekim'e kadar 
YÜKSEL ARSLAN 

Resim sergisi 

Tel: (033-3) 20 19 
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MIXER 

9 Eylül - 21 Ekim 
KARMA 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 243 54 43. 
MÜNSTER 


1 Kasım'a kadar 


AYŞE ERKMEN 
Enstalasyon 


skulptur-projekte.de 
PG ART 

GALLERY 

9 Eylül - 7 Ekim 
KARMA 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 252 80 00. 
Pİ ARTWORKS 
İSTANBUL 

11 Eylül -21 Ekim 
NANCY ATAKAN 

Resim sergisi 

Tel: (0212) 293 7103. 


ÇOCUKLARA YEŞİL | 


YAŞAM REHBERİ 
Doğa ile bağ 
kurmak, çocukların 
bedensel ve zihinsel 
gelişimlerini olumlu 
etkiliyor. Doğayı 
koruma bilinci 
kazanan çocuklar, 
daha iyi bir gelecek 


AJANDA 


SADBERK HANIM MÜZESİ 
10 Ekim'e kadar 
KARMA 

Fotoğraf sergisi 

Tel: (0212) 242 38 13. 
SAKIP SABANCI MÜZESİ 
23 Ekim'e kadar 
FEYHAMAN DURAN 
Resim sergisi 

Tel: (0212) 277 22 00. 
SALT GALATA 

13 Eylül-26 Kasım 
KARMA 

Karma 

Tel: (0212) 334 22 45. 
SCHNEIDERTEMPEL 
SANAT MERKEZİ 

11 Eylül - 7 Ekim 
KARMA 

Karma 

Tel: (0212) 249 01 50. 
TAURUS ANKARA 


14 Eylül'e kadar 


KARMA 

Resim ve heykel sergisi 
Tel: (0312) 221 62 62. 
TOPHANE-İ AMİRE 
20 Eylül - 28 Ekim 


BALKAN NACİ İSLİMYELİ 


Resim Sergisi 

Tel: (0212) 293 46 48. 
X-İST 

7 Eylül - 14 Ekim 
DİDEM ERK 

Karma 


Tel: (0212) 291 77 84. 


ve temiz bir dünya için çalışmanın önemini 
anlıyor. Çocuklar için doğal yaşam etkinlikleri, 
eğitimler, atölyeler, organik beslenme ve daha 
birçok yararlı bilgiye yesilcocuk.com adresinden 
kolaylıkla ulaşabilirsiniz. yesilcocuk.com 


zl 


Yapım Nilüfer Artunç. 


“Iyi bir komşu" 


İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 

Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 15. İstanbul 
Bienali, “iyi bir komsu” temasıyla 16 Eylül'de açılıyor. 
Küratörlüğünü sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset'in 
yaptığı ve birbirine komşu altı mekânda gerçekleşecek 
bienal, 12 Kasım'a kadar ücretsiz olarak ziyaret 
edilebilecek. Eşzamanlı sergi ve etkinliklerle İstanbul 


bir sanat üssüne dönüşecek. 


Gözde İlkin, Yetersiz Derz Boşluğu, 2017. 


/ a Ki 
Alejandro Almanza Pereda, 2014. O», 


stanbul Bienali'nde bu yıl “iyi bir komşu” teması çerçevesinde 


32 ülkeden 56 sanatçının ev, mahalle ve aidiyet kavramlarını 

tartışmaya açan işleri sergilenecek. İşlerden bazıları ev yaşamımızdaki hâl ve koşulların nasıl değiştiğini ve mahallelerimizin geçirdiği dönüşümü incelerken bazıları da günümüzün jeopolitik sorunlarıyla başa çıkma şekillerimizi mikro ölçekte ele alacak. 
Küçük ölçekli tarihsel işlerden mekân algısını sarsacak büyük ölçekli yerleştirmelere farklı coğrafyalardan ve zaman dilimlerinden hikayeler anlatacak bienalde, 56 sanatçıdan 30'unun iyi bir komşu'ya 
özel olarak ürettikleri eserleri ilk defa bienalde görülebilecek. 15. 
İstanbul Bienali, İstanbul Modern, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, Pera Müzesi ve Küçük Mustafa Paşa Hamamı gibi daha önce 
de bienallere ev sahipliği yapan mekânların yanı sıra Cihangir'deki 
ARK Kültür ile Asmalımescit'te yer alan Yoğunluk Sanatçı Atölyesi 
gibi konut özelliği taşıyan mekânlara yayılacak. Türkiye'den 10 sanatçının işlerinin yer alacağı bienal için 30 sanatçı yeni iş üretecek. 
Bienal bu yıl, İstanbulluları komşuluk ilişkilerine dair sorular soracak 
sergi afişlerini kendi evlerine asmaya davet ediyor. Bienal boyun- 


Dan Stockholm, 2016. Henrik Olesen, 2017. 


BİENAL 


Rayyane Tabet, 
Colosse Aux Pieds 
Dargile, 2015. 


ca iyi bir komşu'nun farklı tanımlarını düşündüren soruların yer aldığı afişler şehrin sokaklarına, mahallelerine ve evlerine de yayılacak. Bienalin birçok uluslararası kültür kurumunun işbirliğiyle hayata geçirdiği billboard projesi kapsamında iyi bir komşu'ya dair farkli sorular, şubat ayından itibaren dünyanın birçok farklı kentinde- 
ki billboardlar aracılığıyla sergilenmekte. 2017 yılının sonuna kadar devam edecek billboard projesiyle, beklenmedik karşılaşmaların yakalandığı fotoğraf işleri, “İyi bir komşu korkmadığınız bir yabancı mıdır?” veya “İyi bir komşu sizinle aynı gazeteyi mi okur?” 
gibi sorularla eşleşiyor. 

Kamusal Programın koordinatörlüğünü sanatçı Zeyno Pekünlü üstlenmiş. Programın katılımcıları arasında savaş ve yerinden edilme- 
nin kadınlar üzerindeki etkisi araştırmalarıyla tanınan Shahrzad Mojab, liberal çok kültürcülüğe yönelik eleştirileriyle bilinen Joseph 
Massad, siyasal ekonomi profesörü Massimo de Angelis ve mekân 
pratikleri üzerine pek çok çalışması bulunan Yunan mimar ve akademisyen Stavros Stavrides gibi isimler yer alacak. Bienal için 
Pera Müzesi eğitim ekibi ve Liverpool Bienali küratörlerinden Polly 
Brannan'ın işbirliği halinde geliştirdiği çocuk ve gençlere özel eğitim programıyla, Koç Holding desteğiyle bienalin genç ziyaretçileri 
ev, komşu ve mahalle kavramları üzerine sorular sorup tartışmalar 
yürütme ve kendi sanat eserlerini yaratma imkânı yakalıyor. Programlarla ilgili bilgiler 1 5b.iksv.org adresi üzerinden takip edilebilir. 


Komsu etkinlikler 

Bienalin bu yılki komşu etkinliklerinden biri, küratörlüğünü İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer'in üstlendiği, 13 Eylül-3 Kasım tarihleri arasında Fransız Kültür Merkezi'nde görülebilecek Aylaklar 
sergisi olacak. Koordinasyonunu İKSV'nin üstlendiği Paris Cit& des 
Arts'daki Türkiye Atölyesi'nde farklı zamanlarda yaşamış beş kadın 
sanatçının “aylaklık”tan yola çıkarak yarattığı işlerden oluşan sergide Aslı Çavuşoğlu, İnci Furni, Güneş Terkol, Yasemin Özcan ve İz 
Öztat & Zişan'ın eserleri yer alacak. 


Bu yıl 30, yaşını kutlayan İstanbul Bienali, Newsweek dergisi tarafından “2017'de uğruna 
seyahate cıkmaya değecek beş sergiden biri” olarak gösterildi. 


Is agonl 
neighhour 
someone 
you rarely 
see? 


Billboard projesi, sanatçı Lukas Wassmann, küratörler ve bienalin grafik tasarımcısı Rubert Symth işbirliğiyle 
hazırlandı. Afişler, İKSV ana gişe, Pera Müzesi ve belirli Biletix gişelerinden ücretsiz olarak edinilebilir. 


Is a go0lİ 

neighhour 
someone 

who just 
moved in? 
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“Bienal, sergiye davet edilen sanatçıların kişisel 
veya analitik ifadeleriyle bicimlenerek umutlarla 
hayallerin, hüzünle öfkenin, gecmisle bugünün 
birbirine karıştığı alanlar yaratıyor.” 

Michael Elmgreen ve /Ingar Dragset 


sizi rahat 
bırakan 
birisi midir? 


Bienal süresince dükkânlardan kafelere, otobüs duraklarından evlerin camlarına kadar 
tüm şehirde iyi bir komşu soruları sergilenecek. 


Çağdaş sanatı odak noktasına alarak Türk sanatını dünya sanatıyla buluşturan Contemporary Istanbul, bu yıl geçtiğimiz senelerden 
farklı olarak kasım ayı yerine bienalle eşzamanlı olarak 14-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), 
müzenin iç ve dış mekânlarında sergilenecek olan Çinli sanatçı Ai 
Weiwei'in geniş bir sergisine yer veriyor. Arter, 1990'ların sonlarından bugüne kadar üretilen yeni ve mevcut eserlerin yer aldığı 
Türk sanatçı Canan'ın eserlerine ev sahipliği yapacak. Borusan Contemporary, Amerikalı sanatçı, küratör, yazar ve eğitimci olan Diana 
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gi iriyee Heimer, 1993. 
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Thater'ı sanatseverlerle buluşuyor. Thater, 1990'lı yılların başların- 
dan beri film, video ve montaj sanatı alanında öncü bir isim. Elgiz 
Müzesi, daha önce hiç sergilenmemiş Elgiz koleksiyonundaki eserlerin yanı sıra, önde gelen yerel sanatçılar ve uluslararası sanatçıların 
çağdaş sanat eserlerini içeren geçici bir sergiye ev sahipliği yapacak. 
Bazı galeriler sezonu Karaköy'deki yeni adreslerinde açıyorlar. Beyoğlu Mısır Apartmanı'nda uzun yıllardır ziyaretçilerini ağırlayan Pi 
Artworks ve Galeri Nev İstanbul'a ek olarak, halihazırda Karaköy'de 
konumlanmış olan artSümer ve Sıraselviler'deki mekânından taşınacak olan Mixer'in de katılımı ile galeriler aynı çatı altında bir araya geliyor. Bu sokağın hemen karşısındaki binaya taşınan Sanatorium ise Karaköy'de yeni oluşan bu sanat rotasının bir parçası oluyor. Bienalle ivme kazanacak sezonda, galeriler 9 Eylül'den itibaren sergilerini ziyarete açmaya başlayacaklar. 

Binanın resmi açılışı ise 20 Eylül'de gerçekleşecek. Pi Artworks, 
Nancy Atakan'ın Çizgiler Camiası başlıklı sergisine yer verirken Galeri Nev İstanbul İnci Eviner'in Ufkun Altında sergisiyle, artSümer 
Gözde İlkin'in Gaipten Gösteri'si ve Erdal Duman'ın Casus Belli başlıklı sergisiyle sezonu açıyor. Mixer, Otomata başlıklı karma sergiyi sanatseverlerle buluştururken Sanatorium Kemal Özen'in Yapay 
Cehennemler sergisine yer verecek. 


Küratörler Michael Elmgreen ve Ingar Dragset iyi bir komsu'yu anlatıyor: 


“İyi bir komşu, ev kavramını farklı açılardan ele alacak. Gündelik deneyimler yoluyla 
davranış rutinlerinin ve değerlerin oluştuğu bir alan olarak tanımlanan ev, aynı 
zamanda bir aidiyet, bir “kök salmışlık” duygusunu ortaya çıkaran bir yer. Bu sergi, 
özel alanlarla ilişkilenen farklı yaşam tarzlarını ve içinde yaşayanlar olarak bizlerin 
evdeki alanları en iyi şekilde kullanma ve kişiselleştirme biçimlerimizi araştıracak. 
Böylece, evin nasıl da farklı kimliklere dair ipuçları barındırabileceğini ve tarih 
boyunca kendini ifade etmenin bir aracı olarak nasıl işlev gördüğünü inceleyecek. 
Komşunuz sizden oldukça farklı yaşayan biri olabilir. Ancak umuyoruz ki siz, son 
dönemde dünyadaki pek çok politikacının aksine “öteki” korkunuzla etrafınıza çitler 
örerek baş etmiyorsunuzdur. 15. İstanbul Bienali'ndeki sanatçılar ev, mahalle, 
aidiyet ve müşterek yaşam hakkındaki fikirleri çeşitli perspektiflerden tartışmaya 
açıyor. İşlerden bazıları ev yaşamımızdaki hâl ve koşulların nasıl değiştiğini ve 
mahallelerimizin geçirdiği dönüşümü incelerken bazıları da günümüzün jeopolitik 
sorunlarının nasıl üstesinden geldiğimizi mikro ölçekte ele alıyor.” 
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1 a m 


chiara boseii | davide lovatti 


MERİDİANI 


SCENE 7 - INT. EDINBURGH HOUSE - TEA TIME 
Agathe just got back and is sitting at the table. 

She looks around and is pleased to discover 

that the intimate elegance of her home 

mirrors her inner world. 


? plihto-table design andrea parisid “ 


Yapım Nilüfer Artunç. 


Mimar-işveren ilişkisi üzerine 


Türkiye'de mimar ve işveren müzakerelerinin üretimlere etkisini, bir dizi nitelikli yapının 
gelişim süreçleri eşliğinde inceleyen İşveren sergisi, 13 Eylü-26 Kasım tarihlerinde Salt 
Galata'da. Sergi, fikir düzeyinde yeniliği ve uygulamada özeniyle ayrışan hemen her 
yapıda hevesli bir mimara, tutkulu bir işverenin karşılık geldiğine işaret ediyor. 


DİRİM 


Mirim 


(ODTÜ) rektörlük görevine 2 1 Kasım 1961'de 

başladı. ODTÜ kampüsü proje yarışmasını kazanan Altuğ Çinici ve Behruz Çinici ile ilk kez 23 Kasım'da 
görüştü. Mimarlardan, sözleşmesi yapılmış olan Mimarlık Fakültesi ile iki yurdu içeren ilk etap çalışmalarının bir 
an evvel tamamlanmasını istedi. Kurdaş'ın, Eymir Gölü 
çevresindeki bozkırda kuracağı yeni hayatın en kuwetli 
unsuru olan ağaçların dikimineyse 3 Aralık'ta başlandı. 
İlk yapıların inşaat işleri, Şubat 1962'de ihale edildi, 12 
Mart'ta temel atma töreni gerçekleştirildi. 
ODTÜ kampüsünün Çiniciler tarafından yaklaşık yirmi 
yıl yürütülen projesi, mimari üretim sürecinde işverenin 
katkısının her yönüyle izlenebileceği bir vaka niteliğinde. 
Salt Araştırma'ya 2015 yılında devredilen Altuğ-Behruz 
Çinici Arşivi'ndeki ODTÜ koleksiyonu, proje çizimlerinin 
ötesinde, Çinicilerin titiz çalışma prensiplerini ve karşılığında Kurdaş'ın mimarlardan esirgemediği desteği görünür kılan şantiye seyir defteri ve seyir raporlarının yanı 
sıra kontrollük sözleşmeleri, iş bitirme belgeleri ve resmi 
dilekçeleri içeriyor. Bu muhtelif kayıtlar, nitelikli bir mimari 
üretimin, sorumlulukların taraflarca doğru ve eksiksiz tariflendiği sağlıklı bir iletişim ortamına gereksinim duyduğuna dikkati çekiyor. Sergi, 1930'lardan 2010'lara Ankara, Çanakkale, Denizli, İzmir ve İstanbul'da özel kesim 
ya da kamu kesiminden sipariş edilmiş olan bir dizi yapı 
temelinde, mimar ile işveren arasındaki bu kritik ilişkiyi ve 
iletişimin ürüne nasıl yansıdığını irdeliyor. ODTÜ Kampüsü, Makbule Atadan Villası, Denizli Basma ve Boya Sanayi Fabrikası ile Yahşibey Tasarım Çalışmaları yapısını 


K emal Kurdaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki 


da içeren seçki, özgün arşiv belgeleri ve söyleşilerle desteklenen anlatımlarla işverenin yapıdaki belirleyici rolü- 
ne odaklanıyor. Turizmin gelişimi için öncü adımlar atmış 
olan bürokrat Özer Türk'ün incelemeye açılan kişisel arşiviyle de, işveren rolünün maddi kaynak sağlayıcılığından 
daha önemli yeniliklere aracılık etme potansiyeli vurgulanıyor. Küreselleşmenin gezgin “yıldız mimar” profiliyle 
ifade bulduğu son kırk yılda, şirketleşmiş yatırım ve proje 
geliştirme süreçlerinde konumlanan ve sermayeyi artırmaya yönelik bir refleksle çalışan pragmatik bir tiplemeye dönüşmüş durumda. Ancak, dünyanın birer kriz haline gelen öncelikleriyle kapanmaya yüz tutan bu dönemde, mimarlar mesleği yapma biçimlerini sorgulamak zorunda kaldıkları bir dönemece geldi. Bu bağlamda sergi, 
mimarın bozması gereken ezbere; beceri, uzmanlık ve 
çabasının üstün bir eser yaratmaktan çok ortak bir üretime aracılık etme ihtimalinin bir adımı olarak işveren profilini de dahil etmesi gereğini hatırlatıyor. 


1. Denizli Basma ve 
Boya Sanayi Fabrikası 
(DEBA), 1973-74. 

2. Ar-Tur inşa halinde, 
Burhaniye, Balıkesir, 
1970. 

3. Burhaniye 
Kaymakamı Özer Türk 
Ar-Tur maketiyle, 1970. 
4. ODTÜ yaya allesi, 
arka planda Mimarlık ve 
İdari İlimler fakülteleri. 
5. ODTÜ Fen Edebiyat 
Fakültesi, amfiler 
grubunun çatısı. 
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Yapım Nilüfer Artunç. 


SERGİ 


Ai Weiwei İstanbul'a geliyor 


Çağdaş dinamikler ve tarih algımızla ilgili çalışmaları aracılığıyla otuz yılı aşkın bir süredir bize dünyayı algılamak 
ve yorumlamakta yeni yollar sunan Ai Weiwei, Akbank'ın desteğiyle 12 Eylül'de Sabancı Müzesi'nde. 


i Weiwei, porselen çalışmalarına odaklanan sergisiyle Sabancı Müzesi'ne 

geliyor. Serginin anlatısı, sanatçının 
hem hayat hikayesinin hem de onun el sanatları geleneğine ve sanat tarihine yaklaşımının izlerini taşıyor. Ai Weiwei'in porselen 
yolculuğunun her aşaması sergide sanatçının ikonik çalışmalarıyla temsil ediliyor. Sanatçı, günümüz dünyasıyla ilgili mesajlarını 
geleneksel Çin el sanatları aracılığıyla bizlere aktarıyor; sanatı izleyiciye çağımızın paradokslarına dair bir bakış açısı sağlıyor. 
Sergi, Ai Weiwei'in çalışmalarında tekrar 
tekrar görülen temaların kullanılmasıyla kurgulanmış bir yapı aracılığıyla onun sanatına 
kapsamlı bir bakış sunuyor. Sanatçının sahicilik, çağlar boyu değer sistemlerinin dönüşümü ve kültür tarihi kavramlarını irdeleyen 
çalışmaları, izleyenleri söz konusu kültürel, 
sanatsal ve tarihsel değerleri anlamaya çağırıyor. Çalışmalarına “kültürlerin hazır objele- 


rini” yerleştiren Ai Weiwei, izleyiciye yeni yorum olanakları sağlıyor ve objelerin bağlamlarına göre nasıl birbirinden bütünüyle farklı değerlere göre yargılanabileceğini gösteriyor. Ai Weiwei, replika çalışmalarında sahicilik kavramını sorgulayarak, özgün obje ile 
kopyası arasındaki farkı çürütüyor. Bugüne 
ulaşmış antikaların kalıntıları ışığında Çin ve 
Yunan çömlek bezemeleri ve Mısır duvar resimlerinin mantığını uyarlayarak tarin konusunda düşünüyor ve bize çağdaş dünyaya 
dair kapsamlı bir bakış açısı sunuyor. 

Ai Weiwei'in Sabancı Müzesi'ndeki sergisi, 
porselen alanında en eskisi 40 yıl öncesine 
ait 100'ü aşkın kapsamlı eser seçkisiyle, izleyicinin bu özgün sanatçının çalışmalarını 
keşfedebileceği benzersiz bir ortam olarak 
öne çıkıyor. Sergi, 28 Ocak 2018 tarihine 
kadar açık kalacak. 

Sakıp Sabancı Müzesi; 

Sakıp Sabancı Caddesi, 42, Emirgan, İst. 
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1. Tomurcuklar, 2015. 

2. Hexie, 2011. 

3. Ruyi, 2012. 

4. İçi çiçek dolu porselen bisiklet sepeti, 2014. 


Ai Weiwei hakkında: 


Günümüzün çağdaş sanat alanında Çin'de yetişen en etkili kişilerden biri olan 
Ai Weiwei (1957), heykel, büyük ölçekli yerleştirmeler, film ve mimarlık dahil 
çok geniş bir yelpazedeki disiplinler içinde çalışır. Çalışmaları, sunuldukları 
bağlamda sahicilik ve değer sistemlerinin dönüşümü meselelerine eğilir; 

bu da, izleyenlere günümüzün siyasi ve kültürel konularında bir bakış açısı 
sağlar. Lafını esirgemeyen bir siyasi ve sosyal yorumcu olarak Ai Weiwei'in 
güncel mesajları kültür, tarih ve sanat değerlerimiz konusunda bize sunduğu 
bakış açısının bölünmez parçalarıdır. 
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HreeGarden 


POLONEZKÖY 


“Burada her yer balıçe' 


Kavacık'ın hemen yanı başında, doğanın tüm seslerini şehrin gürültüsünden uzak, 
özgürce dinleyebileceğiniz huzurlu bir yaşam çok yakında başlıyor. 


İyi Gayrimenkul www.İreegarden.com.tr MAM 5574 


Yapım Elif Günenç. 


büyüklere masallar 


İllüstratör Oya Başkaya, namıdiğer Pembe Masalcı, 
çocukluğu itibariyle hayata duyduğu merakı ve 

saf duygularını çizimlerine ve üç boyutlu işlerine 
yansıtıyor ve hiç kimsenin masal dünyasına 
giremeyecek kadar büyümediğini ispat ediyor. 


Ik olarak “Tasarım Tomtom Sokakta” projesi 


kapsamında yer alan Kırmızı Bina'daki ürün yerleştirmesiyle dikkatimizi çeken Oya Başkaya, 
geçtiğimiz Temmuz ayında da Shopping Fest için 
Kapalıçarşı'da bir illüstrasyon çalışması gerçekleştirmiş. Pembe, Oya Başkaya'nın büyükannesinin ismiymiş. Bir dönemin popüler sanat paylaşım sitesi 
devianart'ta masal kitapları resimlediği zamanlarda 
kullanmaya başladığı ismi devam ettirmiş. 
Tekstil tasarımcısı olarak arası desenlerle ve grafiklerle hep iyi olan sanatçının hiç bırakmadığı illüstrasyon ise son birkaç yıldır odaklandığı alan. Tarih, sosyoloji ve bilime duyduğu ilgi belki de yaptıklarının 
ardındaki en büyük ilham kaynağı. Özellikle Türkiye 
tarihi ve insanlarına olan merakı onu dönem giysileri ve aksesuarları toplamaya yöneltmiş. 1920'ler 
ve sonrası kadınlar, düğünler, çocuklar ve oyuncakların başı çektiği uzun motivasyon listesi masalsı evreninin başrol oyuncuları olan çizimlere, küçük heykellere, yastıklara, kartpostallara dönüşmüş. Antika 
ve bitpazarlarının kendisi için çok önemli ilham kaynakları olduğunu belirten sanatçı, en mutlu olduğu 
anları müzik dinlerken ya da belgesel seyrederken 
hiç durmadan çizim yaparken yakaladığını söylüyor. 


Kendisini, youtube ve iPad'iyle ayrılmaz bir üçlü olarak gören Başkaya, dijital çizimi “özgürlük” olarak tanımlıyor. Hangi araç ya da malzemeyle çalışacağına, 
sahip olduğu zamana göre karar veriyor olması bile 
onu birçok sanatçıdan ayırıyor. Eğer youtube'dan 
uzun bir yayın dinleyecek kadar zamanı varsa seramiklere sarılırken, bir-iki saatlik bir özgürlüğü varsa 
tabletiyle çizim yapıyor. Hayatına giren her insan, 
obje, renk, resim ve anı onun yaptıklarına yansıyan, 
hayata katılan çizimlere ya da üç boyutlu sanat işlerine dönüşüyor. Mavi-beyaz porselenler, Bizans paraları toplayarak geçirdiği çocukluğunun zeytinlerini, kirazlarını, Denizkızı Eftalya masallarını kendi saf 
evrenine dahil ediyor. O gerçek bir masalcı. Portföyüne kattığı karakterlerden yarattığı “Oya'nın Denizkızlı Kadınları”, bir aksesuar, dekoratif ürün ve kırtasiye projesine dönüşmüş. 

Birçok formda sunduğu illüstrasyonlarını defterlere 
ve yeni projelere uyarlamak üzere çalışıyor bu aralar. Bunca karışıklığın zaman zaman içimizi kararttığı bir dünyada yüzümüzü aydınlatan ve gülümseten masallara imza attığı için Pembe Masalcı'yı takip etmek herkese iyi gelecek. 

©pembemasalci 


PORTRE 


Oya Başkaya'nın Dezinkızlı 
Kadınları serisi defterler ve 
baskılar ve duvar aksesuarlarına 
hayat veriyor. 


Oya Başkaya 
kimdir? 

Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Tekstil 
bölümünden mezun olmuş. 
Hem aynı fakültede, hem de 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi'nde yüksek 
lisans yapmış. 12 yıldır 
tekstil ürünleri ve grafik 
alanlarında profesyonel 
olarak çalışıyor. İki yıldır da 
Marmara Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi'nde moda 
ilüstrasyonu dersi veriyor. 
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SERGİ 


Radıkal tasarımın 
izinde Ettore Sottsass 


Memphis grubunun kurucusu, tasarımın zaman 
içinde sanata karışmasına öncülük etmiş, XX. 
yüzyıl tasarımının önde gelen isimlerinden 
Ettore Sottsass, New York Met Breuer'de 
açılan bir sergiyle anılıyor. 


Yapım Nilüfer Artunç. 


talyan mimar ve tasarımcı Ettore Sottsass 


(1917-2007) 60 yılı aşkın üretken meslek 

hayatında çok miktarda eser bıraktı. New 
York Met Breuer'de açılan “Ettore Sottsass: Design Radical” başlıklı sergi, Sottsass'ın kariyerini mimari çizimler, iç mekân, mobilya, makine, 
seramik, cam, takı, tekstil, desen, resim ve fotoğrafçılık alanında ürettiği eserler yoluyla yeniden değerlendiriyor. 8 Ekim'e kadar sürecek 
sergi, Sottsass'ın eserlerini etkilendiği eski objelerle birlikte diyalog halinde anlatıyor. Bu birliktelik yeni bir bakış açısı sunarak onu daha geniş bir tasarım söylemi içinde konumlandırıyor. 
1980'de Sottsass'ın ürünleri zaman içinde modernizmden post modernizme doğru evrildi. 
Avusturya'da doğup İtalya Turin'de eğitim gören Sottsass, stüdyosunu 194 7'de Milano'da 
açtı. Başlarda, fonksiyonel ve rasyonel bir yaklaşımla ikonik ürünler tasarladı. 1960'larda Sottsass, kendi modern başlangıçlarından işlevsellik ötesinde özelliklere yöneldi; sembolizm etkisinde, duygusal atıflarla, evrensel ve tarihi göndermelerle donanmış ürünler yarattı. Üstelik, 
modern tasarımı, modernizmi epeyce dışlanmış gösteren insani bir hassasiyet içinde işledi. 
Met Breuer'deki sergi, 1965-66 yıllarında Galleria Sperone'de sergilenmiş olan Menhir, Ziggurat, Stupas, Hydrants ve Gas Pumps adlı 
seramik totemlerini de içeren önemli eserleri sunuyor. Minimalist Superboxes (1966), 
MoMA'nın 19 72 yılındaki “Italy: The New Do- 


1. Paul Klee, Renkli Mimari. 
2. Olivetti taşınabilir daktilo. 
3. İvory masa, 1985. 

4. Carlton kütüphane. 

5. Colorado evi, 1988. 

6. Cabinet No.56, 2003. 


mestic Landscape” sergisi için tasarladığı modüler dolap sistemi Environment da sergide. 
Sosyal normları sorgulayan 19 70'ler ruhunun 
kavramsal bir prototipi olarak tasarlanan Environmenit, geleneksel mimari kurgu ve ev sahibi 
olmakla ilgili sosyal değerlerden özgür kılınmış, 
kaynakların ve yaşam alanının paylaşıldığı, daha 
göçebe ve komün bir yaşam tarzı. 


Memphis grubu 

Sottsass ve yandaşı tasarımcılardan oluşan çok 
uluslu bir grup kendilerine Memphis adını uygun görerek üretilen mobilyalarda, işlev, biçim, 
malzeme, yüzey ve renk gibi tasarımın temel 
unsurlarının yeniden yorumlanmasıyla, kabul 
edilmiş tasarım sözleşmelerinden radikal. İkonik 
Carlton kütüphane (1981), buna çok özel bir 
örnektir ve sıralı duran kitaplarıyla alışılagelmiş 
kitaplık formuna antitez oluşturur. Farklı açıları açıklarken Sottsass kitapların zaten hiçbir zaman düz durmadıklarını öne sürer. 1950'lerin 
Amerikan masa üstlerinde kullanılan ucuz plastik lamineler çok ince işlenmiş dolap tekniklerine uygulanmıştır. Ortalama tüketicinin ulaşamayacağı fiyatta piyasaya sunulan bu örnek, 
tasarımcının yaratma gücü ve son ürünü belirlemedeki rolünü Memphis'in ne derece önemsediğinin göstergesidir. Bu değer, sanat ve tasarım piyasası arasındaki çizginin bulanıklaşmasına ve “koleksiyon tasarımı” fikrinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. 
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Kentin yeni sakinleri 


Bu ay sohbetimiz New York iç mekânları üzerine... Merceğimizde iki yeni 
otel projesi, Karl Zahn'ın heykelsi tasarımları, yeni mağaza konseptleri ve 
Nike'nin merkez ofisi bulunuyor. Keyifli okumalar! 


ŞEHRİN YENİSİ MANHATTAN'A KARŞI 
Efsanevi otelci lan Schrager yeni projesi 
Public Otel ile karsımızda. Günümüzde Dışarıdan bakınca çevredeki hiçbir yapıya benzemiyor, uyum da 
Mibnh'nin rakibi alime gelen oteller için sağlamıyor belki. Geçen sene faaliyete geçen The William Vale Oteli'nden 
yepyeni bir konsept oluşturmanın gerekliliğini bahsediyoruz. Aldo Liberis tasarım ofisi tarafından projelendirilen bina 
duyan Schrager, Public Otel'in başkalaşmış dışarıdan Miami'deki bir plaj oteli gibi görünüyor 
felsefesi için çok çalıştıklarını söylüyor. olabilir fakat içinde sunulan hizmetler ve konfor, 
367 odalı binada uygun fiyata lüks hizmet Leuca Restoran ve şehir manzaralı Westlight Bar 
verirken, Airbnb'de bulunmayan apartman içi şimdiden şehrin enleri listesine girmiş. Bu lüks yapıda 
sosyalleşme ve etkileşim öğelerini işin içinde nükemmel bir Manhattan manzarasına, özenle dekore 
tutmaya özen göstermişler. Günümüzde edilmiş otel odanızın balkonundan bakabiliyorsunuz! 
otellerde artık gereksiz görünebilecek hizmetleri ayıklayıp en önemli gördükleri öğelerin üzerine thewilliamvale.com 


gitmişler. Bu otelde oda servisi veya kapı görevlisi yok, bavulları taşıyacak bir belboy da mevcut 
değil. Herkesin tekerlekli bavulunun olduğu bir dünyada bunu gereksiz bir lüks olarak görüyor 
Schrager. Public Otel İsviçreli mimarlar Herzogde Meuron tarafından tasarlanmış. Oteldeki 
birkaç özel daire ise John Pawson imzalı iç mimari dokunuşlara sahip. publichotels.com 


CENNET KUŞU 

Karl Zahn Greenpoint, Broolyn'de kendi stüdyosunda 
yarattığı heykelsi parçaların lansmanını, geçtiğimiz 
aylarda iç mimar eşi Leilani Zahn'ın New York Tasarım 
Haftası'nda The Future Perfect için hazırladığı sergide 
gerçekleştirmişti. Günümüz tasarımlarında sıkça 
rastladığımız heykelsilik' ve “arklılık' öğelerini Zahn'ın 
tasarımlarında görmek mümkün. Kendisi Areaware, 
Matter, Roll&Hill gibi önde gelen markalara ürün 
tasarlarken şimdilerde The Future Perfect markası için 
oluşturduğu, metal zincirlerle tavana asılan Bird of 
Paradise serisi eserlerle adından sıkça söz ettiriyor. 


NIKE'NIN YENİ EVİ 

Nike'nin New York atağı devam ediyor. Marka, geçtiğimiz aylarda 
şehrin çeşitli yerlerinde sanatçı Kaws işbirliği ile tasarlanan 
basketbol sahaları ile gündeme gelmişken, şimdilerde tasarımı yeni 
biten merkez ofisinin görsellerini paylaşarak popülaritesini koruyor. 
Altı katlı yeni ofiste açık sosyal alanlar, sanat galerisi, fitness alanı 
ve tribünlü dev bir basketbol sahası düşünülmüş. Binanın terasında 
MODERN ise tatlı bir sürpriz var: Empire State'in tepesinden görülebilen 


sadece bitkilerden yapılmış dev gibi bir Nike logosu! 
ODACIKLAR 


Ünlü mimarlık ofisi 
OMA'dan ayrılan mimarlar 
arafından kurulan Family 
ew York tasarım ofisi, 

DJ A-Trak'in yeni konsept 
mağazasının tasarımını 
üstlendi. Fool's Gold isimli 
markanın kimliğini modern bir biçimde yansıtan mekân, polikarbonat panellerle ayrılmış küçük 
odacıklardan oluşuyor. Her odacıkta sanki sergi gezermişsiniz gibi özenle yerleştirilmiş ürünler ve 
bunları sergileyen heykelsi tasarımlar yer alıyor. Biz buraya bayıldık! 
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Tasarım dünyasındaki 
sonbahar renkleri 


En ünlü antika bienallerinden La Biennale Paris 2017, gözümüzü dolduran, 
yüreğimizi okşayan Niki de Saint Phale sergisi, Mark Shaw'ın haute couture 
serüveni ve Reine Mâre'in özgün tasarımları eylülün en güzel renklerinden. 


SHAW'IN GÖZÜNDEN 
HAUTE COUTURE EVRENİ 


ANTİKANIN | 
SANATLA KESİŞİMİ 


Antika tutkunları ve sanatseverler, bu bienal tam 
size göre! Bu ay Grand Palais'de düzenlenen Avrupa'nın en büyük antika bienallerinden biri 

olan La Biennale Paris 2017, özgün ve uluslararası bir programla karşımıza çıkıyor. 95 ulusal 

ve uluslararası katılımcının yer aldığı bienal, aynı zamanda ünlü Barbier-Mueller koleksiyonları 
sergisine de ev sahipliği yapıyor. Bienal kapsamında Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen prestijli 
sanat galerilerinin yanında, Hindistan ve Singapur gibi Uzakdoğu ülkelerinin galerilerini de 
görmek mümkün. Antikanın kalbinin attığı bienal, sanat ve antika severler için kaçırılmaması 
gereken bir fırsat. 11-17 Eylül arasında izleyebilirsiniz. bignnale-paris.com 


Dior'un kulislerine kabul edilen ender fotoğrafçılardan olan Mark 
Shaw, moda dünyasının ve Hollywood'un sıradışı fotoğraflarını Galerie 
MR14'te sergiliyor. Maison Dior'un 70. yılını kutlamak amacıyla 
düzenlenen sergi, Shaw'un Dior, Balmain ve Balenciaga kulislerinde 
çektiği fotoğrafları kapsıyor. Sansasyonel fotoğraflarının yanında, moda 
fotoğraflarında rengi ilk kez kullanan fotoğrafçı olarak bilinen Shaw, 
b0'lerin haute couture'üne uzanan enfes bir serüven yaşatıyor. Moda 
tutkunları ve fotoğraf severler bu sergiyi ajandalarına mutlaka not 
etmeli. themragency.com 


SOSYAL TABANLI | ( 
YARATICILIK w | 
DİYARI Ri 44 
Ahşap tasarımların ruhu başkadır. Sadece 4 
kokusuyla sizi kendine çeker, dokundurur, 
hayal kurdurur. Reine Mere tasarım butiği, 
sadelikle ahşabı birleştirerek hayal kurmanızı 


NIKI DE SAINT PHALLE KADINLARI amaçlıyor. Butiğin özgün tasarımlarının en önemli 
adının aslında var olmadığını savunan Lacan Niki de Saint Phalle'i henüz tanımamış. Birçok özelliği aynı zamanda sosyal bir platformda 

adın figürü ile klasik kadın algısının ötesinde bir imaj çizen eserler, estetik değerlerin dışına bunları gerçekleştiriyor olması. Çalışma ve 

çıkmaya cesaret ediyor. Güçlü ve özgür Niki de Saint Phalle kadınını, bazen kilolu bazense koca yardımlaşma kurumu ile ortak çalışan butik, 

bir dev olarak görmek mümkün. Mümkün olan veya olmayan her biçim ve figürün yer aldığı özgün teknikleri çevreye uyumlu bir biçimde 

sergi, Galerie Vallois'da düzenleniyor. Sanatçının 60 ve 70'lerdeki en çok ses getiren eserlerini tasarımlarına yansıtıyor. Kullanılan 

birleştiren sergi, galerinin kadın ve kadın vücudu üzerine düzenlediği ikinci büyük sergi. Belles! ürünlerin tamamının geri dönüştürülebilir 

Belles! Belles! başlıklı sergi, avangard bir feministin gözünden kadın imajını izlemek isteyenlere olduğu butik sadelik ve yaratıcılıkta 

nutlaka önerilir. 8 Eylül'de açılan sergi, 22 Ekim'e kadar devam edecek. galerie-vallois.com önemli adreslerden biri. reinemere.com 
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BAKARA 


ÇOLLERTON 


www.bakara.com.tr | (0212) 27033 73 
1.LEVENT - BAĞDAT CADDESİ - ŞİŞHANE - ADDRESİSTANBUL 


evrensel tasarım gündeminin en önünde duranlar 


82/ TASARIM Evrensel tasarım gündeminin en önünde duranlar... 


95/ RÖPORTAJ 


Amsterdam'da Burcu Yurtoğlu Dalar tarafından 2012 yılında kurulan Hammam 34, doğallık ve öz arayışı 
içinde olan şehir yorgunu hayalperestler için, ev ve seyahatle ilgili tasarım objeleri üreten bir marka. Stüdyo, 
kültürlerin tasarım ve ince işçilikle birleştiği noktayı keşfetmeye çalışıyor. Mottosu ise “seyahatteyken evinde 
hisset, evindeyken kaşif ol.” 


99/ OTEL Hacımemiş Mahallesi'nde geçen yıl 
hizmet vermeye başlayan Peremere Alaçatı Otel, iç mimari ve tasarımdaki yalınlığıyla dikkat çekiyor. 


Yapım Selin Cebecioğlu. scebecioglu&doganburda.com 
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BATHROOMS - Lagu a a Associatime 


YETKİLİ SATIŞ NOKTALARIMIZ: İSTANBUL - MECİDİYEKÖY Önalanlar Yapı Ortaklar Cad.No:14 - mutfakonalanlaryapi.com.tr İSTANBUL - LEVENT İtaldeko Ebulula Mardin Cad.No:39 Levent - infoGitaldeko.com 
İSTANBUL - CADDEBOSTAN Önalanlar Yapı Cemil Topuzlu Cad.No:49/3 - mutfakonalanlaryapi.com.tr İSTANBUL - FLORYA Yg Tasarim Mimarlik Yeşilada Sok.Göktaş Plaza No:5 - infocygmimarlik.com 
ANKARA - ÇANKAYA Restore Hoşdere Cd.No:172 -infokeklikoglu.com.tr ANKARA - ÜMİTKÖY Restore Meksika Cad.No:49 - infockeklikoglu.com.tr BODRUM-ORTAKENT Fatih Kıral Mobilya Kapuz Cad.No.89 
- mutfakdfatihkiral.com BURSA - NİLÜFER Gelincik İnşaat İzmir Yolu Cad.No:190 - infocgelincikinsaat.com İZMİR-ALSANCAK ArDe Yapı İşçiler Cad.Key Plaza No: 147/H,E,F - scavoliniGardeyapi.com Detaylı 


bilgi için: DB Agency --90.532.2868932 - turkeycoscavolini.com 


© iv) O © O Scavolini S.p.A. Italy --39 0721443333 - contact(oscavolini.com - www.scavolini.com 


/slankal Comics 6 Art Rilival, 8-70 Eylil tarihleri 


arasında Sani Yösephliler Demeği Sosyal Törirleri ve 
Mola Al San kilreri'nde. Bileller dimfcket com ola. 


UNIOKA'NIN 
AMSTERDAM ZIYARETİ 
Deri imzalı ürünler yaratan tasarım markası 
Unigka, 3-4 Eylül tarihlerinde Amsterdam'da 
gerçekleşecek SnowUP fuarında yer alacak. 
unigka.com 


yle ünü İtalya 
şan aydınlatma 


arı Tepta'da! RAFLARI 


BOŞALTIN! 


Linens markalı ürünler 
“Rafları Boşaltıyoruz” 
kampanyasıyla 15 
Eylül'e kadar indirimde! 
Nevresim takımlarından 
bornoz ve havlulara, yatak 
örtüsünden dekoratif 
aksesuarlara, mutfak 
grubu ürünlerinden masa 
örtülerine kadar pek çok 
ürün kampanyaya dahil. 
linens.com.tr 


SIN MERKEZİ 


TABLO DEĞİL 
TELEVİZYON 


CEVİZ, meşe ve beyaz çerçeve seçenekleri bulunan, 
55 ve 65 inç ekran ölçülerindeki The Frame TV, UHD 
kalitesinde görüntüler sunuyor ve kapatıldığında kişiye 
özel düzenlenebilen bir sanat eserine dönüşüyor. 
shop.samsung.com 


NARİN AMA GÜÇLÜ 


Kristina Dam imzalı Dome vazoların dört farklı 
form ve boyutu bulunuyor. Pişmiş toprakla 
şekillenen narin tasarım, cömert buketleri 

ve güçlü dalları taşıyabilecek kadar güçlü! 
Koleksiyonu Maison&Objet fuarında görmek 
mümkün. kristinadam.dk 


Ansel Design: Giuseppe Viganö 


MVoice 


Interior & Contract 


ETİLER e CADDEBOSTAN 
Wwww.mvoicemobilya.com 
©) instagram.com/mvoiceinterior 


RETRO FORMLAR 


Retro mobilyaların günümüzde de sıkça tercih edilmesi Alba kanepenin aldığı 
şekle ilham olmuş. Klasik ve modern tavrın sentezinden ortaya çıkan armoni, 
ahşap detayları ve renkli şeritleriyle geçmişe yeni bir güncelleme getirmiş. 
loda.com.tr 


m 


Geçmişe ve günümüze ait 
ögeler, yeni Armani/Casa 
koleksiyonundaki parçalarda 
bir araya geliyor. Seride 
vernikli yüzeyler, krem ve 
toprak tonlarıyla bir araya 
geliyor. Dingin, akıcı ve 

klasik çizgiler koleksiyonu 
tanımlıyor. armanicasa.com 


YALIN, DİNGİN VE AKICI 


CARTIER'NİN 
EV KOLEKSİYONU 


Cartier'in grafik 
öğelerden 
esinlenen ev 
koleksiyonunda 
geometrik 
motifler ve 
monogramlar 
ön planda. 
Koleksiyonda 
incelikli bir 
yaşam tarzı 
sunan mum, 
şamdan, kutu, 
çerçeve, tepsi 
ve kâseler 
bulunuyor. 
cartier.com 


PORLAND PARİS'TE 


PORLAND, 08-12 Eylül tarihleri arasında 
düzenlenen Maison&Objet Paris Fuarı'nda 
Evoke, Exotic, Tiles, Copper Line, Folksy, 
Pure, Grazia gibi yeni sezon ürünlerinin 
yanı sıra klasik haline gelen tasarımlarını da 
sergileyecek. porland.com.tr 


YENİ MAĞAZA 
ROTTERDAM'DA 


TUNA Ofis, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde 
ofis açtı. Eski tütün fabrikasında hizmete giren 
mağaza, ofislerdeki ergonomi ve fonksiyonu 
Avrupa'ya da sunuyor. tunaofis.com 
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TEXTMLE » WALLPAPER » PROJECT 


INŞ —iğ | 


Karacakaya Caddesi No:114 Siteler/Ankara/TÜRKİYE 
JAB 1: 03123538686 (03123534661 F:.03123491201 
v / Wwww.veart.com.tr Auteur & Editeur. 


ANSTOETZ infoveart.com.tr 
GROUP 


ARTEMA'NIN yeni serilerinde BL 

GIO PONTI İMZASI krom, altın ve bakır renkler vi ri | 
öne çıkıyor. Bu sezon özellikle 

8-16 Eylül tarihleri arasında Paris'te gerçekleşen Suit, Juno, O Line, X Line ve | 

tasarım haftasına Paris showroom'larında Christophe Pillet tasarımı olan | 

düzenlenen bir sergi ile katılan Molteni&cC., Memoria armatür serileri önce “ | 


bu sergide Gio Ponti tasarımlarının çıkıyor. artema.com.tr 
re-edisyonlarına yer veriyor. 


ARMATÜRDE SIRADIŞI RENKLER 


Türkiye elen küralörlerlere, /ngilferele 

mirafır kuralör programına online seri 

yaralma ımkanı sunan “Zrilirh Council 
Mirafir Kuralör İrogramı "na Son başvuru 


TAKİ 73 Eğl, gg 


DİJİTAL BASKININ FLORAL YORUMU 


İngiltere'de düzenlenen Port Eliot Festivali'nde, İngiliz 
tasarımcı Richard Ouinn, ülkenin vazgeçilmezi olan çiçek 
desenlerini ev mobilyalarına ve mekân kaplamalarına 
taşıdı. Koltuk, berjer, duvar ve yer kaplamada kullanılan 
tüm baskılar Epson geniş format yazıcılarla yapıldı. 
epson.com.tr 
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enu markasının minimal formlu 
raf sistemi Zet, Kaschkasch tasarımı. 
İki birleşenden oluşan sistem, çelik 
onstrüksiyon üzerine oturtulan 
ahşaplardan meydana geliyor. 
diseno.info.tr 


MİNİMAL GÜÇ 


Armaggan doğal boyama ve baskı 
tekniklerini kullanarak dünyanın 

en zengin bitki florasına sahip 
laboratuvarlarından biri olan Datu'nun 
analizleri ile antibakteriyel, antifungal ve 
antimikrobiyel özelliklere sahip tekstil 
koleksiyonu hazırladı. 
armaggan.com 


DOĞAL DOKU 


8/ 


MY LIFE DESİGN STORLES 


Poliform Mondrian Sofa, designer Jean-Marie Massaud 


ITAL|DEKO Poliform 


Ebubula Mardin Cad. No: 39 Etiler | Istanbul 


t.4902123254464|f.4902123254474 
info8italdeko.com | www.italdeko.com 


PUFLARIN YÜKSELİŞİ 


Dekorasyonun küçük yardımcısı puflar sıradışı renkleri, formları 
ve özgün detaylarıyla göze çarpıyor. Saba ve Lorenzo 
markalarının yeni koleksiyonlarında tanıttığı puflarda kâdife 


*kumaş ve retro formlar öne çıkıyor. 


Saba marka Paola Grasseli 
tasarımı Geo puf. 


Zv hallerine Har alli filmelen 
MODERN oluşan ve Ankara da Çankaya 
i KLASIK Belerliyeri Çağdaş b 
RENKLİ Klasik bir tasarıma Merkezi nele gerçeleleşiirilecek 
VE modern yorum katan m e 
ÖZGÜN Lazzoni'nin kaz tüyü ve di id di m 
soft sünger kullanılan 74 Eylirlete başlıyor. 


Luna kanepesinin farklı > 
kumaş alternatifleri i 


mevcut. lazzoni.com 


/ 
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NESLİGÜL ve İlan Karaso'nun markası 
Happy-nes, Topağacı'ndaki mağazasının 
yanı sıra Paris Colette, Londra 
Selfrigdes, İngiltere Conran Shop, 

İtalya Manebi Store, Almanya Kadewe 
mağazası gibi önemli noktalarda yer 
alıyor. happy-ness.com 
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MY LIFE DESİGN STORLES 


Varenna Phoenix Kitchen, design CR&S. 


ITALIDEKO Varenna 


Poliform 


Ebubula Mardin Cad. No: 39 Etiler | Istanbul 
t.4902123254464|f.4902123254474 
info8italdeko.com | www.italdeko.com 


SERAMİK ÇAĞI 
DESIGN by SLN'nin 

koleksiyonları arasında yer 
alan seramik çanaklar, heykeller ve 
fincan setleri; tasarım tutkunlarının 


HEYKEL ÇİÇEKLE BULUŞURSA 


Resim sergileriyle adından söz ettiren Melda Kamhi 
Kosif'in özel olarak tasarladığı ve yalnızca 1 1 adet 
üretilen Mystical Blossom heykel çalışması, Joy 
Flowers'da çiçek sanatı ile buluştu. 


dekorasyon tercihlerine rafine Tel: (0212) 277 22 33. 
dokunuşlarda bulunuyor. designbyslin.com 


di 


Vespa Ye Tararlamak 
A 
kadar (ingepark 
Unlekorama MAJAZASMLA 
başvuru yapabilir. 


Pp” m 


Lineadecor'un Arya serisi, modern 
stilin sadelik, düzenli görünüm 
gibi karakteristik özelliklerini 
paylaşırken, renk seçimleri ve 
detaylarıyla countıy çizgileri de 
barındırıyor. 

lineadecor.com.tr 


Di AYAdINI»AŞ  OUNTRY VAR 


DESTEK verdiği üniversite-marka işbirliği projeleri 

ile genç tasarımcıları sektöre hazırlayan Nurus, TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) ile Nurus Tanıtım 
Konteynırı Projesi'ni hayata geçirdi. nurus.com 
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DEKORASYON 
SINIFININ EN 
YENİSİ: GUCCI 
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Gucci'nin tasarım direktörü Alessandro Michele, sürrealist 
bir ev koleksiyonuna ışık tuttu. Eksantrik motiflerin farklı renk 
çatışmalarıyla buluştuğu koleksiyonda yastık, tabak, tepsi, 
mumluk gibi küçük parçaların yanı sıra sehpa, paravan, 
sandalye gibi mobilyaları da bulmak mümkün. 

gucci.com 
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Artematica. The art of pure volumes. 


Take a deep breath. 
Brightness, silence, lightness. 
The Artematica kitchen recreate the use of space and the way it is used 


through unigue functionalities, innovative materials and cutting-edge solutions. 


30 years of glass in the kitchen. 
Master of Class. Master of Glass. 


GC © (7) Valcucine Türkiye 
www.semcollections.com 


COLLECMONS o 0(216) 478 00 00 


design Gabriele Centazzo 


© Valcucıne 


Innovation for Life. 
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Yasemin Aksoy 


Yaz evlerine lokal bakış 


Bir yaz evi hayali kursak, içinde orijinal bir el yapımı kilim, mutlaka bir 
sanat eseri, mermer sehpalar ve rengârenk bir puf olsa... Ve tüm eşyalar 
Türk tasarımcıların butik üretimlerinden olsa... 


BİR SANAT: NICE TO HAVE 


Günlük hayatınızda sahip olmaktan mutluluk duyacağınız, j 
incelikle yaratılmış, fonksiyonel ve kalıcı objeler tasarlayan ve j 
üreten Nice to Have, objelerin işlevi ya da estetiğinden çok, 
onlar için hissettiklerimizin önemli olduğunu düşünen Ezgi 
Çınarlı ve Özgür Atmaca'nın yarattığı bir marka. Markalarını 
şöyle anlatıyorlar: “Hayatımızda sahip olduğumuz her bir 
objenin yaşayış şeklimizin küçük birer yansıması olduğuna 
inanıyoruz. Seri üretilen bir ürünümüz yok, her şeyi yerel 
zanaatkârlarla birlikte tek tek üretiyoruz ve böylece ürünlerimizle 
aramızda oluşan bağın, yeni kullanıcılara da aktarıldığına 
inanıyoruz. Doğanın barındırdığı her şeye saygımız sonsuz, 

doğaya zarar veren madde ve materyallerden, sentetik | 
1 .* e Lİ bazlı bileşenlerden uzak duruyoruz.” Yakından görmek için 
” ni Karaköy'deki mağazaya uğramak yeterli. nicetohave.me 


BİR KİLİM: SELAM CARPET&HOME 


Ezgi ve Mustafa Vardarsuyu, halıcılık mesleğiyle aile şirketleri olan Sultanahmet'in efsane halıcısı 


Bereket sayesinde tanışmışlar. 2014 sonbaharında Teşvikiye Topağacı'nda açtıkları Selam dü 4 > 
Carpet&Home, bugün lokalden globale emin adımlarla ilerleyen genç bir marka. Selam'ın Anadolu v | g 
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motiflerini referans alan, doğal boyalar, yünler, geleneksel teknikler ve özgün dokumalarla üretilen 
el dokuması kilimlerinin en önemli özelliği, kullanıcısıyla arasında kurduğu duygusal bağ. 
selamcarpet.com 


BİR RENK: NAME 
DESIGN STUDIO 


İç mimar Jo Supara ve Ali Tarakcı 
arafından 2010 yılında kurulan 
Name Design Studio, yerel desen ve 
dokulardan ilham alarak yarattığı renk 
kombinasyonlarıyla eşsiz mobilyalar 
üretiyor. Otantik vintage kumaşlar 
kullanılarak her biri elde yapılan 
ürünlerde retro ve boho stilin izlerini 
akip etmek mümkün. Geleneksel 
nakış ve desenlerin karmaşasındaki 
yum, hasbelkader bir birliktelik 
yerine, üzerinde uzun süre çalışılmış 
bir sanat eseri inceliğini gösteriyor. 


BİR 
MERMER: 
STONED 


Derkan Atakan ve John ter Riet tarafından Amsterdam'da kurulan 
Stoned, bugün altın çağını yaşayan mermeri üretimlerinin başrolüne koyan, 


henüz 3 yıllık olmasına rağmen kendine geniş bir satış ağı yaratmış bir marka. Yüzeyindeki Altıncı Cadde mağazalarında 
mermerin doğal dokusundaki farklılıklar nedeniyle her biri benzersiz olan koleksiyon, siyah-beyaz bulabileceğiniz tasarımlara web 
renk ve geometrik şekillerden oluşuyor. Sadece Türk mermeriyle üretilmiş sehpa, kâse, vazo, tepsi sitesinden de ulaşabilirsiniz. 
gibi günlük kullanıma yönelik eşyalar kullanıldıkça güzelleşiyor. stonedmarble.com namedesignstudio.com 
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design Paolo Ulian 


Controverso is a marble monolith of geometrical shape, sguared, 
which is processed to detonate all its inherent strength. 

A strong and delicate gesture at the same time, 

an interpretation of the creative act that meets production, 

a sink that fits into contemporary environmenits but also 

in different contexts. 
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Yapım Yasemin Aksoy. 


RÖPORTAJ 


seyahatte evinde hisset, evinde kaşıf ol 


Amsterdam'da Burcu Yurtoğlu Dalar tarafından 2012 yılında kurulan Hammam 34, doğallık ve öz 
arayışı içinde olan şehir yorgunu hayalperestler için, ev ve seyahatle ilgili tasarım objeleri üreten 
bir marka. Stüdyo, kültürlerin tasarım ve ince işçilikle birleştiği noktayı keşfetmeye çalışıyor. 
Mottosu ise “seyahatteyken evinde hisset, evindeyken kaşif ol.” 
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MF: Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? 

Burcu Yurtoglu Dalar: İstanbul doğumlu bir pazarlama uzmanı ve hayalperest olarak, şu anda eşim 
ve oğluma birlikte Hollanda Amsterdam'da yaşıyorum. Saint Joseph lisesini bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünden mezun oldum. Sabancı Üniversitesinde işletme masterı yaptım. Amsterdam'a taşınma- 
dan önce farklı ülkelerde çokuluslu firmaların global pazarlama ve yönetim bölümlerinde çalıştım. 
Amsterdam'a geliş sebebim de yine uluslararası 
bir görev nedeniyle oldu. Son 20 yılda iş sebebiyle hem Türkiye'de, hem de dünyanın farklı bölgelerinde çok fazla seyahat etme olanağına sahip 
oldum ve bundan çok keyif aldım. Geçen yıllar 
boyunca iş seyahatlerimde bavulumda taşıdığım 
peştamal, dünyanın neresinde olursam olayım 
bana evimi hatırlattı. Çocukluğumdan beri deko- 


rasyona, tasarıma, özellikle de renkleri, desenleri, 
dokularıyla zengin bir dünya sunan kumaşlara büyük ilgim vardı. Türk kültürünün eşsiz el sanatları- 
nın dünyada doğru şekilde pazarlanıp tanıtılamaması ve bu nedenle de bu zanaatların zaman içinde yok olmasını kendime dert ettim. Hammam 
34, bu fikirlerle 2012 yılında Amsterdam'da hayata geçti. O günden bugüne, Hammam 34 ev 
ve seyahatle ilgili tasarım objeleri üreten cool bir 
marka olarak global pazarda tanınır oldu. Bugün 
Hammam 34 yaklaşık 20 ülkede premium konsept mağazalarda satışa sunuluyor. 

MF: Hammam 34'ü kurmaya nasıl karar verdiniz? 

B.Y. Dalar: Girişimci bir babanın kızı olarak her zaman kendi markamı kurmayı ve bunu da 35 yaşımdan önce yapmayı hedeflemiştim. Çocukluğumdan beri kendi başıma karar almayı ve bir 
şeyler yaratmayı çok sevdim. Elbette finansal ve 


“Tüm ürünlerimiz Türkiye'de üretiliyor. 
Dokuma ürünlerimiz Buldan'da dokunuyor. 
El tezgâhlarını, ince işçilikle çalışan 
zanaatkârları seviyoruz.” 


da 


The kindred worlds of fashion and design come together 

in a series of collections whose distinctive features are sublime 
elegance, a certain retro feel that is also highly contemporary, 
the perfection of small details and an inborn taste 

for fine decorations. Introducing... Vittoria Frigerio. 


C(>f(T) Vittoria Frigerio Türkiye 
www.semcollections.com 
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design Paolo Ulian 
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mental olarak hazır olmam yıllarımı aldı. 2012 
yılında, 34 yaşında büyük adımı attım ve işim- 
den istifa ettim. Sonraki gün, elimde iş planım 
hazır olarak -elbette kalbimde ümit ve korkularla- yeni ofisimdeydim. 

MF: Markanın tasarım içeriğini anlatır mısınız? 

B.Y. Dalar: Stüdyo, kültürlerin tasarım ve ince işçilikle birleştiği noktayı keşfetmeye çalışıyor. Markanın nihai amacı bugünün şehir yorgunu hayalperestine hitap edecek ve ilham verecek, sadece doğal malzemelerden yapılmış, Anadolu mirasından gelen el yapımı eşsiz parçaları sağlamak. Markanın sloganı şöyle: '“Seyahatteyken 
evinde hisset, evindeyken kaşif ol." 

Hammam 34'ün marka vaadi dünyanın el değmemiş güzelliklerini keşfe ve seyahate bir davettir. Benim için İstanbul'u da simgeler. Yaratan, yenileyen, çabalayan, yenilenen güzel 
İstanbul'u. 

MF: Marka bünyesinde neler satılmakta? 

B. Y. Dalar: Hammam 34, 2012 yılında ilk olarak 
el dokuması, eski usul ve yüksek kalitede pamukla dokunan özel peştamallarını seyahat aksesuarı olarak Amsterdam'da lanse etti. Ürün 
gamına daha sonra throw, el havluları ve ipek 
kolyeler eklendi. 

Bu sezon başında, Berlin Fashion Week'de Explore The Unseen isimli koleksiyonumuz ile Parisli 
ünlü illüstratör Ouentin Monge'un bizim için tasarladığı nakışlarla bezenmiş peştamal ve kimono takımlarımızı lanse ettik. Bu koleksiyon hayallerimizde gizli bir kızın dünyayı keşif hikayesini anlatıyordu. Eski usul el tezgâhlarında, en yüksek kalitede pamuk ile dokunmuş ve özenle nakışlanmış bu koleksiyonumuz, cesur renkleri, ele- 


Berlin Fashion Week'de sergilenen Explore The Unseen isimli 
koleksiyon, Parisli ünlü illüstratör Ouentin Monge'un tasarladığı 
nakışlarla bezenmiş peştamal ve kimono takımlarından oluşuyor. 


RÖPORTAJ 


gan tasarımları ve Fransız Rivierası ile retro tarzı 
sevenlere hitap ediyor. 

MF: Tasarımları nasıl seçiyorsunuz? 

B. Y. Dalar: Tüm ürünlerimiz Türkiye'de üretiliyor. 
Dokuma ürünlerimiz Buldan'da dokunuyor. El 
tezgâhlarını, ince işçilikle çalışan zanaatkârları 
seviyoruz. Bunun dışında hem Türk, hem yabancı farklı tasarımcılarla işbirliği yapıyoruz. Tasarım konseptlerini her yıl yeniden çalışıyoruz. 
Ben kişisel olarak kendi seyahatlerimden, okuduklarımdan ilham alıyorum. Ekipçe her sene 
konsept çalışması aşamasında oldukça fazla 
emek harcıyoruz. 

MF: Marka nerelerde satılıyor? 

B. Y. Dalar: Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa başta olmak üzere Berlin'den Sydney'e 
Anversten New York'a dünyanın önde gelen 
premium concept store'larında aranan ve bilinen bir marka olduk. Buna ek olarak, Monaco 
La Note Bleue Beach Club'tan, St. Tropezle 
Club 55'e Güney Fransa sahillerinde bilinen bir 
marka haline geldik. Satış noktalarımız arasında kuzey Avrupa'nın lüks mağaza zinciri De Bijenkorf, sadece en iyi markaları satan Amsterdam mağazaları gibi prestijli noktalar bulunuyor. Türkiye'den çok fazla talep alıyoruz ve görüşmelerimiz sürüyor. 

ME: Gelecek planlarınızı öğrenebilir miyiz? 

B. Y. Dalar: Daha yürünecek çok yol ve anlatılacak 
çok hikayemiz var. Dünyanın dört bir yanından 
işbirliği teklifleri alıyoruz. Amacımız farklı coğrafyalarda kendimize yer edinmek olacak. Tabii 
ki öncelik her zaman kalite ve özgünlük olmaya 
devam edecek. 

hammam34.com 


Markanın nihai amacı 
bugünün şehir yorgunu 
hayalperestine hitap 
edecek ve ilham 
verecek, sadece 

doğal malzemelerden 
yapılmış, Anadolu 
mırasından gelen el 
yapımı eşsiz parcaları 
sağlamak. 
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Yapım Naz Gürlek. 


Ukiyo, eşsiz Boğaz ve kent manzarası, bu manzaranın sonsuzluğuna vurgu yapan yüzme havuzu ve 
şehrin dinamiği ile uyumlu bir tasarıma sahip. 


azın son günlerinde serin bir mola ver- 
Y mek ama bunun için çok da uzağa gitmek istemeyenlere harika bir alternatif sunan ve Japonca “yüzen dünya” anlamına gelen Ukiyo, eşsiz manzarası ve dünyaca ünlü tasarımcı Marcel Wanders imzalı benzersiz mekân tasarımıyla misafirlerini ilk adımlarından itibaren farklı bir dünyaya davet ediyor. Mecidiyeköy'de Fairmont 
Ouasar'ın içinde bulunan Ukiyo'nun girişin- 


de ikramlarla karşılanan misafirler, sonsuzluk 
havuzu içindeki bardan, sağlıklı ve leziz atıştırmalıkların, harika kokteyllerin tadına bakabiliyor. Ukiyo'da hizmetler, şehrin en lüks ve 
özel spa'sı olan Willow Stream ile tamamlanıyor. Willow Stream Spa'nın iyilik ve sağlığa odaklanan uygulamaları, 10.00-20.00 
saatleri arasında havuz kenarındaki kabinlerde konukların hizmetinde. 
fairmont-tr.com 


Mekânın 
tasarımında 
dünyaca ünlü 
tasarımcı Marcel 
Wanders'ın imzası 
bulunuyor. 


Hafta sonu brunch keyfi 


Ukiyo, hafta sonları hem havuz hem 

de brunch keyfini bir arada sunuyor 

ve havuz başındaki konuklarına, yaz 
güneşi eşliğinde bir hafta sonu kaçamağı 
tattırıyor. Cumartesi ve Pazar günleri 
Ukiyo'da misafirler, klasik Türk esintileri 
taşıyan “Boğaz”, Asya mutfağından “Doğu 
Yakası”, Avrupa klasiklerinin yer aldığı 
“Batı Yakası” veya hafif ve doyurucu 
içerikli “Sağlıklı” brunch seçeneklerinden 
birini tercih edebiliyorlar. 


Yapım Rana Korgül. Fotoğraflar Burak Teoman. 


Hacımemiş 
Mahallesi'nde 
geçen yıl hizmet 
vermeye başlayan 
Peremere Alaçatı 
Otel, iç mimari 

ve tasarımdaki 
yalınlığıyla dikkat 
çekiyor. 


tutkunlarına: 


YayaRaw; PereMere Alaçatı Otel 
içinde yer alan butik ve raw (çiğ 


beslenme) food ağırlıklı; glutensiz, 


rafine şekersiz, katkısız ve süt 
ürünü içermeyen, Alaçatı'nın 

ve İzmir'in ilk raw mutfağı. 
Soğuk sıkım sebze meyve 
sularından, ambalajlı tuzlu-tatlı 
raw atıştırmalıklara, raw pizza 
ve yemeklerden, rafine şekersiz, 
glutensiz raw pastalara kadar 
pek çok seçeneği olan butik bir 
mutfak. Sahibi Yasemin Çitkaya, 


profesyonel yaşamda Devlet Opera 


ve Balesi'nde viyola sanatçısı 
olarak görev yapmış ve sağlıklı 


beslenmeye olan ilgisi sayesinde 


YayaRaw markasını yaratmış. 
Şimdi, Peremere bünyesindeki 
mutfakta raw menüyü hazırlıyor. 
yaya-raw.com 


Ege'de bir sahil kasabasında yaşama hayallerini gerçekleştirebilmek adına Alaçatı'ya gelmişler. Burada 
kurguladıkları Peremere Alaçatı Otel'in hikayesini kendilerin- 
den dinliyoruz: “Alaçatı'nın ruhuna uyan sakin ve huzurlu bir 
mekân yaratmak istedik. Otelimizin bahçesi 800 metrekare. 
Havuz, restoran ve barı da var. Otelin tüm tasarımı ve konsepti Backstage adlı firmamıza ait. Bizce ideal otel dekorasyonu sade, basit, fonksiyonel ama şık olmalı. Bu doğrultuda 
az eşya ile, fonksiyonelliği merkeze alarak hareket ettik. Minimal ve sade, az renk, doğal malzemeler, temizliğin ön planda 
olduğu bembeyaz ama şık bir otel olalım istedik. Kurguladığımız mekânlarda Ege ilham kaynağımız oldu. Genel mekânlar 
ve havuz başı zeminleri, antik traverten döşenirken odalarda 
zeminleri beyaz boyalı beton tercih ettik ve halı kullanmadık. 
Genel mekân mobilyaları ve tüm galvaniz aksesuarlar tarafımızdan tasarlanıp atölyemizde üretildiler. Özellikle odalarda 
ve genel mekânlarda kullandığımız aydınlatmaları kendimiz 
tasarladık ve atölyemizde imal ettirdik. Sadece salonda yemek masasının üzerindeki bakır aydınlatmayı bir antikacıdan 
satın aldık. Geriye kalan mobilyalar antikacılardan tek tek toplandı ve atölyemizde bakımları, cila tamirleri yapılarak yenilendi. Klasik olan her parçaya modern ve farklı bir yorum getirdik. 
Merdiven duvarlarında ve mutfak alanımızda Fornasetti aksesuarlar kullandık. Salondaki büyük döküm şömine ile misafirleri sadece yazın değil, tüm yıl ağırlamayı bekliyoruz.” peremerealacatiotel.com 


l ylin ve Nuri Eğilmez profesyonel hayata veda edip 
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"Peremere Alaçatı, bizim evimiz ve tam bir 
aile işletmesi," diyen otel sahipleri aynı 
zamanda Alaçatı merkezli Backstage adlı 
iç mekân ve ürün tasarımı yapan tasarım 
firmasının ortakları. 
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Yapım İrem Somer. 


MARKA 


Dünden bugüne değişmeyen bir stil 


Tüm zamanların en çarpıcı ikilisi siyah beyaz... Persan'ın yeni koleksiyonlarında bir araya gelen 
siyah mekânda gizem dolu bir his uyandırırken beyaz ise masumiyeti hatırlatıyor. Kusursuz bir 
uyumla bir araya gelen eşsiz ikili, birlikte zamansız bir zarafete de imza atıyor. 


1. Çok yönlü ve zamansız 
sahip Black&White koleksiyonu. 
2. Maskülen tarzdaki koleksiyon, 
evin tüm yaşam alanlarına uyum 
sağlayabilen çizgilere hakim. 
3. Farklı doku ve desenlerdeki 
koleksiyon, mekâna elegan bir 
şıklık katıyor. 
4. Mekânın en sıcak 
unsurlarından biri olan tekstiller, 
Persan koleksiyonlarında 
yeniden hayat buluyor. 


ilham alan cüretkar desenleri, cesur olduğu kadar iddialı dokuları 
ile avangard bir görünüşe sahip. Farklı seçeneklerdeki kumaşların 
bir araya geldiği koleksiyonun parçaları içerik, doku ve kullanım alanı itibarıyla oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Etnik ve ikat desenlerden yola 
çıkılarak yeniden yorumlanan tasarımlar dışında iç içe geçmiş madalyon, 
geometrik, çizgili ve balıksırtı desenler de seçenekler arasında yer alıyor. 
Etkileyici desenleri bir düet gibi tamamlayan dokular arasında kadifeler, şöniller, satenler, plise etkili perdelikler ve hareketli tüller bulunuyor. 
Black&White koleksiyondaki siyah beyaz kombinasyonlar, farklı zevklere uygun kontrast seçenekler sunarken, vizon ve gri tonları da tamamlayıcı renkler olarak büyük rol oynuyor. Persan'ın çağın ruhunu yansıtan 
siyah ve beyaz koleksiyonu hem spor ve modern, hem de elegan ve klasik mekânlarda keyifle kullanabileceğiniz bir stile sahip. 

Halaskargazi Cad., 25/B, Harbiye, İst. 

Tel: (0212) 247 49 49. 

Persan.com.tr 

vitrin.persan.com.tr 


p ersan'ın yeni koleksiyonu Black&White, siyah ve beyazın gücünden 
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Bir profesyonelin gözünden Gaggenau 


Tülin Doğruer, bugüne kadar iki yemek kitabı yayımlanmış, yeni lezzetler yaratmayı ve sunmayı kendine 
tutku ve amaç edinmiş bir yemek yazarı. 15 yıldır Gaggenau ürünlerinden vazgeçemeyen Doğruer'in 
mutfağında, Gaggenau cihazlarıyla yarattığı lezzetlerin peşine düştük. 


Maison Française: Gaggenau denildiğinde aklınıza 

ilk olarak ne geliyor? 

Tülin Doğruer: İlk aklıma gelen kesinlikle kaliteli mutfak cihazları oluyor. Mutfakta vakit 
geçirmekten zevk alanlar bunun önemini 
çok iyi bilir. Yemekle ilgili bir hazırlık yaparken sahip olduğunuz cihazlara güvenmek, 
her seferinde aynı performansı alabileceğinizden emin olmak yaptığınız işin keyfine keyif katar. 

MF: Gaggenau'nun hangi ürünlerini kullanıyorsunuz? 
T. Doğruer: Şu anda mutfağımda 
Gaggenau'nun fırın, buharlı fırın, davlum- 


baz, buzdolabı, tabak ısıtıcısı ve indüksiyonlu ocak ürünlerini kullanıyorum. Böyle güvendiğim bir markanın geniş ürün yelpazesine sahip olmak, yemek hazırlıkları ve sonrasındaki her aşamada aynı kalite seviyesini 
koruması açısından işimi çok kolaylaştırıyor. 
ME: Kaç yıldır Gaggenau ürünlerini kullanıyorsunuz? 

T. Doğruer: Gaggenau markasıyla ilk tanışmam yaklaşık 15 yıl öncesine denk geliyor. 
İlk olarak Gaggenau fırın ve ocak mutfağımda yerini aldı. Sonrasında yeni yeni ürünler 
hayatıma girdi. Zaman içinde yemek yapma alışkanlıklarımda ve tercihlerimdeki de- 


ğişime paralel olarak kullanmaktan vazgeçtiğim ürünler oldu. Örneğin artık mikrodal 
ga fırın ve gazlı ocak kullanmıyorum. Bunların yerini buharlı fırın ve indüksiyonlu ocak 
aldı. Ancak şurasını rahatlıkla söyleyebilirim 
ki, Gaggenau ile 15 yıl önce başlayan yol arkadaşlığımız kesintisiz olarak devam etti ve 
muhtemelen uzun yıllar da devam edecek. 
ME: Gaggenau markasını siz mi seçtiniz, 

mimarınızın önerisi mi? 

T. Doğruer: Yemek yapmak benim için aynı 
zamanda profesyonel bir uğraş olduğu için 
mutfağımda kullanacağım tüm cihazları 


kendim seçmeye özen gösteriyorum. Doğal olarak yeni ürünler, bu cihazlardaki gelişmeler her zaman radarımda yer alıyor. 
Gaggenau'yu da bir araştırma ve inceleme sürecinin ardından kendim tercih ettim. 
MF: En beğendiğiniz ürün hangisi? 

T. Doğruer: Açıkçası benim açımdan ürünler arasında bir ayrım yapmak oldukça zor. 
Hepsinden son derece memnun olduğumu 
söyleyebilirim. 

MF: Gaggenau ürünleriniz size hangi kolaylıkları 
sağlıyor, en çok hangi özelliklerini seviyorsunuz? 

T. Doğruer: Mutfak benim en çok zaman geçir- 


a 


diğim bir yer. Yemek yazarı olduğum için profesyonellik alanım da yemek pişirmek. Dolayısıyla kullandığım cihazların benim hayatımı kolaylaştırmasını isterim. Bazen çekimler- 
de zamanla yarışırız. Bu anlarda benim için 
pratiklik ve iyi sonuç alıyor olmam çok önem 
kazanıyor. Bu anlamda Gaggenau ürünleri en 
büyük yardımcım. En beğendiğim özelliği, tasarımda olduğu gibi üst düzey teknolojinin 
kullanıma sunulmasında da mütevazı bir tarza sahip olması. Her ayrıntısında yüksek teknolojinin izlerini taşıyan bu cihazları en kolay 
ve pratik şekilde kullanmak; sonuçta da çok 


Soğutucuların 
içinde yer alan 
“Sıfır Derece 
Bölmesi” 
sayesinde sebze, 
meyve ve etleriniz 
uzun süre taze 
saklanır. 
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başarılı sonuçlar almak mümkün. 

ME: Gaggenau ocak ve fırınınızda keyifle pişirdiğiniz 
yemekler nelerdir? 

T. Doğruer: Pişirmekten en keyif aldığım belli 
bir yemek yok. Çünkü her yaptığım yemeği 
keyifle yaparım. Sanırım buharlı fırını kullanmayı daha çok seviyorum. Sebebi ise pişirilen yemeğin vitamin değerlerini içinde muhafaza etmesi ve şahane bir lezzet sunması... İndüksiyonlu ocağı da yaklaşık 3 aydır 
kullanıyorum. Bu da harika bir buluş, anında ısınıp anında soğuyor olması zaman kazanmak adına süper. 


BU BİR İLANDIR. 
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EMOTIONS SHOULDN”T BE DESCRIBED, THEY SHOULD BE EXPERIENCED. | www.baxter.it 


MADE IN İTALY 


Yapım Naz Gürlek. 
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Sade ve sakın bır dokunuş: Mermer 


İki mimar arkadaşın bir araya gelerek yarattığı Marblove markası, doğal, lüks ve zamansız 
gibi kavramları sentezleyen sofra tasarımlarıyla sektör duayenlerinden artı puan topluyor. 
Markanın kurucuları Sara Bener ve Betül Sakin ile Marblove üzerine sohbet ettik. 


Marblove ürünlerini hipicon. 
com internet sitesinden satın 
alabilirsiniz. 


Betül Sakin 
ve Sara 


Maison Française: 
Markanın kuruluş 
hikayesini anlatır mısınız? 
Sara Bener: Mimar olarak 
ürün tasarımına olan ilgimiz 
bizi buna yöneltti. Başta hobi gözüyle bakıyorduk fakat şu an gerçekleştirmek istediğimiz çok fazla fikir var. İş hayatımızdan arta kalan zamanda fazlaca mesai harcıyor fakat çok yorulmuyoruz. Mermerin hayranıyız ve markanın tasarımlarını bu malzeme üzerine yoğunlaştırdık. 

MF: Marblove ürünlerinin tasarım çizgisinden bahseder misiniz? 

Betül Sakin: Tasarımların odak noktası “sadeleşip şık kalmak” üzerine. İlk koleksiyonumuzda farklı üslup ve malzemeleri bir arada kullandık. Mermer ve metalin uyumunu sergileyen tasarımlar hem yalın hem de çekici bir çizgiye sahip. Doğal malzemeler tasarımlarda 
el işçiliği ile birleşiyor. Tasarım süreci boyunca mimar gözlüğünden 
bakmak, farklı malzemeleri bir arada estetik bir şekilde kombinleyebilmemize olanak tanıdı. Piyasada çok fazla düz kesme mermer 
servis görebilirsiniz fakat biz farklı olmalıyız diye düşündük. Amaç 
sadece tabak olarak kullanılabilecek bir mermer kestirip satmak 
değildi. Ürünü tek başına özgün kılmak istedik. 

MF: Zamansızlık kavramını ürünlerinizde yalın bir dille yorumluyorsunuz. 

Size göre zamansız bir tasarım hangi özellikleri taşımalı? 

S. Bener: Mermer dünya kadar yaşlı, doğal renk ve desenleriyle hay- 


« NV N | | 


 / j | 


> 
k 


/ 


ran kalınacak bir malzeme. Kendi gibi doğal malzemelerle 
sentezlenerek geometrik formlarda sunulması ve işlevinin kul 
lanıcının tercihine bırakılması da ürünü zamansız kılıyor. Doğal, 
lüks ve zamansız kavramları bu ve sonraki koleksiyonlarımızı ifade 
edecek en iyi üç kavram. 
MF: Ürünlerin tasarım ve üretim süreçleri hakkında bilgi verir misiniz? 
B. Sakin: İki mimar ayrı ayrı yarattığımız fikirleri ortak bir tasarımda buluşturuyoruz. Ürünü nasıl farklı kılarız, ana malzeme olan 
sert kırılgan mermeri nasıl yumuşatabiliriz, diğer malzemeler için 
mermeri nasıl işleyebiliriz gibi sorularla yola çıkıyoruz. Ürünlerimiz 
Türkiye'de üretiliyor, malzeme seçimleri tamamen bize ait, hepsini 
temin edebileceğimiz en iyi noktalardan almaya çalışıyoruz. Sonrasında bunları Afyon'daki bir mermer atölyesinde bir araya geti 
riyoruz. Bu tarz üretimlerde ustaların rolü çok büyük, mermeri ve 
metali bir araya getirmek ciddi bir ustalık gerektiriyor. Mermer k 
rılgan ve doğal bir malzeme, dekorasyon ürünü olarak kullanacağı 
mız aşamada inceliyor ve kırılganlık artıyor. Bu yüzden tasarımlarda 
Yunan veya İtalyan mermerlerini tercih etmek daha doğru oluyor. 
MF: Marblove koleksiyonuna gelecekte dahil olacak ürünler nelerdir? 
S. Bener: İlerleyen zamanlarda mermerin yanındaki malzemeler ve 
işlevleri değişecek. Mermeri kullanabileceğimiz farklı alanlarda da 
ürünler tasarlayacağız. Dekoratif ürünlerin yanı sıra aydınlatma koleksiyonu üzerine çalışmaya başladık bile. 
marblove.com 
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MOBİ MODOKO - İSTANBUL 


maskomobi&âmobi.com.tr 
Modoko Mobilyacılar Sitesi 


No: 105 


Cad. 5.Sk 
*90.0216 590 07 50 


4 


rkiye Tel 


Tür 


Istanbul, 


Dudullu 


mModokomobidmobi.com.tr 


Ki MOBİFurniture&lInteriors www.mobi.com.tr 


Lej| mobimobilya 


TAKİP 


yenilikler, röportajlar, markalardan haberler 


11/ TREND “Mekânların da cinsiyetleri 


vardır. Londra bir erkek, Paris bir kadınsa New York transseksüeldir” diyor İngiliz yazar Angela Carter. Özgün 
mimari yapıları, yaratıcı kimlikleri bir araya getiren sokakları, yaşanmışlıkları ve renkleriyle karakteristik bir tarza 
sahip dört dünya şehrinden bir semt seçip stil kodlarına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. 


119/ KEŞİF Yeğin Ailesi'nin 
Alaçatı Hacımemiş mahallesi girişinde açtığı Eski Tütün Dükkanı'nda hem kendi tasarladıkları ürünler hem de 
yaratıcı tasarımcı ve sanatçı dostların sevilen işleri paylaşılıyor. Yeni bir dükkan, tarihi bir mekân ve farklı bir 
konsept söz konusu olduğu için biz de kapılarını çaldık. 


129/ MARKA Çocuk olmak 


demek her gün yeni şeyler keşfetmek, öğrenmek ve yaşamdan heyecan duymak demektir. Onların yaratıcı 
hayalgücünü geliştiren odalarını birçok zevke hitap eden ürünleriyle masalsı mekânlara dönüştüren Inci 
Tunçel, çocuk odası dekorasyonunda tasarım, işlevsellik ve ergonomiyi de bir araya getiriyor. 
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PROF" 


Her şey yerli yerinde! 


e) facebook.com /ProfilDesignlurkey 


20 yıldır birlikte, hep daha iyiye... 


Profil Design 20. yılını yepyeni tasarımlar ve özel fırsatlarla kutluyor. 
Mobilya tasarımları ve fonksiyonel dolap sistemleriyle evinize güzellik 
katmaya devam ediyor. 


Avantajlarla dolu 20.yıla özel fırsatları kaçırmayın. 


Made in Germany levent 0212 325 84 20 


Kalamış mağazamız kentsel 

"ay m p US$ dönüşüm sonrası, an yerinde 
yeniden hizmetinizde olacaktır. 

Türkiye temsilcisi Profil Design www.profildesign.com.tr 


TREND 


J ehirlerarakc sti 
o 

“Mekânların da cinsiyetleri vardır. Londra bir erke k, F 
transseksüeldir” diyor İngiliz Nİ Carter. Özü 
bir araya getiren sokakları, yaşanmişlıkları Ve renkleri y 
dört dünya şehrinden bir semt seçip stil kodlarına doğru bir 
İ / > | . 


Yapım Naz Gürlek. ngurlek&©doganburda.com 
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INTEMA 


Tasarımıyla evinizi, 
tarzıyla sizi tamamlayan mutfaklar. 


.— www.intemayasam.com.tr 
GC Eczacıbaşı f Y P © Jintemayasam 


ADANA İNTEMA MAĞAZA Tel (0322) 457 96 63 Atatürk Cad. No: 56/B Seyhan » Kİ'BATH Tel: (0322) 459 92 92 Cemalpaşa Mah. Toros Cad. Sular Apt. No: 12 Seyhan : 
ANKARA İNTEMA MAĞAZA Tel: (0312) 440 85 96 Turan Güneş Bulvarı No: 86 Çankaya * BND MİMARLIK TASARIM Tel: (0312) 241 06 46 Çayyolu Konsept Villaları 2715. Sok. 
No: 2/6A Ümitköy » ANTALYA GÜVERCİNLER İNŞAAT Tel: (0242) 229 56 93 Gürsu Mah. 10. Cad. No: 51/14 Konyaaltı « AKAY YAPI Tel: (0242) 243 95 05-06 Perge Bulvarı 
Perge Palas Apt. No: 85/A-B Perge * BALIKESİR ÇEMTAŞ ÇEMBERCİLER YAPI Tel: (0266) 715 21 00 Atatürk Cad. No:143 10200 Bandırma » BURSA B.M. KOLLEKSİYON Tel: 
(0224) 443 921 21 İzmir Yolu Küçük Sanayi Kav. Nilüfer Ticaret Merkezi Ön Blok No: 5 Nilüfer e B.M. KOLLEKSİYON Tel (0533) 394 69 91 Balat Mah. Sıhhıye Cad 54. Sok. Office 
4900 İş Merkezi PK 16140 Nilüfer * EDİRNE ABM İNŞAAT Tel: (0284) 213 29 50-213 Ol 62 1. Murat Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 30 * ESKİŞEHİR İNTEMA MAĞAZA Tel: 
(0229) 335 O4 14 Yenibağlar Mah. İsmet İnönü Cad. Kat: 1 No:136 * GAZİANTEP İNTEMA MAĞAZA Tel: (0342) 215 04 98 İncilipınar Mah. Nail Bilen Cad. No: 11-13 Şehitkamil 
« ISPARTA GÜVERCİNLER İNŞAAT Tel: (0246) 500 25 Ol Modern Evler Mah. 148. Cad. Şeker Apt. No: 23 « İSKENDERUN ARMET İNŞAAT Tel (0326) 617 20 70 Yenişehir 
Mah. Atatürk Bulvarı Melis Apt. No: 73 Zemin Kat » İSTANBUL İNTEMA MAĞAZA Tel: (0216) 467 06 40 Bağdat Cad. No: 278 CADDEBOSTAN « İNTEMA MAĞAZA Tel: (0212) 
233 07 78 Vali Konağı Cad. No: 26 NİŞANTAŞI «e ÇİZGİ MİMARLIK Tel: (0212) 660 61 44-660 09 32 Zuhuratbaba Mah. Yücetarla Cad. Yazıcıoğlu Apt. No: 22/4 BAKIRKÖY :» 
GÜNEYLİLER YAPI Tel: (0216) 411 87 56-57-58 Şemsettin Günaltay Cad. No: 205 ERENKÖY « BAŞAR İŞ İNŞAAT Tel: (0216) 331 46 00-01-02-03 Ekinciler Cad. Ertürk Sok. 
No: 4 KAVACIK «e OLCAY YAPI Tel: (0212) 269 30 03 Nispetiye Cad. No:29 ETİLER « İNTEMA YAŞAM (0212) 555 45 45 Kanyon AVM Giriş Katı 161 Büyükdere Cad. No: 185 
LEVENT ŞİŞLİ » İZMİR İNTEMA MAĞAZA Tel: (0232) 446 48 38 Şehit Nevres Bulvarı No: 10 Deren Plaza Montrö Meydanı * DESAY YAPI Tel: (0232) 462 60 60 Ankara Cad. 
Keresteciler Sitesi No: 10 Bornova * META İNŞAAT Tel: (0232) 465 05 60 Decozone Design Center Şehitler Cad. No: 141 Alsancak * KAYSERİ İNTEMA MAĞAZA Tel: (0352) 
243 60 70 Melihgazi mah. Eşref Bitlis Bulvarı 9/A * KARAMERCAN İNŞAAT Tel: (0352) 224 35 35-45 Aşık Veysel Bulvarı No: 7 Melikgazi * KOCAELİ GÜNEYLİLER YAPI Tel: 
(0262) 641 00 51 Tatlı Kuyu Mah. Yanyol Cad. No: 274 Gebze * KONYA FARUK ULULAR İNŞAAT Tel: (0332) 352 19 19 Furkandede Cad. No: 33/A (Yeni Larende Cad.) « MERSİN 
GÜLTEKİNLER SERAMİK Tel (0324) 326 61 60-331 01 08 A.Menderes Bulvarı Koluman Plaza C Blok No: 20/B « MUĞLA İLKA YAPI Tel (0252) 319 Ol 34-35 Cevat Şakir Mah. 
Hoca Ahmet Yasevi Sok. No: 39/1 Konacık Bodrum » KAYANAR İNŞAAT Tel: (0252) 412 27 59 Ulusal Egemenlik Cad. No: 17 Marmaris * TRABZON SAYİTOĞLU YAPI Tel: 
(0462) 32173 90-321 36 90 İskenderpaşa Mah. Gazipaşa Cad. No: 36/B 


TREND 


Molteni&C marka Gio Ponti 
tasarımı koltuk, fiyatı 
belli değil, 
Konak 
, Mobilya. 


Mauro Lipparini tasarımı 
Eguinox dresuar: 33.000 
Euro*KDV, Visionnaire. 


Magliera 
yemek 
masası; 
6.450 TL, 
Mudo 
Concept. 


Terzani marka 
Phantom duvar apliği: 
429 Euro*KDV, Tepta. 
Pirinç zigon 
sehpa seti: 
3.000 TL, 
Altıncı 
Cadde. 


1920'lerden sonra mimaride 
kendini gösteren art deco stili, 
geometrik desen ve formları, 
pirinç tasarımları, aynalı 
yüzeyleri ve kendine özgü elegan 
duruşuyla Pera'nın tasarım 
çizgisini en iyi şekilde tanımlıyor. 


PERA, İSTANBUL 


Vitra marka 
George Nelson 


tasarımı Diamond . İİB 

masa saati: 389 og Have M 

EuroxKDV, Mozaik, "ark yili 
© Akilele marka 

w lambader ayakkabı 

ş PP? 5710 mi 
PDA Euro, Sem ç . 
LİLİ Colecions eki 

| Dükkan. 


Samuele Mazza tasarımı Hemingway kanepe: 
14.800 Euro*KDV, Visionnaire. 


Ayna: 
3.000 TL, 


54 
İSE 
SPSS 
İSİ Yİ 


Yy 
Poltrona Frau marka 


koltuk: 8.790 Euro*KDV, 
Serena Uziyel 


tasarımı terlikler: EL 
3910TI. CC Tapis marka Tundra halı 


Sanayi 313. (metrekare): 1.400 Euro, Italdeko. 
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7) HÜRSAN ŞÖMİNE 42yı. 


Türkiye'nin ilk ve en büyük şömine markası 


Wwww.hursansomine.com 


TREND 


Vitra marka Eames 
House Bird akseusar: 
151 Euro*KDV, 
Mozaik. 


Dekoratif aksesuar: 
150 TL., Urban Atölye. 


Horizon Il Fanale marka 

dresuar: 22.850 Reporter aydınlatma: 
Deri koltuk: Euro*KDV, 2.327 Euro*KDV, 
KE TE Visionnaire. Tepta. 


Sandık: 
972TL. 
Cumba 
Selection. 


Kozmopolit yapısı ve dinamik 
karakterinin yanı sıra 

Brooklyn deyince aklımıza eski 
hangarlardan dönüştürülmüş 
özgür loftlar gelir. Endüstriyel 
tasarımlar, metal yüzeyler, geniş 
ölçekli mobilyalar ve yıpranmış 
vintage aksesuarlar, bu semtin 
stilinin tasarım kodları arasında. 


BROOKLYN, NEW YORK GR ii 


1.450 TL., Mudo 
Concept. 


m ——— — — 


Legend ve 23. 560 Ey EurosKOV, Visionnaire. 


Emperador masa: Arketipo tasarımı bar 
6.360 TL., Mudo taburesi: 5.910 TL., Enne. 
| > Concept, 
Classicon 
marka öileen CC Tapis marka liilhe 4 
Gray tasarımı Woods halı metrekaresi: 
Folding 890 EurosKOV, iialdeka, 
Lİ Screen Em 
paravan: Deri kadın N 
” NN 4.813 montu: 
> Euro*-KDV, 1.899TL., King berjer: 1.500 TL, 
Maozaik. Beymen Club. Altıncı Cadde. 
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CAPE COD 


Philippe Starck Tasarımı. wWww.duravit.com.tr 


TREND 


Leucos 
marka Bolero 
aydınlatma; 

3.300 
Euro*KDV, 
Tepta. 


Moooi marka 
Marcel Wanders 


kaşık, bıçak (adedi): 


tasarımı Heritage 19,95 TL., çay 
yastık: (3'lü set) 580 kaşığı: 14,95 TL, 
Euro*KDV, Mozaik. Zara Home. 


Ghevery koltuk: 
8.535 TL., Cumba 
Selection. 


XVI. Louis tarzı mobilyalar, 
patine yüzeyler, hazeran 
koltuklar, sık ve asil görünümlü 
tasarımlar parizyen stilin 
eklektik seçimlerinin başında 
geliyor. Cafe de Flore ve Les 
Deux Magots gibi kafeleriyle 
tanınan semt, entelektüel lüks 
stil şifrelerinin altını çiziyor. 


Bianca 
Luna tabak: 
48 TL, 
Linens. 


yedi 


Porselen Dekoratif obje; 
vazo: 1.100 695TL, 

TL, Altıncı Mudo 

Cadde. Concept. 


Halı 


(200x290 
Artemis kanepe: cm.): 
15.210 TL, Casa. UUTL, 


Patine 

sandalye: 
D88 TL, ki 
Altıncı Cadde. 


Artemis Halı. & 


Galvaniz 
servis tabağı: 
216TL, 
Crate and Barrel. 


Volto yalak başlığı: 
9.620 TL. Casa. 
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RK 


TREND 


Dechem Studio tasarımı I yp — — —- 
Bomma aydınlatma: 2.300 N 
Euro*KOV, Italdeko. ( 


Felix koltuk; B&B Italia matka Ginestra 


5750 TL, puf . masa, fiyatı belli değil, Mozaik. 
2.000 TL. Casa. — Euro#KOV N 
Hanna mermer yan sehpa: oteli ; 


2.725 TL., Cumba Selection. 


Kuzeyli ülkelerin yalın ve 
fonksiyonel tasarım dili doğal 
dokular ve mese yüzeylerle 
mekânlara yansıyor. Geçtiğimiz 
senelerde Wallpaper dergisi 
tarafından Kopenhag'ın en 
gözde semti seçilen Vesterbro, 
yaratıcı ruhunu fonuna beyazın 
sakinliğini taşıdığı dingin bir 
renk paletiyle sentezliyor. 


Tom Dixon marka 
Slab çalışma 

masası: 791 Euro, 
Haaz. 


Petite Friture 
marka Basil tabure: 
380 Euro*KDV, 
Italdeko. 


Camivale 

mini saksı; 
34 TL, Crate 
and Barrel. 


Astoria kanepe: 6.946 TL., Tepe Home. 


i.e... 


Tom Dixon 
marka Combo 
yastıklar: 125- 
150 Euro, Haaz. 


eepyeureroue 


* * v z 
poo z 

— 40440 
Mm 


Savoy kilim 
(80x150 cm.): 595 TL, 
Mudo Concept. 


Menu marka Anita Johanson tasarımı 
Align daybed: 2.145 Euro, Diseno. 


Poltrona Frau marka Suzie Wong yatak: 
10.590 Euro*KDV, BVS. 
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Escape From Sofa 


Hayallerinizi hayata geçirecek mimarlar, 


stilinizi yansıtacak tasarımlar burada. ( O SA | | N İmYe 


TASARIM-MİMARİ-YAŞAM TARZI 


Yapım Rana Korgül. Fotoğraflar Burak Teoman. 


Eski Tütün Dükkanı'nda farklı tasarımcı ve 
sanatçıların işleri mevcut. Nursel-Adanır, Noursel 
aydınlatma elemanları ve aksesuarlarıyla; Pınar 
Yeğin, seramik tabaklarıyla yer alıyor. 


Eski Tütün Dükkanı'nda 
yeni hareket var! 


Yeğin Ailesi'nin Alaçatı Hacımemiş mahallesi girişinde açtığı Eski Tütün 
Dükkanı'nda hem kendi tasarladıkları ürünler hem de yaratıcı tasarımcı 
ve sanatçı dostların sevilen işleri paylaşılıyor. Yeni bir dükkan, tarihi bir 
mekân ve farklı bir konsept söz konusu olduğu için biz de kapılarını çaldık. 


sürpriz yeni mekânlar da karşımıza çık- o lüp bir antikacıya satıldığı bilgisini Alaçatı'nın 

maya başladı. Eski Tütün Dükkanı adlı (o çok eski sakinlerinden aldık. Bu tarihçesi yüdükkan, kasabanın en yenisi, en tazesi. Ye- o zünden dükkan isminin Eski Tütün Dükkanı 
ğin Ailesi tarafından açılan dükkan hakkında O olmasının çok yerinde olacağını düşündük. 
sözü Nimet Yeğin'e bırakıyoruz: “Dükkanımız o 2005 yılında eşim Dr. Ertunga Yeğin ile bi- 
Hacımemiş'de, şimdi Jandarma sokağı ola- o nayı görüp satın almaya karar verdiğimizde, 
rak bilinen sokağın üzerinde yer alıyor. Yak- o bina uzun seneler samanlık ve hatta mahallaşık 140 yaşında olan 2. derece tarihi eser o le sakinlerince bir nevi çöplük olarak kullanılbina, tek katlı iş yeri olarak inşa edilmiş. 4,5 o makta olan bir viraneydi. Binanın çatısı tamametre tavan yüksekliği, toplamda 90 met- o men çökmüştü fakat duvarların çoğu ve hatrekarelik iç içe geçen iki odası ve 60 metre- (o ta orijinal kepenkleri halen sağlamdı. Anıtlar 
kare iç avlusuyla Osmanlı döneminde Regie O Kurulu'nun izniyle bina Y. Mimar Ergun De- 
Tobacco Company'ye ait bir tütün dükkanı o mirbek tarafından yaklaşık 1,5 sene süren ti- 
olarak hizmet etmiş. Tütün firmasının oriji- o tiz bir çalışmayla renove edildi. 


l laçatı sezonu açıldı ve beraberinde o nal tabelasının ne yazıktır ki yerinden sökü- 


1. Pınar Yeğin ve 

Deniz Yeğin İkiışık'ın 
Rumisu ipek ve koton 
fular ve bandanaları; 
Ertunga Yeğin'in 
TungAbi zeytin ağacı 
el yapımı fonksiyonel 
objeleri mevcut. 
2. Gülsüm Üzel, Guls 
P Ceramics ürünleri de 


iÇ dikkat çekiyor. 
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3. Nimet ve Pınar Yeğin bir arada. 

4. Tülin Bozüyük'un Touline Ceramics seramikleri. 

5. Nimet Yeğin'in zeytin ağacı ve gümüş takıları. Ayrıca, 
Felekşan Onar cam tasarımları, Lale Gonzales Zeytune 
markası sabun, mum ve aromaterapi ürünleri, Ghibli takı 
ve aksesuarları, Primitif Arts&Crafts sepetleri ve aynaları, 


KEŞİF 


işleri ile karşımıza çıkıyor. 


ressam Aylin Eskinazi ve ressam Gülfem Kessler özgün 


6 ve 7. Pınar Yeğin'in seramik heykelleri. 


“Mekânın kendi kişiliğinin ve objelerin ön plana çıkması için son derece yalın bir tarz ve nötr 
renkler tercih ettik. Böylece yapının mevcut güzelliğini maksimumda yaşama imkânımız oldu.” 


Renovasyon sonrasında ise uzunca bir süre 
yeme içme sektörüne servis verdi. Dükkanda binanın kendi kişiliğinin ve de içinde paylaşılan sanat eserlerinin ve ürünlerin 
ön plana çıkması için son derece yalın bir 
tarz ve nötr renkler tercih ettik. Böylece binanın mevcut güzelliğini maksimumda yaşama imkânımız oldu. Dükkanın içindeki 
eserlerde ve ürünlerde yeterli renk olacağını göz önünde bulundurarak içeride yalnızca doğal taş, ahşap, beyaz ve gri renklerin 
hakim olmasını istedik. İç avluda ise Akdeniz güneşi ile çok iyi geçinen sıcak bir toprak rengini tercih ettik. Dekorasyonda kul 
andığımız mobilyalar aslında dükkanın kendi orijinal kepenklerinin dar uzun masalara 
dönüştürülmesi ile ortaya çıktı ve istediğimiz minimal sergileme stilini mümkün kıldı. Bunun yanı sıra seneler içerisinde farklı 
antikacılardan topladığımız değişik tarzdaki teşhir dolaplarını ve vitrinleri de kullandık. Ayrıca dükkanın içindeki orijinal nişleri 


de aydınlatarak teşhir dolabı olarak değerlendirdik. Dükkanda Nursel Adanır'ın tasarımını yaptığı Noursel markasını da paylaştığımız için el yapımı aydınlatma elemanlarını ağırlıklı olarak kullandık. Ayrıca kullandığımız diğer aydınlatmaların kendilerine değil, aydınlattıkları noktalara dikkat çekecek 
nötr spotlar olmasını tercih ettik. Zemine 
gri ahşap döşedik. Hem dükkana bir sıcaklık kattığına, hem de ticari ve trafiği yüksek 
bir dükkanda kullanımının kolay olacağına 
karar verdik.” 

Eksi Tütün Dükkanı'nın öyküsünü bir de Pınar Yeğin'den dinliyoruz: “Kardeşim Deniz 
ve ben buraya taşınan ailemizi zaman içerisinde sık ziyaret eder olduk. Bu bölgeyi ikinci adresimiz olarak benimsedik. Ailemiz için 
doğanın içinde daha sakin bir hayat, daha az 
üretken bir hayat demek değil tabii ki. Taşındıktan kısa bir süre sonra Ertunga Yeğin kurduğu ahşap atölyesinde TungAbi adı altında fonksiyonel zeytin ağacı aksesuarları ya- 


ratmaya başladı. Kısa bir süre sonra Nimet 
Yeğin de zeytin ağacı ile çeşitli metalleri bir 
araya getirdiği takılar tasarlamaya başladı. 
Deniz ve ben ise 2013'te içimizden gelen 
naif, oyuncu üslup ve el çizimi illüstrasyonlarımız aracılığı ile yarattığımız hayal dünyamızı, anlatmak istediğimiz hikayeleri paylaştığımız Rumisu markasını yarattık. Aile olarak bütün bunları yaparken ve Alaçatı yöresinin keyfini çıkarırken bir yandan farklı yaratıcı ve üretmeyi seven dostlar edindik. Bütün 
bu birikimi bu sene Eski Tütün Dükkanı'nın 
yüksek çatısı altında keyifle bir araya getirmek ve paylaşmak bizim için heyecan verici. 
Keyif veren sanat eserlerini ve ürünleri burada paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun 
yanı sıra yazın avlumuzda atölye çalışmalarımız olacak. Çocuklar için yazı çizi atölyesi, 
keçe iğneleme ile figür çalışması, ekolojik 
baskı, doğal boyama, dokuma ve blok baskı 
atölyeleri bunlardan bazıları” diye belirtiyor. 
©eskitutundukkani 
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» Mobilyada sanayi devrimi. 
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birine, çelik, ayna ve ahşap usta ellerle buh 


ıştu. 
(Sınırlı sayıda üretildi.) Me 
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» 
EMİ 


Ege deki 
İspanyol 


Ayvalık'ta çarsı içindeki 
dükkanında renkli 
dünyasını seramikleri 

ve ahşap boyamalarıyla 
dışavuran İspanyol sanatçı 
Ana Gomez de Pablos, 
burada hem üretiyor hem 
de Ege'nin keyfini çıkarıyor. 


Seramik kaşıklar, kuşlar, bardaklar, 
tabaklar, şişeler ve ahşap servis tabakları 
renkleri ve desenleriyle ilgi çekiyor. 


KEŞİF 


Buradaki tüm ürünler Ana Gomez de Pablos'un tasarımları. 
Sanatçı atölyesinde samimi ve eğlenceli bir atmosfer 
kurgulamış. Birbiri içine geçen canlı renkler buraya kimlik 
kazandıran detayların başında geliyor. 


Yapım Rana Korgül. Fotoğraflar Burak Teoman. 


Maison Française: Türkiye'ye taşındığınızdan berineler yaptınız? Bize kendinizden kısaca 
bahsedebilir misiniz? 

Ana Gomez de Pablos: İlk 20 yıl Taksim'de 
Madrid adlı bir bar, Galata'da Iberiko adlı bir 
tapas yeri ve yine Galata'da Venta del Toro 
adlı bir restoran açtım. Sonra İstanbul'un 
karmaşasından uzak, daha sakin bir yer 
arayışına girdim. Deniz kenarında dingin 
bir yaşam istiyordum ve 2005'te Ayvalık'ta 
satın aldığım evimi restore etmek için dört 
sene önce buraya geldim. Evle ilgilenirken, Ayvalık'ta birkaç ay seramik kursuna 
katıldım ve ardından 2014'te küçük bir 
dükkan açtım. Şimdi burada hem yaşıyor, 
hem çalışıyor, hem de üretiyorum. Ben 
Türkiye'de yaşayan bir İspanyol'um ve burayı çok seviyorum. 


MF: Atölyenizin mekân tasarımı hakkında 

bilgi verir misiniz? 

A. G. de Pablos: 80 metrekare genişliğinde 
tek katlı bir mekân burası. Taşındığımda 
oldukça eski ve bakımsızdı. Tadilat yaptım 
ama en sade ve basit çözümlerle ilerledim. 
Mekânın ön tarafını dükkan, arka tarafını 
da üretimlerimi yaptığım atölyem olarak 
kurguladım. Küçük bir depom da var. Tüm 
eşyalar ya ikinci el ya da benim kendi imalatım. Seramik ürünlerimi ve aksesuarları 
yerleştirince dekorasyon kendiliğinden 
ortaya çıktı. Renkli ve özgün bir karakteri 
var buranın diyebilirim. 

MF: Ürünlerinizde hangi malzemeler öne çıkıyor? 
A. G. de Pablos: Seramik ürünlerin yanı sıra 
aynalar ve küçük ahşap ürünler de boyuyorum. Renklerle oynamayı, parlak ve canlı 


tonlar kullanmayı, geometrik ve Latin desenleri yapmayı seviyorum. Balık, kuş, çiçek 
ve zeytin gibi figürler sürekli çizdiklerim 
arasında. Ürünlerimin sadece güzel ya da 
dekoratif olması değil, kaliteli ve kullanışlı 
olmasına da özen gösteriyorum. Tabaklarımda yemek yenebiliyor. Tüm ürünleri 
kendim burada yapıyorum ve hiçbirinin 
tekrarı yok. Her şey tek, hepsi yegane özel 
tasarımlar. 

MF: Tasarım felsefenizi nasıl açıklarsınız? 

A. G. de Pablos: Tasarım felsefem sadece 
renkler üzerine kurulu. Renklerle oynayarak 
mutlu olunabileceğini kendime kanıtladım. Sanat üzerine akademik eğitimim yok. 
Ama farklı renkleri bir arada kombinleyebiliyorum ve bu da bana bir oyun gibi geliyor. 
©ispanyolunatolyesi, seramik 
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BERLONİ 


Live the italian Style. 


Esad gj pa 


Mutfak sektöründeki 60 yıllık tecrübesini, İtalyan zevki, geleneği, ayrıcalıklı tasarım ve yetenekle birleştiren Berloni; 
kalitesini, teknolojideki inovasyonunu ve malzeme konusundaki bilgisini dünyadaki son yenilikleri takip ederek sürekli 
geliştirir. Sertifikalı her ürünü, şirket değerlerini birebir yansıtır ve çevreye duyarlı bir şekilde üretilir. 


fyYyM©0E©m0 | berloni.it 
> Eczacıbaşı 2900 O sntomayasam www.ntemayasam.comir 
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ADANA İNTEMA MAĞAZA Tel: (0322) 457 96 63 Atatürk Cad. No: 56/B Seyhan ANKARA İNTEMA MAĞAZA Tel (0312) 440 85 96 Turan Güneş Bulvarı No: 86 Çankaya BURSA B.M. 
KOLLEKSİYON Tel: (0224) 443 21 21 İzmir Yolu Küçük Sanayi Kav. Nilüfer Ticaret Merkezi Ön Blok No: 5 Nilüfer e B.M. KOLLEKSİYON Tel: (0533) 394 69 91 Balat Mah. Sıhhıye Cad 54. Sok. Office 
4900 İş Merkezi PK 16140 Nilüfer İSTANBUL İNTEMA MAĞAZA Tel: (0216) 467 06 40 Bağdat Cad. No: 278 CADDEBOSTAN » İNTEMA MAĞAZA Tel: (0212) 233 O7 78 Vali Konağı Cad. No: 26 
NİŞANTAŞI «e OLCAY YAPI Tel: (0212) 269 30 03 Nispetiye Cad. No:29 ETİLER «e İNTEMA YAŞAM (0212) 555 45 45 Kanyon AVM Giriş Katı 161 Büyükdere Cad. No: 185 LEVENT ŞİŞLİ 


Yapım Selin Cebecioğlu. Fotoğraflar Aykun Yücecan. 


RÖPORTAJ 


Zeminde 
renk oyunları 


Yaşam alanlarının olmazsa olmazı halı, artık 
sadece iç mekânlarda kullanılmayan, ısıtma 
eyleminin dışında görselliğiyle dekorasyonun 
bir parçası haline gelmiş ürünlerden. Renk 
ve desenleriyle dekorasyona yöne veren 
halılar, dokuma çeşitlerine göre de tercih 
sebebi. Bünyesinde hem el dokuması hem 
de makine halıları bulunan Selvi Halı'nın 
yeni koleksiyonları ve ayrıcalıklı hizmetleri 
hakkında firma yöneticilerinden Azmihan 
Selvi ile konuştuk. 


ME: Bu yıl halı ve kilimlerde öne çıkan renk ve desenler neler? 
Azmihan Selvi: Özellikle kilimlerde etnik desenler tekrar 
moda olurken, çift renk olarak dokunan geometrik desenli kilimler de ön plana çıkıyor. Halılarda son yıllarda 
moda olan broken design” dediğimiz eskitme ve silik 
desenli tasarımlar popülaritesini koruyor. Bu tarz ürünler hem avangard hem de modern dekorasyonda kullanılabildiği için hitap ettiği kitle çok geniş. 

MF: Üretimde kullandığınız dokuma çeşitleri ve malzemeleri nedir? 
A. Selvi: Firmamızın hem el hem de makine halısı üretimi var. Eİ halısında yün, yün ile ipek karışık, saf ipek, 
bambu ipek halı üretimimiz bulunuyor. Makine halılarında ise yün, akrilik ve artsilk malzemeleri kullanılıyor. 


Vintage koleksiyonuna âit Silk Touch koleksiyonuna âit Silk Touch koleksiyonuna âit el Antik Shien koleksiyonuna ait el dokuması 
el dokuması yün halı. el dokuması halı. dokuması halının zemini yün, halı yak yünüyle dokunmuş. 
desenleri saf ipek ile örülmüş. 


125 


Fratelli 


MOBİLYA & DEKORASYON 


Nişantaşı Mağaza 
Valikonağı Caddesi Ferah Sokak No:21 
Nişantaşı — Istanbul 

Tel:-90 2122191904 


Kadıköy Mağaza Fabrika 
Cemil Topuzlu Cad No:53/A Hamidiye Mahallaesi Ezgi Sokak 
Çiftehavuzlar/İstanbul No:1/d Kağıthane-Istanbul http://www.fratellimobilya.com 
Tel:4--90 216 302 64 02 Tel:4--90 212 224 25 52 infocfratellimobilya.com 


RÖPORTAJ 


Farklı zevklere ve kitlelere hitap edebilen ürünleriyle geniş ürün yelpazesine sahip olan Selvi 
Halı, ipek, yün-pek, yün, bambu ipeği ve yapay ipekten dokunmuş el halıları, yerli ve ithal 
makine halılarına sahip. Tüm el dokuması ürünleri sertifikalı olan Selvi Halı, zanaata verdiği 
önemi Anadolu 'dakı kadınlara istihdam sağlayarak vurguluyor. Ayrıca ipek veya yün el dokuması 
halıların tamır, bakım ve yıkama hizmetlerini de sağlıyor. 


Azmihan Selvi, 
Zahide Selvi Terzihan. 


MF: Koleksiyonlarınız nasıl hazırlanıyor? 

Selvi Halı'nın iii İ çrezas A. Selvi: Tasarım ekibimiz dekorasyon modasını yurti- 

farklı stillere â 4 çi ve yurtdışı fuarlarında çok yakından takip ediyor. 

örneklerini göfel - İ Trend olan renk ve desenlerde sürekli olarak yeni ta- 

ve dokularını i imi e e sarımlar yapılıyor. Bazı müşterilerimizin özel talepleri 

seçim yapabil 2 < z : 1 i doğrultusunda verilen desen ve ölçülerde özel sipad 5 riş üretimimiz oluyor. 

MF: Size göre bir evde halının muhakkak bulunması gereken 

yerler nereler? 

A. Selvi: Evi şık gösteren, yokluğunda evi çıplak hissettiren şeyler halı ve perdedir. Günümüzde halı kullanımı azalmış gibi görünse de dekorasyonuyla ön plana çıkan evlerin antre ve koridor dahil her odasında 

halı bulunuyor. 

selvihome.com 
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With our wide range of specialist products 
and solutions, we are making our customer's 
dream for their outdoor living areas, a reality. 


Whether you are looking for a Winter 
garden with a retractable roof, or to simply 
maximize your outdoor space, our team of 
professionals is ready to assist you with your 
personalised project. 


Hayallerinizdeki dış yaşam alanlarınızı 
zengin ürün ve çözüm seçeneklerimiz ile 
gerçeğe dönüştürüyoruz. 


Açılır kapanır bir kış bahçesine sahip olmayı 
veya dış alanınızı dört mevsim kullanmayı 
istiyorsanız, profesyonel ekiplerimiz 
projelerinizde sizlere hizmet vermek için 
hazır. 


Control 


* 


— 
PALMIYER 


Four Seasons Outdoor Living Areas 


Available on the 


AppStore 


Yapım İrem Somer. 


Ceylan unçel Erkaya 


N 


2 
# 
ç mimar 


Bebek ve çocukların odalarını masalsı dünyalara dönüştüren İnci Tunçel, 
çadır, sandık, yastık gibi dekoratif ürünlerle onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. 


faaliyet gösteren İnci Tunçel, yenilikleriyle anne ve 

baba adaylarının heyecanını paylaşarak miniklerin 
kendilerini bir rüyadaymış gibi hissedecekleri odalarına 
ilham vermeye devam ediyor. Bebek ve çocukların büyülü 
dünyalarına ve ihtiyaçlarına göre tasarlanan ürünler, doğal 
malzemelerden üretilen yalın çizgileriyle dikkat çekiyor. 
İç mimar Ceylan Tunçel Erkaya, ebeveynler için bu yıl İnci 
Tunçel'in online satış sitesini de hazırladığını müjdeliyor. 
Yeni koleksiyonları, farklı konseptlerdeki odaları, bebeğinize özel kapı dekorlarını, inisyal nakışlı ikramlık ürünleri, 
baby shower dekorlarını, çadır, sandık gibi dekoratif 
ürünleri bu siteden sipariş verebilecek ve sevdiklerinize 
hediyeler gönderebileceksiniz. 
Bebek ve çocuk tekstilinde organik ketenden üretilen örtülere, nevresim takımlarına ve dekoratif yastıklara istenilen 
renklerde çocuğunuzun ismi, el işi rokoko, monogram 
nakış ve pentür ressam çalışması gibi tekniklerle özel 
olarak uygulanabiliyor. Mobilya ve duvarlara uygulanan 
ressam çalışmaları mekânlara kişisel yorumlar katarken 
çalışma masaları, kitaplıklar, istenilen ölçülerde tasarlanan 
dolaplar ve oturma grupları okul çağındaki çocukların en 
büyük ihtiyaçlarını karşılıyor. 
incituncel.com 


- ebek ve çocuk odası dekorasyonunda 32 yıldır 


MARKA 


Çocukların hayallerine 
dokunan tasarımlar 


Çocuk olmak demek her gün yeni seyler kesfetmek, 
öğrenmek ve yaşamdan heyecan duymak demektir. Onların 
yaratıcı hayalgücünü geliştiren odalarını birçok zevke 

hitap eden ürünleriyle masalsı mekânlara dönüştüren İnci 
Tunçel, çocuk odası dekorasyonunda tasarım, işlevsellik ve 
ergonomiyi de bir araya getiriyor. 


Ebeveynler bebek ve çocuklarının dedi 
sevgi dolu bir.ortamda uyuyabilmesi 
için her detayı düşünüyor. 


El işi oyuncaklar çocuklar 
büyürken hep onların 
yanında olacak. 


Sevgiyle işlenen 
organik patikler. 


AK 
e ep 
KAŞ 
öl ik ERİ 
onların sağlıklı Hassas tenine Zarar * * * A. 


gelişiminde vermeyen organik tekstiller 
büyük rol onların huzurlu bir gece 
oynuyor. geçirmelerini sağlıyor. 
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Wllam Brand 


Edison5s Tal 


AYDINLATMA 


Nispetiye Mah, Aytar Cad. No:24 Kat1-2-3 1.Levenit Istanbul / 0212 279 29 03 


Yapım Merve Öztürk Kara. 


MARKA 


sıcak tutku: Şömine 


Yeni nesil şömineler işlevsel özelliğinin önüne geçen tasarımlarıyla dekorasyonun bir parçası oluyor. 


Voltera modeli: 
1.750 Euro*KDV. 


Hürsan Şömine, 
endi üretimlerinin 
dışında, dünyanın önde 
gelen birçok şömine 
firmasının da Türkiye 
genel distribütörlüğünü 
yapıyor. Bu firmalardan 
birisi de elektrikli şömine 
onusunda dünyanın 

en büyük firması olan Cellini modeli: 
İrlanda markası Dimplex. o 1.500 EurosKDV. 


ürsan Şömine, yeni sezona elektrikli şömineye dair — ri gibi birçok formu bulunan elektrikli ürünleri kullanmak için 
tüm algıları değiştirecek bir koleksiyonla giriyor. Elekt- O ihtiyacınız olan tek şey fiş girişi. Kurulum kolaylıkları ve baca, 
rikli şömine alanında dünyanın en büyük firması olan tesisat, yakıt gibi başka hiçbir materyale ihtiyaç duymama- 
Glen Dimplex'in tüm ürünleri Hürsan Şömine çatısı altında O ları sebebiyle Dimplex elektrikli şömineler istenilen her yere 
İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye'de sa- (o ve mekâna kolayca adapte edilebiliyor. Dimplex, üç boyuttışa sunulmaya başladı. Oldukça geniş bir ürün yelpazesine (| lu alev kıvılcım oluşturan yüksek çözünürlüklü Icd tv tekno- 
sahip olan Glen Dimplex ürünleri, üç boyutlu duman, alev . lojisinin kullanıldığı yeni Volterra ve Cellini modelleriyle şö- 
ve ses efektleriyle gerçek odun ateşine çok yakın bir görün- o mineyi istediğiniz zaman yerini değiştirebileceğiniz bir tasatü sunuyor. Montaj kolaylıkları, her üniteye kolaylıkla adapte O rım objesine dönüştürüyor. Bugün salonunuzda kullandığınız 
edilebiliyor olmaları ve benzersiz görsellikleri sayesinde tüm O şömineyi yarın yatak odanıza veya ofisinize taşıyabilirsiniz. 
dünyada mobilya sektöründe ciddi ilgi gören Dimplex elekt- o Hürsan Şömine; 
rikli şömineler, sektör için yeni bir cazibe alanı yaratacak. Pazar Cad., 14/A, Gayrettepe, İst. 
Birbirine ekleyerek istediğiniz ölçüde uzatabileceğiniz odun o Tel:(0212)211 1130. 
setleri, hazneli şömineler, sobalar ve plazma duvar modelle- o hursansomine.com 
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Kısmetce Beymen Home da 


Avrupa'nın ilk spiritüel ev dekoru markası Kısmetce, Beymen Home mağazalarında yer alarak 
hayatınıza bir adım daha yaklaşmış oldu. Beymen Zorlu, İstinye Park ve Suadiye mağazalarında 
yer alan Kısmetce markası, evlerin enerjisini güzelleştirecek tasarımlar ve öneriler sunuyor. 


Lİ 

ki başarılı iş kadını Mesude Evliyazade ve Pelin Bakkaloğlu'nun 
| kurumsal dünyadan spiritüel dünyaya adım atması ve bu konu- 

da uzmanlaşmaları sonucunda yarattıkları Kısmetce markası, 
evlerinizin ve ofislerinizin enerjilerini güzelleştirmeyi ve bu şekilde 
daha mutlu, huzurlu ve bereketli bir yaşam alanı yaratmayı amaçlıyor. Hepsi el yapımı spiritüel sembollerden oluşan koleksiyon ağırlıklı olarak mermer, altın, pirinç, bakır ve cam objelerden hazırlanmış. Koleksiyon içerisinde, Çin'de üç bin yıldır uygulanan, kuwvetli bir sanat ve bilim olarak kabul edilen feng shui sembolleri de yer 
alıyor. Feng shui'ye göre yaşam alanınızın her bölgesinin (bereket, 
şöhret, aşk, çocuk, destek, kariyer, eğitim, aile, sağlık) bir yıldızın etkisi altında kaldığına inanılıyor. Bu noktada Kısmetce ürünleri taşıdıkları sembol ve renklerine göre bu bölgeleri destekleyerek güzel 


Kismetce markasının yaratıcıları 
Pelin Bakkaloğlu we Mesude Evliyazade; 


Ds 


etkilerini artırmayı ve koruma altına alınması gereken bölgeleri güçlendirmeyi amaçlıyor. Kısmetce koleksiyonu ile bir ömür boyu yaşam enerjinizin yükseltilmesi hedeflendiğinden, müşterilere verilen 
özel kitapçıklarda her yeni yıl için koleksiyona ait ürününüzü doğru 
bölgeye yerleştirmenizi sağlamak üzere, o yıla ait bölgeler ve yerleştirme bilgileri bulunuyor. Ayrıca Kısmetce web sayfasında da bu 
bilgilere ulaşmak mümkün. Özenle hazırlanmış, şık paketlemeler 
ile sunulan koleksiyondaki her ürünün anlamını ve hikayesini içeren, özel olarak hazırlanmış şık bir kitapçık da ihmal edilmemiş. Kitapçıkların hem İngilizce hem de Türkçe olarak hazırlanmış olması 
markayı global kılan özellikler arasında. 

Hayatınızı her anlamda güzelleştirecek Kısmetce koleksiyonlarına, 
kismetce.com web sitesinden de ulaşabilirsiniz. 


1. Jophiel kâse ve vazo. 

2. Kalp desenli bardak altlıkları ve melek 
kanatlı kâse. 

3. Nautilus kâse ve bonbonierre. 

4. Pegasus gri kâse ve mücevherlik. 

5. Çifte Mutluluk kâse. 


BU BİR İLANDIR. 


ELİF-İN 


Elif Dürüst 


sanatsal titreşimler 


Eylül ayı ile birlikte deniz kenarından şehre dönme sinyalleri çalarken güneşin 
enerjisi ile dolmuş bedenlerimiz arkası kesilmeyen sanatsal etkinliklerle tatilden 
geri dönüş sendromunu es geçmeye hazırlanıyor. 


ALTINCI DEKORASYON ÖNERİSİ: 
CADDE'DE LOFT STİLİ 


YENİ SEZON 

Eylül ayı ile birlikte şehre dönüş başladı. 
Merkezimize, yani evimize çekildiğimiz 
bugünlerde yaşam alanlarında yenilik 
yapmanın tam sırası. Siz de farklı, tarz sahibi 
dekorasyon önerilerinin peşine düştüyseniz, 
Altıncı Cadde yeni sezonda dekorasyon 
tutkunlarını güçlü bir tarzla karşılıyor! Maskülen çizgilerin ağır bastığı yeni koleksiyona deri 
döşemeler, metal parçalar, siyah ve kahve gibi karizmatik renkler damga vuruyor. Ayrıca Altıncı 
Cadde'nin çok beğenilen mermer ürünlerini bu sezon biraz daha fazla görmeniz mümkün. Zengin 
alternatiflerin yanı sıra renk-desen çeşitleri ve iç mimar önerileriyle özel siparişlerin de yapıldığı 
Altıncı Cadde mağazalarında hayalinizdeki mobilyalara kolayca ulaşabiliyorsunuz. 


Minimal, maskülen, özgün çizgiler ve güçlü karakteristik detaylarla 
tasarlanmış bir mimari... Loft stili kimilerine soğuk görünse de modern 
mimariden hoşlanan ve yaşam alanlarında yaratıcılığa yer vermek isteyenler 
arafından fazlaca tercih ediliyor. Son derece özenli seçimler yapmanız 
gereken bu stilde ahşap ve metal birlikteliğini öne çıkarmak önemli. Modern 
ormda tasarlanmış geniş bir köşe veya deri chesterfield koltuk, ahşap 
itaplık, metal aydınlatmalar ve büyük tablolar loft mekân dekorasyonunda 
ullanabileceğiniz anahtar parçalar. Abartıdan uzak ve modem mekânları 
davetkâr buluyorsanız, bu tarzı yaşamınıza uyarlamak için Altıncı Cadde'nin 
maskülen çizgileriyle öne çıkan yeni sezon koleksiyonuna göz atabilirsiniz. 


CONTEMPORARY 
ISTANBUL 


12. yaşını ağustos ayında Bodrum'da keyifli 
bir davetle kutladığımız Contemporary 
İstanbul 14 Eylül'de başlıyor. Bu yıl 15. 
stanbul Bienali ile eşamanlı düzenlenecek 
CL ile birlikte İstanbul sanatın merkezi haline 
gelecek. Amerika, Avrupa ve Asya'nın en 
önemli galerilerini, çağdaş sanat eserlerini GE , i 

ve koleksiyonerlerini İstanbul'a taşıyacak fuarda farklı içerik ve programlar da sanatseverleri 


bekliyor. Özellikle CI'ın ilk kitabı olan “Collectors' Stories”in lansmanını sabırsızlıkla bekliyoruz. LOUIS VUITTON 
Kitap, Türkiye'nin önde gelen 60 çağdaş koleksiyonundan 120 eseri bir araya getiriyor. Kamiar SANATI SOKAK 
Maleki direktörlüğünde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek fuar SP İ L İ NETA Ş IDI 


için hazırlıklarınızı bir an önce yapmanızı öneririm. z . i 
” Gün geçmiyor ki moda ve sanatın yolları 


kesişmesin. Louis Vuitton da geçtiğimiz 
aylarda tanıttığı çanta koleksiyonunda 


MODA modayla klasik tabloları bir araya getirdi. 
HAFTASI Modern sanatın en önemli isimlerinden 
BAŞLIYOR! Jeff Koons, Louis Vuitton'un çantalarını 
Moda çevreleri tarafından The Masters isimli yepyeni bir kapsül 
heyecanla beklenen Mercedes koleksiyon ile sanatla tanıştırdı. Louis 
Benz Fashion Week, 12-15 Eylül Vuitton vitrinlerinde yerini alan çantalar, 
tarihleri arasında Zorlu PSM'de dünyaca ünlü tabloların baskılarını üzerinde 
gerçekleşecek. Bu sezon taşıyor. Koleksiyonda Da Vinci'nin Mona 
onuncusu düzenlenen etkinlikte Türk tasarımcıların 2018 ilkbaharyaz koleksiyonlarının yanı Lisa'sı, Van Gogh'un Selvi Ağaçlı Buğday 
sıra özel gösterimler de davetlileri bekliyor. Mehtap Elaidi, Özlem Kaya gibi dokuz tasarımcının, Tarlası, Fragonard'ın Köpek ve Kız'ı ve 
sadece kendi koleksiyonlarını değil, Mercedes Benz'in ikonik yıldızını da kendi stillerinde Titian'ın Mars, Venüs ve Cupid'ini bulabilir, 
sunacağı moda haftasında Dice Kayek ve Zeynep Tosun kısa filmleriyle karşımıza çıkacak. sanatı kolunuzda taşıyabilirsiniz. 
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TÜM HAYALLERİN SIĞACAĞI 
ÖZEL EBAT 


FEM'DEN 


rk 


Fem Güçlü 


Çevremde neler olup bitiyor? 


Aslında Muğlalılar bu soruyu “Ne edip durusunuz?” şeklinde sorarlarken yakın çevremdeki 
yaratıcı isimlere, lezzet duraklarına ve eşsiz bir yesil cennete doğru küçük bir yolculuğa çıktım. 


PALMİYE VAHASINDA 
BİR GÜN 


CAMDAN KALEMLERE KUBBE 

Akyaka'da turlarken barlar sokağının sonundaki bir dükkanda kubbe uçlu camdan kaligrafi 
alemlerini ve dünya patentini almayı bekleyen sanatçı Baha Cüneyt Büyükdağ ile asistanını 
cam üflerken görmek inanılmazdı. Ben gittiğimde Kaliforniyalı cam sanatçısı Tom Galbraith de 


oradaydı. Ortam inanılmazdı. Cüneyt Büyükdağ'ın geliştirdiği kubbe formlu uç bir A5 sayfasını Köyceğiz'de 1993 yılında Dr. Ragıp Esener'in inanılmaz bilgisi ve emeği ile 
esintisiz yazmanıza yetecek kadar mürekkep depolayabiliyor. 2004'ten beri her kalem tek 80 bin metrekare alanda kurulan Palmiye Merkezi, Türkiye'nin ilk yaşayan 
tek elde ve dayanıklı masif kristalden, Murano ya da Lauscha camından Gökova'da üretiliyor. Palmiye Müzesi, süs havuzu, yetiştirme ve büyütme seraları ile 8500 
Romance, Luxury, Wave ve Elegance çeşitleri malzeme ve tasarımına göre 75-150 TL arasında etrekare kapalı alana ulaşmış. Her yıl İngiliz Kraliyet Botanik Derneği, 
değişiyor. Dolmakalem mürekkebine batırıp, fazlasını kenarından sıyırarak yazabiliyorsunuz. Güney Afrika Botanik Demeği'nden gelen değişik tohumlar dışında, ticari 


Dolmakalem mürekkepleri su bazlı olduğu için de bir dahaki kullanıma özel bir temizlik olarak satın alınan tohumlarla merkezin sahip olduğu bitki türü sayısı, 
gerektirmiyor. İş mürekkebi hariç tuşe, çini mürekkebi, altın ya da gümüş yaldızlı mürekkep de palmiyeler dışında bine ulaşmış! Çiçeklerine doyulmayan nilüferler ile diğer 
ullanabiliyorsunuz, tabii sonrasında temizlemek şartı ile. Gelenler Akyaka'dan, gelemeyenler su bitkileri de havuz ve sulak alanlarda sergileniyor. İşin başında merkezin 

b 

v 

i 


intemetten sipariş verebiliyor. İsteyenler için üzerine logo ve isim yazmayı da başarıyorlar. el kemiği Çiçek Ali ve ailesi var! Her bitkinin tabii ki istediği iklim şartlarına 
art©calligart.com.tr akıf çalışanlar ile Türkiye'nin sayılı, kıymetli noktalarından biri. Güneye 
inenlerin yol üstü sayılabilir. Tatil yolunda buraya biraz vakit, biraz nakit ve 
N arabada havlu ve mayoların yanında bitkilere de biraz yer ayırın! 


PİZZA FELLAS 
BİR AİLE İŞLETMESİDİR 


Aile işletmelerinin harika sinerjisini yakalamış 


mahalle pizzacımız Pizza Fellas, bu sene yine 
Akyaka'nın kesin duraklarından. Öğlen acılır, 
akşama kadar kendi yaptıkları rozbifler, sezona 
göre patlıcanlı, margarita bağımlıları için peynirli, 
pazardan alınmış taze taze hazırlanan içerikleri ile 
ister dilim, ister bütün servis ediliyor. Tabureli ortak 
masalı sistem. Ailenin kite'çı kızı mutfakta, anne 
baba serviste. Harika bir aile, harika lezzet. Limonata 


ve karadut içeceği de ev yapımı. Yaz kıs oradalar 


ancak dükkan kışın bir süre kafa izninde. 
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DEKO-STİL 


evler, ilham veren düzenlemeler, öne çıkan stiller 
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138/ DEKORASYON Saflık, sadelik ve zamansızlık olguları 


üzerine kurgulanmış, bulunduğu topoğrafya ile doğru ilişkiler kuran PIN imzalı bir evdeyiz. Labofem 
markasıyla yakından tanıdığımız, dergimizin köşe yazarlarından ev sahipleri Fem Güçlütürk ve Enduro 
Channel'ın kurucusu eşi Sezer Savaşlı, Akyaka'ya 10 km uzaklıkta bulunan Çıtlık köyünde hayallerindeki 
evi yaratmayı başarmışlar. 


222/ KEŞİF Saint-Malo'daki çarpıcı 
görüntülü modern lofttan, kendi bildiğini okuyan bir iç mimarın sesi yükseliyor. Ev sahibi Dominigue 
Tosiani, İtalyan ve Fransız genlerinin sunduğu zevk karışımını yaşam alanına yansıtırken tek bir şeyi dikkate 
almış; iç sesini... 


249/ ARAŞTIRMA Bir çocuğa “Bana bir ev çiz” deseniz ne çizer? 


Bir kare, üstüne bir üçgen... Bildiğiniz kulübe şeması. Bu şema aynı zamanda klasik mimarinin de tanımı. 
Dünyanın her yerinde tekrarlanan yine de farklı ve yerine özel olabilen o sihirli kare ve üstündeki üçgenin 
Iskandinav, Ingiliz ve Amerikan versiyonlarına bir göz attık. 
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Koydeki hayal evi 


saflık, sadelik ve zamansızlık olguları üzerine kurgulanmış, bulunduğu topoğrafya ile doğru 
ilişkiler kuran PIN imzalı bir evdeyiz. Labofem markasıyla yakından tanıdığımız, dergimizin köşe 
yazarlarından ev sahipleri Fem Güçlütürk ve Enduro Channel'ın kurucusu eşi Sezer Savaşlı, 
Akyaka'ya 10 km uzaklıkta bulunan Çıtlık köyünde hayallerindeki evi yaratmayı başarmışlar. 


Yapım Naz Gürlek. Fotoğraflar İbrahim Özbunar. 


Bahçe minderleri ve banklı ahşap 
masa Tchibo'dan, beyaz metalik 
strüktürlü gri kanepe ve sehpa 
Ikea'dan, saksılar Elho marka 
tercih edilmiş. Terası süsleyen 
bitkiler arasında agave attenuata 
ve agave americana ile ufak 

bir de strelitzia juncea (cüce 
cennet kuşu çiçeği) var. Sepet 
içindeki köy düğünü tadındaki 
ampul aydınlatma Shopigo'dan 
alınmış. Eski toprak küpler ise 
Avanos tan. 


ri va 
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DEKORASYON 


Sezer Savaşlı, kurucusu olduğu 
ve dünyanın takip ettiği Enduro 
Channel'in yeni projeleri için 
Muğla Ula'yı seçmiş. 


“Evin ana karakterini oluşturan beton, her ne kadar geçtiğimiz yüzyılın özgün modernist yapılarının 


smini topraklarında bolca yetişen, Muğlalıların tabiriyle çıtlık 


yani çitlembik ağaçlarından alan Çıtlık köyü, Fem Güçlütürk ve 

Sezer Savaşlı'nın 2 yıl kadar önce keşfettikleri bir yer. Birçokları 
gibi İstanbul'dan uzaklaşıp doğanın döngülerine daha yakın, sakin 
ve huzurlu bir yaşam arayışına giren çift, bugüne kadar dünyanın 
farklı yerlerinde çok yer gezmiş ama burayı bulana kadar üzerine 
hayallerindeki evlerini kurgulayacakları özelliklere sahip bir araziyle 
karşılaşmamışlar: “Her seyahatimizde burası mı diye heyecanlanıp 
eve dönünce eksiklerini fark ederek bugüne kadar pek bir yere 
ait hissetmemiştik kendimizi. 2015 ilkbaharında Akyaka'ya tatile 
geldik. Ölesiye etkilenmedik doğrusu. Kite surf yapanlar için çekici, 
mimarisini korumayı başarmış hoş bir kasaba diye düşündük. Dönmemize bir gün kala Kitemaximum'un sahibi Özgür bizi dağlara 
bayırlara, azmaklara koylara götürdü, o zaman bölgeye tutulduk. 
Akyaka'ya yakın ama kırsalda bir yer istedik. Güvenilir bir emlakçıya 
aradığımızı anlatan net bir “brief” geçtik. Aradığımızı iyi biliyorduk, 
burayı ilk gördüğümüzde de doğru yer olduğunu hemen anladık. 
abaca denize 10-15 kilometre uzaklıkta, 2 dönüm civarı, güneye 
bakan, orman yanında, etrafında ama yeterince uzakta medeni 
komşuları olan sessiz sakin imarlı bir arsa istemiştik ve bulduk. 
Bahçesinde zeytinleri ve çıtlık ağaçları var. Mitolojide bu ağacın 
meyvesini yiyen bir daha oradan gidemezmiş diye de bir hikayesi 
varmış. Sanırım doğru!” 
Uzaktan bakıldığında Kaliforniya evlerini anımsatan modernist yapı 


bölgedeki geleneksel yapılardan beton strüktürü ve fonksiyonel çözümleriyle ayrışıyor. PIN ekibinin imzasını taşıyan bu sıradışı evin 
hikayesini, projenin mimarı Salin Küçüktuna'dan dinliyoruz: “Projenin, bir cumartesi günü tesadüfen bir konteynır projemiz üzerinde çalışırken Fem'in, konteyner mimarisi ile ilgili sorduğu bir mesajın telefonumda belirmesi ve istersen gel konuşalım dememiz 
üzerine gelmeleri ve 10 dakika sonra da projeyi konuşuyor olmamızla başlayan, sonrasında bir serüvene dönüşen hoş bir hikayesi var. Fem ne istediğini çok iyi bilen biri ve bu yapının üretilmesi 
ile ilgili yapmak istediklerini de çok iyi çalışmış olarak geldi. Aslında bizim açımızdan mimarlık, bu isteklerin o yapı özelinde ve yeriyle doğru bir ilişki kurarak tüm bu beklentileri karşılaması üzerine tüm konuları kapsıyor, öncelikle bunu başarabilmek hedefimiz. 
Tasarım devam ederken kısa süre içerisinde evin sahipleri de mimari süreçlerde takımın bir parçası oldular, bu durum aslında nadir rastlanan bir durum gibi gözükse de PIN'in kodlarında var; biz 
birlikte çalıştığımız kişileri bir süre sonra bu sürecin bir parçası yapmaktan hem keyif alıyoruz hem de bu sinerjiden yeni fikirler geliştirme imkanı buluyoruz. Projenin başlangıcından tamamlanmasına 
kadar PIN'den Ebru Ulu, Mert Sezer ve Çağlar Biber; tasarımı, üretimi, onay süreçleri, malzeme seçimleri ve iç mekân kurgularında 
birlikte çalıştılar. Devam eden süreçlerde genellikle program üzerinden ilerlesek de daha ilk proje sunumunda beklentileri en iyi şekilde karşılayacağını düşündüğümüz çok net ve basit bir yaklaşım 


Kaktüslerin bir kısmı İstanbul'dan 


getirilmiş. Junia, Fuphorbia, 
Yucca lar, Pennisetum setaceum 
rubrum (bordo renkli otlar) ve $242/ 
palmetto (Sabal palmiyesi) Köyceğiz 
Palmiye Merkezi'nden alınmış. 
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pek çoğunda karsımıza 
kendini belli i Di /ımar Salih Küçüktuna 


Yapının yerle kurduğu ilişkilerde, 
sınırlarda, yapının tamamına 
yayılan bir dil ile tüm hatlarındaki 
geçişlerde; dışarıdan içeriye 

doğru aşamalı olarak detayların 
birbirleriyle, malzemeyle, mekânla, 
mimari elemanlarla ve fonksiyonla 
uyumunu görmek mümkün. 
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DEKORASYON 


Karşı duvardaki renkli kağıt pano 20 yıl önce Londra Paperchase'den alınmış, Alper Böler 
tasarımı demir kitaplık üzerinde sergileniyor. Soba Invicta marka seçilmiş, kül toplama sepeti 
Bosna Hersek'te bir antikacıdan, koltuğun sırtındaki renkli battaniye ise Arjantin'den alınmış. 
Kanepe, koltuk, yer minderi ve tabureler Ikea'dan, siyah lambader Habitat'tan tercih edilmiş. 

Karga desenli seramik tabak Beyhan Uç tasarımı. Koltuğun arkasındaki sarı saksılı küçük bitki 
Pachypodium lamere!, büyük bitki Siraliizia nicolar. 


iğ 
v4 


Pâpier mach& kurukafa, tablolar 
ve iki. ucu kurukafa ahşap 

sopa Guatemala'dan alınmiş. 
Değdikçe yaprakları zencefil gibi 
kokan bitki 4/p/1/a zerumbet. 
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DEKORASYON 


Yemek masası ve sandalyeler 17 sene 
önce Almanya Ikea'dan getirtilmis. 
Beyaz keson Tchibo'dan. Üst pencerenin 
altında sağ köseye yerleştirilen masklar 
Guatemala ve Sri Lanka'dan. 


Fem dekorasyon stilini söyle tanımlıyor: “Karmakarışık diyebilirim, tıpkı kendim gibi. Saçımın bir tarafı 
kazılı, diğer tarafı uzun. Bir gün topluyorum, bir gün dağıtıyorum! Evin dışı Kaliforniya, önü Meksika, solu 
Ege, sağı Karadeniz, arka oda başka, salon başka. Durup durup evi sil baştan yerleştiriyorum.” 


üzerinden yola çıktık: Malzeme! Bu malzeme, yani yapının genel 
karakterini oluşturan beton, hem pek çok görevi üstlenecek, hem 
yapım sürecini ekonomik anlamda ve detay anlamında optimize 
edecek hem de sonuçta duyusal/duygusal bir mekân yaratımına 
kendine has özellikleri ile katkı sağlayacaktı. Hem taşıyıcı, hem bölücü, hem yapı elemanlarının çoğunu üretebildiğiniz nadir malzemelerden biri, belki de bu çok kullanımlı özelliği ve ekonomik olmasıyla eşsiz bir yeri var. Mimari projenin şekillenmesi, üretilmesi, 
yerel otorite tarafından onaylanması, teknik süreçler, yapının inşası ve tamamlanması... Bu açılardan bakarsak da hızlı, uyumlu 2 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Yapı üretimini gerçekleştiren yerel 
yüklenici firma işini bir zanaatkâr hassaslığı ile yaptı. Yaptığı işten 
büyük keyif aldıkları için bizim de birlikte çalışmaktan çok keyif aldığımız iyi bir işbirliği örneği olarak gösterilebilir. Burasının PIN'in 
inşa edilmiş ilk yapısı olması özelliğiyle bizim için yeri çok ayrı.” 

Cam ve brüt beton ile etrafını saran kızılçam ormanlarını içine 
alan, zeytin ve defnelerle çevrili araziyi geçirgenleştiren net bir 
bina fikri ile yola çıkmış ev sahipleri. Moodbord'ları ortaya yatır- 


mışlar, PIN ekibi ile güle oynaya projeyi geliştirmişler. “Her gece 
uykumda olmayan binanın hayali ile içinde geziyor, kapıları, 
elektrik butonlarını, oluşacak ışık oyunlarını, bahçesine dikilecek 
bitkileri tasarlıyordum” diyor Fem. Yapının hem taşıyıcı sistemi 
hem de aynı zamanda kabuğu düşey ahşap kalıplarla üretilmiş 
brüt beton. Yapı kabuğundaki masif ahşap ve alüminyum kapı 
pencere sistemlerinde, korkuluk gibi elemanların kendilerinde ve 
yapıyla birleşimlerinde olabildiğince bir sadeleşme söz konusu. 
Bu sadeleşmenin getirdiği pozitif katkının karşılığında imalatların 
çok hassas ve hatasız üretilmesi ile de bir zorluk getirdiği aşikar, 
burada ise yapı ustalarının, inşaat mühendisi Sayim Akdeniz'in ve 
katkı sunan herkesin ek bir eforla çalışması gerekiyormuş ve öyle 
olmuş. Yapıda kullanılan tüm malzemelerde bir saflık ve dürüstlük 
var, bunun yanında betonun yapılarda yaygın kullanılma şeklinin 
belleğimizdeki yeri pek çoğumuz için çok da olumlu değil. Buna 
rağmen zemin kat ve birinci kattaki konsollar, büyük cam doğramalar, yapıdaki gün ışığını içeri kontrollü almak için açılmış yatay 
ve düşey boşluklar ile aslında yapı sistemi ve malzemesi arasında 


PIN kimdir? 


PIN, İstanbul ve Londra başta 
olmak üzere, yap, tasarla 

ve geliştir (make, create & 
innovate) yaklaşımı üzerinden 
benimsediği üretim yöntemini 
proje çeşitliliği ve uluslararası 
deneyimi ile birleştirerek 
kendi mimarlık pratiğine 
yansıtan bir ofis. Mimar Salih 
Küçüktuna ve Mimar Fikret 
Sungay'ın bir araya gelerek 
kurdukları PIN, ortak çalışma, 
eğitim, sanat ve teknolojik 
araçlarla desteklediği tasarım 
yaklaşımını ürün, mekân ve 
yapı gibi çeşitli ölçeklerde 
çözümlere dönüştürüyor . 
Projenin içeriği, programı ve 
beklentileri ile ilişkili sonuçlar 
üreterek insan ve tasarım 
arasındaki derin ilişkileri 
araştıran bir yaklaşımları var. 
PIN ekibi, çok küçük ölçekli 
ev yapılarından büyük ölçekli 
master planlara, tasarım, 
mimarlık, eğitim ve sanat 
etkinliklerindeki tasarımlarına 
kadar geniş bir alanda proje ve 
fikir üretiyor. 30-72 metrekare 
aralığında çok küçük ölçekli, 
ekolojik, sürdürülebilir ve 
düşük bütçeyle üretilebilen 
hafta sonu evleri, dağ 
kabinleri, konteyner yapılar 
konusunda yaklaşık 3 yıldır 
özel olarak üretim ve tasarım 
stratejileri ile ilgili araştırmalar 
yapıyorlar. Doğal kaynakların 
korunması, alternatif enerji, 
doğru malzeme kullanımı 

ile birlikte düşük bütçeli 

ve hafif çelik strüktürler ile 
geliştirdikleri bir yaklaşım 
üzerinden projelerini 
üretiyorlar. Ortak kullanıcılı 
ofisler, girişimcilik merkezleri 
projeleri arasında ise, Bomonti 
Ada'daki Atölye İstanbul ve 
Sanayi Mahallesi'ndeki Impact 
Hub İstanbul iyi örneklerden. 
pin.web.tr 
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DEKORASYON 


El oyması ve boyaması mask, Meksika'da Maya sitlerinden birindeki bir 
sanatçıdan alınmış. Soldaki saksı K/2aco ve £uphorbia sukulenti. Sağdaki 
ise balık kılçığına benzeyen tropik kaktüslerden Se/&m/cereus anihonyanus, 


Bazıları Taner Angay'ın az bulunan kaktüs 
koleksiyonundan alınmış bir seri ve bazı minikler, 
Fem'le birlikte evden eve seyahat ediyorlar. 
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Köyceğiz Palmiye Merkezi'nden. 


Kendini botanik bilimi konusunda geliştirmeye devam eden Fem, burada kendilerini 
saksıda bitki yetiştirmekten çok daha öte ve ciddi deneyimlerin beklediğini söylüyor. 
Bağ ve bahçesinin gelişimini Labofem'in takipçileriyle paylaşmaya hazırlanıyor. 


eşsiz bir kontrast yaratılmış. Bu kontrast yapının kütlesinde da var; 
alt ve üst katlar arasındaki asimetrik alan-hacim ilişkisi ile gündönümü içerisinde çeşitli perspektifler elde etmek mümkün oluyor. Tüm 
bu bileşenler yapının pek çok farklı durumda algısını da etkilediği 
için dinamik bir mekân hissi yaratıyor, örneğin yaşama alanının 
tepesindeki dar pencereden ve öndeki saçaktan yaz döneminde 
güneş ışığı giremezken kış aylarında güneş daha yatık olduğu için 
güneş ışığını içeri alıyor. 

Boyalarda Jotun, vitrifiye elemanlarında VitrA ve Aguanit kullanılmış. Yerelde bulunabilen, sorun çıkarmayacak veya sonrasında 
çabuk müdahale edilebilecek materyaller ağırlıklı olarak ev sahiplerinin tercihi olmuş. Mesela kızılçam çok yaygın bulunuyor 
olmasına rağmen ahşabın şişme riskini azaltmak için zeminlerde 
kurutulmuş, daha maliyetli Sibirya çamı kullanılmış. Arsanın yaz 
kış güneş hareketleri, hakim rüzgarı dikkate alınmış. Yüksek tavan, 
büyük camlar, açık mutfak ve banyo, Fem ve Sezer'in İstanbul'daki 
evlerinden de alışık olduğu ve olmasını istedikleri özelliklerle tasarlanmış. “Aksesuarların bazıları özellikle bu ev için, bazıları da önceki seyahatlerimizden. Sanki bu evi bekliyormuşçasına aldığımız 
parçalardan oluştu. Tabii Ikea burada da evimizin her şeyi! Doğru 


kombinlerle kullanıldığı takdirde hala benim için para performans 
olarak en iyi markalardan biri! Ayrıca tüm o çılgın süreçte canım 
dostum Zeynep Diniz'in gık demeden fotoğrafçı gözünü bana gece 
gündüz demeden tahsis etmesi de cabası. Çıtlık evi adı altında 
ortak pinterest dosyamızda sevdiklerimizi biriktirip, mutfak kulplarının renginden perdenin büzgü sayısına kadar birlikte çalıştık. 
Hatta perdeleri Bursa'dan bulup diktirip gönderen, kapı girişine 
en görkemli Opunta kaktüsleri de seçen o oldu. Zeynep'in zevki, 
azmi, sabrı, mantığı, tecrübesi ve desteği, Sezer'in rafine zevki ile 
birleşince ortaya hepimizin içine sinen bir ev çıktı” diyor Fem. Son 
yıllarda tüm ilgisini bitki ve toprak ilişkisi üzerine yoğunlaştıran 
Fem'e peyzaj tasarımını sorduğumuzda ise şunları söylüyor: “1,5 
yıl sürekli peyzajı düşündüm, sayfalarca, defterlerce araştırmalar, 
çizimler... Ancak inşaatın sonuna ve taşınmaya yakın arsaya geldiğimizde çalışan ustalar don olduğunu, kışın çok soğuk geçtiğini 
söylediklerinde yıkıldım. Evden getirmek ve bahçeye dikmek için 
sabırsızlandığım subtropik bitkilerin hepsi evin içine mahkum 
olacaktı. Ben de kış boyu meteoroloji verilerini takip etmiştim 
ama arsanın dağın eteklerinde olması ve gündoğumunu biraz geç 
alması sebebiyle don ihtimalini hesap edememiştim. 


pet seramik tasarımcısı Tulya 
dra'dan hediye, 4/2e vera'lı 
acotta saksı Barselona'dan 
mış. Mutfak buraya özel 
ptırılmış, ham deri kulplar 
y'den alınmış. Bardak ve servis 
mları Tulya Madra imzalı, 
imetre'den. 
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DEKORASYON 


Fem'in oğlu San için tasarlanan ve yeri geldiğinde misafir odası kimi zaman 
da inziva köşesi olarak kullanılan bu oda, içinde nordik ruhlu bir oturma 
köşesini ve bahçenin yesiline açılan bir yatak kurgusunu barındırıyor. 


Kılıfları değiştirilen koltuklar Fem'in annesinden. Japon yatağı 
yün futon 20 yıllık, Beymen Casa Club'dan alınmış. Orta sehpa 
Dekopasaj'dan, cam şişeler Köyceğiz'de “birmilyoncu'dan alınmış. 


Sarkıt beton aydınlatmalar 
Enza Home'dan alınmış. Solda 
sarkan renkli el dokuması tekstil 
Guatemala'dan, sağda duvara 
asılı üzerlik dergi sayfalarından 
Fem'in annesi, teyzesi ve 
dayısının yıllarca tek tek elde 
yaptıkları bir iş. 


Sağdaki ahşap kıyafet askısı Muji'den, kırmızı 3 katlı meyve sepetleri Fem'in annesinden. Başucunda Mudo Concept'ten 
alınan beyaz masa lambası, Ikga'dan alınmış hasır bir sehpa üzerinde kullanılmış. Duvarda Alper Böler tasarımı demir kitaplığa 
Amsterdam The Frozen Fountain'dan alınmış aydınlatmalar ve Kopenhag'tan alınmış ünlem kartpostalı yerleştirilmiş. 
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DEKORASYON 
Yatak odasına girdiğinizde 


zeminde kullanılan Sibirya 
çamının mis kokusu ve 
yesilliklere uzanan engin 
bir manzara karşılıyor sizi. 


Yatak başucundaki pirinç ayaklı vintage 
puf Dekopasaj'dan. Sarkıt aydınlatmalar 
Labofem'in seramik sanatçılarından 

Emilge'ye yaptırılmış. Yatak ve sandalye 
Ikea'dan, terlikler ise Muji'den. 


Fem'in Puglia, 
Peru, Meksika, Sri 
Lanka ve Halep 


görmek mümkün. 
Geniş yapraklı 
Sansevierla bitkisinin 
bakır saksıs 
İstanbul Bakırcılar 

Çarşısı'ndan alınmış. 


Solda. Seramik 
ve vitrifiyeler VitrA 
marka seçilmiş. Ayna 
ve paravan lkea'dan, 
banyo dolabı özel 
yaptırılmış. #//psafis, 
scindapsus ve 
Nephrolepis bitkileri 
banyoya taze bir 
hava katıyor. 


Fem'in 1997 yılında Bayburt'a yaptığı motor seyahatinde aldığı yatak örtüsü Bayburt'ta kadınların eskiden kullandığı bir örtü olan tamamen yünden 
dokunmuş İhram (Ehram). Dışarıdaki siyah lastik sepetler Antep'ten. Zemindeki Zebra kilim Güney Afrika'dan hediye. 


Ayrıca o kadar vahşi bir doğası var ki, fino köpeği veya insan eli 
değmiş, süslenmiş otel bahçesi gibi olabilme tehlikesi sebebiyle tüm çalışmalarımdan hemen vazgeçtim. Labofem'in perisi 
Ahu'nun hediye ettiği Permakültür Bahçeleri kitabını da buraya 
taşınınca okumaya başladım. Bitki birliklerinden söz ediyordu, gıda 
ormanı fikri de öyle gelişti. Bir dahaki bahara hazırlık yapıyor, işi 
ağırdan alıyor ve keyfini çıkararak okuyup çalışarak, hem estetik, 
hem de faydalı bir bahçe yapmaya çalışıyorum. Yükseltilmiş yataklar yaptık, “lasagna mulch” ve “compost tumbler” humus yapmaya 
başladım ki seneye bahara ekim-dikim için hazır olsun. Yani bol 
çiçekli, gösterişli yapay bir bahçeden ziyade içinde bulunduğumuz 
ormanın devamı hissini verecek, arasında da kendi gıdamızı üretebileceğimiz cepler olmasını öngören bir çalışma olacak. Şu an bir 
kaç azot bağlayan akasya, albizia, meyve için narenciye, zevk için 
palmiye, kaktüsler ve kuraklığa dayanıklı otlar var. Seneye de bostan, mutfak otları ve yeni meyve ağaçları ile İstanbul'dan gelecek 
balkondaki bitki dostlarım var. 

Fem'in Etiler'de binbir sukulent ve kaktüsle yarattığı yeşil vaha 
Labofem markasının yetiştirdiği yaratıcı ekiple devam edeceğini 


müjdeleyen Fem şöyle ekliyor: “Labofem devam ediyor, ekip gayet güzel yetişti, ben ise kişisel olarak yeni bir platforma geçiyorum, öğrenecek onlarca yeni konu var. Zira, evin içinde bitki yetiştirmekten çok daha zorlu bir süreç. Hayvanlar, hava şartları, toprağın kendi canlılığı gibi bitkilerin sağlığını etkileyen bir değil bin faktör arasında yeni bir yola girdim. Burada deneyimlediklerimi yine 
Labofem üzerinden paylaşmak, evindeki saksıdan bir adım öteye 
geçerek bağını bahçesini hem faydalı, hem estetik şekilde tasarlamak ve sürdürmek isteyenlere öğrendiklerimi aktarabilirsem ne 
ala ama önce kendim öğrenmeliyim! Sezer de Enduro Channel ile 
ilintili yeni oluşumlarını buradan yönetiyor olacak. Yani artık biz buralarda çalışıp duru.” 


Künye 

Evin sahipleri: Fem Güçlütürk ve Sezer Savaşlı 

Evin Yeri; Çıtlık, Muğla 

Evin yapısı: 1,7 dönüm arazi içinde 225 metrekare 2 katlı müstakil ev. 
Proje ve mimari: PIN Architects (pin.web.tr) 

Yüklenici firma: Ev&Yapı Üretim / Yük. İnş. Müh: Sayim Akdeniz 


KUTLAMA 


Bir bağ düğünü masalı 


Özgür ve romantik ruhlu iki güzel insanın üzüm bağları arasında aşkı kutladıkları bir hikaye... Toprağın üzümle buluştuğu 
bu şölene eşlik eden vadi manzarası, zarif ve büyüleyici detaylarıyla ılık yaz akşamı, Tuğçe ve Doğuş için gelen 
misafirleri ağırladı. Şarabın kokusu müziğin tınısına karışırken ailelerin ve dostların enerjisi ise Barbare bağlarının üzüm 
tarlaları arasında bütün bir gece akıp gitti. Hikayelerinin en güzel yerinde evet diyen Tuğçe ve Doğuş'un bu büyüleyici 
atmosferdeki düğün hikayesine ortak olduk. yapım irem Somer. 


Vesaire ekibinin doğanın renkleriyle bezediği masalarda misafirler için küçük hediyeler düşünülmüş. Nikah şekeri yerine Luxa İstanbul'un hazırladığı 
mini sukulent bitkileri seçilmiş. Mekânın doğallığını bozmadan konsepte uygun süslemeler ve yer yer çiçek aranjmanları ile sade, özgür ve romantik 
bir tema yaratılmış. Hayat Ağacı, gün boyunca gelin ve damadın her anına eşlik ederek onların bu mutlu günündeki her kareyi ölümsüz bir anıya 
dönüştürmüş. Tuğçe'nin gelin buketi ilk günden beri ne istediğini çok iyi bilen yakın arkadaşları Ayça Girgin ve Vesaire ekibine ait. Gelinin hayal 
ettiği gibi organik, doğal ve şarabın rengi tadında kocaman bir buket hazırlanmış. Saç ve makyaj ise Çağdaş Uluçay Wedding imzası taşıyor. 
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“Üzüm bağları arasında aşkı kutlamak, hayata dair beklediğimiz estetik duyguların tam karşılığı, zarif 
ve büyüleyıcı. Doğanın enenısıne bu kadar yakın bır ortamda, üzüm bağları arasında çalışmak harıka bır 
deneyim. Gün boyu kendimiz! bır masalın ıçınde hissetük. Ortamın kendine münhasır güzelliği, calışmamıza 


anlam ve dernlik kattı. Bızı hikayelerinin ıçınde en güze! yere koyan Tuğce ve Üoğuş a, gönülden ağırlayan 
allelerne, dostların enenilerine ve bu güne bızım gıbı katkı sağlayan herkese teşekkür ederız. 

Fotoğraf ve wdeo ıçın bızı tercıh ettikleri ilk andan itibaren, böylesine güzel bır organızasyonun parçası 
olduğumuz ıcın oldukca mutluyuz. “Hayat Ağacı 


nların düğün hikayesi bir kış günü İstanbul'da 

m ai İK y 0 Barbare Vineyards'a konaklamaya gittiklerin- 

e 2 ç de, şömine başında şaraplarını yudumlarken 
ç : i > — başlıyor. Bir arkadaşlarının tavsiyesi ile gittikleri . 
çam tri yerde sadece mekânın atmosferine değil şarapla- 
Ne Yİ Te. rına da hayran kalıyorlar ve bağ evinde butik bir dü- 
EE A, a ğünle evlenmenin'hayalini kuruyorlar. Az sayıda eş, 


* vi vw diği r ii emme sa” 
<a i Vi rabın've güzel müziğin'olduğu bir gecede evdt de- 


mek... Tekirdağ'da'bir şarap bağı Ve aynı zamanda 
— MZ » bir bütik otelolanBarbare bağları buanlamda" sı 

— > e em siz bir yer. Böylece karar veriliyor. Mekânın büyü- 
A. EE üm mer? süne kapılan Tuğçe ve Doğuş yaklaşık 200kişilik 
— i bir düğün ile üzüm bağları arasında yeni bir hayata 
birlikte adım atıyorlar. hayatagaci.gen.tr 


KUTLAMA 


Sehirden kaçmak için bir sebebimiz daha var 

“Topraktan alınanı tekrar toprağa vermek” ana felsefesiyle yola çıkan organik, sürdürülebilir ve biyodinamik yöntemler kullanılarak tarım yapılan Barbare 
bağları, Tekirdağ'ın Barbaros kasabası tepelerinde Yazır köyü Karaağaçlık mevkinde yer alıyor. Burada bahar aylarında bağların uyanışına şahit olabilir, 
yaz aylarında güneşle lezzetlenen ve yeterli olgunluğa erişen Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Grenache ve Mourvedre üzümlerinin sabahın erken 
saatlerinde toplanarak “şato tarzı” ile işlenmesine eşlik edebilirsiniz. Günbatımına karşı Marmara denizinin keyfine varabileceğiniz Barbaros bağ evi, 
hayatınızın belki de ne mutlu anlarına tanık olmayı bekliyor. barbarosbagevi.com 


Üzüm bağlarının hemen yanında, Marmara denizine karşı uzanan davetli 
masaları oldukça sade ve samimi bir atmosfer yaratmak için düzenlenmiş. 
Pasta yerine Yirmidört Pasta'ya ait renkli cupcakeler servis edilmiş. 

Menü ve davetiye tasarımlarında ise Burak Gürtürk ile çalışmışlar. 


“Hayalımde bohem bır gelin olmak vardı; 
doğal, sade, kendım gıbı olabileceğim 

ama yıne de gelin gıbı duran. Aradığımı 
Vakko Wedding de Jenny Peckham markalı 
gelinlikte buldum. Tam hayalımdek! gıbıydı. 
Bıraz wntage, bıraz da romantik...” 

Tuğce Cihan 


Tuğçe ve Doğuş Cihan çifti, detaylara takılmadan her şeyi tecrübe ve deneyimlerine inandıkları kişilere bırakmışlar. Düğün 
günü tam da onları anlatan, doğal, rustik ve eşsiz bir atmosfer karşılamış onları. Özgür, romantik ve samimi... Sonsuzluğa uzanan asmaları ve masmavi gökyüzü anlatmış Tuğçe ve 
Doğuş'un hikayesini... Mekân da hem aralarındaki bağa hem 
de istedikleri düğüne o kadar uygunmuş ki bugün başka türlü bir düğün hayal edemeyeceklerini defalarca dile getiriyorlar. İstedikleri tek şey tüm sevdikleriyle beraber sadece o “an” 
yaşayabilmekmiş. Öyle de olmuş. Turuncu bir günbatımı, ılık 
esen bir rüzgar ve şarap bağları arasında yeni hayatlarını sevdikleriyle kutlayan Tuğçe ve Doğuş Cihan, gece boyunca uzayıp giden sohbetlere kendilerini bırakıp özgürce dans ederek 
anın tadını çıkarmışlar. 
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Turuncu günbatımı, ılık esen yaz rüzgarı ve şarap bağları arasında yeni hayatlarını sevdikleri ile birlikte 
kutlayan çift, Vesaire'nin hazırladığı kameriyede yepyeni bir hayata başlangıç yaptılar. 


Hikayeyi en anlamlı kılan parca 

“Düğünlerin hazırlık süreçleri belki birkaç istisna dışında hep rahat ve keyifli akar bizde. Tuğçe ile Doğuş'un Barbare bağlarındaki bu düğünü ise baştan sona 
en keyif aldığımız düğünlerden biriydi. Gelinle damat, Ayça'nın uzun yıllardır arkadaşları olmasının samimiyeti ve rahatlığından ayrı tüm süreçte hep güler 
yüzlü, pozitif ve rahatlardı. Bu hissiyat düğünün her noktasında kendini gösterdi. Abartıdan uzak, bol bol yeşilin, vazgeçilmezimiz kuru çiçeklerin, aralarda 
da üzümlerin cesurca vuruşları vardı. Sabah erkenden kovalarda çiçekleri, balya balya yeşillikleri, cam şişeleri, mumlukları ve hatta kilimlerimizi yüklendik 
ve yola koyulduk. Bir yanda bağlar, bir yanda uçsuz bucaksız vadi daha ilk anda günün sonunda nasıl bir görsellik çıkacağının ipucunu veriyordu. Upuzun 

bol yeşilli runner ve renkli şişelerin içinde kuru çiçeklerin olduğu gençler masası, Barbare'nin birbirinden farklı dokudaki ahşap masalarında yine yeşilin 
başrolde olduğu aranjmanlar, bir yanda Marakeş esintili bir oturma köşesi, yerde kocaman bir kilim, üzerinde boy boy fenerler, gümüş sini, minderler ve 
koltuklar gecenin ilerleyen saatlerinde kalabalıktan uzak sohbet etmek isteyen insanları bekliyordu. Nikah alanı ise yine sadelikten ödün vermeden bir köşede 
yoğunlaşan, romantiklikten uzak, hatta biraz vahşi çiçekleri, rüzgarda uçuşan tüller ve arkada batan güneşin kızıllığında rüya gibiydi. Tüm bunlar bir yana 
günün kahramanı Tuğçe'nin o zarif gelinliğinin ve duru güzelliğinin yansıdığı gelin buketi oldu. Yeşilin, envaiçeşit kuru çiçeğin, mis kokulu pembe waxların, 
kendine has bordo proteanın ve o gün gezerken topladığımız ve bizce hepsini bütünleyen ve mekânın büyüsünü yansıtan garnitürlerin ahenkle bir araya 
geldiği bir buketti. Bu yazın özellikle açık hava düğünlerinde en çok arzu edilen gelin buketi oldu bile.” Vesaire Ekibi 
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Fotoğraflar Banu Beysungu. 


KUTLAMA 


Bağ atmosferi yaratmak için 


Mevsim renkleri ve doğanın tazeliği ile harmanlanmış bır bağ ev düğünü hayal ediyorsanız abartı ve gösteriş! 
tümüyle unutmalısınız. oğanın kucağındakı o saklı bahcede 1yı sarap, alçakgönüllü bır meni ve eşsiz bır 
müzikle bır masalın gerceğe dönüşmesını sağlayabılırsınız. Tek yapmanız gereken bu atmosfer! kurgulamak 
ıçın gereken ilham, fıkır ve ürün panonuzu oluşturmak... 


Yemek masası 

ve sandalyeleri: 
27.980 TL., Spr 
Ambar. 


“ Papya meşe kapaklı 
>. köse 700D0lar, 
Modem Tarih. 


II, 


va 
sö 
| 

bi 


İFE HAPPENS 


Yazı tahtası; 
49,90TL, a 
Utyawood. ccc | 1lp ğ 


O 


süslemeler SEÇMEKUUZ. Farklı fikirlereleki serWs N 


markaları almeşleri çok daha 


Bardaklar: li bir hale dönüşürekilir. 
351TL, mi i 


Atölye 11. 


İleram seçim lerinele 
ayn saclelikle Tatlar ve ) 


Fener: 1.200 TL, 
Decolibra. 


Kütük vazo: 250 TL., Zeytin 
Detay Mobilya. ağacından kesme tahtası: 


250 TL., Detay Mobilya. 


Ahşap 

sepeti 
Hasır üzerine deri 400 Dolar, 
kaplama sepet: 700 Modern 
Dolar, Modern Tarih. Tarih. 


Vazo: 
150 Dolar, 


Şamdan 
Antigue. Kadeh: 
Micafirlerinizin 14,85TL, 

e â 5 bardak: 9,95 TL., 
yerlerini krlayca Mudeo Concept, | 
bulabilmeleri 
için girişe Lir Mizafirlerinizin 7 


pan» kryakilir, diletelerini ve hediyelerini 


numaraların bıraleakilecekleri şarap 
yanma Wim lerini Yemek takımı: Aç oleköralil oluğu 
sakilirsiniz 11.6027201. V > ? i ; 
YAZMAMIZ, / arasında kadar akıllıca da! 
— değişiyor, Crate Ni 
and Barrel, Tepsi: > ) 
179,90 TL, * 


Utyawood. 


Sepet: 150TL, 
Detay Mobilya. 


Sandalye: 

900 TL, Kadeh (adedi): 
Living 90 TL. Çiçek İşleri. 
Karma. 


Koltuk: 4.117,40TL., | 
Yargıcı Homeworks. 


Yastıklar: 575 TL, 
Yastık by Rıfat Özbek. 


<a, 100, 1 
MİN İİ 


Palm kâse: 
1.800 TL., Öney 
Mimarlık. 4 


Kilim: 79 TL, 
Crate and Barrel. 


Berjer: 2.400 TL, 
Uunica. 


Sini: 350 TL., Saffar. 
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Bardak: 50 TL, 
tabak seti: 
120TL, Sade 
Seramik. 


Kağıt vazo: 
450 Dolar, 
Modem Tarih. 


Sandalye, fiyatı 
belli değil, Modem 
Tarih. 


Kupa, tabak, ve vazo, fiyatı belli değil, 


Şamdan Antigue. 27 
a |” 


Tabak: 
28 Euro, 
Ayn Design. 


renk fikirlerle biraraya getiriler 
parçalar da dekoratifdurabilir. 


Şamdan 
(adedi): 
180TL, 
Masa: Saffar. ; o X Gi ani 
8.000 TI. © Smitten Rot 
i bitten 
Crate and 
Barrel. Vazo: 
100 Dolar, | 
Sehpa, fiyatı Şamdan 
belli değil, Ikea. Antigue. >> 
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Sarkıt fener, fiyatı 
belli değil, Bakara. 


| 


Bronz ayaklı şamdan 
N (adedi): 900 Dolar, 
Şamdan Antigue. 


150 Dolar, 
Modem Tarih. 


Saksı: 1.250, (ME Ze 
Mudo Concept. || ( va Küp: 
ç 500 Dolar, 
Bar sandalyesi, > Modern 
fiyatı belli değil, Tarih. 


Crate and Barrel. 


İkili papaya ağacı kâse: 
1.500 Dolar, Modern Tarih. 


Servis tabağı: 125 TL., Atölye 11. 


A 


WELİN 


leg ge 


Katlı servis: 216 TL, 
Crate and Barrel. 


Natüralist düğün lokasyonları 
© Chateau Kalpak, Şarköy, Tekirdağ. 

e Villa Fe, Çatalca, İstanbul. 

© Barbaros Bağ evi, Yazır köyü, Tekirdağ. 

© Chateau Nuzun, Çeşmeli Köyü Tekirdağ. 


Kaymak taşı © Karadut Bağ evleri, Bozcaada, Çanakkale. 
kâse: 1.000 e Kardinal Bağ evi, Bozcaada, Çanakkale. 
Dolar, Şamdan © Ataol Çiftliği, Bozcaada, Çanakkale. 
Antigue. © Barel Bağları, Karaevli köyü, Tekirdağ. 
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Verandada kullanılan yemek masası ve sandalyeleri Bali'den bu ev için özel olarak alınmış. 
Masa üstünde kullanılan cam ürünlerin bazıları Alaçatı Eskiden adlı dükkandan, bazıları ise ev sahibi 
Begüm Tellioğlu'nun annesinin koleksiyonundan. Duvardaki tablolar Yargıcı Homeworks. 
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Çeşme Boyalık'ta konumlanan bahçe 
içindeki tripleks ev, tropikal ve 
kolonyal dokunuşlarla tasarlanan zarif 
ve şık detaylarıyla göze çarpıyor. İç 
mekânlardaki sessiz ve sakin renkler, 
;© o bahçede canlı ve kontrast tonlarla 

— dengeyi sağlamış. 


tirdiği renkler 


Yapım Rana Korgül. Fotoğraflar Burak Teoman. 


Bahçedeki bambu 
askıda bir rüya kapanı 
göze çarpıyor. 
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Havuz başındaki hasır şezlonglar bu ev 
için Bali'den satın alınan mobilyalar 
arasında. Yastıklar Vakko Home'dan. 


Sağda en üstte. Konya 


küpleri ev sahiplerinin öze 
koleksiyonundan ve Alaçat 
Kamihan Antika'dan. 


Sağda ortada. Verandadaki 
turkuaz duvara asılan aynalar 


Primitif Arts&l 


sandık Alaçatı Kuş Kafesi'nden, 
renkli cam şişeler Mudo 
Concept'ten, beyaz keten tü 


perdeler İz 


rafts'dan, mavi 


ir Degrape'den 
alınmışlar. 


Sağda. Sarı kıl 


üretim. Hasır orta sehpa Yargıc 


flı kanepe öze 


Homeworks'ten, yastıklar Zara 


Home'dan. 


Verandanın bu köşesinde aileden kalma antika koltuk i 

ve pufu, Alaçatı Otantik Mobilya'dan dresuar yer alıyor. gin pipe 
Duvara Antakya'dan alınan el yapımı dekoratif obje hi 
asılmış. Dresuar üzerindeki mavi ananas Dubai'den, insan 

figürü Bursa Ceren's Happy Home'dan. Zemindeki gümüş 

içki kovası dekoratör Meziyet De Andria'nın hediyesi. 


4 
ilani vE 
il 


Tellioğlu Ailesi'nin evinde İzmirli 
dekoratör Meziyet De Andria'nın 
imzasıyla karşılaşıyoruz. 

Ev, zarafet ve sıklık üzerine 
kurgulanırken etnik ve kolonyal 
temalarla kimlik kazanmış. 
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Üstte solda. Havuz kenarındaki köşenin duvarına üç farklı renk karıştırılarak gölgeli bir uygulama yapılmış. Eski kapı dekoratör tarafından aynalı askılığa dönüştürülmüş. 
Büyük mavi küp Yargıcı Homeworks'ten, Konya ve Marsilya küpleri Alaçatı Kamihan Antika'dan. Zeytinyağ damacanası Alaçatı Eskiden adlı mağazadan. 

Üstte sağda. Evin girişine kurgulanan oturma alanı arka bahçe olarak düzenlenmiş. Eski bir parça olan orta sehpa revize edilerek kullanılmış. 

Sehpa üstünde yer alan objelerden yumurta formundakiler bir seramik sanatçısının işleri ve hediye gelmiş. Kanepe Alaçatı Otantik Mobilya'dan. 


eşme Boyalık'ta yer alan 800 metrekare bahçe içinde bulunan 250 metrekare genişliğindeki tripleks 

ev, Tellioğlu ailesi tarafından yazlık ev olarak kullanılıyor. Aile eve geçen yıl taşınmış. Ev yaz aylarında 

kullanılmak üzere yeniden düzenlenmiş. Taşınmaya hazır, bitmiş bir ev olmasına rağmen küçük dokunuşlarla yaşam alanları yeniden revize edilmiş. Evin dekorasyonunda daha önce başka bir proje sayesinde 
tanıştıkları İzmirli dekoratör Meziyet De Andria'nın imzası bulunuyor. Yapının küçük tuvaletinden peyzaj 
kısmına kadar birçok yer yeniden planlanmış. 
Üç katlı villa, iki salon, iki mutfak, dört oda ve dört banyodan oluşuyor. Evin iki taraftan girişi var ve iki ayrı 
daire gibi düşünülebiliyor. Yapının iki ayrı yaşam alanı, bahçeleri mevcut. Açık alanları dekore ederken yazlığa 
uygun olarak rahat ve kullanışlı mobilyalar seçmeye özen gösterilmiş. Dış mekân mobilyalarında konfor ve 
doğallık öncelikli unsurlar olarak öne çıkıyor. Alt bahçedeki ahşap masa Uzakdoğu'dan alınmış. Doğal olan 
ürünlere dokunmayı ve mekâna enerji katan eşyaları tercih eden ev sahipleri, seyahatlerden topladıkları 
eşyalara da evde yer vermiş. 


Aileden kalma bambu ayaklı eski konsol, bu projede yer alan 


çeşitli mobilyalar gibi revize edilerek kullanılmış. Duvarda i en , 
asılı duran çiçeklik Mudo Concept'ten, diğer aksesuarlar Is ! 
Yargıcı Homeworks ve seyahatlerden getirilen parçalar lk < 


arasında. Ayna, Alaçatı Otantik Mobilya'dan. 


Ev sahipleri doğal dokular ile mekânın 
enerjisini yükselten objelere özellikle 
yer vermek istemişler. 


DEKORASYON 


Altıncı Cadde'den mavi kılıflı 
kanepe, Mudo Concept'ten 
ahşap orta sehpa, Yargıcı 
Homeworks'ten halı, İzmir 
| Degrape'den perdeler ve İzmir 
5 Sakur Mobilya özel üretimi 
çizgili koltuk ve puf salonun 
kurgusunu şekillendiren ana 
parçalar. 


Meziyet De Andria'nın daha önceki projelerini gördükten sonra kişisel dekorasyon stilini 
kendilerine yakın bulan ev sahipleri, yazlık evlerinin dekorasyonu üzerinde çalışırken 
De Andria'dan destek almak istemişler. 


Havuz başında evdeki tarz devam ediyor. Bu bölümde detaylar aynalarla desteklenerek keyifli bir yaşam alanı yaratılmış. Esas oturma alanı olan pergola etnik dokunuşlarla hayat buluyor. Dekorasyonda yağ şişeleri ve 
Konya küpleri kullanılmış. Günün büyük bir kısmını burada geçiren ev sahipleri, duvarlardaki aksesuarları ön 
plana çıkarmak için duvarları renklendirme yoluna gitmiş. Ev içinde sade ve pastel renkler seçilirken pergolada cesur ve sıcak renkler göze çarpıyor. 

Peyzaj, ev sahipleri tarafından tamamen yenilenmiş. Bahçede tropik ve egzotik bir atmosfer yaratılmış. Dekoratör Meziyet De Andria ev hakkında şunları söylüyor: “Burası daha önce tadilat görüp yenilenmiş bir mekândı, 
dolayısıyla inşaat anlamında çok radikal değişiklikler yapılmadı. İstenilen ortamı renkler, objeler, mobilyalar 
ile yaratmaya çalıştım. Genç çiftin isteklerine göre hedef, biraz etnik, biraz kolonyal, biraz da tropik bir görüntü yaratmaktı. Ev yazlıktı ancak kışın da gelip yaşanabilecek bir düzen kurguladık. İç mekânlarda mavi ve 
beyaz tonlarının ön planda olduğu, bahçede ise tropikal görüntünün hissedildiği bir atmosfer oluşturduk. Ev 
sahiplerinin zevk ve isteklerine cevap veren, huzurlu ve sıcak, içinde yaşayanları dinlendiren, çabuk demode olmayacak türden ve kolay kolay bırakmayacağınız bir yaşam alanı ortaya çıktı.” 
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Bambu sehpa üzerindeki 
abajur Yargıcı Homeworks ten. 
Asılnda gazetelik olan 

hasır ünite çiçeklik olarak 
kullanılıyor. 


Ev sahibi Begüm Tellioğlu. Dekoratör Meziyet De Andria. 
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Hasır berjer ve pufun yanında 
duran uzun bitkinin sepeti 
Çukurcuma'dan. Beyaz, çapraz 
ayaklı, mermer üstü el boyaması 
yan sehpa Vitelli marka. 


DEKORASYON 
ÇEKO SYO 


“yaşam alışkanlıklarına cevap veren, huzurlu ve sıcak, dingin ve 
zamansız kurgular yaratmaya öncelik tanırım.” Meziyet De Andria 
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Yatak odasındaki'cumba kısmında'separatör olarak 
kullanılan desenli perdenin kumaşı Ralph Lauren Home'dan, i zg Ta 
cumba içindeki sandalye ve yastık Çukurcuma Aslı 


Günşiray'dan. Zemindeki flamingolu çanta çiftin.Boracay 
seyahatinden; şifoniyer ise Bali'de yy 


DEKORASYON 


zi dll il 
il | 


Sağda, Eski dolap | 


patine yapılarak 
kullanılmış. Ayna Yargıcı 
Homeworks'ten, yelpaze 
Primitif Arts&Crafts'tan 
alınmış. 


p 2 


En sağda. Bambu 
zigon sehpalar mutfakta 
kullanılıyor. 


TN! 
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Üst katta yer alan yatak odasının duvar boyası Meziyet De Misafir tuvaletinin duvar 
Andria'nın yönlendirmesiyle İzmir Adnanlar firması tarafından kağıdı Ralph Lauren 
uygulanmış. Sarkıt aydınlatma Primitif Arts&Crafts, yastıklar Home'dan. Fransız 
Zara Home'dan. antika ayna Alaçatı 


Kamihan Antika'dan. 
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DEKORASYON 


Doğal taş yüzeyli havuz, yatak odalarının hemen 
önünde yer alıyor. Depoya ulaşmak için mobil bir ahşap 
köprüsü bile var. Yaz mevsimin buram buram esen sıcak 
rüzgarları için havuz, bir buluşma noktası adeta. 


Her güme bir mucize 


Bodrum Yalıkavak'ta güzel enerjiler yaratan, şifalı yemekler yiyen, her gün doğaya 

şükranlar sunan, yaşama sevinci hiç bitmeyen, mutlu bir ailenin evindeyiz. 

Onlar için her gün bir lütuf, her an değerli. Alışılmış çizginin dışında, güncel-bohem, modemizmi 
eklektizme harmanlamış bu ev, farklı ve taze başlangıçların sıcakkanlı selamını taşıyor. 


Yapım Yasemin Aksoy. 
Fotoğraflar Emre Başak. 


f 


Yalıkavak'ta denize sıfır bir site olan BodrumBodrum 
evlerinde yer alan bu yapı, sitenin en güzel köşesindeki 
ikiz villanın geniş bahçeli tarafında yer alıyor. Alt 

katta yatak odaları ve üst katta yaşam alanlarıyla 

ters dubleks olarak tasarlanmış evin içindeki havuz, 
tropik ağaçların ve bitkilerin arasında bir vaha gibi. 
Taşın, ahşabın, güneşin ve gölgenin ustalıkla bir 

araya getirildiği proje, Arif Özden, Sinan İzgi ve Tanju 
Özelgin'in ortak çalışmaları sonucu hayata geçmiş. 
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DEKORASYON 


Evsahipleri sitenin-ilk sakinlerinden. Bu nedenle en iyi konumdaki evi seçme 
şansına sahip olmuşlar. Köşede ve yukarıda olması sebebiyle kesintisiz bir deniz.ve 
gökyüzü manzarasına sahip olan evin bahçesi de oldukça büyük. Bu alan, metropol 

yasamına taban tabana zıt; asla vazgeçilmez bir pozitif enerji armağan ediyor 
insana. Tükenmez bir sessizlik, yenilenme Ve tazelenme sunuyor. 


Özgürlük ve eleniz Tuzu kokan evin en gözele alanı 
burası: Jaz mirkinleri için köy ve sesin köşeti... 
Dingin, yavaş ve >orunluluklardan uzak 

Lir Zamanın AVULUN Ha. 
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Antrasit duvarın önüne tv ünitesi ile ona eşlik eden, rahatlık odaklı bir oturma köşesi kurgulanmış. Kanepeler Hlexform'dan seçilmiş, sehpa özel yapım, daybed Mudo Concept'ten 
alınmış. Kilim elişi yastıklardan özel olarak yaptırılmış. Açık renklerle hazırlanmış salonun gün ışığı ile birleşen aydınlık atmosferi, günümüzün çağdaş Akdeniz ruhunu temsil ediyor. 


Tv, Bvvlrum'un doğa Çağrı, 
kırık beyaz, İprak honları 

ve Taş renklerinin bir arada 
kullanıldığı deleğrasyon 
seçimleriyle ve yıkanmış kefen 
dokularla, CAP Verdi . 


mış, gölgelerin güneş kadar değerli olduğu, gecenin gündüz kadar 

ışıltılı olduğu bir evdeyiz. BodrumBodrum evleri içinde konumlanan 
ve ait olduğu coğrafyanın doğallığını vurguladığı mimarisiyle öne çıkan 
villa, Arif Özden, Sinan İzgi ve Tanju Özelgin'in ortak çalışmasıyla hayata 
geçen sitenin en güzel köşesinde konumlanıyor. Konfor, huzur ve kolaylık 
kadar beş duyunun da düşünüldüğü yaşam alanları, hayatı en yalın haliyle kolaylaştırmak ve zenginleştirmek için tasarlanmış. 
Duvarların hayatı sınırlamadığı, aynı anda hem içeride, hem dışarıda, hem 
kalabalığın içinde tek ve bağımsız, hem tek başına çokluk içinde çeşitli bir 
yaşam kurgusu yaratılmış. Bu nedenle tasarlanan ara katmanlardan, doğa 
tüm cömertliğiyle iç mekâna sızarken, kendi mahremiyeti içersinde yaşam 
diğer bir taraftan devam ediyor. 


Y alıkavak'ta yamaçtan denize, denizden yamaca sükunetle kurgulan- 


Geniş teras alanındaki yemek masası ve sandalyeleri 
Woods'dan seçilmiş. Ayna ve şamdanlar Bodrum'daki 
antikacılardan farklı zamanlarda toplanmış. Modemist 
kurguyu dengeleyen bu rustik tarz, evin bu bölümüne 
eski-yeni zamanlara ait bir nefes katıyor. 


Yalıkavak koyunun manzarası, turkuaz 
deniz, masmavi bir gökyüzü ve yemyeşil 
doğayı sunuyor. Her doğan yeni günle 
gelen yenilenme duygusu tam da burada 
başlıyor, bugünün Bodrum masalını 
tekrar tekrar baştan yazdırıyor. 
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Evin temel karakteri, rahatlık, konfor ve pozitif yaşam 
anahtar kelimeleri üzerine kurgulanmış. Yalıkavak 
manzarasına hakim terasın oturma bölümündeki kanepe, 
ayna ve sehpa Woods'dan seçilmiş. Antrasit duvarın 
önündeki kafesler Mudo Concept'ten alınmış. Yeşil ve 
maviyi buluşturan romantik manzaraya eklenen nötr 
renkler, mobilyaların zamansız ruhunu ortaya çıkarmış. 


Güneş allinda yaşayan yüzeyler doğasına bırakılmız, rahat ve havadar 
seçimlerelen oluşuyor. Hazır örgüler, pamulelu dolenlar, zanaatkar eli eleğmiş 


ojeler, evin sunduğu yaşım sülini dışarı Taşıyor. 


Kış mevsimini Amerika'da geçiren ev sahipleri için bu ev, doğaya yakın oldukları, toprağa yalınayak bastıkları, sabah saatlerinin ilk ışıklarını selamladıkları ve tüm günü aynı pozitif enerjiyi yaşatarak geçirdikleri özel bir koza 
kimliğine sahip. Ahşap, taş ve beton gibi çağdaş Akdeniz mimarisinin en 
önemli üç materyalinin kombinlenmesiyle oluşan yapının yaşam alanlarına, beyazın farklı tonlarıyla kurgulanmış aydınlık bir renk paleti hakim. Bu 
skala, yeryüzü renklerinden seçilmiş detay aksesuarlar ve mobilya seçimleriyle desteklenmiş. Karma, sadece enerjiyle özdeşleşmiş değil; bu birleşim dekorasyonda eski-yeni, modern-vintage dengeleriyle de sürmekte. 
Ana yaşam alanında karşımıza çıkan modern Flexform kanepeler, hemen 
arka plandaki geniş terasın oturma bölümündeki Woods imzalı hasır kanepe ile gerçek bir stil balansını yansıtmakta. 
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DEKORASYON 


Açık sistem mutfağın merkezinde yer alan ada ünitesi, aynı zamanda devamındaki servis 
alanıyla bir yemek masası olarak da kullanılmakta, bu da yaz evinin mutfağına akılcı 

bir mekân çözümlemesi getirmiş. Mudo Concept'ten alınmış raflar, evin güncelwintage 
uyumunu devam ettirir nitelikte. Bu kurgu deri sandalyelerle destekleniyor ve yeryüzü 
tonlarının huzur veren skalası, aydınlık atmosfere sıcak bir dokunuş katıyor. 


Konfer, huzur ve fonksiyon kndar beş duyunun oda duşintletği 
yoşam alanları, hayali en yalın haliyle kolanlaşfırmak ve 
zenginleşlirmek için Tararlanmış. 


a 


Beyazın farklı tonlarıyla oluşmuş ebeveyn yatak odası, bahçe katındaki 
konumu ve havuza açılan geniş kapısıyla gün ışığının ilk selamını alan, 
serin ve sakin bir başlangıç yeri olarak kimlik kazanmış. Mekân, bembeyaz 
ketenler ve mistik simgelerle spritüel bir auraya sahip. Vintage konsol ve 
demir karyola da bu çerçevenin en önemli iki dinamiği. 


Bu birleşimin bir diğer örneğine ise mutfakta rastlıyoruz: Minimal formlardaki yemek köşesi, vintage sandalyeler ve rustik raflarla tamamlanmış. 
Zamanın “zamansızlık” odaklı dekorasyon ekolünü farklı dönemlerin ve 
stillerin buluşmalarıyla pek çok noktada yakalıyoruz. Bu çizgi de eve kalıci bir kimlik kazandırmış, Yalıkavak semalarından eve yol alan özgür Bodrum rüzgarları, mekanların arasında akarken her döneme bir selam veriyor, geçmişin gelecekle aşkını izliyor gibi... 

Bu sıcakkanlı kozanın dekorasyon detaylarına biraz daha derinden baktığımızda bol miktarda sanatsal objeyle, genişliği artıran aynalarla, açık planla özdeşleşen rahat oturma üniteleriyle tanışıyoruz. Özellikle konformizm 
duygusu üzerine odaklanılan evin çeşitli köşelerinde karşımıza çıkan oturma grupları, bu “huzur” manifestosunun altını çizer nitelikte. 
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Dünyanın İlk Hafızalı Yay Sistemine Sahip Yatağı 


SMART TRACK YATAK 


2017 
© İSMOB 
TASARIM | 


ODUÜLÜR 


featuring 


— 


Smart Track yatakta bulunan dünyanın ilk hafızalı yay sistemi Memory Coil, visco teknolojisinin benzersiz vücut 
kavrama hissiyatını gelişmiş yay sistemiyle verirken vücuda daha az basınç uygular ve düzenli kan dolaşımı sağlar. 
Türkiye'de ilk kez Smart Track yatakta bulunan düşük çaplı ve ince telli Memory Coil yaylar, FWT teknolojisi 
sayesinde farklı vücut tiplerine mükemmel adapte olur, gece dönüşlerini 7024 oranında azaltır. Bu benzersiz 
özellikleri sayesinde size kesintisiz ve rahat bir uyku sunar 
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Kıvrımlı ferforje yatak, k metrekareli tuvalet, ayna 
evin iki kızından birine ait. kaplı fasatı ve silindir biçimli 
Feminen çizgi burada da lavabosu ile olduğundan:'daha 
am ediyor. büyük algılanıyor. 


de 


Ev sahibinin Sil sirri doğanın eleğerini bilmesinele saklı. Kurumuş bir çiçeği, 


İ 


* Mi, 


eski bir şişeye koyup korumasınca gizli. 0, keneli sfilini keşletmekle yaraimız; 


hpladıklarıyla renlelendirmiş. 


Aynı amaç, terastaki yemek köşesinde de sürdürülmüş. Her düzenleme ve 
onu oluşturan ürünler, aynı rahatlık çağrısını yapıyor. Bir Bodrum evinde 
olması gereken “metropolün yoğun ve yoruculuğundan uzak tutan sükunet” bakış açınızı yenilediğiniz her anda sizi farklı bir yerde misafir ediyor. 
İyi olmanın ve iyi hissetmenin temel öğretilerine hakim olan bu kozanın 
özel yaşam alanları olan yatak odalarında ve banyolarında da eşya kalabalığından, göz yorucu anlatımlardan uzaksınız. 

Sabah gözünüzü bembeyaz bir yatak odasında, kanatların altında açıyor 
ve kekik kokulu dağların temiz havasını içinize çekiyorsunuz. Bu bir yenilenme harekatı gibi adeta. Baştan aşağı tazeleniyor ve bir başka güzel 
güne devroluyorsunuz. 

Herkes biraz Bodrum istiyor hayatında... Kimisi tatile doymak, kimisi denize güneşe ait olmak, kimisi unutmak için. Oysa Bodrum'un bir başka 
yüzü daha var ki, bir mucize başlangıç için bekliyor sizi. Tıpkı bu ev gibi... 
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Fotoğraf RBA Images. 


TARZ 


XIX. yüzyılda Güney Amerika topraklarında günyüzüne çıkar Ve bu coğrafyanın 
kültüründen doğan kovboy geleneği, hemen her sezon kendini podyumda 
hissettiriyordu. Bu yıl moda devlerinin yakın markajına girmesiyle daha da 
belirginleşti. Modadan aldığı ilhamla dekorasyona da yön veren Gaucho stili, 
“otantik desenleri, deri malzemeleri, püskülleri, tüyler Ve ön önemmsirahat 
şıklığıyla Yaşam, alanlarında da tercih sebebi. Yapım Selin Cebecioğlu. y 
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KENDİ ÇİZİMLERİ OLAN BETİMLEMELERLE VE 
TAKVİMLERLE GÜNÜMÜZDE HÂLÂ VAR OLAN, 
TEMELİ YİNE MEKSİKA TOPRAKLARINDAN GELEN 
AZTEK KABİLESİNİN MOTİFLERİ, GAUCHO'LARIN 
SIK KULLANDIĞI DESENLERDEN. 


N 


Mogg marka Cristina 
Celestino tasarımı 
aydınlatma: 

375 Euro*KDV, Italdeko. 


Dedon marka 
Ahndawing 
koltuk: 3.386 
İN, Euro, CA. 


Dokuma halı N 
(metrekaresi): 
400 Dolar, 
Selam Carpet A» 
Vitra marka tabure: Home. BA #4 
3.195 TL., Shopigo. a Am GİRİ a ami i — yi MN ; Kulaklık: 210 TL., 


Happiness. 


Aksesuar: 275 TL, 
Mudo Concept. 


Epiphone gitar: 492 TL, 
Dore Music. 


Menzel tabak, fiyatı belli 
değil, Armani Casa. 


i Expedit kitaplık: 
Ürgü sepet: 259,95 TL. 1.765 TL., Evgör. 
Zara Home. 


Stil şifreleri 

Bu stilde hiçbir alanı zorlama bir düzen içine sokmamalısınız. 

Sanki her şey öylesine oradaymış gibi durmalı, ama bütünlüğü de 
yakalamalı. İşlenmemiş ve hatta hafif eskitilmiş gibi görünen ham 
ahşabı, cilalı ceviz mobilyalarla bir arada kullanabilirsiniz. Halat, 
püskül, tüyler olmazsa olmaz detaylar. Deri, süet ve hayvan postları 
da stili destekleyenlerden... Bu stilde ekose gibi maskülen deseni, 
feminen dantelle bir arada kullanmak da mümkün. 


Moroso marka Fishbone sehpalar: 570-1.800 Euro, Haaz. 
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Goat Story İ İpek peştamal: 
marka mug; 140TL, 

175 TL Armaggan. 
Shopigo. | 


BU STİLDE, EKOSELİ 
TEKSTİLLERİN 

EL ÖRGÜSÜ 
AKSESUARLARLA 
KOMBİNASYONUNU 
YA DA DERİ 

GİBİ ISITAN 

BİR DOKUNUN 
KETENLE BİRLİKTE 
KULLANIMINI 
GÖREBİLİRSİNİZ. 


Malyn 
duvar saati: 
99,95 TL., 
Mudo 


Petite Firture marka Constance Guisset tasarımı Concept, 


Vertigo aydınlatma: 1.200 Euro*KDV, Italdeko. 


Poltrona Frau marka Ren 
ayna ve askılık, fiyatı belli 
MM değil BMS. 
| 


il 
| 


Alpine sehpa: 
| 1.450TL, 
| Crateand o (A 
Barel. o (W 


Ahşap kase: , © 
27,50TL, | 
: Paşabahçe. 


Sandık: 1.380 Sterlin, 
G Concept. 


Alberta Ferretti. 


Bar taburesi: 990 TL. Halı: 2.400 TL, 
Kervan. Selam Carpet Home. 


Manson bitki: 
350 TL, 
Labofem. 


Vahşi batı kavramının oluşumunda western yaşam tarzının rolü büyük. 
Amerikalıların giyimlerinden edebiyat ve politikalarına kadar etki eden 
bu akım, deri çizmeler, bol paça jean pantolonlar, uzun çuha pançolar 
ve şapkalarla gözümüzde belirir. Eski batının bu tarzını ikonlaşan 
western filmlerinden anımsayabiliriz. Renk kodları arasında çorak 
iklimi anımsatan kahverengi, kiremit tonları, krem ve beyaz var. Kilit 
kelimeleri ise şüphesiz Kızılderili, rodeo ve tabii ki kovboy! 


Torino aydınlatma, 
fiyatı belli değil, Phare. 


Poltrona Frau 
marka Esedra 
puf, fiyatı belli 
değil, BMS. 


Theodore 
Alexander 
marka 
sandalye, 
fiyatı belli 
değil, Dream 
Home. 
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Yastık kılıfı: 12,99 TL., 
. perabulvari.com 


VE 


CC Tapis marka Primitive Weave halının 
metrekaresi: 900 Euro*KDV, Italdeko. 


Sebzelik: 275 TL. 
Mudo Concept. 


Theodore Alexander 


a si Mug, banklı dolap: 7.680 


K fiyatı belli - 14.264 Dolar 
N değil, Bakır O arasında, Dream 
İstanbul. Home. 


Masa: 2.4991. 
perabulvari.com 


Tablo: 995 Dolar, G Concept. 


Kaktüs tabak: ($ 
40 TL, Pitane. 


/ — Hasır çamaşır sepeti; 


Bank: 429,95 TL, 
Zara Home. 
138 TL., perabulvari.com 


Faruk Malhan 
tasarımı Bongo 
puf, fiyatı 
belli değil, 
Koleksiyon. 


<<<<<< 


5 » 
Ligne Roseffnarka Me 


İ i Post: 1.380 Euro, İca, KEL 


Na as a 4 a 4 


Capri şezlong: 1.450 TL. Yastık: 39,90 TL. 


Mudo Concept. HEM Home. | ERKİ 


Fotoğrafçı Jimmy Nelson, “Onlar Göçüp Gitmeden Önce” adlı uzun 
vadeli projesinde 30'dan fazla izole ve yok olmaya yüz tutmuş kabileyi 
görüntülemiş. Hem film hem de kitapla desteklenen proje için her 


kabileyle ikişer hafta geçiren fotoğrafçı, yerlilerin geleneklerine, kabile > j Halı: 949,99 TL, 
üyelerinin günlük yaşamlarında kullandıkları takılara, saç modellerine g İ Chevron iş > 4 perabulvari.cam 
ve giysi detaylarına da tanıklık etmiş. Fotoğrafçı, Gaucho kabilesinde ye | puf: 895 TL, 

geçirdiği sürede en çok kabile üyelerinin atlarına olan bağlılığını ve E- 1 N Mudo Kal 

kültürlerinde atlara verdikleri önemi gözlemlemiş. > S > Concept. 
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Il Fanale Officina 
marka aplik, fiyatı 
belli değil, Phare. 


© Kemer 120TL, 
Nomadic State 
of Mind. 


Menu marka 
Wooden kâse, fiyatı 
belli değil, Diseno. 


Etnik tabak: 29,99 TL, 
perabulvari.com 


Bertina yastık: ZE 5 
50,95 TL, Mudo İS "ll 
Concept. N 


ba “a 
Alü luk 
Ece Yalım tasarımı gli beğ il ui ; 
Totem aksesuar, — | li X Sr xİ 


fiyatı belli değil, 
Koleksiyon. 


Konsol: 

Fener: 2.9001TL., 
.S0OTL, O Kervan. 
Vakko Home. 

5 ME 

| 

| 8 . Reset koleksiyonuna âit kol 
; Deri kutu: 350 TL., Armaggan. çantası, fiyatı belli değil, Aigner. 
İç Anadolu kilimi: 


4.800 Dolar, Armaggan. 


17/00'LERDE 
EN KALABALIK 
DÖNEMİNİ YAŞAYAN 
GAUCHOLAR, 
VAHŞİ CİMARRON 
SIĞIRLARINI 
AVLAMAK ÜZERE 
BİR ARAYA GELMİŞ 
BİR KABİLE. AT, 
AVCILIK VE ÇORAK 
İKLİM, ONLARI 
ANLATMAK İÇİN 


YETERLİ KELİMELER. 
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Evin girişindeki 
mermerler, kapı, kapı 
demiri ve alınlık orijinal 


>. sa «ğİ haliyle korunmuş. 
zl gi k Albatr lamba ev 
şaşar iv sahibinin antikacı 

N” i 


annesinin deposundan. 


Tarıhın derin izleri 


Ayvalık'taki tarihi yapıların içinde hayat bulan ev, yaşanmışlık hissi ve şık dekorasyonuyla hayata renk katıyor. 
Başarılı restorasyonuyla türünün yegane örneklerinden olan yapı, çevredekilere de ilham veriyor. 


Yapım Rana Korgül. Fotoğraflar Burak Teoman. 


| 


Marangoz yapımı 

masa üzerinde şarap 
damacanaları yer alıyor. 
Tekke yazısı altındaki 
ayna çerçevesi eski 
pencere ahşaplarından 
yapılmış. Ahşaplar eski 
Ayvalık köşklerinden 
çıkma pencerelere 

ait. Lambader, Rahmi 
Koç'un bir hediyesi. 
Petrol yeşili şişe Feriköy 
antika pazarından, 
havan şamdanlar 
Kapalıçarşı'dan alınmış. 
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Salondaki Fransız yapımı dolap üzerine 
GÜZ 4 Aykut Hamzagil'den bir tekstil asılmış. 
Lr K İngiltere'den alınan zarif ayak üzerine bir. 


: i n — Sini yerleştirilerek orta sehpa yapılmış. m 
aim Fransız hasır koltuk Lyon damgalı. 
emın. " Yan sehpa Mudo Concept ten. Arkadaki 
m eski nota ayağı üzerindeki tablo Mihran 3 


Kasakyan'a ait. ma 
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vam ve Geçer 
z v 


farıhı yapılar, gecmiş ile bugün, bugün ile gelecek arasında önemli bır 
işlevi de yerine getirirler. Geçmiştek! sosyolajık, ekonomık, politik ve 
dinsel yaşam, tarıhı yapıların ıskeletnı oluşturur. 


Biedermeler ekolüne ait geniş kanepe Kadıköy Antikacılar Çarşı'sından. 
Yastıklar Redcrow Collection'dan seçilmiş. Kanepe arkasında Süleymaniye 
şamdanlar bulunuyor. Porto Rico'dan alınmış rüzgargülüne fanuslar eklenerek 
sarkıt aydınlatma yapılmış. Hasır halı Tayland'dan. Fransız stili koltuklara 
turuncu kumaş kaplanmış. 


Duvara asılmış eski papaz elbisesi hediye gelmiş. 
Masa üzerinde bir kilise şamdanı, okside olmuş bir 
kâse, eski bakırlar ve bir Rum askerinin resmi bir arada. 


Bambu koltuk üzerinde 
Pierre Frey marka 
kumaştan yapılmış minder 
ve eski bir Hint şalından 
dikilmiş yastık yer alıyor. 
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Salondan bar ve kütüphane bölümüne geçiliyor. İngiliz 
sandalyelerin ortasındaki ahşap masa Anadolu Bahçe'den, 
duvara asılı kağıt pano Iksel Decorative Arts'tan alınmış. 


Yapıyı taşıyan çember sistemi duvarlarda yatay 
olarak gizlenirken, elektrik tesisatı dikey borular 
içinde yer alıyor. Ev sahıbı restorasyon sırasında 
yanlış bır müdahaleye onay vermemek Icın 
Mimar Sınan Üniversitesi nden 

bır ekiple bırlıkte cember sistemi üzerine 

detaylı araştırmalar yapmış. 


yvalık'ta Rum mirası olarak, ihmal edilmiş 
A ve yıkılmaya yüz tutmuş olmalarına rağmen, 

halen ayakta kalmayı başaran eşsiz yapılar 
bulunuyor. Bir zamanlar ev, atölye ya da dini mekân 
olarak kullanılan bu yapılar, özel ve önemli mimari 
niteliklere sahip. Birinci dereceden tarihi eser olan 
karakterli yapılar, Ayvalık'ı ziyaret edenleri böyle 
bir eve sahip olmaya özendiriyor. Ziyaret ettiğimiz 
evde aileden antikacı olan Selden Emre yaşıyor. 
20 sene önce tatil amaçlı Ayvalık'a geldiğinde 
doğasını, yaşanmışlık duygusunu, eski evlerini ve 
mahallelerini çok sevmiş. Önce Cunda adasına 
yerleşmiş, altı sene önce ise Ayvalık'ı tercih ederek 1892 tarihli bu Rum evini satın almış. Evin 
altında yedi tane yağ deposu ve sarnıç mevcut. Bu 
da eskiden burada zeytinyağı üreticisi bir ailenin 
yaşadığını gösteriyor. Toplam alan, ev ve depolar 
dahil 980 metrekare, teras ise 200 metrekare. En 
altta depolar, orta katta antre ve eski çalışma odası, 
bugünkü bekçi odası, üst katta ise ev sahibinin 
yaşam alanı bulunuyor. 


Bar bir Eskidji müzayedesinden alınmış. Anadolu kilimi mekâna renk katıyor. Pencerelerin ortasında eski bir duvar kağıdından yapılan tablo yer alıyor. 

Soldaki Çin kökenli bankın üzerinde Selden Emre'nin antikacı annesinin deposundan bir ayna ve Aliye Simavi'nin hediyesi bir balık asılı duruyor. 

Camlı dolaplar evin orijinalinden kalma. İçindeki bleu-blanc'lar İsviçre'den ve Üsküdar Antikacılar Pazarı'ndan. Dinlenme koltuğunun sağındaki taburenin üzerinde İtalyan 
orijinli abajur yer alıyor. Yan sehpa üzerindeki seramik kuş boyutu ile dikkat çekiyor. 
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Bugün orta avlu olarak kullanılan eski salonun ortasındaki kütüphane masası üzerine 
Menemen'den alınmış seramik vazolar konmuş. Testere, kağnı arabası tekerleği ve kuru 
dallardan yapılmış avize Hakan Doğan tasarımı. Arka plandaki mavi eski dolap bir araba 
tamircisinden çıkma. Soldaki ayna ev sahibinin Çukurcuma'daki dükkanından. 

Orta avludaki orijinal zemin rabıtaları korunmuş. İngiliz iskemlenin üst duvarına kırımızı papier 
mache bir tabak asılmış. Kapılar Rus meşesinden yapılmış. 


Sahıbının derin antıka bılgısıyle kutsanan er, 
zamanda yolculuk yapmanın objeler ve tarıhı yapılar 
aracılığıyla mümkün olduğunu kanıtlıyor. 


Bir yıl süren restorasyon sürecinde mimar Nilden 
Çiğner ile çalışılmış. Bu süreçte evin penceresi, kapısı, merdiveni, zemini korunmuş. Dekorasyonu ev 
sahibi kendisi gerçekleştirmiş. Ev sahibi, annesinin 
40 sene evvel Pera Palas'taki antikacı dükkanından 


çıkan parçalara yer vermiş. 


Çukurcuma'da dükkanı olan ev sahibine dekorasyonda elindeki mevcut eşyalar, dükkanındaki antikalar ve evin yüksek tavanları ilmam kaynağı olmuş. 


Dekorasyon alışverişi Ayvalık An 


tikacılar Pasajı ve 


Anadolu Bahçe'den yapılmış. Yaklaşık altı metre 


olan tavanlar sayesinde yapıda 
çıkıyor. Dekorasyonda, yaşanmış 


ferahlık hissi öne 
ığı olmayan hiçbir 


eşyaya yer vermemiş Selden Emre. Kendisinden 
Ayvalık'ta 1976 yılında çekilen “Tuzak' filminin 


de bu evde çekildiği bilgisini öğ 
dinginliğinin yaşam alanlarına ka 
tarin kokan mobilyalar, ev sahibin 


eniyoruz. Ege'nin 
dar uzandığı evde 
in zevkli dokunuş- 


larıyla dekorasyona öznel bir kimlik kazandırmış. 


Mutfak ile yatak odası arasındaki alan, yemek ve oturma odası olarak düzenlenmiş. İngiliz orijinli kanepelere Osmanlı döneminden bir sini eşlik ediyor. Şişeler üfleme cam, sağda 
cam çerçeve içinde bir Osmanlı dönemine ait bir yazma, solda antika kadın ceketi görülüyor. Dresuar Usküdar Antikacılar Çarşısı'ndan alınmış. Perdeler Ayşem Özipek'ten. 


Merdiven çıkışında, 
pencerenin hemen 
yanına sıcak renk 
tonlarıyla dikkat çeken 
Aydın kilimi asılmış. 
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KORASYON 


Yatak odasında eski pirinç yatak, Endülüs koltuklar, Karabağ kilim, Fransız puf, antikacı anne deposundan fener aydınlatma, Mudo Concept'ten abajur, perde sopası, yatak 
üzerinde Ödemiş'ten alınan eski Osmanlı örtü ve Crate&Barrel'dan alınan yastık dekorasyonu oluşturuyor. 


Farklı dönemler ve farklı kültürlere art mobılya ve 
aksesuarlar, aynı catı altı altında büyük bır uyum 
ıçınde kusursuz eklektik karmayı oluşturuyor. 
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Osmanlı sandığın üst 
duvarına İran işi kalemkar 
çerçevelenerek asılmış. 


Lavabo VitrA'dan. Tablo anonim. 
Hezaren sandalye İtalyan kökenli 
antika. Banyo girişine eski kasa 
altı bir dolap ve Ayvalıklı bir 
ferforje ustasına yaptırılan bir 
askı konmuş. 


199 


DEKORAS 


Teras oldukça geniş. Bu sayede farklı oturma bölümleri kurgulanabilmiş. Boyalı ahşap koltuklar, 60'ların ferforje sandalyeleri, Fransa'dan ferforje yemek masası 
sandalyeleri, geniş pirinç koltuk, Muson'dan örtü, Ethnicon'dan halı, gemi sökümünden elde edilen eski banklar, Şişhane'den aplikler, Anadolu Bahçe'den ahşap 
variller ve yerel antikacılardan toplanmış çeşitli eşyalar terasın farklı alanlarında dinlenme ve oturma köşeleri tasarlamak için kullanılmış. 


Fransız bambu tabure 
üzerindeki zeytinyağı ölçüm 
tenekesine bir çiçek konmuş. 
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Mutfaktaki raflamarijimal Tabaklar 
tepsiler Crate&Barrel, Ikea ve 
antikacılardan alınmış. Duvara asılı 

sepetler Ayvalık pazarından. 


201 


v0 . Metalik ışıltılar, dekorasyonda şıklık yaratmanın en kestirme yolu olarak 
ve 5x kabul edilir. Altın, gümüş, bakır ve bronz ışıltı dörtgeninden altın, yanına 
00 Sa “beyazı da alarak ortaya çağdaş bir duruşu olan yer yer bohem ve enik, 

A ğü Dir senaryo çıkarmak konusunda son derece usta. / 


i 
j 


Yapım Mirenda Ekserciyan. FordğrağiSLvgi Kahraman. 
Asistanlar Jbid Kaya, Galip Olcayto. . 


Sepet çanta: 50 TI. Renkli Ananas. 
Gold'ayaklı mermer kâse: 390 TL., Layla 
Dekorasyon. Gold kapaklı mumluk: 50 
TL. gold bardak: 75TL, peçete olarak 
kullanılan çanta: 40 TL., Bonvagon. 
- Tabak (adedi): 7,99 TL., sulama kabı: > 
79,99 TL. kâse (adedi): 6,99 TL. gold 
—detaylı.sarkıt lamba: 159 TL, ininal N 
se 329TL, tepsi: 79,99 TL, çiçek | 
şeklinde gold mumluk: 24,99 TL. kupa: 
— B.S9 TL. kavanoz: 14,99 TL., mutfak 
No ag olarak kullanılan ahşap tablar 
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85 TL, beyaz rattan sandalye; 


gi 


“Kanepe: 3 


gold ayaklı mermer sehpa: 


1.000 TL 
1.000 TL 


üç kollu gold lambader: 1.560 TL, 


ai 


ponponlu battaniye; 


95 TL. 
cam bardak: 14,95 TL 


Concept. Gold dikdörtgen yastık: 89,95 TL. 


gold çiçekli yastık: 89,95 TL. 
(büyük): 79,99 TL., (küçük): 39 


pullu yastık: 39, 


59 


Mudo 


g6 TL, 


, 


Zara Home. Ayna 


99TL., gold 


tepsi: 59,99 TL., HM Home. Yazılı cam pano: 


40TI. 


p 


Bonvagon. Post: 100 TL, yastık: 32 TL., 


4 


raf: 34,99 TL, gold obje seti: 79,99 TL, halı: 


399TL. Ikea. 


taşıyan fonu arıyı sa 


7 
7 
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Gold kafes yüzeyli sandalye: 400 TIL.*KDV, Caris Sandalye. Master kolçaksız beyaz 
sandalye: 285 TI. *KDV, kolçaklı beyaz sandalye: 325 TI.*KDV, Ena Chair. Beyaz 
ahşap masa tablası: 140 TL, siyah ahşap ayak (adedi): 79,99 TL, altın renkli tepsi: 
79,99 TL., raf: 32,99TL. Ikea. Cam sürahi: 59,99 TL., beyaz porselen mumluk: 
59,99 TL. Cotton yazan beyaz mumluk: 24,99 TL, cam bardak: 19,99 TL., HAM 
Home. Yaprak desenli kâse: 290 TL., cam kek standı: 450 TL,, beyaz içi gold mumluk: 
640 TL., Layla Dekorasyon. Cam bardak: 14,95 TL., cam mumluk: 145 TL., Mudo 
Concept. Kalp tabak: 40 TL., düz çatal bıçak set: 80 TL., Bonvagon. Zeynep Üstünkarlı 
tasarımı gold saksı: 50 TL., Zeyn's Atelier. Çatal bıçak: 299011, Zara Home. 


Altın ve aksesuar kelimeleri 
yan yan geldiğinde aklınıza 
çok kollu Murano avizeler | | || 
ya da kristal şamdânlar o | 
gelmesin; Tercihinizi çatal- . | 
bıçak; tepsi, küçük bir | 
cam fanus gibi gündelik 
eşyaların dore detaylarla 
farklılaşan ama modern 
görünümünden bir şey 
kaybetmeyenlerinden yana 
kullanabilirsiniz.. 


Beyaz gold çizgili büyük tabak: 39,99 TL., H&M Home. Desenli çatal: 29,50 TL., desenli bıçak: 29,50 TL., Zara Home. Düz gold çatal bıçak seti: 80 TL., Bonvagon. Gold 
madalyon kolye: 23 TL, Gülşah'ın Takı Tezgahı. Zeynep Üstünkarlı tasarımı gold şeritli seramik saksı: 50 TL., Zeyn's Atelier. Yaprak desenli uzun tabak: 240 TL, asma 
yaprağı tabak: 150 TL., Layla Dekorasyon. Keten peçete (adedi): 10 TL., gold beyaz tabak (adedi): 2,99 TL., Ikea. 
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Ahşap dolap: 300 TL., masa tablası: 140 TL., tabure: 129 TL, saat: 84,99 TI, büyük kâse seti: 129 TL., cam fanus (büyük): 89,99 TL., (küçük): 59,99 TL. şamdan: 
69,99 TL., yaprak mumluk: 32,99 TL, altın rengi metal kelebek ve kuş seti: 129 TL., yaprak tablo seti: 24,99 TL., Ikea. Sarı battaniye: 295 TL, ağız kısmı altın rengi 
cam vazo: 69,95 TL., Zara Home. Beyaz nokta desenli saksı: 29,99 TL., üçgen desenli beyaz saksı: 39,99 TL., gold sulama kabı: 79,99 TL, tel sepet: 79,99 TL., gold 
flamingo obje: 99,99 TI., H&M Home. Cam ev şeklinde mumluk: 145 TL., gold bardak: 54,95 TL., gold kapaklı kutu: 59,95 TL., beyaz uzun vazo: 99,95 TL., bardak 
seti: 34,95 TL., Mudo Concept. Altı kollu vazo: 240 TL., Layla Dekorasyon. 
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VT MINIR 
m <7 K W “T 
yl d Yy z maa, Kema 
Beyaz bambu puf: 1.160 TL, pullu gold yastık (adedi): 
39,95 TL., Mudo Concept. Rana Kent tasarımı makrame: 
650 TL., Kanute Macrame. Beyaz keten gecelik: 189,95 
TL., mat gold dikdörtgen yastık: 89,95 TL. terlik: 109,95 
TL. Zara Home. Mermer içi gold kâse: 130 TL., gold kum 
saati: 60 TL., Bonvagon. Yaprak desenli kâse: 59,99 TL. 
beyaz keten nevresim takımı: 199 TL., yatak: 869 TI. Ikea. 
Beton seriden Hormigon Blanca duvar kaplama, Artstone. 
Zeminde kullanılan gri taş seramik, Seramiksan. e 
A 4 
- —.. p> 
Bej renkli koton-ipliklerle elde örülen dev bir i Nİ ' 
makrame ve gold payetlerle bezeli yastıklar b. 
i ile yatak odanızda modern bir Fas kurgusu A 


yaratabilirsiniz. Feng shui'de bolluk ve bereketin 


rengi olan dore, her leş tavsiye 
edilen kilit renklerden biri 3. 


Peyzaja Akdeniz 
florası hakim. XV. 
yüzyıl beylikle 
dönemine dayanan 
köyün geçmişi 
oluşan mikroklima 
avantajlarıyla 
bahçeye defne, 
selvi, fıstık, sakız, 
ıhlamur, çınar, 
zeytin, keçiboynuzu, 
meşeler, palmiyeler 
dikilmiş. 


Mimar Derya 
Akdurak hafta 
sonları ve tatillerini 
burada bahçeyle 
ilgilenerek geçiriyor. 


Yemyeşil bahçenin 
farklı köşelerinde 

keyif durakları 
oluşturulmuş. 


Mimar Derya Akdurak'ın Urla'da 12 dönüm arazi üzerinde 
20 yıllık bir emekle kurduğu bahçe, Akdeniz florasının farklı 
bitki çeşitlerini buluştururken doğal dokuyla iç içe, huzurlu 
ve keyifli bir yaşama kucak açıyor. 


arazi içinde 

konumlanan 
<«.. ikiz'evlerin yapı 

malzemesi, 

İ€ yöreden çık 
4, Yöreden çıkan; 


4> vl&arazide 
Doli yüzyıllardır 


Pm 


/ 
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Doğaya gizlenen yasam 


Yapım Melda Onbaşyan. Fotoğraflar Ali Be 


© Yarlan köy 


DEKORASYON 


ze 
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İkiz evlerden birinin önünde ağaçlar arasından bahçeye uzanan bir havuz var. Buradan yaşam 
alanına baktığınızda doğal doku içinde kaybolduğunu, hep oradaymışçasına onun bir parçasına 
dönüştüğünü gözlemleyebiliyorsunuz. 


vada, bahçede geçen 
bir yaşama yönelik tasarlanmış bu proje. 


Güneş tepeler ardında kendin! 
gösterdiğinde kuşların cwıltsıyla 
başlayan gün, rüzgarın okşadığı 
yaprak sesler, etrafı saran ağac ve 
bitkilerden yayılan mıs kokularla 
sonsuzluğa ulaşıyor. 


olan mimar Derya Akdurak ile bu kez Urla'da, kendisi ve ailesi için 

tasarladığı evdeyiz. Mimarın karakteristik stilini yansıtan simetri, 
denge ve fazlalıklardan arınmış minimalist çizgi burada doğayla buluşarak biraz yumuşuyor. Evin konumlandığı arazi içerisinde Akdurak'ın 
20 yıldır emek vererek tasarladığı peyzaj çalışması ve doğa, tüm cömertliğiyle iki küçük taş evi kucaklıyor. Akdurak hikayeyi anlatmaya şöyle başlıyor: “Her şey bundan 43 yıl önce başladı. 9 yaşında anneannemin verdiği çiçek tohumlarını yeşertip yetiştirdiğim çiçekler, ardından 
balkonda oluşturduğum bahçeler, bende karşı konulmaz bir tutkuyu tetikledi. Hayatımda hep kendi bahçemin özlemiyle büyüdüm. Urla'daki 
Denizli köyünde, karşı yamaçta bir ev inşa ederken, bu arazi satılığa çıkınca, bir göz atayım derken, kayalara inat aralarından çıkıp “Ben buradayım' diyen çitlembik ağaçlarını görünce 'Benden başkası bu araziyi alırsa bu ağaçları keserler" diye düşünüp ilk parseli aldım. Konum ve 
imar durumu olarak köy içi imarıyla yapılabilecek toplam 10 parseli zaman içinde alarak 12 dönümlük bir arazi edinebildim.” 


Y ıllardır tasarladığı çağdaş yaşam alanlarıyla sayfalarımıza konuk 


Yan sayfada en solda. Bembeyaz minderli tik oturma ve şezlong grupları Gervasoni marka ve Paola Navone tasarımı. Temiz, saf ve dingin görünümleriyle evin stilini tamamlıyor. 
Yan sayfada solda. Italya'nın Taormina sahil kasabasına özgü renkli saksılar bu eve özel olarak Italya'da beyaz renkte üretilmiş. 
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Yaklaşık 20 yıllık bir uğraş bu... Bir yandan mevcut ağaçlar korunarak setleme ve yapılaşma oluşturulmuş, 
bir yandan da florayla uyumlu bitkiler tek tek Akdurak tarafından dikilerek peyzaj kurgulanmış. 


Urla'nın gızlı dehlizlerinden bırındek! ev, güneşe, ışığa, gölgeye ve doğaya 
yaşamın her anında saygı duyuyor. Mımar Derya Akdurak'ın yıllarını, 
hayallerin! ve emeğını gelecek nesillere taşıyacak bır esere dönüşüyor. 


© Bahçenin her Bundan sonrası ise yıllarca süren bir emek, özveri ve doğaya saygıyla zaöşesinde bir sürpriz man içinde meydana gelmiş. Yaklaşık 20 yıllık periyotta, mevcut ağaç- 
0 i sizi bekliyor. Bazen lar korunarak setleme ve yapılaşma oluşturulmuş, bir yandan da florayla 
kayalıklar arasından uyumlu bitkiler tek tek Akdurak tarafından dikilerek peyzaj kurgulanmış. 
9 bronz kuşlar, bazen Evin bahçe kapısı açıldığı anda botanik bir dünyayla karşılaşıyorsunuz. 
0 güzel bir mesaj, bazen Kıvrılarak bahçenin arkalarına kadar ulaşan taş yol önce sizi eve yönri iz de bir keyif köşesiyle lendiriyor. “Eskiden burada küçük bir taş ev ve ahır vardı. Taş ev koru- 
H karşılaşabilirsiniz. narak renove edildi. Yıllar içinde hayatım değişti, evli ve iki çocuk baba- | 


sı olup hayatım zenginleşince ikinci ev de bir ihtiyaç oldu” diyen Akdu- i 
rak, ilk yapılan bir oda bir salon taş evin yanına, çocukların kullanacağI üç yatak odası, salon ve mutfaktan oluşan ikinci taş evi hayata geçirmiş. Bu evin önünde bir de yüzme havuzu tasarlanmış. “Aile kalabalıklaşınca, mevcudu yıkıp dökmektense ikinci bir ev inşa etme fikri gelişti. Araziden çıkan taşlar ve devşirme kiremitlerle inşa edilerek süreklilik 
sağlandı. Her iki binanın tasarımında da yerel dış doku korundu, hijyenik 
ve güncel malzemelerle iç mekân kurgusu oluşturuldu” diye anlatıyor. 
Geniş arazi düşünülünce evlerin kapalı yaşam alanları oldukça küçük 
görünüyor. İhtiyacı karşılayacak, ama fazlasına gerek duymayacak ka- | 
dar keyifli bir kurguya sahip yaşam alanlarının odağında ise konfor var. 
Derya Akdurak da “Buradaki yaşam kurgumuz bahçeyi ve açık alanları kullanmaya yönelik. Cumartesileri bahçede olmak benim için bir terapi. Çocuklar da bu fırsatın içinde büyüdüler. Biriktirdiğimiz her anı 
hanemize artı yazıyor. Yılın her döneminde ayrı bir güzellik yaşanıyor. 
Renkler, kokular, sesler değişiyor” diyerek buradaki hayatı ve hissettirdiklerini anlatıyor. 


Künye 

Evin yeri: Urla, İzmir. 

Yapı cinsi: 12 dönüm bahçe içinde taş ev. 

Mimari, dekorasyon, peyzaj projesi ve uygulama: Mimar Derya Akdurak. 
makomim.com 

Mobilya ve aksesuarlar: B&B Italia, Flexform, Megaron ve özel üretim. 


vi rolüyö, Hu nedene misiirlri rüzgardan korumak 
- için kurulan otağ, dekorasyonda belirl bir 
Dew orYantakteda Yak almasına sehep oluyor. Bu 


> , konumlanan ikiz evde her daim tatlı bir esinti 
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Misafir evinin salonunda 
karşılıklı konumlanan Flexform 
marka kanepeler ve Megaron 
marka orta sehpa şömine 
karşısında konformist bir yaşam 
alanı oluşturuyor. 


Mımar Derya Akdurak ın ımzasına dönüşen mınımalısi, sımeirik ve net cızgı, 
ıç mekânlarda tüm yalınlığıyla taş dokunun icine adapte oluyor. 


Altta solda ve ortada. Her iki evde de yatak odaları ve salon arasındaki geçiş holünde cam tuğla olarak tasarlanan tavan içeride ışık oyunları yaratıyor. 
Altta sağda. Derya Akdurak'ın üniversite yıllarında biriktirdiği antika çeşme muslukları özel bir sergileme ünitesiyle bu evin duvarında hayatına devam ediyor. 


Aynı zamanda çalışma alanı 

olarak da düşünülen ana evin 

salonunda simetrik olarak, Karşılıklı konumlanan B&B Italia marka 
karbonfiber malzemeyle üretilen kanepeler ve Derya Akdurak'ın tasarımı Pebble 
Megaron koleksiyonundan Pi masa sehpalar doğal dokunun içine modernist bir stil 
konumlanıyor. Ortada ise konforlu katıyor. Salonun bir köşesinde kitchenette olsa 
bir oturma alanı tasarlanmış. da minimalist çizgisi ile mekanda kayboluyor. 


Altta solda. Misafir evi banyosu mimarinin net ve temiz çizgilerini vurguluyor. Altta ortada. Ana evdeki yatak odası sürgülü çift kanatlı cam kapılar ardında dingin bir uyku 
kozası sunuyor. Yatak ve puflar Makomim tasarımı. Altta sağda. Misafir yatak odasında Makomim tasarımı yatak etrafını çeviren niş içinde konumlanıyor. Depolama alanları ve 
banyo da kulpsuz kapılar ardına gizlenerek minimal ve net çizgiyi sürdürüyor. 
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Hamam tası 
büyük: 130TL, 
küçük: 80 TL, 
Saffar. 


Joy banyo seti (3'lü): 59,90 TL., 
Karaca Home. 


eziz 


K 


Efes lavabo, 
fiyatı belli 


değil, VitrA. 
Tradon batarya, 


fiyatı belli değil, 
Blanca. 


Levante paravan, 
fiyatı belli değil, 
Armani Casa. 


Ayna: 
189,95 TL. 
Zara Home. 


Havlu: 59,99 TL. 
Bornoz: 259,95 TL., Zara Home. HEM Home. 


Kalabalıkla ısınan dekorasyon 

Banyolardaki küvet, lavabo, klozet gibi temel 

ihtiyaç malzemelerini yeterli görmeyen dekorasyon 

guruları, bu alanı biraz daha kalabalıklaştırma 

ve evin diğer alanlarından ayırmama konusunda 

kararlı! Az mobilyalı, soğuk mekân tanımı banyolar Y Ideal Rain 
için artık geçerli değil. Salonda yer bulamadığınız duş başlığı, 
kitaplığın, yatak odasında sürekli yeri değişen fiyatı belli 
daybed'in ve nereye asılacağı konusunda kararsız değil, Ideal 
kalınan çerçevelerin yeni adresi, banyo. 11 Standart. 


Bach banyo dolabı, fiyatı belli 
değil, Kale Banyo. 


Masiero marka 
Dıylight sarkıt 
aydınlatma: 
4.260 Euro*KDV, 
Tepta. 


Glittran batarya: 
499 TI. Ikea. 


Scavolini 

marka 
Magnifica küvet, 
fiyatı belli değil, 
Italdeko. 


Topkapı 


Kirli torbası: 139,99 TL., serisi karo, 


perabulvari.com fiyatı bell 
değil, Yurtbay 


id Seramik. 


İğne oyalı sabun kılıfı: 
80 TL., Armaggan. 


Longhi marka Noa 


daybed: 22.500 Euro, Menu marka çöp 


Sem Collections. kovası: 190 Euro, 


tuvalet fırçası: 
90 Euro, Diseno. 


mmm e Sanma —— 


Renova ahşap görünümlü yer karosu, fiyatı belli değil, Kalebodur. 
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DCW marka Aplik: Ye MN Sıvı sabunluk: Luv lavabo, fiyatı belli değil, Duravit. 
460 Euro*KDV, Elimi 59,95 TL., Zara Home. 
Italdeko. — 


Ayna: 259,95 TL., 


Zara Home. Brizo Hazelnut 


ahsapigörünümlü 
z - seramik, fiyatı 
Büyük kalp formlu kutu: | belli değil, 
560 TL., Vakko Home. Decovitâ Seramik. 
Essence batarya, fiyatı 
belli değil, Grohe. 


ll > 


Dream küvet, P 
fiyatı belli değil, > fiyatı belli değil, VitrA. 
VitrA. tı 


Riviere marka / m. | » j 1 ei 
kutular, fiyatı LX Mn 


s- belli değil, Bou 
© Art&Design. NİME Havlu (küçük: 19957, 
b. i (büyük): 109,95 TL., 
Zara Home. 
Saraylı lavabo bataryası, fiyatı belli 


değil, Kale Banyo. 


Havlu: 39,99 TL. 


H&M Home. al “anlik 
Windsor banyo, fiyatı Arstid aplik: 69,99 TL, 


belli değil, Visionnaire. 


Old England 
armatür: NE 
845TL, .kusya kilim, 
“yatikbellıs 
© şleğil) Feyz 
w Contemporary SAZ 
LAN EN Rossi sandalye: 
Glada büfe: 6.450 TL., ded kl İZİ 540TL. Mudo 
Mudo Concept. LYS YA İY Concept. 


Franke. 


Duvarlara hayat verin 

Genellikle banyoların en son detayı olan duvarları 
seramik karolarla kaplama fikrini artık bir kenara 
bırakabilirsiniz. Duvar kağıdı ya da sıradışı boya 
renkleriyle daha canlı, hareketli ve radikal bir banyoya 
sahip olabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek detay 
suya ve neme dayanıklı ürünler seçmeniz. Bordo, 
ördekbaşı yeşili, antrasit gibi renkler tıpkı salona ve 
yatak odalarına olduğu gibi banyonuza da yakışacak! 
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Sarkıt aydınlatma 

ve duvarların 

farklı noktalarında 
konumlandıracağınız 
aplik seçimleri ambiyansı 
değiştirmenize ve 
seçtiğiniz sıradışı boya 
renklerini vurgulamanıza 
yardımcı olacaktır. 
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Banyoları bir nevi depolama 
alanı olarak kullanmak 

da mümkün. Kitaplarınızı 
yerleştirebilir, ısık sevmeyen 
bitkilerinize banyoda yer 
verebilirsiniz. 


—i 
ya 


Hay marka Strap ayna: 
230 Euro, Diseno. Objective duvar boyası, 
fiyatı belli değil, Jotun. 


| Dombracht marka duş başlığı, 
a fiyatı belli değil, Sem Collections. 


Jee duş 
bataryası 
ve başlığı: 
1.220 Euro, 
Italdeko. 


Batarya, fiyatı 


belli değil, Antonio Lupi marka lavabo: 
Hansgrohe. 825 Euro, Sem Collections. 


a Lenti marka Sika Bornoz: 90 TL, 
örgü kutu, fiyatı belli değil, | — Armaggan. 
Mozaik. g 


Pera serisi parke 
Luv serisi Lihgt Blue lavobo ve standı, i görünümlü karo, 
fiyatı belli değil, Duravit. fiyatı belli değil, 


VitrA. 
Küvet, fiyatı belli ğ 
değil, Italdeko. wi 


Barnes sıvı sabunluk: 
Sanskrit halı, fiyatı belli değil, Cumba Selection. 29,95 TL., sabunluk: 
19,95 TL, diş fırçalık: 


Maris Plus ALINAN 19,95 TL., Mudo Concept. 
Doccia batarya, | 


fiyatı belli değil, Nİ tl ai 
Bianco. 


li 


Hay marka raf ünitesi; 
480 Euro, Diseno. 


Ahsabın alanı genişliyor 

Banyonuzu salonunuzdan ayırmamak için göz önünde . Mep | 

bulundurmanız gereken bir diğer nokta da zemin 7 i 
ii Li ri Demre tabure: 

kaplama seçimi. Zeminleri suya dayanıklı ahşapla 185 TL Ayaklı askı, 

kaplayabilir ya da ahşap görünümlü seramik karoları ; ibi Mobil i fiyatı belli 

tercih edebilirsiniz. Paspasları rafa kaldırıp kilim ve ii 

halı seçimlerine yönelmek de önemli. Püskülsüz ve 


yün olmayan seçimler bu alan için daha uzun süreli E 28 Hasır çamaşır sepeti: 
kullanım avantajı sağlayacaktır. 135,99 TL, perabulvari.com 


. değil, Ikea. 


221 


222 


Eski bir ayna imalathanesi olan yapı 1940'lardan kalma. Ev sahibinin yaptığı renovasyon sonucunda 
bugünkü çağdaş görüntüye kavuşmuş. Sıcak iklimdeki bir yaz evinden beklenen beyazlık bu evde kendini 
siyah bir kabuğa bırakarak klişelerin dışına çıkmayı başarıyor. 


Eski ayna fabrikasından lofta 


salntMalo'daki çarpıcı görüntülü modern lofttan, kendi bildiğini okuyan bir iç mimarın 
sesi yükseliyor. Ev sahibi Dominigue Tosiani, İtalyan ve Fransız genlerinin sunduğu zevk 
karışımını yaşam alanına yansıtırken tek bir şeyi dikkate almış; iç sesini... 


Yazı ve fotoğraflar Serge Anton/Living Inside. Derleyen Elif Günenç. 


MA — 


Havuz kenarındaki 
yemek alanı 
projenin modern 
konfor çizgisini 
sürdüren 
unsurlardan 
seçilmiş. 


Açık hava oturma 
alanındaki sehpa 
zanaatkârların 
elinden çıkmış. 


Yapının orijinalinde yaşam alanı olmadığı için 
© ( bahçedeki peyzaj çalışması ve havuz yerleşimi lp ol | 
sırasında teknik ve estetik zorluklar yaşanmış. e. / Ü ri 
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kaplanan yastık ve puflar cağdas tasarıma eklektik özellikler katıyor. 
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Ev sahibi iç mimar 
Dominigue Tosiani. 


Geçmişi 1940'lı yıllara dayanan La Maison Göngrale markasının üçüncü kuşak yöneticisi olan 
iç mimar Dominigue Tosiani'nin, mobilya ve mekân tasarımı konusunda doğal bir yeteneğe sahip 
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 


Tosiani'nin hayalgücü, tecrübesi ve becerileri sonucu ortaya çıkmış. Milano'da iç mimarlık eğitimi alan ev sahibi, üç yıl önce aile butiğini devralmaya karar verince bu evin hikayesi de başlamış. 
Büyükannesi ve annesinden sonra üçüncü jenerasyon olarak La Maison butiği La Maison Gönerale 
markasına dönüştüren Tosiani'nin Saint-Malo dışında Dinard'da da bir mağazası bulunuyor. 1940'lı 
yıllarda kumaş ve yatak takımlarıyla başlayan hikaye bugün birçok dünya markasıyla yapılan işbirliği- 
nin yanı sıra kendi üretimleri de olan mobilya, obje, aydınlatma, halı ve oda kokusu çeşitleriyle devam 
ediyor. Tasarım ve dekorasyon tutkunu Dominigue, Saint-Malo'nun duvarları içindeki aile butiğini devraldıktan sonra yaşadığı bu loftu da hayata geçirince güzel şeylere duyduğu aşk daha da büyümüş. 


- ransa'nın Bretagne bölgesinde yer alan Saint-Malo'daki modern loft, ev sahibi Dominigue 
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DEKORASYON 


<A Dominigue'in büyükannesinden kalma 

a çekmeceli dolap bu bölümden rol çalsa da, ai 
farklı sandalye kombinasyonlu yemekalanı 
eşsiz bir estetiğe sahip. 
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KASE ENA 1 “EMRE GARA 


Mi 


Asma katlı açık plan mimari metal konstrüktürüyle endüstriyel görüntüyü destekliyor. Evin merkezinde konumlanan gerçek palmiye ağacı tavan penceresinden gelen ışık sayesinde 


her geçen gün büyüyormuş. Etnik halılar siyah kabuğun kırılmasındaki en büyük etkenler... 


Yüksek tavanlı kurgu, tavan 
penceresiyle ferahlık etkisini 
artırıyor. Dominigue, evin renkleri 
ve düzenlenmesinde tamamen La 
Maison Göngrale mağazasından 
ilham almış. 


“Koyu renk fon, üstüne eklenen bütün unsurların 
etkisini iki katına çıkarıyor.” 


1940'larda bir ayna imalathanesi olan endüstriyel yapı, Sillon'a beş dakikalık yürüme mesafesinde, 
Courtois-ville mahallesinde yer alıyor. Dominigue, evin dış kabuğunun etkisini artırmak ve çarpıcı bir 
görüntü elde etmek için siyah renkte karar kılmış. Ev sahibi, her ne kadar beyazın yaşamak için davetkar bir fon olduğunu düşünse de, siyah zeminin üstüne eklenen unsurların etkisini katladığını söylüyor. 
Açık plan, yüksek tavanlı çağdaş yapının giriş katında salon, açık mutfak, yemek alanı ve bir banyo; 
asma katta banyolu üç yatak odası ve bodrum katında mutfak ve banyolu küçük bir stüdyo yer alıyor. 
Dominigue'in ifadesiyle minimalizmin basmakalıp görüntülerinden ve azla yetinen karakterinden 
uzak tutmaya çalıştığı bu siyah, ham görüntülü loftun günümüzün sterilize trendleriyle uyumsuz olması için özel bir çaba gösterilmiş. Evdeki belki de en orijinal unsur, merkezinde yer alan büyük palmiye ağacı. Sonradan ekilen ağaç evin iklimiyle uyum sağlamış olacak ki büyümeye devam ediyor. 
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Tavana kadar uzanan kitaplık aynı zamanda yatak odalarından birini arkasında gizliyor. Banyodaki Agape küvet ve lavabo, 
Patricia Urgulola tasarımı Viegues serisine ait. 


Hikayesi olan stilleri ve objeleri sevdiğini söyleyen ev sahibi, bu amaçla seyahatlerinde bulduğu 
parçaları mağazasındaki özgün tasarımlarla bir araya getirmiş. 


Dominigue, hikayesi olan stillere ve objelere büyük bir sevgi duyduğu için evini dekore ederken de 
ilk sıraya bu unsuru koymuş. Özenle yerleştirdiği aksesuarlar sayesinde dünya seyahatleri arasında 
dolaşma şansına sahip olduğunu ve anılarına göz kırptığını söylüyor. Seçilen her malzeme ve her 
obje, hiçbir tasarım teorisine ihtiyaç duymadan sürprizli bir his uyandırıyor. Mekân tasarımı, çağdaş 
ile emprovize alanlar arasında bulunan dengeyle organize edilmiş. Metaller, beton strüktür, siyahın sıcak objeler, renkli kumaşlar ve ahşapla birleşimi eve bohem bir stil ve koza gibi bir atmosfer kazandır- 
MIŞ. Stil ve malzeme çeşitliliği odalarda azalma gösteriyor. Evin bohem şıklığı tamamen içgüdüsel bir 
düzenlemeden kaynaklanıyor. Malzeme ve renk seçimleri, eklektizme duyulan tutkuyu gösteriyor ve 
seyahat etme güdüsünü kamçılıyor. Dünya üzerindeki 30 destinasyonu işaret eden objelerin dışında 
evdeki bütün mobilya, halı ve aydınlatma unsurları La Maison Geng&rale'in geniş seçkisini yansıtıyor. 


Asma kattaki diğer bir yatak 
odası, kitaplığın karşısındaki 
siyah panellerin arkasında yer 
alıyor. Canlı renkli yatak örtüsü 
ve yastıkların siyahla yaptığı 
kontrast sürprizli bir birliktelik... 
Eski zanaat işi ahşap komodinler 
yine La Maison Gönerale'den. 
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Kaliteli şarküteri ve içecek için İtalya'ya gitmenize gerek 
yok! Nişantaşı'nda açılan Milano Gourmet, başta İtalya 
olmak üzere Avrupa ülkelerinin gravyer, füme peynir, 
çikolata ve kurabiye gibi yüksek kalitedeki özel ürünlerini bir araya getiriyor. Milano Gourmet'nin Gurme Shop 
bölümünden alışverişinizi yapıp, Mahzen bölümünde 
özel bir seçkiden oluşan menünün keyfini çıkarabilirsiniz ya da hiç evinizden çıkmadan internet sitesinden siparişinizi verebilirsiniz. milanogourmet.com.tr 


CLI 


CHOCOLATE 
Çikolata şefi Mehmet Yücel'in 
çocukluğundan beri tutkunu 
olduğu mis kokulu çikolataların 
hikayesi, Giano Chocolate 
markasını hayata geçirmesiyle 
başlıyor. El yapımı ve doğal 
Giano Chocolate ürünleri, 
geçmişin bilgi birikimiyle 
içinde gelenekselliği 
barındırıyor. Tatlı krizleri için 
markanın internet sitesinden 
sipariş vererek mutluluğa bir 
adım daha yaklaşabilirsiniz. 
giano.com.ir 


Yeni nesil alısveris 


Daha iyi, daha sağlıklı ve farklı olanı aradığımız günümüzde 
ihtiyacımız olan doğal ve en taze ürünleri biz evden 
ayrılmadan kapımıza kadar getiren markalar, kolay ve 
ulaşılabilir alışverişi bir yaşam şekli haline getirerek yeni 

bir dönem başlattı. İşte bunlardan bazıları... yapım irem Somer. 


Şehir ortamında, apartman dairelerin- 
de ya da ofislerde en çok hayalini kurduklarımızın başında doğayla iç içe olmak geliyor. Hayal bahçe, bu özlemi 
gerçeğe dönüştürmek üzere hayata 
geçirilen bir marka. Bonsai ve sukulent 
kullanılarak dört farklı boyutta üretilen 
bahçelerin içindeki el yapımı aksesuarlar isimleriyle kişiselleşiyor. Bahçe sahibi olacak kişinin ilgi alanları, zevkleri ve hayalleri doğrultusunda özel tasarlanan ürünleri web sitesinden sipariş verebilirsiniz. hayalbahce.com.tr 


Granola, 
meyvelerle bir arada bal gibi bir 
tatlandırıcıyla kıtır olana kadar 
fırınlanmasıyla yapılıyor. 60'lı yıllarda 
hippi hareketiyle birlikte Amerika'da 
sağlıklı bir besin olarak ortaya çıkmış. 
Mom's Natural Foods ürünleri rafine, 
şekersiz ve besleyici olduğu kadar 
lezzetli de. İçerdiği yüksek lif, vitamin 
ve mineraller de cabası... Markanın 


pratik ve lezzetli ürünlerini sitesinden 
takip edip sipariş verebilirsiniz. 
momsnaturalfoods.com.tr 


HASANBEY ÇİFTLİĞİ 


Kimyasal kullanmadan ve verimi gözetmeden önden tedbirlerini alarak ürün yetiştiren Hasanbey Çiftliği, domateslerini yolda olgunlaştırmıyor. Sipariş geldiğinde de hasat edilecek 
durumda olan, hiç ilaç kalıntısı olmayan ya da hiç ilaçlanmamış mahsulleri size gönderiyor. 
Doğal yollarla, herkesin ulaşabileceği, herkesin doğal beslenebileceği bir üretim yapmayı amaçlıyor. Bu projeyle Anadolu'daki çiftçilerin de bilinçlenmesini ve ürünlerini doğrudan 
bize ulaştırabilmesinin önünün açılmasını hedefliyor. hasanbey.com 


MINİBEE 

Hem evin en küçüğüne, hem 

de en büyüğüne, hastanıza 

ya da sadece püre yemek 
zorunda kalanlara dalından taze 
kopan tamamen organik sebze 
ve meyvelerden hazırlayan 
kavanoz maması MiniBee, doğal 
ve organik beslenmeyi ilke 
edinmiş iki arkadaşın yaratıcı 
fikriyle doğmuş. Günlük üretilen 
ve aynı gün kapıya teslim edilen 
ürünlerin raf ömrü ise sadece 
üç gün... Avokado, kuşkonmaz, 
enginar, kuzu eti ve dil balığı 
gibi besin zengini sebze ve etler, 
190 ve 220 ml'lik kavanozlarda 
markanın internet sitesinde! 
minibee.com.tr 


PETRA ROASTING CO. 
Petra Roasting Co., kahve deneyimini kahve 
severlerle paylaşırken yerel ve global şirketlerle 
çalışarak kendine özgü ve zamana direnebilen 
bir kültür yaratmaya çalışıyor. Asıl amacı, her 
yerde iyi kahve içilmesini sağlamak. Kahveyi — 

de, doğasına ve dalından bize gelene kadarki 

yolculuğuna duydukları saygı ile kavuruyor. 2 40 D > R E ii is 
Farklı çekirdekleri doğal özelliklerini koruyarak Metin Haras ve Cem Melek, 
güvenilir ve yenilikçi tekniklerle servis ediyor. dünyada gittikçe yükselen 
Eğer gerçek bir kahve tutkunuysanız yerinde dengeli beslenme bilincinin 
deneyimlediğiniz kahveleri evinize de sipariş en önemli öğelerinden biri 
verebilirsiniz. petracoffee.com olan sağlıklı ekmeğin lezzetinin oldukça sade ve doğal 
yöntemlerden geçtiğini keşfettikleri gün, daha lezzetli 
ve sağlıklı ekmekler sunmayı amaç edinerek Fransa'da, 


i JACO L J E| 


, Ml a NE 
İspanya'da ve Türkiye'de ar- aj li 

tisan ekmek eğitimi alarak COOKL|ES 

240 Derece projelerini ha- Belçika çikolatası, Madagaskar 
yata geçiriyorlar. 240 Dere- vanilyası, Batı Afrika kakaosu, 

ce, yıllanmış ekşi mayası ile Avustralya'ya özgü makademya fındığı 
organik buğday ve yüksek gibi tamamı doğal malzemelerle 
oranda tam buğday unları hazırlanan geleneksel cookie 
kullanıyor, istediğiniz gün, yumuşaklığındaki ürünlerini özel 
istediğiniz saatte ekmekle- olarak pişirip en taze haliyle kapınıza 
rinizi siz neredeyseniz ora- kadar getiren Jacgueline Cookies, 
ya getiriyor. eşsiz bir lezzet şöleni yaşatıyor. 
240derece.com jacguelinecookies.com 
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TA 
Doğal ve lezzetli gıdalar büyük şehirlerde yaşayan insanların en büyük ihtiyacı. 


7 


ya 


E DİREKT 


Bu yüzden bulabileceğimiz en doğal kay- 


nak 


maya çalışıyoruz. Bu kaynaklardan biri de 


Taz 


sevi 


ara yönelerek ihtiyacımız olanı karşıla- 


Vegan yaşam biçiminin 
aslında hiç de zor 
olmadığını göstermek 
isteğiyle yola çıkan marka, 
hayvanlara, çevreye dost 
ve sürdürülebilir yaşam 
şeklini benimseyen ve 
benimsemek isteyen 
insanların ihtiyaç 
duydukları ürünlere 
kolayca ulaşmalarını 
sağlamak için kurulmuş. 
Üstelik Türkiye'de, 
tamamıyla vegan ürünler 
satan ilk yerlerden biri. 
vegandukkan.com 
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Trafik, park, ödeme kuyruğunda bekleme ve 


paket taşıma gibi sorunları ortadan kaldıran online alışveriş 


e Direkt. Elmasından kurt çıktığı için 


lüksü, güvenli gönderimi öncelikleri arasına koyarak 


nen insanları görme ümidiyle kurulan 


marka, etin safını, sütün günlüğünü, sebze 
ve meyvelerin doğallığını istediğiniz gün is- 


tedi 


ğiniz saatte kapınıza kadar getiriyor. 


tazedirekt.com 


ri 


İstanbul'u bırakıp Bodrum'a 
yerleşen Işıl Tan, markasının 
adını annesine ithaf ederek 
Hatice Teyze koymuş. “Hem 
annemle özel bağımın hem de 
anne elinin lezzetinin, sağlıklı ve 
kişiye özel oluşunun, özeninin, 
sevmenin ve doğallığın temsili...” 
diye de ekliyor. Neler mi var? 
Organik zeytinyağları, doğal 
sabunlar, mumlar, reçeller, 
Mardin'den özel olarak getirilen 
süte batırılmış güneşte 
kurutulmuş bulgurlar, ev yapımı 
salçalar, pul biberler, Elazığ'dan 
özel ev yapımı pekmez, erişte gibi 
alternatifli yöresel lezzetler... 
haticeteyze.com 


siparişlerde sürekliliği sağlıyor. 


” İM 
yl 
N ar 
i, İZ 
YON 7 
07/4 N 074 
v7 Oİ NA 
VA 


GETİR 


“Hayatta 1 dakikanın bile önemi var, ihtiyaçlarına ulaşmak 
için zaman kaybetme. Dilediğin an getir de, zaman sana kalsın” mottosuyla bir marka olma yolunda ilerleyen Getir, yoğurttan suya, çikolatadan deterjana evinizde ihtiyacınız olan 
her şeyi evinize kadar getiriyor. İsterseniz iş yerinde mesainize, isterseniz deniz kenarında bir parka... Getir dediğiniz 
her yerel getir.com 
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Wwww.yargici.com 


YARGICIHOMEWORKS 


Nişantaşı, Güzelbahçe Sokak | Göktürk | Palmarina 


ve tüm Yargıcı mağazalarında. 


IDEFİX 


idefix, Türkiye'de kültür ürünleri denilince akla gelen ilk ve en gelişkin 
online yayın olmak üzere tasarlanmış bir marka. Şu an Türkiye'nin en 
büyük ve en yenilikçi online kitabevi olarak yayın yapmaya devam ediyor. 1500'ün üzerinde yayınevinin 
100 bin farklı kitabı yüzde 70'e 
varan indirimlerle okurlarla buluşturuyor. Aralarında NTV Yayınları, 
Can Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, 
İş Bankası Kültür Yayınları gibi büyük isimlerin de bulunduğu 50'nin 
üzerinde yayınevinin sitesini işleten 
idefix, kitap kurtlarının adresi. 
idefix.com 


BALANS, 
va nil LE, 
üre 


HAS ADA ZEYTİNCİLİK 


Hasan ve Hakan Gülören tarafından kurulan Has Ada 
Zeytincilik, Alibey adasına gelip zeytin ve zeytinyağı 


PETBURADA 


Sevimli dostlarımızın ve bizlerin 


HIPICON 


Tasarımcıların düşüncelerinin hayat 


bulduğu ev, sanat, takı, kadın, erkek, 


yaşam kategorilerinden birçok 
özgün tasarımı bir araya getiren 
Hipicon, iyi tasarımı ve daha iyi bir 
yaşamı hedefleyen bir marka. Bunu 


almak isteyenlerin tercih ettiği markalardan biri. Sadece 
Alibey'de değil Cunda adasında da bulabileceğiniz 
zeytinyağların asidi 0,9 civarında, neredeyse her damak 
zevkine hitap edecek bir yumuşaklık sunuyor. Herhangi 
bir şubesi bulunmayan markanın internet sitesinden 
sadece zeytinyağı değil sakız reçeli, zeytinyağı sabunu, 
zeytin ezmesi, zeytinyağlı kozmetik ürünler de satın 
alabilirsiniz. hasadazeytincilik.com.tr 


istekleri doğrultusunda evcil 
hayvan ürünlerini, mamalarını 

ve onların ihtiyacı olan her şeyi 
aynı çatı altında bir araya getiren 
Petburada, hızlı ve güvenli 
alışveriş yapabilmeniz için gerekli 
tüm teknolojik donanıma sahip. 
İstediğiniz ürünleri sorunsuz, 


başarabilen tüm tasarımcılar için de 
bir dünya yaratıyor. Tasarımcıların 
neredeyse tüm koleksiyonlarını 
görebileceğiniz web sitesi, özel hediye 
fikirleri için farklı alternatif ürünler 
sunarken tek bir tıkla da kapınıza 
kadar getiriyor. hipicon.com 


güvenli, ekonomik ve en hızlı 
şekilde kapınıza getiren marka, 
müşteri memnuniyeti konusunda 
oldukça hassas davranıyor, 
sevimli dostlarımızı en az bizim 
kadar çok seviyor. 
petburada.com 


CHILI PİRİ 


Acı ama lezzetli olsun, yüzde 
yüz doğal, katkısız ama ulaşılabilir olsun, yeni olsun ama 
ağız tadımıza da uygun olsun 
diyorsanız doğru yerde, Chili 
Piri'desiniz. İçinde acı olan her 
türlü lezzeti bulabileceğiniz, uzmanlaşmış bir adres olma iddiasıyla yola çıkan marka, macerasına Afrika'nın lezzeti ve 
acısıyla meşhur piri-piri biberleri ile başlamış. Bu biberler 
Portekiz'in lezzet ustalarıyla ve 
mutfak geleneğiyle birleşince 
de ortaya dünyanın en güzel 
acı soslarından birisi çıkmış. 
pirisos.com 
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DEKORASYON 


Yeşil ile mavinin 4 
eşsiz birleşimine hasret ruhlarımız Ya 
İstanbul'dan Ege ve Akdeniz sahillerine & 4 i 
kaçmaya devam ederken i” p 
BORNN markasıyla yakından tanıdığımız. * 
yaratıcı ve eğlenceli çift Öykü ve Ke” 


Özgür'ün de geçtiğimiz aylarda Bodrum a 


Yakaköy'e taşındıkları haberini aldık ij . 
ve peşlerine düştük. 


minik yesil vazolânH& 
O. va 
Home'dan alınmış. 


Yeme 
salon 


ler evin 
undan ve 


mutfağından çıkılan 


teras 
dağ 
karşı 


bölümünde, 
anzarasına 
urgulanan 


sofrada yeniyor. 


Özgür, Öykü, Tuna ve 
Maya Gürpinar. 


Emaye tabaklar 
BORNN Marble 
koleksiyonundan, keten 
peçeteler Paris'teki 
Merci mağazasından 
alınmış. 
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DEKORASYON 


BORNN'un hikayesi 


“Her şey kardeşim Başak Onay ile yurtdışından topladığımız emayeleri 
art.i.choke mağazamızda satmamızla başladı. Daha sonra kendimiz emayeden 
farklı bir şeyler tasarlamak ve üretmek istedik. Uzun süre üreticilerle ve 
aklımızdakileri yaptırabileceğimiz ustalarla görüştük. İlk koleksiyon eğlenceli 
mesajlar içeren kupalardan oluşuyordu, Türkiye'de çok sevildi. Onu daha sonra 
4 farklı koleksiyon izledi. Şu an BORNN yurtdışında 122 farklı noktada satılıyor 
ve artık Türkiye'de bir operasyonumuz bulunmuyor, sadece Kanyon Soug'da 
satılıyor. Bunun dışında sadece ihracat yapıyoruz ve gelecek planlarımızda da 
yurtdışı yer alıyor.” Öykü Thurston Gürpınar 


Evin genelinde siyah, beyaz, antrasit 
ve toprak tonlarına yer verilmiş. Bej 
L kanepe Tepe Home'dan, yastıklar 
Boyner Evde'den seçilmiş. 


ahverengi 


BORNN Lam 
oleksiyonu 
eşe tomru 


Vintage mobilyalar ve yeşil bitkiler dekorasyona yaşanmışlık 
ve karakter yükleyen detayların başında geliyor. 


adife kanepe 


art.i.choke'tan vintage 
bir parça. Duvar apliği 


pshades 
dan, mavi puf ve 
art.i.choke'tan 


alan vintag 


e tasarımlar. 


ykü Thurston Gürpınar'ı 2006 
0 yoruz. Amerika Fashion Institu 


yılında Çukurcuma'da açtığı art.i.choke mağazasından tanıte of Design&Merchandising'de (FIDM) iç mimarlık okuyan 


Öykü, Türkiye'ye döndükten sonra Çukurcuma'da keçe tasarımlara imza attığı ve aynı za- 


manda özenle bir araya getirdiği vin 
sını kurmuş. Çocuklar doğduktan so 
koşarak kaçmış ve kız kardeşi Başak 
ilişkiler okumuş, Fransa'da Avrupa 


tage mobilya ve aksesuarları sergilediği art.i.chnoke mağazanra bir süre kurumsal hayata geri dönmüş ama 11 ay sonra 
ile beraber BORNN markasını kurmuş. Özgür ise uluslararası 


ilişkileri üzerine lisansüstü eğitimini tamamlamış, uzun süre 


medya ve internet sektöründe çalıştıktan sonra BORNN ekibine o da dahil olmuş. 
İşlerini bilgisayarın olduğu her yerde yapma gibi bir lüksü var Öykü ve Özgür'ün. Bir süredir 


İstanbul'dan kaçmanın ve doğayla 


ç içe olabilecekleri bir yerde yaşamanın hayalini kuran çift, 


uzunca bir süre Ayvalık'ta yaşayabilecekleri uygun bir ev aramışlar. Fakat çocuklara uygun okul 
ve hastane gibi temel ihtiyaçları Ayvalık'ta bulamayınca neden hiç Bodrum'u düşünmüyoruz diye 
kendi kendilerine sorarak pusulalarını Bodrum'a yöneltmişler. “Mart ayında Bodrum'u dolu ve sel 
götürdüğü bir zamanda buraya gelip evimizi bulup çocukların okulunu ayarlayıp eşyalarımızı toplamak için İstanbul'a döndük. Evimizi internetten bulduk, en vurulduğumuz yeri 6 dönüm bahçemiz ve dağlara bakan manzarası oldu” diye anlatıyor Öykü. 
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ZI v7 


O ep e “6 
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Bu evi Öykü ve Özgür için vazgeçilmez kılan, 


salon penceresi ve terasın karşısında yükselen 


eşsiz dağ manzarası ile 6 dönüm bahçenin 
içindeki karadut ağacı ve enginarlar... 


Bahçenin limonlarından yapılan limonatalar, BORNN marka 
Monochrome bardaklarda servis ediliyor. 


Yemek masası art.i.choke imzalı bir tasarım, ahşap kütüphane Mudo 
Concept'ten alınmış. Thonet sandalyeler ise art.i.choke mağazasından 
kalan vintage tasarımlardan. 


Burası, meyve ağaçlarının bulunduğu 6 dönüm bahçe içerisinde yer alan bir villa. Üst katta ev sahibi oturuyor. Yakın çevrede ne başka bir ev, ne de evin güzel manzarasını bozan bir yapı var. 4 
oda 1 salon olarak kurgulanmış ev 140 metrekarelik bir yaşam alanına sahip. “Eve mimari anlamda bir müdahalede bulunmadık, daha da yeni yeni yerleşiyoruz aslında. İlk yaptığımız, kolayca uygulanabilen ve eve karakter katacak boya işleri oldu. İstanbul'dakilerin hepsini getiremediğimiz için 
bir sürü iç mekân bitkisi aldık. Bir de İstanbul'daki evimiz daha küçük olduğu için değerlendiremediğimiz ve depoda duran sevdiğimiz eşyalarımızı, mesela marangoz tezgâhımızı buraya getirme 
şansımız oldu” diyor Öykü. Mobilyaları ahşap ağırlıklı olduğu için evin genelinde siyah ve beyaz ile 
dengelemek ve daha taze bir his yaratmak isteyen çift, İskandinav stilinin fonksiyonu merkezine 
alırken sadeliği yücelten tavrını benimsemişler. Vintage mobilyaları doğal dokularla samimi bir düzen içinde bir araya getiren mekân algoritması canlı yeşil bitkiler ve kaktüslerle hareketlendirilmiş. 


Mutfak ayd 


bir gö 


Ikea'dan al 
raf sistemi, 


yeme 
görev 


vestiyer ola 
ahşap eski 


ünüm 


bölü 
ini ÜS 


e sahi 


nutfa 
münü 


ak ku 
öy do 


nlık ve ferah 


p. 


mış siyah 


ile 
ayırma 


eniyor. Ailenin 


landığı 
labı ve 


eski marangoz tezgahı, 


arti. 


hoke't 


mobilyalard 


an ka 
an. 


an özel 


DEKORASYON 


Siyah beyazın ahşap dokularla 
kombinlendiği yatak odası, yalın formlarla 
nordik ruhlu bir kimliğe sahip. 


Mİ 


Mr 
k 


Ferforje başlı yat 
“ Home'dan, kuş 
Yİ parça. Duvarda 
yapılmış bir e 
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Tuna ve Maya'nın odasındaki tüm mobilyalar Ikea'dan. Kuşgözü şifonyer ve Adana İncirlik Amerikan 
okulundan çıkma eski okul sırası art.i.choke'tan vintage mobilyalar. 


Bodrum'daki yeni yaşamlarına çabucak adapte olan çift, “Önceleri sanki tatile gelmişiz de dönecekmişiz gibi hissediyor, sürekli oradan oraya Bodrum'da çeşitli aktivitelere katılıyorduk ama şimdilerde, evde doğanın dingin güzelliğinin, sessizliğin ve yavaş yaşayabilmenin keyfini çıkarıyoruz” 
diyorlar şöyle ekliyorlar: “Yakaköy, Ortakent'e ve Bodrum merkeze çok yakın. Konum olarak evimiz köye yakın kaldığı için çok sakin bir yerde, yanımızda sütümüzü aldığımız bir mandıra var, çocuklarımız yeni doğmuş buzağı seviyorlar, bahçemizde köpeklerle oynuyorlar, salata için ağaçtan 
taze limon koparıyorlar. Daha güzel nasıl olabilirdi?” 


Künye 

Evin sahipleri: Öykü Thurston Gürpınar ve Özgür Gürpınar çifti. 
Evin yeri: Yakaköy, Bodrum. 

Evin yapısı: Bahçeli 4 oda 1 salon 140 metrekare villa. 
Dekorasyon: Mudo Concept, art.i.choke, Ikea, Beymen Home. 
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ARAŞTIRMA 


Bırbirının zInde Ni 
üç kulübe stil 


Bir çocuğa “Bana bir ev çiz” deseniz ne çizer? Bir kare, üstüne bir üçgen... Bildiğiniz kulübe şeması. Bu şema aynı 
zamanda klasik mimarinin de tanımı. Klasik derken, Antik Yunan mimarisini kast ediyoruz. Klasik mimariyi mimari 
öncesi dönemden, yani evi barınaktan ayıran şey, gelişmiş plan düzeni ve cephe süslemeleri, bir de bu üst üste binen 
kare ve üçgenlerin birbirine oranı, yani Fi, altın oran. İlk mimarinin, yani megaron tipi evlerin ortaya çıkışından çok 
önce, insanoğlu dikdörtgen planlı, dört duvar üzerinde yükselen eğimli çatılı evler inşa etmeye başlamıştı bile. Dünyanın 
her yerinde tekrarlanan yine de farklı ve yerine özel olabilen o sihirli kare ve üstündeki üçgenin İskandinav, İngiliz ve 
Amerikan versiyonlarına bir göz attık. yapım Afife Selen Selçuk, Selin Cebecioğlu. 


KULÜBENİN TANIMI NEDİR? 

Binlerce yıldır bu sorunun cevabı şöyle: 4 dikey kalın kütük, bunları 
yukarıda birbirine bağlayan yatay kütükler ve tüm sistemin üstünü 
örten, iki yana eğimli bir çatı strüktürü... Eğimin amacı tahmin edileceği üzere yağmurun yüzeyde birikmeden kolayca akıp gitmesi. 
Duvarların dolgu malzemesi coğrafyaya göre değişiyor. Biraz daha 
havalı kelimeler kullanıp dikey elemanlara kolon, yataylara kiriş, üçgeni oluşturan alınlığa ise pediment dersek, klasik mimarinin kodlarını vermiş oluyoruz. Çocuğun çizdiği ev şemasıyla klasik mimari işte bu temelde; mimarinin özünde birleşiyor. 


“SARAYLARA SAVAŞ, KULÜBELERE BARIŞ” 

Antik Yunan'dan barok dönemine, XVIII. yüzyıla atladığımızda ise 
karşımıza dev bir mimari cangıl çıkıyor. Bu global cangılın başkenti 
ise Fransa. Bauhaus'un ve Le Corbusier'nin ortaya çıkmasına yaklaşık 200 yıl var. Fen bilimlerindeki gelişmeler yavaş yavaş aydınlanma çağının habercisi. Abb& Marc Antoine Laugier isimli bir Fransız, 


MÖ 35 yılında yazılmış klasik dönem mimarisinin tek yazılı kaynağı 
olan Vitruvius'un Mimarlık Üzerine On Kitap adlı eserinden esinlenerek bir kitap yazıyor. Laugier, sanat için mimari kavramından insan için mimari kavramına, yani barok saraylardan basit köylü kulübesine dönüşü savunduğu 1753 tarihli İlkel Kulübenin Kökeni 
isimli kitabıyla dünyanın en önemli mimarlık teorisyenleri arasına 
giriyor. Kitap İngilizce ve Almanca'ya çevrilip tüm Avrupa'ya yayılyor ve savunduğu; mimaride sadeleşmenin ve öze, işleve dönme- 
nin gereği XVIlI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren neoklasik mimarinin doğuşuna ışık tutuyor. Kitabın çıkışının üzerinden daha 50 yıl 
geçmeden 1789'da patlak veren Fransız İhtilali'nin liderlerinden 
Sebastien Nicolas Chamfort tarafından söylenen meşhur “Saraylara savaş, kulübelere barış” sloganının da altyapısını oluşturan düşünce, daha sonra Le Corbusier'nin geleneksel balıkçı kulübelerini klasisizmin atası olarak gösterip neoklasik mimarinin aristokrat 
ve elitist yaklaşımını yerdiği 1928 tarihli “Bir Ev Bir Saray” isimli 
inceleme kitabında irdeleniyor. 
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ARAŞTIRMA 


Naust: 


skandinav balıkçı barınağı 


İskandinav balıkçı kulübeleri ya da orijinal dilinde “naust”, aslında balıkçıların alt katında teknelerini saklayıp tamir ettikleri, üst katında ise 
geçici olarak yaşadıkları bir çeşit depo/ ev olarak ortaya çıkmış. Bu 
küçük, tek mekândan oluşan yaşama alanı en fazla iki kişilik, çünkü 
balık mevsimi dışında balıkçıların iç kesimlerdeki köylerde aileleriyle birlikte yaşadıkları daha geniş evleri bulunuyor. İskandinav coğrafyası kereste açısından zengin olduğu için hem iç köylerdeki hem de 
deniz kıyısındaki yapılar ahşap. 

Geleneksel kulübelerin iç mekânı beklendiği üzere çok sade. Sadece 
işlev amaçlı. Yeme, uyuma, yaşama alanları aynı mekân içinde çözülmüş. Hiçbir süsleme yok, iç mekâna hakim olan renk beyaz, masalar mutlaka ham ahşap, sandalye ve dolaplar patine boyalı ya da doğal olarak boyası dökülmüş... Kumaşlar düz ya da çok uçuk renk çizgili. Yılın hemen her mevsimi yağışlı olan bu coğrafyada dik çatılar 
suyun ve karın kolayca akıp gitmesi açısından büyük önem taşıyor. 
Evin altı tekne için ayrıldığından üst kattaki çatı katında yaşanıyor, bu 
sebeple tüm duvarlar eğimli ve çatının ahşap taşıyıcıları iç mekânın 
odak noktasında yer alıyor. Buradaki en önemli mobilya dökme demir kuzine sobası. 

İskandinav balıkçı kulübeleri, özellikle Bauhaus akımı, Le Corbusier'nin 
gösterdiği referanslar, hatta Salvador Dali'nin 1930 yılında alıp içinde yaşadığı 40 yıl boyunca yaptığı eklemelerle efsaneleşen balıkçı 
barınağından bozma evi Portlligat sayesinde günümüzde modernizm 
meraklılarının vazgeçilmezlerinden. Bir balıkçı barınağı satın alıp ye- 


Fener: 50 TL Maurizio Manzoni ve Roberto Tapinassi tasarımı nilemek ya da bu stilde ev yaptırmak için mimarların kapısını çalan- 
e Gren İifsoar TES uno KON Vislünmalin lar özellikle loft kültürünün dünyadaki yayılımını takiben çoğaldı. Geii ' ) leneksel balıkçı barınağı mimar ve tasarımcıların elinde özünü kay- 


betmeden bambaşka bir yüze kavuşuyor. 


Tom Dixon marka Trevino Lotus Grill marka 

Slab masa: yastık: dumansız barbekü; 

791 Euro, Haaz. 169TL, 649TL. n11.com 
Crate and 


Barrel. 


Servis kaşıkları, fiyatı belli 
değil, H&M Home. 


Hergom Deva 

kuzineli şömine, 
fiyatı belli değil, 
Dekortaş. 


Masif konsol: 
1.299 TL, 
perabulvari.com 


Tom Dixon 


marka 

Stone mum: Truss yatak: 11.250 TL*KDV, Kontra. 
104 Euro, 

Haaz. Geras kilim: 1.250 TL., Mudo Concept. 
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Foscarini marka Aplomb 


Luciri Pevere sarkıt Vitra marka Charles & Ray 
aydınlatma: 3.200 TL.*KDV, Eames tasarımı DSW sandalye: 
Baxter marka Öztaş Aydınlatma. 381 EurosKDV, Mozaik. 
puflu koltuk: 
5.000 Euro*KDV, 


Sunny koltuk, fiyatı belli 
değil, Visionnaire. 


Moda Bagno. 


In the Woods halı, fiyatı belli değil, 
Moda Bagno. 


Dekorasyonda beyaz ve bej gibi nötr renklerin yanında yer yer 
mavi ve yeşil kullanılıyor. Ancak cepheler rengârenk. 


Çiroz konsol: 
1.725 TL., Hamm. 


CEPHELERDE FALU KIRMIZISI 
Cephe renkleri arasında öne çıkan ve tüm İskandinav kulübeleri için geleneksel kabul edilen koyu renk kırmızıya Falu kırmızısı deniyor. Bu renk, aslında 
dekoratif değil tamamen koruma amaçlı. İsveç'in dağlık kısmındaki Falun isimli maden kasabasında XVI. yüzyılda maden işçilerinin bir keşfi, “kuzey” 
denince aklımıza gelen kırmızı ahşap kulübelerin sorumlusu. 
Madenden çıkarılıp bölgenin muhtelif yerlerine atılan 

kırmızı toprakta kalan ahşap parçalarının hava şartlarından 
etkilenmediğini keşfeden işçiler, toprağı ve kimyasalları 
ayrıştırıp bu kırmızı cephe boyasını elde etmişler. O zamana 
kadar boyasız olan binalar bu tarihten itibaren renklenmeye / N 
başlamış. Fakat Falu kırmızısı öncelikle şehirlerde İ N 
yaygınlaşmış. Evini boyamak kırsal kesim insanı için o IR 
dönemde lüks kabul edildiği için boya ucuzlayana kadar 300 LL MIM 
yıl kadar köylüler evlerini boyayamamışlar. Kırmızı boyalı - - 
ilk kır evi XIX. yüzyıla ait. Aynı tarihte bir sebepten hükümet 
şehirlerde Falu kırmızısı boyayı yasaklamış. Binalar başka 
renklere boyanmaya başlanmış. İskandinavya'yı betimleyen 
kıyı şeridi fotoğraflarında gördüğümüz dik çatılı rengârenk 
kulübelerinin sorumlusu işte bu yasaklar. 
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ARAŞTIRMA 


Tudor: 


ngiliz kır evi stili ve sonrası 


Tudor sülalesini duymuşsunuzdur. XVI. yüzyıl İngiltere'si. VII. Henry, 
Anne Boleyn, Bloody Mary ve |. Elizabeth. İngiliz tarihinin önemli hükümdarları listesine bir de Kraliçe Viktorya'yı ve onun stilini eklediğimizde az çok ülkeyi anlamış oluyoruz zaten. Meraklısı için detay bilgi, 
şimdiki Elizabeth, ikincisi oluyor ve o Windsor sülalesinden. İkisi uzaktan akraba yani. Tudor sülalesi bilindiği üzere |. Elizabeth çocuk sahibi 
olmadığı için sona eriyor. Yani burada konuştuğumuz, |. Elizabeth ile 
son bulmuş bir stil. Hatta bizatihi Elizabeth stili. Bir ülkede bir mimari 
stilin oluşabilmesi için refah ve zenginlik gerekiyor. Ülkesini hiç olmadığı kadar zengin ve güçlü hale getiren kraliçenin en büyük zevklerin- 
den birinin ülke çapında giriştiği bayındırlık işleri olduğu biliniyor. Eskilerle arası iyi olmayan Elizabeth, geçtiği sokaklarda eski evler gördüğünde hemen yıkılıp yerine yenisinin yapılmasını emredermiş. O çağ- 
da Avrupa'ya hakim olan gotik stil, İngiltere'deki evlerde bir dizi dik çatı 
ve iç mekânda noktalı kemer ve tonozlar şeklinde hayat bulmuş. Aslı 
ahşap çatkıların cephede sergilendiği dik çatılı evler olan Tudor kulübeleri, XVII. yüzyıl ve sonrasında Tudor Revival adıyla özellikle cephe malzemesinde ufak değişikliklerle tüm Kuzey Amerika'yı sarmış. 


Hasır sandık: 102 TL, perabulvari.com İ Alba berjer: 1829 TL, Tepe Home. 


e 
fiyatı belli Wallguesi 


değil, Koçtaş. marka i 

' Notting Hill 
duvar 
kâğıdı (5 
metrekaresi): 
165 Dolar, Lot. 


Vazo, fiyatı belli 
değil, Karaca Home. 


Yastık: 575 TL., N 
Yastık by 
Rıfat Özbek. 


(Ğİ Komodin: 
WON 3240TL 


Zen Ceramics 
marka oval tabak: 


Yastık: 


951TL, Am be Bi - Sunfand kilin: 327TL. 
DOKU VE RENK KARMASI 


Günümüzde country olarak adlandırılan çok geniş kapsamlı stilin İngiliz kır stili kolu olan Tudor 
kulübesi; rustik veya kolonyal İngiliz stillerinin aksine iç mekânda capcanlı yeşiller, pembeler 
ve açık mavilerin, pasteller ve bej tonlarıyla muhteşem uyumunu yansıtıyor. Bahçede beyaz ya 
da siyah görkemli ferforje sandalye ve dairesel masalar, iç mekânda ise mutlaka duvar kağıdı 
ya da freskolu duvarlar üzerinde renk renk desenli porselen tabaklar, fiskos masaları, floral 
döşemeli mobilyalar, danteller ve gül desenli her şeyin bir arada uyumlu bir şekilde yaşadığı Bench: 1.000 TL., 
tam bir doku ve renk karması. perabulvari.com 
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Moooi marka Mafcel Wanders 
tasarımı Bell sarkit: 575 


Euro*KDV, Mozajk 220V. 
Belmont mutfak adası: 4.200 TL., 


Crate and Barrel. 


Büfe: 9.515 Pound, 


6 Concept. Ceres yemek 


masası: 680 TL, 
İder Mobilya. 


Steel kuzineli Theodore 

ocak, fiyatı belli Alexander 

değil, Ayi Home. Öziş marka bank: 
Örgü kilim: 5 3.933 Dolar, 
334,991, Dream Home. 


perabulvari.com 


Gaz lambası: 
120TL. Saffar. 


Egitirn; 


BIR KLASIK: TUDOR GULU 

İngiliz gülü, günümüzde sadece bir çiçek adı değil. Bir İngiliz'in ne kadar İngiliz olduğunu vurgulayan bir tamlama. Örneğin, huyu suyu, dış görüntüsü katıksız 
İngiliz olan bir kadına “Tam bir İngiliz gülü” deniyor. Bunun sebebi İngilizlerin yüzyıllardır kendi güllerini üretmesi, gülü simge kabul etmesi. İngilizlerin bu 
çiçeğe ilgisini ilk doğuran şey ise büyük ihtimalle gülün Hz. Meryem'in simgesi olması. İşin dini boyuttan milli boyuta taşınması ise tarihe Güllerin Savaşı 
olarak geçen iki büyük İngiliz hanedanı arasındaki çatışmayla oluyor. Hanedanlardan birinin simgesi kırmızı, diğerininki beyaz gül. XV. yüzyılda gerçekleşen 
bu çatışma Tudor hanedanının başa geçmesiyle sona eriyor. Barışı vurgulamak için Tudor evi kendisine yeni bir simge yaratıyor: Kırmızı ve beyaz yaprakları 
olan bir gül motifi, Tudor gülü. Bu motif günümüzde hâlâ İngiltere'nin milli simgesi. Dolayısıyla gül, milliyetçi yapılarıyla ünlü İngilizler için bayraklarından bile 
daha güçlü bir değer. Evlerine, bahçelerine bayrak asmak yerine, içinde bulundukları her yere çeşit çeşit gül dikiyorlar ya da onu motif olarak kullanıyorlar. 
Dünya çiçek piyasasında da özel İngiliz harmanı güller hem formları hem de kokularıyla ünlü ve değerli. 
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ARAŞTIRMA 


New England: Marin stilin kökeni 


Yastık: 49 TL., Tepe Home. 


Gizeh terlik: 229 TL., Birkenstock. 


Lilla Aland sallanan koltuk: 
530 Euro*KDV, Nordist. 


Paola Lenti marka Sika aksesuar: 
1.056 Euro*KDV, Mozaik. 


Balık formlu ahşap servis tabağı: 
249 TL., Crate and Barrel. 


Roda marka Gordon Guillaumier tasarımı 
Teka masa: 8.200 Euro*KDV, Mozaik. 


Yine Kraliçe Elizabeth dönemi ve dolaylı yoldan onun sebep olduğu 
bir stil New England kulübe stili. XVI. yüzyılda İngiliz kilisesinin içindeki Katolik unsurlara karşı çıkan aşırı Protestan grup Püritenlerin bir 
bölümü baskılara dayanamayıp önce Hollanda'ya, oradan kalvenist 
dostlarıyla birlikte Amerika'ya göç ediyor. Amerika'da ilk ayak bastıkları yer olan Plymouth, Massachusetts'ten başlayarak yayıldıkları Maine, Vermont, New Hempshire, Connecticut ve Rhode Island'a memleketlerine gönderme yaparak New England adını veren Püritenler 
eğitim düzeyi çok yüksek ancak eğlenmeyi günah sayan bir topluluk. 
İyi bir Hıristiyan'ın çalışmak ve para kazanmaktan başka bir şey düşünmeden yaşaması gerektiğine olan inançları sayesinde yeni dünyada aşırı zenginleşiyorlar. Püritenler, İngiltere'den getirdikleri dönemin 
önemli mimari hareketi Tudor stili kulübeyi, yeni yuvalarına; kerestesi bol bu kıyı şeridine ve yeni işleri olan balıkçılığa adapte edip Tudor 
stili balıkçı barınakları olarak adlandırılabilecek bu ev ve yaşam stilini 
yaratıyorlar. Amerikan iç savaşından sonra ise “Amerikalı” kavramının 
en büyük savunucuları olan Püritenler hayatlarından bayrak renklerini eksik etmiyorlar. New Englandlıların evlerinde kullandıkları denize 
dair dekoratif öğelerin içinden gülümseyen Amerikan bayrak renkleri 
ve hatta çizgi ve yıldızlı tekstiller çeşitli boyutlardaki yelkenlilerle dünyanın diğer bölgelerine yayılıyor. Bugün bu stile “Marin stili” diyoruz. 


u Pa .. «. a. Mario Luca marka Giusti yemek 


hn EE Eğ ve tabağı: 95 TL., Beymen Home. 


Nadine koltuk: 
1.499 TL., Tepe Home. 


Theodore 
Alexander marka 
Thomas konsol: 
9.500 Dolar, 
Dream Home. 


Lizbon yastık: 89,95 TL, 
Mudo Concept. 
Mario Luca marka Giusti 
peçetelik: 280 TL, 
Beymen Home. 


Fener: 295 TL., 


Mudo Concept. pe Umbra marka 
, © Madera duvar 


saati; 225 TL, 
hipicon.com | 


Tr 


N 


Classicon marka 
Sandra Lindner 
tasarımı Selene sarkıt 
aydınlatma: 836- 
1.024 Euro*KDV, 
Mozaik. 


: Seramik mumluk: 
Classicon marka 


” zammın Sandra Lindner ME 
tasarımı Selene * 
Moroso marka sarkıt aydınlatma: Spatulalı 
Panna koltuk: 836-1.024 kek standı: 
2.300 Euro, Haaz. Furo*KDV, Mozak... e NBOTL, 
| > linens. 


1903 yılında Thomas Lee tarafından tasarlanan 
Adirondack koltuk ise New England kulübe stiline 


sonradan adapte olmus ve bugün Amerikan kıyı stilinin Ni —— 
— ai , ği iz yıldızı formlu, e 
en önemli öğeleri arasında yer alıyor. çerezlik: 19967. 
Mudo Concept. 


7 


me vbzlğiği 


ABD'nin kuzeydoğu kıyısında, Kanada sınırında yer alan New England, soğuk bir iklime sahip. Bu sebeple orijinal kuzeybatı stilinde evlerin pastel tonlarına 
toprak renklerinde yünlü tekstiller eşlik ediyor. Kırmızı, beyaz, lacivert, pastel pembe, yeşil ve mavi, limon/ güneş sarısı, bej ve krem, stilin belirgin renkleri 
olarak dikkat çekiyor. Bunun dışında Püritenlerin denizcilik ve balıkçılıkla bağlantısını hatırlatan her şey; yani deniz kabukları, denizyıldızı, can simidi, el 
feneri, deniz feneri, çapa, halat, ağ yoğunlukla kullanılan dekoratif elemanlar. İki kişilik ahşap salıncağın sallanan sandalyeye eşlik ettiği uzun ince bir 
veranda, günümüzde özellikle yazlık ev dekorasyonu denildiğinde akla ilk gelen unsur; patineli mobilyalar, ahşap levhalar ve ahşap harfler, bir İngiliz klasiği 
olan Windsor sandalye, büyük balıkçı tekneleri ya da askeri gemilerde sıklıkla kullanılan metal sandalyeler, iç mekânın en az metal fener, halat ve pirinç deniz 
saatleri kadar klasik elemanları. 
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DEKORASYON 


Bir tasarımcının yasam kurgusu 


N 


> 


yi 


Etiler'de yer alan bahçe katındaki bu apartman dairesi, şehir hayatından kopmadan doğanın nimetlerini sunan 
bir yaşam biçimi vaat ediyor. Escapefromsofa ekibinin imzasıyla baştan tasarlanan mekânlar, dengeli ve uyumlu 
kurgularla stil sahibi yaşam alanlarına açılıyor. Tasarımcı ev sahibi Elif Taşel “Ev benim için çok özel 

ve kişisel bir yer, bu yüzden her detayı özenle düşündük” diyor. 


Yapım Naz Gürlek. Fotoğraflar İbrahim Özbunar. 


Kanepenin arkasına 
yerleştirilen konsol 
Escapefromsofa 
tasarımı. Atollo 
aydınlatma Vico 
Magistretti imzalı. 
Yemek sandalyeleri 
Thonet marka tercih 
edilmiş. 
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Pirinç kütüphane, mermer yüzeyli orta sehpa, kanepe ve koltuklar, 
Escapefromsofa tarafından mekâna özel tasarlanmış. 


Elif Taşel'in evinde en çok vakit geçirmeyi sevdiği alanlardan biri 
bahçenin yeşilliğine açılan ferah ve dingin salon bölümü. 


amlarla aydınlık 


tasarımı. Hezaren sah 


ylarla sentezlenerek 


daş iü ya 


| 


atfen deta 


ç ve ahşap dokusu hez 


r, pirin 


Merme 


şlık katıyor: 


şanmı 
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, 
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DEKORASYON 


Boşluklar, natürel malzeme ve tonlar, sadeleştirilmiş ve içinde 
yaşayana uyarlanmış özgün yaşam alanı, yapının mimari 
kimliğinin ardındaki detaylar. 


İç mekânda fona hükmeden beyaz renk, canlı bitkiler ve sanatsal 
dokunuşlarla gustosu yüksek mizansenler yaratıyor. 


260 


Elif Taşel'e evinin vazgeçilmezini sorduğumuzda mutfağı 
yanıtı alıyoruz: “Mutfak o kadar güzel oldu ki daha fazla 
vakit geçirebilmek için yemek yapmaya başladım” diyor. 


Mutfak raflarında tercih edilen 
pirinç detaylar ve mermer 
yüzeyler, projenin geneliyle 
senkronize olacak şekilde 
Escapefromsofa tarafından 
seçilmiş. 


tiler'de ziyaret ettiğimiz evin sahibi Elif Taşel, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fashion Institute of Technology'nin ortaklaşa yürüttüğü moda 

tasarım bölümünden mezun olup bir süre New York'ta yaşamış. Vera 
Wang, Kenneth Cole, Isaac Mizrahi ve Jill Stuart markalarında tasarımcı 
olarak çalıştıktan sonra İstanbul'a dönmüş ve Beymen Club markasında 
tasarımcı olarak 5 sene çalışmış. Şimdi ise yine Beymen Club markası ile 
freelance tasarımcı ve stylist olarak çalışmaya devam ediyor. Ev sahibinin 
ev ararken en önemli kriteri bir bahçesinin olmasıymış. Doğa ile iç içe, her 
gün bahçeye uyanıyor olma hissi, bunun yanında şehir hayatının da içinde 
olma zorunluluğu bu süreci biraz uzatmış olsa da, sonunda istediği gibi bir 
ev bulan Elif Taşel, Escapefromsofa ekibinin yardımıyla yaşam alanlarını 
baştan kurgulamış. 
Kolonlar dışında her şey yıkılıp yeniden tasarlanmış. Kullanılan malzeme ve 
formların devamlılığı evde uyumlu bir bütünlük yaratıyor. Escapefromsofa 
ekibi tarafından mimari çalışmaları yapılan evde ev sahibinin rahat ve stil 
sahibi hayat tarzını mekânın işleyişine en iyi şekilde yansıtmak hedeflenmiş. Geniş bir bahçe ile çevrelenen dairede cephe açılımları artırılmış, iç 
mekânda daha aydınlık ve natürel bir kurgu yaratılmış. 
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DEKORASYON 


Yatak odası, kendi içinde bir açık dolap alanı ve bir banyo içeriyor. 
Genel duvarlarda kullanılan, beyaz duvar kaplamaları giyinme 
odasında kapalı dolaplar olarak devam ediyor. 


Art deco stiline özgü detaylarla şekillendirilmiş banyo 
Escapefromsofa tasarımı. 


Escapefromsofa tasarımı 
Konstantin kitaplık zarif 

ve çağdaş görünümüyle 
mekânın başrol 
oyuncularından. 

Thonet marka sandalyenin 
bulunduğu alanda küçük bir 
çalışma köşesi kurgulanmış. 


“Gün içindeki yoğun tempodan koşarak kaçıp geldiğim ve beni yormayan bir mekân oldu burası.” 


Elif Taşel 


Künye 

Evin sahibi; Elif Taşel. 

Evin yeri; Etiler, İstanbul. 

Evin yapısı: 100 metrekarelik bahçe katı daire. 

İç mekân tasarımı: Escapetromsofa (escapefromsofa.com) 


Giriş ve salon alanında açık bir düzende entegre edilen mutfakta, duvarlar 
kısmen yıkılıp yerlerine demir ve pirinç detaylı camdan katlanır kapılar tasarlanmış. Bu sayede daha ferah ve geniş bir ortak yaşam alanı yaratılmış. 
Evin genelinde mekâna özel tasarlanan Escapefromsofa imzalı mobilyalara 
yer verilmiş. Pirinç detaylar ve natürel tekstillerle döşenen mekânlarda 
senkronize bir stil hakim. Zamansız parçalar duvar ve zemin gibi alanlarda tercih edilen natürel renklerle dengelenmiş. Hareketli parçalarda 
ve aksesuarlarda renk kullanımı ön planda. Böylece küçük değişikliklerle 
zamansızlık ön plana çıkmış. Yaşadıkça değişen doğal malzemeler ve yaşanmışlık hissinin mekâna kattığı değer, yaşam alanlarına imzasını atmış. 
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DEKORASYON 


Doğuya yüzünü dönmüş terasta, ağaç gövdelerinden oyularak 
yapılmış tabureler Kenya güneşi altında sararmış. 


owahıli aksanlı bir romantizm, Etiyopya'nın rustik stili ve Avrupalı zarif detaylar, 
Arijyu.Resortun Kenya'nın vahşi doğasına alçakgönüllü bir şıklıkla entegre olmasını 
i sağlayan unsurlar. Doğayı güçlü kılan tarafta yer alıp lüks-olabilmenin mümkün 
k olduğunu gösteren örnek; Afrika'nın en güzel evi olabilir mi? N 


Yapım Elif Günenç. Fotoğraflar Crookes and Jackson. 
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Üstte. Yerel sanatçıların elinden çıkan kemerli kapılar ve elle yontulmuş taş duvarlar, mekânın karakterini belirleyen önemli unsurlar. 


Altta. Yeterli dozdaki modern dokunuşlar zanaat işi ahşaplarla bir 
araya getirilip istenen huzur duygusu güçlendirilmiş. 


2) 


NL | 


Havuz kenarındaki açık 

hava yemek alanındaki ge 
oturma ünitesi kayalardan . © © 
oyularak yapılmış. | 


N 


Sazlar ve tuğlalardan oluşan klişe bir safari evi ya da tepeye konumlanmış bir kartal 
yuvası yerine doğanın içinde kaybolan, sık bir lüksün peşinden gidilmiş. 


Resort, ziyaret eden birçok kişi tarafından Afrika'nın en güzel evlerinden biri 

olarak tanımlanıyor. Geçtiğimiz yılın Aralık ayı itibarıyla kiralık bir tatil evine 
dönüşen muhteşem yapı, Life Grand Group mimarlık şirketi tarafından hayata geçirilmiş. Arijiju ismini, Kenyalı Michael Dyer'ın sahibi olduğu Borana Milli Parkı'nda 
konumlandığı tepenin Masai dilindeki karşılığından alıyor. Borana doğal koruma 
alanı filler, zürafalar, zebralar, aslanlar, ceylanlar ve geyiklerin yanı sıra, kaçak avcılar 
sebebiyle neslinin tükenmesi riskiyle karşı karşıya kalan 22 adet siyah gergedana 
ev sahipliği yapıyor. Korumak için güvenlik yatırımı yapmak gerektiğinde Dyer, aynı 
kafa yapısındaki birkaç yatırımcıya burayı ev yapmaları için kiralamaya karar vermiş. 


K enya, Laikipia'daki Borana rezervinde 365 dönümlük alana yayılan Arijiju 


yarı İngiliz bir yatırım bankeri. Çocukluğunun geçtiği topraklarda Norveçli eşi ve 
çocuklarıyla birlikte yıllardır yer arayan ev sahibinin, evi inşa ettirmek için doğru 
noktayı bulması üç yılını almış. Hiçbir bina yapılmadan önce rüzgarın yönünü, 
ışığın düştüğü yerleri ve gölgeleri tespit etmiş. Rüzgardan kaçan, güneşin altında 
ısınan bir grup bukalemunun verandaların yerini belirlemede nasıl rol oynadıkları- 
nın hikayesini anlatmak onun için bir zevk... Yapı konusunda ne istemediğini çok 
iyi bildiğini belirtiyor; yeni evi saz ve tuğlalardan oluşan, üçgen çatılı demode bir 
safari evi asla olmayacak. 
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Renee & Alava 


Çalışmayı keyif ve konfora 
dönüştüren ikili. 
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er iki kıtada da kökleri olduğundan evde 
fetine Afrika'nın rustik dokuları eslik ediyor. 


Oturma ve yemek alanı, Kenya Dağı'nın çarpıcı manzarasına 
tanıklık eden verandaya açılıyor. Geniş mekânın iki ucunda 
şömineler yer alıyor 


Projede iki mimar, Johannesburglu Nick Plewman ve Londralı Alex Michaelis ile işbirliği yapmış. Fikir paylaşımlarından sonra üçgen çatının söz konusu olamayacağı 
gerçeği onları düz çatıya yaklaştırmış. Ev sahibi modern bir görüntü yerine doğaya 
karışan, göze çarpmayan bir görüntü tercih ettiğini söyleyince, çatıya çimen yerleştirmeye karar vermişler. Michaelis, her zaman hayranlık duyduğu Provence'taki 
süssüz Le Thoronet Abbey manastırından ve Etiyopya'nın kayalara oyulan kiliselerinden ilham almış. Ev sahibinin huzur ve mahremiyet duygusu da dikkate alınınca proje şekillenmiş. En önem verdikleri nokta ise doğaya karşı alınacak alçakgönüllü ve saygılı tavır olduğu için “varla yok arası” görüntü için büyük bir hassasiyetle çalışmışlar. Beş yıl boyunca mimarlarla yakın temas çalışan ev sahibinin itici 
gücü, yaratıcı ekibin aralıksız çalışmaları ve yerel ustaların kusursuz işleri sayesinde ortaya XIl. yüzyılın zanaatıyla bir XXI. yüzyıl evi çıkmış. Meru taşını taş ustalarının elle yontması sonucu eski ve akıllı, samimi ve gerçek hisler veren, aynı zamankonuşlandığı doğadaki duruşu, her zaman oradaymış hissi yaratıyor. Kıvrımlı bir patikaya ulaşan yapının kavisli, çivili devasa kapısından içeri girilen tünel görünümlü antre, eski bir kaleye açılıyor adeta. Dünyadan uzak duygusu veren avluya dalga dalga yayılan ekvator ışığı, yaşam alanlarını ve yatak odalarını aydınlatıyor. Üst 
kattaki çatı terasına, gizlenmiş bir merdivenle ulaşılıyor. Dışarıdaki parke taşlı verandalar bütün odalara eşlik ediyor. 
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Arijiju'da geleneksel bir 
hamam ve spa yer alıyor. 


GN Toprak tonlar pastellerle birleştirilmiş. 
yi 


Deri yüzeyli gardıroplar Hindistan'dan 
alınmış. 


Sİ e S4 

a al KR , , iğ le 
M Ke Geniş merdivenlerle inilen havuz terasının ileri- 
İ sinde manzaradan saklanan alanda bir gym, geleneksel bir hamam ve spa yer alıyor. İç mekân 
tasarımı Johannesburglu Maira Koutsoudakis 
tarafından hayata geçirilmiş. Duvarlar, parlatılmış beton ve öne çıkarılmış kayalar kullanılarak 
çıplak bırakılmış. Koutsoudakis; geniş ölçekli avizeler, kocaman Fransız aynalar, Cape Town'dan 
sınırlı üretim bronz masalar, Fas'tan deri ve raf- 
ya halılar, Hindistan'dan deri gardıroplar ve ça- 
da. ği lışma masalarıyla mekâna dengeli bir lüks katmış. Evde, vahşi otları ve lavanta kokulu bahçeyi paylaşan üç adet süit yer alıyor. Işık, gün boyunca mekânı keserek grafik gölgeler ve sıcak günlerde serin sığınaklar yaratıyor. Bahçede yürüdüğünüzde, kubbeli yollara bağlanmış salona, kütüphaneye, mutfağa, oyun odalarına ve sinemaya 
ulaşıyorsunuz. Evin dışına, kayalara oyulmuş iki adet geniş süit kulübe yerleştiri!- 
miş. Beş adet süitin yanı sıra yıldızların altında uyumak isteyen misafirler için çatıda altıncı bir “takımyıldızı” süiti yer alıyor. Arijiju mumlarını yakmış, şöminelerin- 
den yükselen odun çıtırtıları, yıldızların altındaki terasta aperatif içkilerinizi almanız 

için bekleyen barıyla gerçek bir huzur ve haz noktası... arijiju.com 
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ÇÖZÜM 


Mevsimlik 
yer hareketlerinde 


6 trend 


Uygulama teknikleri ve malzeme seçimiyle zemin, 
yalnızca bir yapı malzemesi olarak değil, aynı 
zamanda dekorasyon stilini de yönlendiren önemli 
bir seçim. Kullanıldığı yere ve malzemeye göre ışığı 
yansıtma, mekân ısısını kontrol etme, ses yalıtımı 
sağlama gibi birçok özelliğe sahip. 


Yapım Selin Cebecioğlu. 


Ton sur ton 


Dekorasyonda tek renk kullanımın- 
dan yana olup monokrom görüntüden hoşnut olmuyorsanız seçtiğiniz rengin açık koyu tonlarını bir 
araya getirerek ton sür ton bir görünüm yaratabilirsiniz. Aynı tonu yakalama zorluğunu arka plana atacağınız gibi ışık alan ve gölgede kalan alanlar dışında oluşan ton farklılıklarıyla mekânın üç boyutlu görüntüsünü daha da vurgulayabilirsiniz. Doğal materyallerin mekân içerisinde yarattığı zamansız görüntüyü düşünerek taş rengi tonlarına yönelebilirsiniz. Zemin üzerinde seçilen taş renkleri doğal dokuyu daha 
fazla vurgulayacağı gibi dekorasyon 
için kullanacağınız renk ve malzeme 
seçimlerinde de rahat etmenizi sağlayacaktır. 


Modified zemin uygulaması, fiyatı istek 
üzerine veriliyor, Italdeko. 


Mad About Mats marka 
Benjamin paspas, hipicon.com 


Fishwood zemin uygulaması, fiyatı 
istek üzerine veriliyor, Kalebodur. 


Roda marka Atlas halı, fiyatı belli değil, Mozaik. 


Piedra Taş, 
Çanakkale 
Seramik. 


Perla halı: 1.317 TL., Artemis Halı. 


Avalon Merlino parke, 
fiyatı istek üzerine veriliyor, 
Italdeko. 


IPF marka parkenin: metrekaresi: 
342 Euro, Sem Collection. © 


.. | “ © — Hexagon, 

Modem cınıler MN ee 
/ by Ge 

Sofra ürünleri, ufak ebatlı sehpalar, Ni z 
mutfaklarda tezgâh alnı, banyo zemini derken yavaş yavaş dekorasyona sızan ve retro havasından uzaklaşıp mekânı modern etnik bir hava- 
ya bürüyen çini karolar, el yapımı ve 
baskı teknikleriyle özellikle çıplak zeminli mekânların atmosferini değiştiriyor. Yoğun ve sık desen uygulamalarına rağmen göz yormayan bir 
alan oluşturan çini karoların üzerine halı ya da kilim sermek isterseniz tercihiniz düz renklerden yana 
olmalı, aksi takdirde mekân içerisindeki desen karmaşası göz yoracağı gibi mekân üzerinde hızlı değişim yapma isteği de uyandıracaktır. 


1. Hexagon karo, Kalebodur. 
2. Whisper serisi mozaik 
karo (metrekaresi): 59 TL., 
Bien Seramik. 

3. Fezkaro (metrekaresi): 
1.100 TL, Gorbon. 

4. Mekâna özel olarak 
üretilen karo, fiyatı belli 


z a CC Tapis marka ? ? 
Geometrik oyunlar e e 


Le 


Çini karo, .» 0» di 
Karoistanbul. © $ 


Himalaya ipeğinden 
halı (metrekaresi): 


600 Euro, Metrekare. 


Juutan parke, Kalebodur. 
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Parke, Huni Parke: 
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1. Kilim: 39,99TL. 

HEM Home. 

2. Feyz Contemporary Rugs 
marka Peyote halı: 1.806 TL., 
Turkish Modem. 
3. Çizgili halı, Moda Bagno. 
4. Jerada Dhurrie kilim: 
12.453 TL., Cumba Selection. 
5. Savanna kilim: 89,95 TL, 
Mudo Concept. 
6. Avsiktlig kilim: 499 TL. Ikea. 
7. Faruk Malhan tasarımı Nadas 
halı: 7.135 TL., Koleksiyon. 
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Li Dekorasyonda rustik, eklektik ve geleneksel stillerin daha fazla tercih edilmesiyle kilime olan ilgi de ar- 
Etnik halılar tiyor. Sadece ısıtan ve zemine renk veren bir ürün olmanın ötesine geçen kilimler, beyazın siyah ve 
maviyle olan renk kombinasyonlarıyla etnik motifleri modernize ediyor. Son yıllarda özellikle Aztek ge- 


ometrisi, Hint motifleri ve geometrik desenlerin oluşturduğu birleşimlerle ortaya çıkan etnik desenler 
yalnızca halı ve kilimlere değil, zemin karolarına da ilham veriyor. 
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1. CC Tapis marka Infini Soie Ice halı, fiyatı belli değil, Italdeko. 2. Halı: 1.990 Dolar, Selam Home&Carpet. 3. Tomtom gri kilim: 1.600 TL, Hipicon. 
4. CC Tapis halı: 7.500 Euros*KDV, Moda Bagno. 


Patricia 
Urgulola 
tasarımı 
Garden Layers 
halı, minder 
ve silindir 
yastıklar, Gan. 


Ni b İ 
Halı hem kalın olması hem de sıklıkla yün 1 00X Y i 
BRA o , : . E İŞYELYNLOX EO 1 
ıphikle ışlenmış olması nedeniyle mekânı 12800888 898 . 
. ; a 18888888 383 zi 
ısıtan Sıcak bır materyale sahıpür. Kılım 112288998 88 . 
P Pi P iğ Si EE a . 4) . z 
ise mevsimsizdir. Hem yazlık mekânlara z 8080208 S8 : 
hem de kışa uyum sağlayan kılımler hafıf | . 202020 E : 
> © © ; 
olmalarından dolayı da yaşam alanı içerisinde z ğ şi ş * $ 
rahatlıkla yer değiştirme avantajı sağlar. | OŞ O$ ğ İ 
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Venice kilim (metrekaresi): 800 TL., Dhoku. Sınırlı üretilen kilim, fiyatı belli değil, Ikea. 
3 Pa li Kilim: 285 
< iş Si Dolar, Selam 
; Home&larpet. 
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Kilim: 2.250 TL., Selam Home Carpet. 
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 Tasve beton 


Tarihin ilk yapılaşmalarından itibaren taşıyıcı eleman olmasının yanı sıra 
1970'li yıllardan beri dekoratif bir detay olarak kendini tanıtan beton ve 
doğal taş, yangına dayanıklı, su geçirmeyen, uzun süreli kullanıma uygun 
güçlü malzemelerden. Endüstriyel loft stilinin doğuşuyla mekânlardaki 
özgürlüğü öne çıkaran yapı malzemeleri beton ve taş, rengi ve dokusuyla yaşam alanlarına kolay adapte olabilen türler. Zeminde betonun ham 
halini kullanmak isterseniz takılma ve toz bırakma riskine karşı üzerine 
uygun cila uygulamayı unutmayın. Taş uygulamalarında ton sür ton seçimler sık tercih edilenler arasında. Ahşap ve porselen seramiklerde ise 
gri tonları hemen hemen her markanın olmazsa olmazlarından. 


Sisal bitkisinin liflerinden 


Natürel malzemeler örülen halı: 890 TL. 


Crate and Barrel. 


MITIMITN 


Bambu | 
paspas: 
871TL, 
Cumba 
Selection. 


Geçmiş yıllarda banyo ve mutfak gıbı ıslak zeminlere uygulamadan 

kaçınılan ahşap, birkac yıldır bu mekânların da trendi. Ahşap ceşidine 
göre suya dayanıklı parke seçimlerinin yanı sıra, aslıyla neredeyse aynı 
hıssıyatı veren ahşap görünümlü porselen seramık uygulamaları da sık 


tercih edilenler arasında. Ahsap gör: ünüml, Liler 


Dış mekâna 

da uyum 
sağlayabilen Baia 
ahşap görünümlü 
zemin döşemesi, 
fiyatı belli değil, 
Çanakkale 
Seramik. 


Zirkon halı: 795 TL., Mudo Concept. 


Oksitlenmiş doğal 
ve değişken ahşap 
tonlarını bir araya 
getiren porselen 
karo Woodmix, 
VitrA. 


1. Runnen ahşap karo: 89,90 TL., Ikea. 
2. Luxus Deck parke, fiyatı belli değil, 
Novawood. 3. Oldwood parke serisine 
ait Versay ahşap döşeme, fiyatı belli 
değil, Devon&Devon. 

4. Parke, fiyatı belli değil, ABM Parke. 
5. Ahşap karo: 59,95 TI., Mudo 
Concept. 


Betonarme yapıların sebep olduğu radon gazının verdiği alerjik reaksiyonlara ve toksin et- ii 

kisine karşı koyan ahşap, doğal bir malzeme olmakla yetinmeyip mekân içerisindeki zarar- Ahsap dosemeler 
lı havayı da temizliyor. Toz tutmamama ve sıcak soğuk hava akımlarını üzerine yansıtma- - di 

ma gibi özellikleriyle tercih sebebi olan ahşap zeminler, bahçe, teras, havuz kenarı, banyo ve mutfak gibi ıslak mekânlar da dahil olmak üzere tüm yaşam alanlarında kullanıma 
uygun. Çeşidine göre mekânın stil kodunu belirleyen ahşap, bakımı kolay bir malzeme ve 
uzun süreli kullanıma uygun dayanıklılığa sahip. 


Peli Parke. 


Sem Parke. 


Esterno Piscina 
dış mekân parke 
döşemesi, Italdeko. 
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Marakeş'in ünlü dar sokaklarından birinde yer alan Riad Be Marrakech, ülkenin büyülü renkleri 
ve mistik atmosferine ait olan her şeyi, sahipleri İsveçli Nicole ve Faslı Mohammed'in renove 
ettikleri bu cazibesi yüksek riyad içinde bir araya getiriyor. 


Yapım Gökçe Burdurlu Cömert. 
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Be Marrakech'in avlusunda yer alan çinili havuz kısa 
sürede İnstagram'ın fenomen lokasyonu haline gelmiş. 


Be Marrakech'te kullanılan etnik tekstillerin dışındaki tüm mobilya ve aksesuarlar yerel antika pazarlarından toparlanmış. 
Altta ortada. Iç avluya açılan odalar havuz manzarasını seyrediyor. Altta sağda. Yemek servisleri tercihe göre iç veya dış avluda yapılabiliyor. 
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COSENTINO MERKEZLERİ İstanbul: O 262 6580335 | Ankara: 0 312 8154036 | İzmir: O 232 5012066 | turkey&cosentino.com 


KEŞİF 


Pencereleri, kapı üstlerini, zemin ve hatta duvarları süsleyen çini desenleri bir araya 
geldiğinde sinematografik bir uyum yakalıyor ve yapıyı karakterize ediyor. 


yaret etmiş olanların çok yakından tanıdığı bir lokasyonda, şehrin en eski ve en ünlü 
soug'u Djemaa el Fna'ya yürüme mesafesinde 
yer alıyor. Dar sokaklar arasında yürürken Riad Be 
Marrakech'e ulaştığınızda kapının sadeliği karşısında ikileme düşüp, o masalsı yerin gerçekten bu kapının arkasında olup olmadığını düşünebilirsiniz. 
Korkmayın, doğru yerdesiniz, bu sade kapı sizi içeride bekleyen harikalar diyarına hazırlayan bir geçiş 
noktası sadece. Marakeş mimarisinin antik bir örneği olan Riad Be Marrakech, tasarımcı elinden çıkan 
riyadların pek çoğuna hakim olan modemist beyaz 
ve toprak tonlarının aksine yeşilin, mavinin ve turkuazın en doygun tonlarını bir araya getiriyor. Farklı 
desenlere sahip el boyaması seramikler, zeminleri 
hatta duvarları kaplıyor ve kendi uyumsuzlukları içinde seyretmeye doyamadığımız bir uyum yakalıyor. 


R iad Be Marrakech, Marakeş'i daha önce zi- 


Üstte solda. Marakeş bitki örtüsünde sıklıkla rastlanan 
muz ağaçları Be Marrakech'te iç mekânda kullanılan 
birer dekorasyon elemanı olarak karşımıza çıkıyor. 
Sağda. Lobideki minik kitaplıkta bulunan, bölgenin 
tarihi mirasıyla ilgili kitaplardan faydalanarak günlük 
gezilerinizi organize edebilirsiniz. 
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5 Filmi başlat 


Mozaik çini-kaplı duvarların sedef-kakma 
dolapla süslendiği yeşil renkli Ard 
adındaki oda, üç kisiye kadar konaklama 
imkanı sunuyor. 


Riad Be Marrakech'in avlusunda kullanılan zengin renkler odalarda da devam ediyor. 


KEŞİF 


Bölgenin mimari mirasını yaşatan nişler ve el dokuması halılar her odada kendilerine yer ediniyor. 


Tüm bu renkler, desenler ve dokular, iç mekânda bolca kullanılan yeşil yapraklı bitkilerle bir araya gelince, 
ortaya her köşesinde bir fotoğraf karesi göreceğiniz, 
dışarıda olan biteni boş verip tüm zamanınızı burada 
geçirmek isteyeceğiniz bir otel çıkıyor. Otel demişken, Riad Be Marrakech'in her biri birbirinden farklı dekore edilmiş beş odası bulunuyor. Bu durum uygun oda bulma şansını düşürüp burada konaklamak 
isteyenleri uzun vadeli planlar yapmak zorunda bıraksa da küçük grupların bekarlığa veda ya da doğum 
günü partileri için de eşi bulunmaz bir destinasyon 
haline getiriyor. Otelin çokuluslu sahipleri de misafirlerinin konaklama sürelerini gerçek bir deneyime dönüştürmek için birer tur rehberi edasıyla çalışıyorlar. 
Konaklama süreleri boyunca onlara günlük turlar organize ediyorlar, alışveriş ihtiyaçlarına uygun butiklere yönlendiriyorlar, hatta sabah kahvaltılarını ve akşam yemeklerini uçuş saatlerine uygun şekilde organize ediyorlar. Rilad Be Marrakech'te misafirlerinin 


akıllarında yer eden yemekler servis ediliyor. Riyadın 
terasında servis edilen kahvaltıda ev yapımı reçeller 
ve günlük granola, akşam yemeklerindeyse Marakeş 
mutfağının en özel lezzetleri en kaliteli malzemeler 
ve büyük bir özenle hazırlanıyor. Geceyi burada geçirmeseniz bile otelin misafirperver sahiplerinin elinden bir akşam yemeği yiyip Riad Be Marrakech'i deneyimleyebilirsiniz. Zaten Nicole ve Mohammed, otelin ismini Be koymalarının sebebinin, konuklarının burada geçirdikleri süre boyunca onları anın içinde var 
olmaya teşvik etmek olduğunu söylüyorlar. Riad Be 
Marrakech'te konaklamak, riyadın avlusundaki seramiklerle bezeli havuzunda serinlemek, oryantal desenli el boyaması seramiklerle kaplı, ince keten perdeleri rüzgarla uçuşan odalarında uyanmak, hatta tüm 
bunların hayalini kurmak bile kendimizi çok çok eskilerde yaşamış bir masal prensesi gibi hissetmemizi sağlıyor. Riad Be Marrakech'te anı yaşamak bizlere hiç de kötü bir fikir gibi gelmiyor! 


İçimizi ısıtan mavi 
renkli Shams oda, 
ismini Şems-i 

Tebrizi'den alıyor. 
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Chelsea 


Yeşil meraklılarının, bitki 
severlerin ve çiçekkoliklerin 
her yıl büyük merakla 
beklediği Chelsea Flower 
Show, bu yıl yine binlerce 
ziyaretçinin ilgi odağı oldu. 
Etkinlikte öne çıkan bahçeleri 


mercek altına aldık. 
Yapım Afife Selen Selçuk. 
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Yaklaşık 12.000 metrekare alana yayılan 
İngiltere'nin en prestijli uluslararası etkinliklerinden 
biri olan RHS Chelsea Flower Show, bu yıl da 
dünyanın en iyi tasarımcı ve yetiştiricilerine ait 
100'den fazla stand ve şov bahçesine 
ev sahipliği yaptı. 


Bu yılki Chelsea Flower Snow'un altın madalyalı bahçelerinden City Living Garden, tasarımcı Kate Gould'un imzasını taşıyor. Bir şehrin ortasında basit gri küplerin içinde yaşayan insanların doğayla kaynaşmasına bir önerme olarak öne çıkan tasarım, özellikle apartman yaşantısında her dairenin kendine ait bir küçük saklı bahçesi olması hayaliyle tasarlanmış. Farklı kademelerde, her 
biri farklı iklimsel koşullara çözüm olacak şekilde birbirine komşu ama görsel olarak birbirine tamamen uzak 
tasarlanan bahçelerde duvar diplerine gölge sever, çatılarda ise güneş sever bitkiler dikilmiş. Metal ve ahşap 
malzemeyle şekillenen keskin kenarlı yaşam strüktürü, 
ortak alanda yer alan su ve tüm alanı çevreleyen bitkilerle tam kontrast yaratıyor. Tasarımcı, sadece bir bahçe 
| tasarlamak amacıyla hareket etmiyor, şehirlerde bahçe- 

Her sehir İİ 'İİMİZİR o cilikkonseptinin gelişmesinin gereğinivurguluyor. Bah- 
—— . d çe, altın madalyanın yanında Best Fresh Garden (En İyi 

e gk Taze Bahçe) ödüllü. 


“Küçük bir mekânı küçük elemanlarla tasarlamaya çalışmak sadece kaos yaratır. 
Ya büyük düşünün ya da bu işten vazgeçin.” Kate Gould 


Nieksika güneşinin altında 
MANOJ MALDE 


“Inland Homes: Beneath a Mexican Sky” bahçesi, Meksikalı ünlü ( imzalı bakır heykel, Barragan'ın atlara olan sevgisini yansıtıyor. Bahmodernist mimar Luis Barragan'ın işlerinden esinlenilerek yaratıl- o çenin en önemli özelliği, Akdeniz bitki örtüsündeki susuzluğa damış. Mimarın kendisi kadar ünlü renk seçimleri bitkiler ve kademe- — yanıklı ve genellikle kırsal kesimde kulübe bahçelerinde kullanılan 
li beton zeminin turkuaz mavi renkte bir havuza uzandığı bahçe- bitki ve ağaçları bir araya getiriyor olması. Akdeniz bitki örtüsüne 
ye fon oluşturuyor. özel ilgisi olan tasarımcı Manoj Malde tarafından tasarlanan bah- 
Akan suyun dinlenme köşesinin huzur verici bir öğesi. Rupert Till o çe, gümüş madalyalı. 
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David Austin'den yeni harmanlar 
VANESSA BELL, JAMES L. AUSTIN, DAME JUDI DENCH 


İngiliz gülü denince akla ilk gelen marka, gül üreticisi David Austin, bu yıl Chelsea Flower Show'da üç yeni gül harmanını tanıttı. Geleneksel İngiliz kulübe bahçesi formunda tasarlanmış bahçenin tümü, uzun bir pergolanın altında yürürken 

farklı güllerin renk ve kokularını tecrübe etmek üzerine kurgulanmış. 


Solda. Dame Judi Dench isminden anlaşılacağı üzere ünlü İngiliz aktris Judi Dench'in onuruna harmanlanmış, şeftali renkli çok özel bir çiçek. Aktris, kendisi için yapılan bu gülü 
görmek ve koklamak için David Austin standındaydı. Ortada. Fuşya renkli James L. Austin gülünde normal bir güle oranla daha fazla taç yaprağı bulunuyor. Sağda. Dış yaprakları 
uçuk sarı, içe doğru parlak sarı rengine kavuşan Vanessa Bell, bir İngiliz misk hibridi. Limon ve yeşil çay esansları barındıran bir kokusu var. 


İpek Yolu'na bakıs 
LAURIE CHETWO0D, PATRICK COLLİNS 


Chengdu Silk Road bahçesi, doğu batı sentezindeki bir bitki düzenini soyut mimariyle 
birleştiriyor. Aradaki köprü ise İpek Yolu adıyla hayat bulmuş. Eski Shu hanedanının başkenti olan Chengdu'yu da içine alan Sichuan, Çin'in bitki ve meyve konusunda en verimli bölgelerinden biri. Batının çok iyi tanıdığı ama aslen Çinli olan bir dizi bitki ve çiçek 
bahçenin geneline yayılıyor. Merkezinde ise Çin'in 3000 yıllık simgesi güneş ve ölümsüz kuş, soyut bir amfitiyatro ile çevrelenmiş. Bahçe, Silver Gilt ödüllü. 


Antigue Brick Slab 
ii 
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Yarım asırdan fazla zamandır çocukların sağlığı ve eğitimi üzerine çalışmalar yürüten Morgan Stanley'nin bu yılki Chelsea Flower Show 
bahçesinin ana teması, doğadan müziğe ve sanata, oradan toplumsal yaşama temel oluşturan matematik ve geometri. Birbirinden uzak 
üç farklı yerleşim, aradaki ince patikalarla birbirine bağlanıyor. Bahçeden esinlenen bir beste hayaliyle yola çıkan tasarımcı Chris Beardshaw ve Morgan Stanley, bu amaçla dünyanın gençlerden oluşan en 
büyük orkestrası niteliğini taşıyan Büyük Britanya Ulusal Gençlik Orkestrası ile birlikte çalışmış. Chelsea Flower Show'un bitiminde Groundwork isimli hayır kurumuna bağışlanan bahçe, üç parçaya bölünerek Doğu Londra'daki üç halk eğitim merkezine yerleştirilmiş. Tasarım 
etkinlik jürisi tarafından gümüş madalyayla ve ziyaretçiler tarafından 
Best Show Garden payesiyle ödüllendirilmiş. 


N - ve 


“Matematik ve geometri -” 


Vahsi doğadan ilham almak 


Chelsea Flower Show'un ana sponsoru M&G /Investments'ın Best 
Show Garden ödüllü bahçe tasarımına imza atan alan tasarımcı 
James Bassona sorduk: 

Maison Française: Sizi bahçeciliğe iten şey neydi? 

James Basson: Bir dizi aksilik ve kaza. Güzel Sanatlar Fakültesinde 
peyzaj resmi okumuştum, mezun olduktan sonra bununla nasıl 
para kazanacağımı bilemedim. Bir arkadaşım bahçe tasarımı okumamı önerdiğinde aklıma yattı, çünkü zaten bitkilere hakimdim. 
1998 yılında mezun oldum, 2000'de Güney Fransa'da eşim Helen ile birlikte Scape Design'ı kurduk. 

ME: Bahçecilikte uzmanlık alanınız nedir? 

J. Basson: Bulunduğu yer için doğru çözümü ürettiğimiz, sürdürülebilir bahçeler tasarlıyoruz. Fransa'da ilk çalışmaya başladığımda 
insanların bahçelerinde neden çok fazla suya ihtiyaç duyan bitkiler kullandığını merak etmiştim. Bitkilerin doğal çevrelerinde nasıl 
büyüdüğünü izleyerek oldukça fazla vakit harcıyorum. Öğrendiklerimi farklı coğrafyalarda, oraya özel bitkilere nasıl uyarlayabileceğimi düşünüyorum. Oliver Filipe gibi dünyayı dolaşıp vahşi bitkileri inceleyen, tohumlar toplayıp kuraklığa dayanıklı bitki türleri 
yaratmaya çalışan bitki yetiştiricileriyle çalışıyorum. 

ME: Fikirlerinizi Britanya iklimine uygularken zorlanıyor musunuz? 

J. Basson: Britanya'da bir dizi projemiz var. Bazen müşterilerin biz- 
den örneğin Akdeniz bahçesi istediği oluyor. Ama bu yaptığımız 
bir şey değil. Anafikir, içinde bulunduğu yerel ortama tam uyum 
sağlayan bahçeler yaratmak. Yani Dorset'in yağmurlu iklimi ve killi 
toprağını göz önünde bulundurursak buraya asla bir lavanta bahçesi yapmıyoruz. Bitkiler ve doğal çevreleriyle ilgili araştırma yapmak benim için bir tutku, hatta takıntı bile denebilir. 

MF: Chelsea Flower Show'da bu yıl ne tasarladınız? 

J. Basson: Malta'nın doğal bitki örtüsünün bir parçası olan kireçtaşı 
üzerinde yetişen sert, su istemez bitkileri Britanya'ya özel bitkilere uyarlayarak benzer bir görüntü yakaladık. Malta'da yüzlerce yıldır kireçtaşı, dev dairesel testereler yardımıyla madenlerden çıkarılıyor. Dolayısıyla yüzeyde insan yapımı geometrik şekillerle bunların üzerini kaplayan vahşi doğa, Malta'ya özel endemik bitkiler 
birbirini tamamlıyor. Chelsea'deki bahçemiz ise eşsiz görüntüyü, 
çeşitliliği gözler önüne sererken bu dengenin korunmasının gereğini vurguluyor. scapedesign.com 


Bahçecilik ve peyzaj tasarımı dünyasının en önemli ödülü RHS Chelsea 
Hower Show ödüllerinin de dağıtıldığı alanın Londra kapısı, Easigrass 
firması tarafından yapılan dev hayvan heykelleri ve Chelsea Flower Show'a 
davetiye alan dünyadaki ilk blogger köpek olan Marcel “Le Corgi" dikkat 
çekenler arasındaydı. 
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Bir ecza dolabı 
CATHERİNE MCDONALD 


Bu yılki etkinliğin bir başka altın madalyalı tasarımı ise 
Dr. Catherine McDonald'ın Seedlip markası için tasarladığı bahçe. Bahçenin odak noktasına kurulu meşe 
ve bakır detaylı laboratuvar görünümlü dinlenme alanı, markanın XVİL. yüzyıldaki köklerine, eczacılık geçmişine atıfta bulunuyor. Yine merkezdeki soyut bakır 
heykel, Seedlip'in kurucusunun 350 yıl önce kırsaldaki 
evinin mutfağında dünyanın ilk damıtılmış alkolsüz içeceğini icat edişini simgeliyor. Damıtma işlemi sırasında büyük önem taşıyan bakır tüp ve borular tüm bahçeyi dolanarak sulama sistemini oluşturuyor. Bakır tüplerin bitkiler arasından öne çıkabilmesi için genel bir 
renk kısıtlamasına gidilmiş. Çiçekli bitkilerin tümü bakır 
rengiyle mükemmel uyum sağlayan turuncu, kızıl tonlarında. Bahçeyi saran bitkiler de hem geçmişte hem 
de günümüzde bitkisel ilaç yapımında kullanılan medikal Seedlip bitkilerinden oluşuyor. Alanın odak noktasında konumlanan meyvesi üzerinde limon ağaçları 
ise dikkat çekici bir detay. 


Toprakla iletişim içinde 
DARREN HAWKES * 


Etkinliğin bir diğer altın madalyalı bahçesi, tasarımcı Darren Haw- O bahçenin içinde kişinin kendisiyle aynı durumdaki insanlarla bir arakes imzalı Linklaters Garden for Maggie's. Bahçenin tasarımı bu- (oda, ölüm fikrinin yaşamın keyfini engellemesine izin vermeden açık 
gün İngiltere'nin dört bir yanına dağılmış sağlık merkezi Maggie's O havada, toprakla ve bitkilerle huzur içinde iletişimde olarak varlığını 
Center'ın kurucusu, 1995 yılında kanserden hayatını kaybeden ya- Oo sürdürmesi üzerine odaklanıyor. Maggie, ölmeden sadece bir gün 
zar Maggie Keshwick Jencks'in hikayesine odaklanıyor. 1993 yılın- o önce çok sevdiği bahçesindeki banka oturup gökyüzüne bakarak “Ne 
da kendisine 3 ay ömür biçilen Jencks, kendi geliştirdiği kanserle (o kadar şanslıyız, değil mi?” demiş. Bu pozitif bakış açısını temel alan 
baş etme yöntemi sayesinde 18 ay hastalığa karşı gelebilmiş. Bugün O bahçenin ana strüktürünü oluşturan ve alana dağılan beton banklar, 
adıyla anılan sağlık merkezlerinin de tedavi/ terapi yöntemi; dev bir o binalar ve çeşme, bir beton bloğun ayrılmış parçalarını oluşturuyor. 
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Gözümüze takılanlar 


Nigel Dunnet tasarımı Greening Grey Britain bahçesinden fışkıran ekolojik fikirler Tasarımcı Charlotte Harris, Kanada'nın 150. yılı kutlamaları ve küresel suyun doğru 
arasında, şehir bahçeciğinde büyük önem taşıyan bakımı kolay, hava kirliliğini emen, kullanımı için farkındalık yaratmak amacıyla tasarladığı Royal Bank of Canada 
az su kullanımı öneren detaylar bulunuyor. bahçesinde, Kanada'nın ormanları ve göllerini temel alan bir düzenlemeye imza atmış. 


Andrew Wilson ve Gavin MeWilliam'ın, Wellington College için tasarladıkları şeffaf The Chris Evans Taste Garden, tasarımcı Jon Wheatley'nin Mary Berry'den aldığı 
duvarlar, eğitimde bariyerleri yıkıp gelişim, dönüşüm ve düşünce sistemlerinde ilerleme (| ilhamın eseri. 50 farklı yenebilir bitkinin sergilendiği bahçe, İngiltere'de yetişen ve 
mottosuyla eğitim veren Wellington College'ın varlık sebebini simgeliyor. İngiliz geleneksel mutfağının bir parçası olmuş bitki, meyve ve sebzelere odaklanıyor. 


Bir bardak lotusa 


hayır demem 

Chelsea Flower Show İngilizler için 
tam bir karnaval. Sadece etkinliğin 
düzenlendiği Chelsea'de değil, tüm 
Londra'da bir yaratıcılık patlamasına 
sebep oluyor. Shoreditch'teki Darbaar 
isimli Hint restoranı etkinlik süresince 
menüsünde lotus çiçeğinden yapılan 
bir kokteyle yer verdi. İçecek hem 
etkinliğin kendisine hem de etkinlik 
alanında bu yıl açılan Lotus Bar'a bir gönderme olarak düşünülmüş. 
İçeriğinde gerçek lotus çiçeği, rom, misket limonu suyu ve 

Altın madalyalı bir bahçe olan Gosho No Niwa No Wall, No War; Japon tasarımcı ebegümeci şurubu bulunan kokteyl amacına ulaştı ve etkinliğin bu 
Kazuyuki İshihara imzalı. Japon su bahçesi özelliklerini gözler önüne seren tasarım, farklı yılki renklerinden biri olarak hafızalara kazındı. 

renkteki yaprakların üst üste bindiği, her köşesinden bir detay fışkıran incelikli bir bahçe. 
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Geçmisle bugünün buluştuğu semt: Balat 


Rengârenk cumbalı evleri, bir balkondan diğerine uzanan iplerin üzerine asılmış çamaşırları, avlulu kiliseleri, 
sokakları birbirine bağlayan dik yokuşları ve evlerin arasından görünen Haliç manzarasıyla yeni bir dönüşümün 
hikayesi Balat. 1950'lerde Balat'ı terk eden Yahudilerin, Surp Hreşdagabet Kilisesi'ne yakın civarda yaşayan 
Hristiyanların ve Mimar Sinan'ın yapmış olduğu Ferruh Kethüda Camii'ne giden Müslümanların birlikte yaşadığı 
eşsiz bir semt. Tarih kokan sokakları arasında keyifli bir gün geçirdiğimiz bu semtin değişimini gözlemlemek ve yeni 
sakinlerini yakından tanımak için Balat'ı keşte çıktık. 


Yapım İrem Somer. Fotoğraflar Aykun Yücecan. 


ir er ai 
Oylum Yüksel, Onur Yüksel. 


Balat Coffee & Guide, Balat'a aşık dört arkadaşın ortak projesi. Balat'ın tarihi değerlerini ve mahalle kültürünü çok seven Hanife ve Barış Pekkip 7 yıldır, Oy- 


Balat Coffee & Guide, toplumsal dönüşüm N lum ve Onur Yüksel ise 2 yıldır Balat'ta yaşıyor. Bu 
için gönüllülük yapan Balatlı gençleri İV dört arkadaş, Balat'ın tarihi değerlerini tanıtmak, Badesteklemek için Toplum Gönüllüleri Vakfı lat mahalle kültürünün bir parçası olmak ve Balatlı 
ile işbirliği başlatmış. Instagram hesabı çocukların eğitiminde kullanılmak üzere 9 Temmuz 
coffeeandguide'dan takip edebilirsiniz. > i 2017'de Balat Coffee & Guide, kahve ve rehber dük- 


kanını açmış. coffegandguide.com 
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Balat son dönemde sanatçıların atöl- Kâse: 350TL, 
yeleri için de tercih ettiği bir semt ola- Saliha Kartal Studio. 
rak karşımıza çıkıyor. Saliha Kartal Studio da bunlardan biri. 15 yıllık bir atölye ama sanatçı yedi yıl önce Balat'a 
taşınmış. Vodina Caddesi'nde, Saliha 
Kartal'ın hem atölye hem de showroli om olarak kullandığı yerde içeriye gi- 
VU | | di rer girmez geleneksel esintili modern e 
Ni a heykeller, porselen çiçekler, panolar ve | 
v7 


Bardak: 70 TL, 
Saliha Kartal Studio. 


günlük kullanıma uygun tasarımlar dikkat çekiyor. 09.00-18.00 saatleri ara- | 
sında atölyeyi ziyaret edebilirsiniz. sa- Ve 
lihakartalstudio.com 


Kâse: 180TL, © © 
Saliha Kartal Studio. 


Balat Mahallesi Vodina Caddesi üzerinde yer alan Cooklife, lezzetli bir kahve ve güzel bir kek eşliğinde, şehirden kendinizi birkaç 
saatliğine de olsa soyutlayıp kafa dinleyebileceğiniz bir yer. Modem çizgisiyle de bölgedeki kafelerin nostaljik havasından da biraz 
ayrılıyor. Ayrıca aynı isimde Cooklife 

adında bir de dergileri var. İçinde röportajların yanı sıra mutfağa dair çok 

yifli yazılar yer alıyor. Detaylar özenle bir 
getirilmiş, mekân sakin ve sadeliği ile içeherkesi büyülüyor. cooklife.com 


Balat'ta alışılmışın dışında bir konsept yaratmak amacıyla yola çıkan 
üç zıt karakterin markası Kontrast. Doğu ile batı, geleneksel ile modern, geçmiş ve gelecek, tüm bu zıtlıkların yenilik ve füzyonun kaynağını oluşturduğunu savunuyorlar. Menü ve mekân tasarımında sadelik ve minimalizm esas olarak alınmış. Yemeklerindeki lezzetin sırrı 
ürünlerin tazeliğinden gelen Kontrast, “Slow Food” akımının Balat'taki 
temsilcisi. Mevsimsel menüleri ile misafirlerine her ziyaretlerinde Haliç manzarası eşliğinde yepyeni lezzetler tattırmak en büyük arzuları. 
Organizasyon bazlı çalışan ekip, kişiye özel menüler hazırlayarak kendinizi daha da özel hissetmenizi hedefliyor. 

Tel: (0537) 776 2603. 


293 


ş MITSUBISHI 
ELECTRİC 


KLİMA SİSTEMLERİ 


DOĞUŞTAN ÜSTÜN 


Benzersiz performans ve baş döndürücü tasarım onun genlerinde var. 


>. 4 < 
ZE. Ky / Gi Fi 
— 
i. e w 9 » 
Sr! < 43 çi 
Z v 


LEGENDERA 


Klimanın yeni yorumu. 


Yakut Kırmızı İnci Beyazı Kuzguni Siyah 


wwwklima.mitsubishieleciric.com.tr 


444 7 500 
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Balat'ta kendnızı bir anda San Francisco'nun “Painted Ladies” evleri arasında geziniyormuş gibi 
hissedebılırsınız. Yan yana dizilmiş göz alıcı parlaklıktaki rengarenk evleri Kiremit Caddesi ağırlıyor. 


Maison Balat, hem bir kafe hem de bir antikacı 
dükkânı. İçeri adım atar atmaz geçmişe doğru yolculuğa çıkıyorsunuz. Sahibinin uzun yıllar Paris'te 
yaşamış olması içeride de güçlü bir şekilde hissediliyor. Burada Paris'in gizemli büyüsünü hissettiren vintage parçalar bulabilirsiniz. Dükkânın önün- 
den geçerken yükselen Edith Piaf sesleri misafirlere 
kendilerini Montmartre ya da Le Marais'de tatlı, minik bir mağazada hissettiriyor. Ürünlerin çoğu sahibi Cenk Mikailoğlu'nun yurtdışı seyahatlerinden getirdiği ürünler. Kafe'deki her şey satılık. İçtiğiniz kahvenin fincanını çok beğendiyseniz satın alabiliyorsunuz. Ev yapımı reçelleri de mutlaka denemelisiniz. 
Tel: (0535) 430 75 63. 


Reçel: 10 TL. 
Maison Balat. 


4 
e) ? 


Demlik: 
Kapaklı dekoratif vazo: 200TL. 
165 TL., Maison Balat. — Maison Balat. 


Balat'ın arka sokaklarında bir vaha! Forno lezzet ve kalite keşfine çıkanlarla mutfağını paylaşıyor. Aile kasabından etlerini, mahalle manavından sebzelerini, kadınlar pazarından baharatlarını alan bir yer. Taş fırınında bütün 
bu malzemeler bir araya gelerek lezzetli lanmacun ve pideler hazırlanıyor. 
Hafta sonları ise minik kruvasanları sabah erkenden fırına atıyorlar ve keyifli sohbetlerin yapıldığı açık büfede hizmet sunuyorlar. Forno, sanki insanların durmadan koşuşturma içinde oldukları bir şehirde, sanki zaman 
durmuş gibi dinlenebildikleri bir yer. 

fornobalat.com 


Balat semtinin değişim 
hızına yetişmek oldukça güç. Her köşede içeri girmek için can attığınız bir yer var. Bunlardan 
biri de Bag'n Roll. Sahibi 
Yasemin İşcan çok daha 
önce, okul yıllarında taşınmış Balat semtine. Bu 
minik, şirin vintage dükkanında 80'ler ağırlıklı 
birçok tasarım bulabilirsiniz. Şapkalar, takılar, 
giysiler, ayakkabılar sizi 
bekliyor. 

Tel: (0533) 724 38 88. 


İpeksi dokunuşu 
hissedin... 


Seta, doğallığı her dokunuşta hissetmek isteyenler için yaratıldı. 


Özgün 
mekanlar 


beellco içir 


volcano black Seta - 8765 e O 


infoobelenco.com NSE di Ca) 
www.belenco.com versiyon 2017 CE 


Breadtaking katkısız ekmekler ve bakery ürünler üreten bir fırın. Sipariş üzerine üretim yapıldığı için rutin 
çalışma günleri ve saatleri bulunuyor. Mikla, Backyard, Unter, Mittag, Aheste gibi restoranlarda ekmeği tatma şansınız olmuştur. İşte o tat Breadtaking'e 
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Balat'tan Fener'e doğru uzanan yolculukta 
ara ara burnunuza taş fırından yeni çıkmış 
ekmek kokusu çalınıyor. 


Pop's Balat'ta ise kahvelerin yanına Breadtaking'in 
bakery ürünleri eşlik ediyor. Alışveriş için iki gün 
önce sipariş verilmesi gerekiyor çünkü ekmeklerin 
fermantasyon ve pişme süresi neredeyse yirmi dört 
saati geçiyor. Ancak beklemeye değer. 


ait. Ayrıca Kronotrop'larda, Balat Coffee&Guide ve 


Kolye: 285 TL, 
Takar Efendi Eskidji. 


Kâse: 120TL. 
Takar Efendi 
Eskidji. 


İbrik: 130TL, & 
Takar Efendi 
Eskidji. 


Balat sokaklarında gezerken ışıl ışıl vitrinleri olan büyük mağazalar yerine kapıdan 
içeri girdiğinizde sizi geçmişe sürükleyen, el emeğinin değerli olduğu küçük dükkanlara rastlıyorsunuz. Sakin bir atmosfere sahip olan Takar Efendi Eskidji de bunlardan biri. Hemen Aziz Cafe'nin yanında yer alan Takar Efendi Eskidiji'ye girdiğiniz 
anda el yapımı takıların ve objelerin büyüsüne kapılıyorsunuz. Takıları incelerken hikayelerine dalıp gidiyorsunuz. Dükkanda ayrıca dekoratif aksesuarlar da var. Bir köşede Hasan Bey'i çalışırken görmeniz mümkün. İnce ince o işliyor takıları... Hepsi 
de birbirinden zarif. 


Tel: (0530) 205 73 63. 


Küba'daki kafelerden esinlenilerek dekore edilen Aziz Cafe, buram buram 
tarin kokuyor. Aslında semtin en eski 
mekânlarından biri ama yüzyıllardır sanki orada öylece duruyormuş hissi uyandırıyor. Balat'ın yıllarca önceki hali gibi... 
Mekânda biraz da Latin havası var. Bu 
arada tepesindeki çekirge, bir sanat projJesi olan Urban Hoppers'ın parçası. 
Doğayı acımasızca yok ettiğimizi göstermek için yapılmış projede insanlar çekirgelere benzetilerek küresel ısınmaya 
dikkat çekiliyor. Haftaya lezzetli bir başlangıç yapmak isterseniz kahvaltı için 
tavsiye ederiz. 

azizcafe.com 
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PREMIUM 


CİLT BAKIM SPREY 
AİLESİ 
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Uludağ Premium Güneş Körüyü | kım Sp ( ) | ( ) 
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yardımcı olur. 30 SPF yüksek koruma öz A A 
vücudunuzu güneşin zararlı etkilerinder 102 See mz se 


DOĞAL MADEN SUYU 
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150 mi © 


> 


150 ml 


uludagpremium.com (9) uludagpremium 


On beş yıla yakın birçok bilinen reklam ajansın- 
da sanat yönetmeni olarak çalışan Bürkan Özkan, asıl mesleği olan grafik tasarıma hep ayrı 
bir ilgi duymuş. Sektörde çalışırken de dijital 
tasarım araçları yerine genelde daha manuel, 
plastik sanatların araç ve çözümlerini tercih etmiş. 2010 yılında ajans dönemi bitince de kendi atölyesini açmış. “Tipografi zamana direnen 


anlatıyor. İlk zamanlar tabela yerine yazıyı çeşitli 
materyaller üzerine eski teknikle yapmış. Bu bir 
kapı, eski bir bavul veya çıkma dolap kapağı bile 
olmuş. Böylece eski nesneye tipografi sayesinde 
yeni bir hikaye yazmış. Şimdilerde büyük kurumsal firmalar olmasa da gerçek hayatın içindeki 
küçük tabelalar ona ait. O küçük esnaf yaşadıkça da Klasik Tabela hafızalarımızı tazeleyecek. 


YAŞAM 


Olmadık Projeler 
Okuma ve yazmaya gönül 
verenler, 19 Ağustos'tan 
itibaren Balat'taki Olmadık 
Projeler Atölyesi'nde 
buluşacak. Yeni nesil yazar 
platformu Yazım Kılavuzu ile 
Olmadık Projeler'in düzenlediği 
atölyeler, Çarşamba 19.00- 
21.00, cumartesi günleri ise 
14.00-16.00 saatleri arasında 
gerçekleşecek. Ekim sonuna 
kadar devam edecek program 
kapsamında, yazarlarla 
kitapları ve yazarlık serüvenleri 
hakkında kahve sohbetleri 
yapılacak. 
olmadikprojeler.com 


ve hep kendini yenileyen sonsuz bir evren” diye (o Tel: (0532) 748 70 49. 


Balat'ta dolu dolu vakit gecirmek için tarih meraklısı olmanıza gerek yok. Semtin kendine 
özgü güzellikleri hala yaşıyorken güzel bir güne ara sokaklarında yapacağınız muhteşem 
bır kahvaltıyla başlayabılırsınız. 


Tabak (6'lı): 100 TL., 
Ağustos Dükkan. 


Kâse: 35 TL, 
Ağustos Dükkan. 


Ağustos ayında tanışan, ağustos ayında birbirini sevmeye başlayan 
ve ağustos ayında evlenen bir çift Zuhal ve Samet. Bu yüzden buranın adı Ağustos Dükkan. Onlar hep birbirlerine özel günlerinde eski 
bir fotoğraf makinesi, daktilo ya da eski bir eşya alırmış. Yaşanmışlığı 
seven bir çiftin yeri burası... Tamamen yeni dostlar edinmek, dostlarını dükkanlarında ağırlamak, çay ve kahve sohbeti yapmak için açmışlar. Bir seneden uzun bir süredir Instagram hesapları üzerinden 
1 TL başlangıç fiyatı ile 1000 TL'lik ürünü açık artırmaya sunuyorlar. 
Dükkandaki ürünler ise genellikle 1960 ve 70'li yıllara ait. 
Instagram: agustos.mezat 


Zeynep Saraçoğlu ve Pınar Philliskirk iki ortak ve aynı zamanda da iki kardeş. 2012 yılında Kulak Atelier'i Balat'ta kurmuşlar. Daha çok porselen sofra ürünleri tasarlıyorlar. Zamanla 
geniş bir koleksiyonları oluşmuş. Hâlâ yeni tasarımlar ve farklı sunumlar için çalışmaya devam ediyorlar. Üç katlı atölyenin 
girişi hem showroom hem de kahve kokusunun içeri davet 
ettiği minik bir keyif ve mola mekânı. Bu taraflara yolunuz 
düşerse Kulak Atölye'ye uğramayı unutmayın. 
kulakceramic.com 
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DÜNYACA ÜNLÜ TASARIMCI 

PATRICIAA URGUIOLA'DAN İS 

MUTFAGA YEPYENİ BİR BAKIS ACISI: e a 
> OKLU 


LEISURE ANKASTRE SERİSİ 


ii) V 
3! . 


Arçelik, yüksek teknolojiyi şık tasarımla birleştiriyor 
ve ankastre ürün serileriyle kurumsal projelerde 
yepyeni ufuklar açıyor. 


d 
Leisure Patricia Urguiola Ankastre Serisi'nin tüm mekânlara ağ 


prestij katan, minimalist ve işlevsel tasarımlarıyla 
en yakın Arçelik mağazamızda tanışabilirsiniz. 


GP Koc Operatör Cemil Topuzlu Cad. No: 107/A Caddebostan - Kadıköy / İSTANBUL 


ALIŞVERİŞ 


sezonun alışveriş rehberi, işlevsel çözümler, adresler 


302/ ALIŞVERİŞ Sahil kasabalarından kente dönüş 


tamamlandıysa eğer, şehir evinizle ilgili yapılacaklar listesinin başında çalışma köşeleri yer almalı. 
Motivasyonunuzu yüksek tutmak için dekorasyondan destek alabilir, çalışma alanınızı cazibesi yüksek bir 
kurguyla baştan yaratabilirsiniz. 


315/ PEYZAJ Bahçenin bir noktası sadece size ait olsun. İster kitabınızı 
okuyun, ister limonatanızı içerken oksijeni ciğerlerinize çekin. Böylesine gizli bir bahçe yaratmak için size 
beş adım yeter, hazır mısınız? 


317/ BLOKNOT Dekorasyon duayenlerinin 


evlerinizi giydiren yeni koleksiyonları ve tasarım sahnesine damgasını vuranlar... 
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Motivasyonun sırrı dekorasyonda saklı 


Sahil kasabalarından kente dönüş tamamlandıysa eğer, şehir evinizle ilgili yapılacaklar listesinin 
başında çalışma köşeleri yer almalı. Motivasyonunuzu yüksek tutmak için dekorasyondan destek 
alabilir, çalışma alanınızı cazibesi yüksek bir kurguyla baştan yaratabilirsiniz. 


Yapım İlke Yılmaz. 


&, 


Vitra marka Verner Panton tasarımı Amoebe koltuk: 
1.194 Euro#KDV, Mozaik. 


Kanem kitaplık: 2.038,26 TL., Loda Mobilya. 


Jullian Appelius tasarımı Drop askı: 165 Euro*KDV, Italdeko. 


Emna Studio tasarımı Mudalla yan sehpa ve dergilik: 
1.625 TL., pomstore.net 


Lexon büro seti: 350 TL, pomstore.net 
Muse aydınlatma: 840 Euro*KDV, Italdeko. 
Eliptica puf: 390 TL, ronline.com.tr 


Sharpie marka kalıcı markör kalem: 75,90 TL., 


Panel Kırtasiye. 


Dublo yan sehpa: 1.064 TL., Loda Mobilya. 


Elephants kalemlik: 195-275 Euro, Faber Castell. 
Jubba masa: 850 TL, Crocodily. 


Jonas Wagell tasarımı Stay sehpa, fiyatı belli değil, Diseno. 
Bruco dinlenme koltuğu, fiyatı belli değil, MN bilgili Mobilya, « * * 


Papermate marka Inkjoy serisi > 


jel kalemler (adedi): 9,90 TL, dr.com.tr Memory aydınlatmalar: 445-595 Euro*KDV, Italdeko. 
Grip kurşunkalem, fiyatı belli değil, Faber Castell. Box sehpa, fiyatı belli değil, Diseno. 


Renklerin enerjisine her daim güvenebilirsiniz. Parlak 


kontrastların eşlik ettiği sıradışı tasarımlar, calısma alanında 
Sulu boya efektli defter, fiyatı belli değil, yaratıcılığı harekete geçirdiği gibi enerjiyi de yüksek tutuyor 
Fish dijital baskılı dolap: 960 TL. ronline.com.ir Faber Castell. i 


KYN 


Metissage sarkıt: 1.988 Euro*KDV, Tepta. CC Tapis marka Soul on the Dance 
Mogg Design marka Vico sehpa: Hoor halı (metrekaresi): 1.950 Euro*KDV, Italdeko. Normann Copenhagen marka aydınlatma modülü, 
1.200 Euro*KDV, Italdeko. Rolf Benz tasarımı sandalye, fiyatı belli değil, Statü Mobilya. fiyatı belli değil, Diseno. 


g7 “ii 


Kartell marka Madame Pucci sandalye: Fiyttbar kapaklı kutu: 34,99 TL, Ikea. 
681 Euro*KDV, Sihir mobilya. Aydınlatma modüllü sehpa ve dergilik, Bakara. Uneo çalışma koltuğu, fiyatı belli değil, Nurus. 


e N yi” 0S ğ 
> —— - Deri iPad kılıfı: 350 TL., Armaggan. 
Dragonfiy koltuk, fiyatı belli değil, Maslak Yapı. Montblanc markalı Meisterstück kartvizitlik: 205 Euro, Divan masaüstü obje, fiyatı belli değil, Anatoli. 
Perla halı (200x290 cm.): 1.432 TL., Artemis Halı. Panel Kırtasiye. Il Fanale marka Loft aplik: 496 EuroKDV, Tepta. 


e di 
Gubi raf, fiyatı belli değil, Diseno Nude Design Team imzalı Roots taze baharat saksısı; 


Raf desteği, fiyatı belli değil, Cumba. 140TL. Paşabahçe. Nel çalışma masası, fiyatı belli değil, Addo Furniture. 


2017 yılın kalemi ödüllü Vikingler dolmakalem: 
3.200 Euro, Faber Castell. 
Wol defter: 80 TL., pomstore.net Metin Nergiz tasarımı koltuk: 1.265 TL, 
Antrasit gri kutu, fiyatı belli değil, Cartier. Büfet dolap: 4.100 TL., Hamm. ronline.com.tr 


Bardak altlığı (6'lı): 225 TL., Armaggan. 


Lego kitaplık, fiyatı belli değil, Lazzoni. Deri gazetelik: 975 TL., Armaggan. Kendall ceviz masa: 9.350 TL., Crate and Barrel. 


Masif Twin Towers kitaplık: 9.990 TL., Sherwood. 
Can Nergiz tasarımı 42M konsol: 1.920 TL, Kontra marka Xezette sehpa ve dergilik: 
ronline.com.tr 1.593 TL, hipicon.com 


Koyu renkler, keskin hatlar, klasik ve moderni 
harmanlayan tasarımlar. 


Partita çalışma masası, fiyatı belli değil, Koleksiyon. Maurizo Manzoni tasarımı alanlarında özgüveni yüksek bir aura yaratıyor 
Karton kapaklı Rephrase defter: 6 TL., Faber Castell. Tanka berjer: 8.370 TL. Enne. i 


. Maskülen çizgi, çalışma 


Parker marka Sonnet Contort kalem: 1.200 TL, 
Masters titanyum sandalye: 448 Euro*KDV, Kartel. Mogg Design Memorie askı: 296 Euro*KDV, Italdeko. Barker Pen Shop. 
Sehpa, fiyatı belli değil, Hotelya. Lexon şeffaf kalemlik: 150 TL., pomstore.net Emaye mug; 50 TL, Mesele. 


Frozen Harmony kumaş koleksiyonu: 
292 TL.*KDV, Jab Anstoetz. 
Lasvit marka Radiant vazo: 2.158 Euro*KDV, Tepta. Nero koltuk: 4.850 TL., Bou Art&Design. 
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Moooi marka Juuyo Blossom The Design Market çerçeve: 39,90 TL. altincicadde.com 
sarkıt: 870 Euro*KDV, Mozaik 220V. Bastide des Roses esanslı mum, 
Sandalye, fiyatı belli değil, Cumba. Sehpa, fiyatı belli değil, Hotelya. fiyatı belli değil, L'Occitane. 


Sürahi, fiyatı belli değil, Cumba. Murano halı (200x290 em.): 1.270,20 TL., Artemis Halı. 
Woody raf sistemi, fiyatı belli değil, Diseno. Bardak, fiyatı belli değil, Cumba. Fora çalışma masası: 999 TL, Çilek Mobilya. 


Wol defter: 80 TL., pomstore.net 


Creative Team tasarımı Hay Slit masa, Lamy İx roze renkli dolmakalem: 275 TL, Panel Kırtasiye. 


Audrey Triology raflar: 140 TL, altincicadde.com fiyatı belli değil, Diseno. Kutu, fiyatı belli değil, Anatoli. 


di 


Torremato marka Bon Ton sarkıt: 476 Euro*KDV, Tepta. 
Lilian kumaş (metrekaresi): 364 TIL.*KDV, Frozen Harmony Merdiven formlu raf, fiyatı belli değil, Crocodily. Lisabo masa: 929 TL., Ikea. 
kumaş (metrekaresi): 292 TL.*KDV, Jab Anstoetz. Ahşap şövale, fiyatı belli değil, Cumba. El dekorlu karolar, fiyatı belli değil, Gorbon Tiles. 


Dekoratif yastık: 39.99 TL., H&M Home. 


Kipling marka Caralisa çanta: 399 TL., Panel Kırtasiye. Kenyon Yeh tasarımı Yeh duvara monte masa, 
Puf: 359,95 TL., Zara Home. fiyatı belli değil, Diseno. 


Tunuşak pasfeller 


Yuvarlak hatlar, pastel tonlar, metalik ısıltılı yüzeyler. 
Zarafet ve iddiasını koruyan feminen i i 


“Jelli çalısma alanl 
özellikle home officeler için ideal, ? anları, 


Artworks markası English Florals duvar kağıdı koleksiyonu 

(5 metrekaresi): 79 DolarKDV, HannaHome. 

Happy Spring sürahi, fiyatı belli değil, Paşabahçe. Anna Torfs tasarımı vazolar: 2.400-1.800 TL., 
Mug: 42 TL, Starbucks. Çalışma masası, fiyatı belli değil, Lazzoni. Bou Art&Design. 


Moooi marka Couture Rose Fuchsia halı: 
1.805 Euro*KDV, Mozaik. 
Sepet: 39,99 TL, H&M Home. Beolit kablosuz hoparlör, Bang&Olufsen. Aspeci masa, fiyatı belli değil, Crate and Barrel. 
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Fontane Arte marka Karim Rashid tasarımı Kinxmasa (O Vitra marka Charles&Ray Eames tasarımı Aluminium EA 


lambası, fiyatı belli değil, Bakara. 101 sandalye, fiyatı belli değil, Mozaik. 


Raf, fiyatı belli değil, Home Sweet Home. Çalışma masa ve sandalyesi, fiyatı belli değil, 
Smile tabure, fiyatı belli değil, Sihir Mobilya. Studio Kairos tasarımı Volver saksı: 99 TL., Koleksiyon. Home Sweet Home. 


Patricia Urguiolo tasarımı Rotazioni halı: Hurdal komodin: 199 TL, Ikea. 
1.575 Euro*KDV, Italdeko. Dark metal çalışma masası: 999 TL. Çilek Mobilya. El işi etamin: 140 TL, Çiçek İşleri. 


La 


Claesson Koivisto Rune imzalı aydınlatmalar, Mathieu Matâgot tasarımı Dedal raf, 
fiyatı belli değil, Diseno. Basic çanta: 90 TL., Faber Castell. fiyatı belli değil, Diseno. 
Lexon flip alarmlı saat: 159,90 TL., Panel Kırtasiye. Smila aplik: 34,99 TL. Ikea. Kalemlik: 22,95 TL., Boyner. 


l 


Kartel! Fiy aydınlatma: 279 Euro*KDV, Sihir Mobilya. 
Lack duvar rafı: 19,99 TL. Ikea. Jellies askılar: 1.735 Euro, Sihir Mobilya. 


| | Kişiliğin oluşmaya başlayıp tercihlerin ön planda olduğu 
i | bu dönemde evin genç bireyleri için rahatlık kadar 
| | | &.) stil de önemli. Yaratıcı ruhlarını çalışma köselerine 
| yansıtmalarına izin verin ki, kendilerini ifade etsinler, 


Candy vazo: 1.287 Euro*KDV, Tepta. 


Lillasen bambu çalışma masası: 569 TL, Ikea. Famingo aydınlatma: 175 TL., Doğtaş. 


İİ 


Roll&Hill Bluff City aydınlatma: 990 Euro*KDV, Italdeko. Rotiring markalı Tikky kalemler, fiyatı belli değil, 
Flamingo puf: 285 TL., Doğtaş. Panel Kırtasiye. Seletti marka Pantone düzenleyici: 249 TL., pomstore.net 


o 


Boogie kumaş: 316 TL.*KDV, Jab Anstoetz. 
Kartell markalı Crsytal Palace duvar saati: 79 Euro*KDV, 
Sihir Mobilya. Pinhani çalışma masası: 3.010 TL., Hamm. 


RET Aİ 
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MITSUBISHI ik l im SA 


Türkiye'nin İklimlendirme Merkezi 


Teknolojisi Japon 
Tasarımı Italyan! 


Japon teknolojisiyle İtalyan tasarımının buluştuğu 
Mitsubishi Heavy klimalar İklimSA güvencesiyle. 


iklimsa.com | ii 46 


yy" | 
İkunusta değişen hayatla. 

Modern yaşamın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak | 
yaşam alanlarına sihirli dokunuşlar katan Touching 


yöntemine ve Mimar Emel Balcı'nın sunduğu yaratıcı, 
fonksiyonel, az maliyetli, çözümlere odaklanıyoruz. 


e nereden başlayacağınıza 
karar verdikten sonra ML Mimarlık 
yaşam konforunuz için her detaya 
büyük titizlikle dokunuyor. Oturma 
grubunda önceden kullanılan pastel 


tonlar renkli yastıklar ve yeşil 
Salonda kullanılan koyu renklerin yerine tercih edilen açık renklerdeki perde renkteki berjer ile canlandırılmış. 


ve sandalyeler mekâna aydınlık, ferah ve modern bir görünüm katmış. 


simle birlikte yaşam alanlarımızda daha çok zaman geçirmeye başlayacağız. Modern hayatın bizi hapseden ritminden kurtulup, evlerimizde ve ofislerimizde bir değişim yapmayı elbette hepimiz istiyoruz. Ancak başta oluşacak karmaşa, kısıtlı zaman 
ve yüksek maliyetler her seferinde bir daha düşünmemize sebep oluyor. Yüksek mimar 
Emel Balcı tarafından 2010 yılında kurulan ML Mimarlık, mimari ve dekorasyon çözümlemeleri ile ihtiyaç duyduğumuz bu yaşamsal dönüşümü, gözümüzde büyüttüğümüz bu 
sorunları ortadan kaldırarak mümkün kılıyor. Değişen dekorasyon anlayışının getirdiği 
yeniliklerin ve yaratıcı çözümlerin ön planda olduğu Touching yöntemiyle mekânlar yepyeni bir görünüm kazanıyor. Modern hayatın getirdiği ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yenilenen mekânın stilinin, dokusunun ve karakterinin yeniden oluşturulmasını sağlayan Touching, yaşam alanlarını hızlı, ekonomik ve yaratıcı çözümlerle yenileme imkanı sunuyor. Modern iç mimarinin bu yeni trendi ile yapılan değişikliklerde bazen sadece bir aksesuar, duvar kağıdı veya aydınlatma bile yeterli olurken bazen de tamamen sıfırdan bir mekân tasarlayabiliyorsunuz. Önemli olan neye ihtiyacınız olduğunu iyi bilmeniz. Yaşam alanlarını kısa zamanda ve uygun maliyetle, var olan malzemelerden de faydalanarak karmaşaya neden olmayacak şekilde yenileyen Balcı, bir mekânı A'dan Z'ye 
birkaç günde teslim ediyor. Projelerinde değerli sanatsal objeleri kullanan Balcı, erişilebilir sanatın yaygınlaşması için de bir görev üstleniyor. Böylece kullanılan değerli sanat 
objeleri yıllar sonra mekân sahiplerine yatırım olarak geri dönüyor. Balcı'nın öncüsü olduğu Touching yöntemiyle hayatınızın büyük bir kısmını geçirdiğiniz evleriniz ve ofislerinizde sihirli dokunuşlarla hayallerinizdeki yaşam alanına kavuşabilirsiniz. m-İ.com.tr 


Y az günlerinin tadına varamadan sonbahar kapımıza geldi bile... Değişen yeni mev- 


Yapım İrem Somer. 
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Yapım Selin Cebecioğlu. 


net Mobilya, yaşam alanlarının birçok detayına 
kendine özgü bir hava katıyor. Eklektik detayların 
göze çarptığı aksesuar ve mobilyalar modern vurgularıyla girdikleri mekanın çekim gücünü artırıyor. Eskitme 
ahşaplar, pirinç yüzeyler, turkuaz, yeşil ve kiremit rengini 
bir araya getiren renk paleti seçimleri yeni koleksiyonda 
ilk göze çarpanlar arasında. 

Magnet, Ankara'da konusunda uzman görsel tasarım 
ekibiyle evleri ziyaret ediyor, yenilikçi dokunuşlarla 
evin planına ve istenilen konsepte uygun stil sahibi 
mekânlara imza atmaya devam ediyor. 
magnetmobilya.com 


0 rigami ve Voga markalarının birleşimi olan Mag- 


ı eklektik yorum 


Mistik doğuyu modern Avrupa yla 
harmanlayan Magnet Mobilya, 
aydınlatma, aksesuar ve 
mobilyalarıyla yaşam alanlarının 
aurasına farklı bir enerji katıyop. 


3 1. Dekoratif obje (büyük): 1.120 TL., (küçük): 593 TL. 
2. Gold vazo: 289TL. 3. Lambader: 881TL. 


a, © 4 Vazo: 935TL. 5, Kadife kanepe; 4205 TL. 6. Büfe; 6.271TL 
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Yapım peyzaj mimarı Selen Okan. 


Denim gızlı bahçem 


© Bahçenin bir noktası sadece size ait olsun. İster kitabınızı okuyun, 


ister İlmonatanızı içerken oksijeni ciğerlerinize çekin. Böylesine 
gizli bir bahçe yaratmak için size beş adım yeter, hazır mısınız? 


Zİ) 7 Ve 


Mir Mİ 
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1. Zer seçimL 

Keşif yapmak için günün farklı saatlerinde bahçenin dört bir yanını incelemelisiniz. İlk bakış için sabah erken bir saat seçmelisiniz. 
Neresi ne zaman güneş alıyor, gölge saatlerde rüzgar var mı? 
Tüm bunları detaylandırdıktan sonra bahçedeki kendi gizli bahçenizi hayata geçirebilirsiniz. 


2. Hangi gizli ül? 

Yer keşfinin ardından nasıl bir mekân hayal ediyorsunuz, ona karar vermelisiniz. Romantik bir gizli bahçe mi, modern veya minimalist bir köşe mi? Bu detaya da karar verdikten sonra bir sonraki 
adıma geçebilirsiniz. Gizli bir bahçe denilince akla ilk olarak İngiliz 
bahçeleri geliyor değil mi? Birbiriyle dans eden çalı ve çiçek grupları, hemen yanında her dem yeşil bitkiler, gölge yapan ağaçlar... 
2.N erene oTruyoruz ? 

Stilinizi belirledikten sonra elinize kağıt kalemi alın ve nereye masa, 
nereye şezlongunuzu yerleştiriyorsunuz karar verelim. Şanslıysanız 
ve bahçede size gölge yapan bir ağaç varsa onun gölgesinden yararlanabilirsiniz. Çınar, salkım söğüt, ıhlamur, hepsi de harika görüntüye sahip ağaçlardır. Eğer bu alanı küçük bir metrekarede seçtiyseniz güneşi kesmek için şemsiye kullanabilirsiniz. Bu alanda zemini 
sert ya da çim alan olarak tercih edebilirsiniz. Bu noktada sakın kalabalık bir düzenleme yapmayın. Adı üzerine, gizli bahçede, sakin ve 
dingin bir ortamda gözünüzü yoran detaylara yer vermemelisiniz. 


4. Kim kiminle mullu 7 


». Bitki seçimi işin hem en eğlenceli hem de en zor kısmı! Hayalinizi 


; N ya 
kli 
a, 


1. Evin arka bahçesi her zaman unutulandır. Bu noktada oturma alanını ortaya 
yerleştirip etrafında çiçek tarhları oluşturabilirsiniz. 

2. Kullanacağınız mobilyalar alan ile uyumlu olmalıdır. 

3. Yürüme yolu çevresinde simetri kullanmadan farklı bitki türlerini yan yana 
kullanarak çiçekli bir koridor oluşturabilirsiniz. 


yansıtan resmi oluştururken başrol hep çiçekli ve çiçeksiz bitkilerin, 
yani bitki örtüsünündür. Ancak her bitki her noktada yetişemediği 
gibi hayalinizdeki formu da yakalayamayabilirsiniz. İş böyle olunca 
ilk olarak bahçede hangi bitkileri yetiştirebileceğinizin listesini çıkarın. Güneşli bir alanda ortancadan vazgeçmeniz gerek. Bu gibi detaylara dikkat ederseniz sağlıklı ve mutlu bitkilerden oluşan bir alan 
tasarlayabilirsiniz. Bitki seçiminde ilk olarak her dem yeşil bitkileri seçelim. Mekânın çevresinde aslında yeşil bir duvar olsa hiç de fena 
olmaz! Ligustrum, buxus sempervirens ya da alev çalısı... Duvar varsa yasemin, hanımeli gibi bitkileri sardırabilirsiniz. Bir sonraki aşamada biraz da hareket olması için çalı türlerini seçebilirsiniz. Taxus, juniperus, altuni taflan, biberiye, lavanta... Bu saydıklarımın hepsi dört 
mevsim yeşil kalan ve aynı zamanda da makasa gelen, şekil verilebilir çalı türleridir. Bu türler, ekinezya, funda, kozmos, yıldız çiçekleri, 
bodrum papatyaları, gazanyalar, sardunyalar gibi çiçekli türlerle buluştuğu zaman ortaya görsel bir şölen çıkacağına emin olabilirsiniz. 


&. Dekoralif detaylar 

Gizli bahçenin son adımında ise dekoratif aksesuarlar sahneye çıkıyor. 
Renkli yastıklar, dekoratif objeler, mumlar... Bu liste seçmiş olduğunuz 
stile göre uzayabilir. Ağaçlar üzerinden asabileceğiniz detaylara yere 


yerleştirebileceğiniz fenerleri, saksı içinde çiçekleri de ekleyebilirsiniz... - 
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ellecomir 


MUTFAKTA BİRİ Mİ VAR? 

Barbekü keyfini zahmetsizce yaşamak isteyenler için tasarlanan Karaca barbekü setiyle mutfakta usta bir şefe dönüşebilir, yaptığınız lezzetli yemekleri dostlarınızla ve ailenizle paylaşabilirsiniz. krc.com.tr 


ŞEHRE DÖNÜŞ 
BAŞLIYOR 
Sağlıklı vücut 
her zaman gerekli ve düzenli spor yapmak 
şart! Bunu başarmak için en gelişmiş fitness teknolojisini yerleştiren 
fitintime'ın sade- - 
ce 25 dakika süren antrenmanını haftada 
bir gün uygulayabilirsiniz. fitintime.com.tr 


zi 


MİSAFİRSEVER EVLER İÇİN 

Buka Sofa, günümüzün hızlı yaşam koşuk 
larına ayak uyduran konforlu ve pratik koltuk ve kanepeleri ile evde misafir ağırlamayı keyifli hale getiriyor. bukasofa.com.tr 


DOĞALLIĞA ŞIKLIK 
KATAN TASARIMLAR 
Birbirinden zarif ve kaliteli Linens havlu modelleri, banyolara renk 
ve desenlerin harmonisiyle şıklık katarken, 
yumuşacık yapısı ve 
emiciliğiyle yüksek 
konfor sağlıyor. 
linens.com.tr 


ZAMANSIZ VE MİNİMALİST LAVABOLAR 
Villeroy&Boch'un TitanCeram adı verilen 
özel ve dayanıklı bir malzemeden üretilen 
Memento koleksiyonu, ince hatları ve beton görünümüyle dikkat çekiyor. 
villeroy-boch.com 


YAZ GÜZE DÖNERKEN 
Farklı desen seçenekleri ile her zevke hitap eden Narin, uzun süre kullanıma dayanıklı Epsilon model çatal 
kaşık biçak serisiyle sofralara tatlı bir 
sonbahar esintisi 
getiriyor. 
narinmetal.com 


RÜZGARSIZ SERİNLİK TEKNOLOJİSİ 

Klima sektöründe değişim rüzgarları estiren Samsung'un Wind-Free rüzgarsız serinlik teknoloji özelliğine sahip kliması, hem 
sağlık hem de dekoratif özellikleriyle sektörde bir ilke imza atıyor. 

samsung.com.tr 


SOFRAYA 

TAT KATIN 
Korkmaz'ın pembe, turkuaz, sarı, 
lila ve kırmızı 
renk seçenekleri bulunan Natura Colours tuzkarabiber öğürtücüsü sofralara 
tat katıyor. 
korkmaz.com.tr 


HAZIRIZ 
Cottonbox, sonbaharın tatlı sert 
havasını ısıtacak 
yeni koleksiyonları Minimal, 
Platinium ve Diamond ile yenileyerek yatak 
odalarını farklı 
tarz, desen ve renklerle buluşturuyor. cottonbox.com.tr 


ÇAĞI YAKALAYAN KLASİKLER 

Klasik çizgisiyle geçmişi anımsatan 
İntema'nın Monaco serisi, modern aksesuarlarıyla çağı yakalayan bir mutfağa dönüşüyor. intemayasam.com.tr 


ORGANİK 
MİMARİ 
Thermowood teknolojisi ile ürettiği 
iç, dış zemin 
ve cephe kaplama koleksiyonuyla estetiğin ve dayanıklılığın birleştiği mekânlar 
yaratan Novawood, ahşabın doğal, dayanıklı ve güçlü etkisini yapılara da yansıtıyor. 
novawood.com 


LEZZETE EŞLİK EDEN DETAYLAR 

Zarafeti ve kaliteyi tüm ürünlerinde bir araya getiren Emsan'ın Samba çatal kaşık biçak seti, sade, modern ve kaliteli tasarımıyla dikkat çekiyor. emsan.com.tr 


YENİ MEVSİME * 


DENİZLER, TEKNELER VE GEZGİNLER HAKKINDA HER ŞEV 


Cannes Yachting Festival de al hal 
Dünya prömiyeri yapılacak e 


Denizci, dalgıç, kâşif, şampiyon 
EFSANE BAŞKAN ALI ŞEN 
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YATMANKEY EN KAPSAMLI TEKKE ALIM ETEM PERİ 


AYIN TEKNELERİ 


> Numarine 32XP 
> Moss4O0m 
> LaNina 
SEYIR DEFTERİ En yeni tekneler 
> Hisarönü Körfezi yelken yarışları ve 
iğ l Türkiye'nin en kapsamlı 
> Samos-Sığacık-Sakız tekne alım-satım rehberi Kİ 
> Marshall Adaları YATMARKET el 
ile birlikte “ğ : 


LI yachtturkiye İğ İyachtturkiye eyachtturkiye www.yachtturkiye.com 


“BANYODA GEOMETRİ 


VitrA'nın en yeni banyo mobilyası serilerin- 
den Frame'de yer alan tezgâh üstü lavabolar, geometrik şekilleri ve ince tasarımlarıyla dikkat çekiyor. vitra.com.tr 


PRATİK VE SAĞLIKLI 
Sabahları 
evden çıkma telaşı 
içindeki çocuklara sağlıklı ve pratik kahvaltılar hazırlamak, Emsan'ın Pita tost makinesi ile pratikleşiyor. emsan.com.tr 


b. 


TE 


ZITLIKLARIN 
UYUMU 

BİR ARADA 
Silestone, 
Tops on Top 
kampanyasını 
Cindy Crawford ile başlattı. ABD'li 
süpermodelin tutkusu ve 
şıklığı, kuvars 
yüzeylerde 
dünyanın lider markası Silestone'un yenilikçi stiliyle bir araya geliyor. silestone.com 


MÜKEMMELİ YAKALAYIN 

Ev dekorasyonunda yüzeyler arasında uyumu yakalamak zor olabiliyor. Cosentino, 
web sitesinde yer alan 'online visualizer' ile 
banyo, mutfak, dış mekân ve salonda uygulamalı yüzey tercihi imkanı sağlıyor. 

:. .cosentino.com 


YENİ MEVSİME 
YENİ İNDİRİM 
Çarpıcı tasarımları cesur 
ve yenilikçi 
çizgilerle birleştiren Loda 
Mobilya'nın 
Bursa mağazalarında tüm 
ürün gruplarında geçerli olacak yüzde 15110 indirimi ile evlerde değişim rüzgarı başlıyor. loda.com.tr 


HAYALLERİN ÖTESİNDE BİR YAŞAM 

Neo Florida Homes'un Orlando projesi Neo 
Golden Palms, Amerika'da farklı bir yaşam 
hayali kuran ve yatırım yapmak isteyenler 
için fırsatlar sunuyor. 
neofloridahomes.com 


NEMLENDİRME MUCİZESİ 
Fransa'nın lider dermokozmetik markası 
Nuxe'un ikonik nemlendirici serisi Criche 
de Beaute'nin içeriğinde, yüksek teknoloji 
ürünü su yosunu özü ve botanik sütler yer 
alıyor. tr.nuxe.com 


ÇOCUKÇA 
HAYALLERİN 
PEŞİNDE 

Her mevsimi 
birbirinden 
şık, modern, 
fonksiyonel 
ve sağlıklı 
koleksiyonlarla karşılayan Newjoy, Ağustos 
ayı itibari ile 
tüm ürün gruplarında yüzde 40'a varan indirim uyguluyor. newjoy.com.tr 


BLOKNOT 


HATIRASI OLAN TASARIMLAR 

Purple Studio, altın kaplama zincir, 925 
ayar gümüş ve Swarovski kristaller kullandığı koleksiyonlarında sevdiklerinizin, çocuklarınızın ve hatta sevimli dostlarınızın fotoğraflarını mücevhere dönüştürüyor. 

Tel: (0532) 4716467. 


OTURULABİLİR 
YATAK 
TEKNOLOJİSİ 
Oturma grubunda ısıya 
ve basınca 
duyarlı viskoelastik teknolojisini kullanan İşbir Yatak, Viscostar 
Sofa&Bed serisi oturma grubundaki tasarımlar ile kalite ve konforu estetikle buluşturuyor. isbiryatak.com 


AKILLI KLİMALAR 

Dünyanın büyük klima üreticilerin- 
den Gree Electric 
Appliances'ın Gree 
Crowns serisi, Wi-fi 
smart özelliği ile cep 
telefonu ya da tablet 
bilgisayar üzerinden 
uzaktan kontrol edilebiliyor. tleklima.com “ — 


HİJYEN VE 
KONFORUN 
BULUŞTUĞU YER 
Teknoloji gücünü 
sade ve yalın tasarımla birleştirdiği 
CleanLine duş kanalları ile Geberit, 
banyoları yenilikçi 
çözümlerle buluşturmaya devam edi- 


yor. geberit.com.tr , - 
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Halide Edip Adıvar Biv., 4, 
Şişli, İst. 
Tel: (0212) 320 62 62. 


Halkalı Merkez Mah,, 
Basın Ekspres Cd., 9, 
Küçükçekmece, İst. 

Tel: (0212) 295 36 24. 


Güzelbahçe Sk., 17/3, 
Nişantaşı, İst. 
Tel: (0212) 234 30 15. 


Levent Mah., Büyükdere Cd., 
171, Beşiktaş, İst. 
Tel: (0212)344 11 40. 


Akatlar Mah., Ebulula Mardin 
Cad., 39, Beşiktaş, İst. 
Tel: (0212)325 44 64. 


:, Beşyol Yanyol, 25/A, 


Küçükçekmece, İst. 
Tel: (0212) 42631381. 


Ortaköy Mh., Dereboyu Cd., 
78, Beşiktaş, İst. 
Tel: (0212) 327 05 95. 


Zorlu Center AVM: 
Levazım Mah., Koru Sok, 
Zincirlikuyu, İst. 

Tel: (0212) 353 65 75. 


Sinoplu Şehit Cemal Sok, 9, 


Nişantaşı, İst. 
Tel: (0212)219 7464. 


Arjantin Cad, Attar Sok, 1, 
Çankaya, Ankara. 
Tel: (0312) 446 04 48. 


Nispetiye Cad., Yıldız Çiçeği 
Sok, 1, Etiler, İst. 
Tel: (0212) 358 36 66. 


Tepeüstü Mevkii, 243, 
Ümraniye, İst. 
Tel: (0216) 444 45 32. 


Ebulula Mardin Cad., Levent 
Mah., 39, Etiler, İst. 
Tel: (0212)325 44 64. 


İstanbul Forum AVM, 
Kocatepe Mah, Paşa Cad., 
3-5, Bayrampaşa, İst. 

Tel: (0212) 437 10 68. 


Masko Mobilya Sitesi, 13-A 
Blok, 31/33, İkitelli, İst. 
Tel: (0212) 675 25 12. 


Hacı Osman Bayırı, 35, 
Tarabya, İst. 
Tel: (0212) 363 63 63. 


Maslak Mah., Büyükdere Cad., 


239/A Şişli, İst. 
Tel: (0212) 276 10 79. 


Harbiye Mah., Vali Konağı Cd., 
14, Şişli, İst. 
Tel:(0212) 23491 19 


Teşvikiye Mah., Akkavak Sk,, 
TO/A, Şişli/ist. 
Tel: (0533) 681 90 70. 


Bostancı Mah. İbrahim Ağa 
Sok., 10, Som Plaza 
Kadıköy, İst. 

Tel: (0216) 573 45 66. 


Şerifali Mah,, Necip Fazil Biv., 
100, Ümraniye, İst. 
Tel: (0216)313 1081. 


Gülbahar Mah., Nispetiye Cd., 
24,levent İst. 
Tel: (0212) 279 29 03. 
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The Original Conservatory 


T 0216 6800101 
www.etakisbahcesi.com 
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FRANÇASE 


Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. 
İcra Kurulu Başkanı: Cem M. Başar 


Yayın Direktörü (Sorumlu): M. Melda Narmanlı Çimen (mcimen©doganburda.com) 
Yayın Yönetmeni: Esra Aytekin (eaytekin©doganburda.com) 
Yazı İşleri Müdürü: Naz Gürlek (ngurlek©doganburda.com) 
Görsel Yönetmen: Aslı Çitoğlu (acitoglu©doganburda.com) 


Dosya ve Ekler Editörü: Merve Öztürk Kara (mozturk©doganburda.com) 
Konular Editörü: Selin Cebecioğlu (scebecioglu©doganburda.com) 
Yazı İşleri: İrem Somer 
Grafik-Tasarım: Gamze Sevindik 
Katkıda Bulunanlar: Yasemin Aksoy, Nilüfer Artunç, A. Selen Selçuk, 
Elif Günenç, Rana Korgül, Melda Onbaşyan, Mirenda Ekserciyan. 
Marka Müdürü: Nihal Ayan 
Ankara Temsilcisi: Erdal İpekeşen, Tel: (0312) 207 00 71 - 207 00 95 
maison©doganburda.com 


YÖNETİM 
Satış Direktörü ve Tüzel Kişi Temsilcisi: Mehmet Taşkın 
Finans Direktörü: Didem Kurucu 


REKLAM 
Reklam Grup Başkanı: Koray Bilici 
Grup Başkan Yardımcısı: Funda Baykal, Tel: (0212) 336 53 30 (fbaykalO©doganburda.com) 
Satış Koordinatörü: Menend Çerçioğlu, Tel: (0212) 336 53 26 (mcercioglu©doganburda.com) 
Nuray Berktav, Tel: (0212) 336 53 27 (nberktav&doganburda.com) 
Selin Uğur, Tel: (0212) 336 53 14 (sugur2doganburda.com) 

Satış Müdürü: Nurcan Polat, Tel: (0212) 336 53 76 (npolat©doganburda.com) 
Ankara Reklam Bölge Temsilcisi: Sezinur Balıkçıoğlu, Tel: (0312) 207 00 72-73 
Reklam Teknik: Ayfer Kaygun Buka, Tel: (0212) 336 53 62 
Şaban Yazır, Tel: (0212) 336 53 61 


©ygozluklutasarimci “Pazar 
kahvaltılarının olmazsa olmazı.” 


LR «aba 


©betuncay “Akşamüstü molası. 
Harika bir sayı olmuş gene.” 


me m Kurumsal İletişim Müdürü: Seren Urun, Tel: (0212) 336 53 10 
©fundatmutaf “Pazar sabahı okumaları...” Rezervasyon: Tel: (0212) 336 53 00-57-59 / Faks: (0212) 336 53 92-93 
r Hedef Sayfalar: Tel: (0212) 336 53 70 Faks: (0212) 336 53 91 ©aslicotala “Pazartesi sefası.” 


ULUSLARARASI REKLAM SATIŞ TEMSİLCİLERİMİZ 
Almanya(/Merkez): Vanessa Noetzel, (4-49) 89 9250 3532, vanessa.noetzel©burda.com 
Michael Neuwirth, (449) 89 9250 3629, michael.neuwirth©burda.com 
İtalya: Uluslararası Reklam Satış Direktörü Mariolina Siclari, (439) 02 9132 3466, mariolina.siclariOburda.com 
Avusturya-İsviçre: Goran Vukota, (441) 44 8102 146, goran.vukota©burda.com 
Fransa-Lüksemburg: Marion Badolle-Feick, (433) 1 7271 2524, marion.badolle-feick©burda.com 
İngiltere-İrlanda: Jeannine Soeldner, (444) 20 3440 5832, jeannine.soeldnerOburda.com 
ABD-Kanada-Meksika: Salvatore Zammuto, (4-1) 212 884 48 24, salvatore.zammuto©Oburda.com 


YÖNETİM YERİ 
Trump Towers, Kule 2, Kat: 21-24, 34387, Şişli, İstanbul. Tel: (0212) 410 33 64-95 Faks: (0212) 410 33 51 
Baskı: Bilnet Matbaacılık ve Yayıncılık A.Ş., Dudullu Organize San. Bölgesi, 1. Cad., No: 16, 
Ümraniye, İstanbul. Tel: 444 44 03 Faks: (0216) 365 99 07-08 www.bilnet.net.tr 
Dağıtım: Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık Ve Tahsilat Sistemleri A.Ş, Tel: (0212) 449 63 63 
Yayın Türü: Yerel, süreli, aylık 


FIPP üyesidir. 


© Maison Française Dergisi, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. tarafından Groupe Express lisansıyla T.C. yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır. 
Dergide yayınlanan yazı, fotoğraf, harita, illüstrasyon ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz. 
Maison Française est &dite par Groupe Express-Expansion. Soci&t& anonyme a directoire et conseil de surveillance au capital de 5.645.00 Euro. President du Directoire: Dennis Jeambar. 
Siğge Social: 17, rue de I'Arrivge, 75733 Paris Cedex 15. Principal actionnaire: Socpresse, 12, rue de Presbourg, 75016, Paris. 


DB Okur Hizmetleri Hattı (0212) 478 0 300 okurhizmetleriOdoyanburda.com.tr 
DB Abone Hizmetleri Hattı Tel: (0212) 478 0 300 Faks: (0212) 410 35 12 - 13 abone©doganburda.com.ir www.doganburda.com 
Pazar hariç her gün saat 09.00-22.00 arasında hizmet verilmektedir. 


©serhatcici “Çok güzel ve özeller.” 


Abonelik için: www.doganburda.com 


Tel: (0212) 478 0 300 
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Biz demiri öfkeyle değil aşkla dövüyoruz 
onun için bize itaat ediyor. 

Biz ne olmasını istiyorsak demir onu oluyor. 

Bizim işimiz bu. 
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İkitelli OSB mah. Demirciler B3 Blok sk. Demirciler san. Sit. B3 BL. Dış kapı No: 73 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL 


Wwww.ramezferforje.com.tr (0212) 407 0 347-407 0 346 


GSM:05322965501 infomramezferforje.com 


Yatsan'dan 
zamansızlığa armağan 
Yatsan Maison Ev Kolleksiyonu 
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Yaşam alanlarınıza ince işçilik ve ç 
zarif detaylarla şıklık katan | WE X 
Yatsan Maison ev tekstili ürünleri N Pi 
Yatsan mağzalarında sizi bekliyor. 
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La Rambla 
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